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Meditatie

Verwachten... hoe doe je dat?

De adventperiode roept ons op om te verwachten. Maar wat betekent dat eigenlijk?
Verwachten kan ons leven veranderen, maar het vraagt om actieve deelname en openheid.
Psalm 62:6-8 biedt ons een krachtige boodschap: “Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van
Hem blijf ik alles verwachten. Hij alleen is mijn rots en mijn redding; ik zal niet wankelen.”

Wat is verwachten?

Verwachten is niet alleen afwachten,; het is een actieve houding van hoop en verlangen naar

wat komen gaat. In deze advent bereiden we ons voor op de komst van Jezus, de redder van

de wereld. Dit vraagt ons om stil te staan bij wat we écht verwachten en om ons hart open te
stellen voor wat God kan doen. Het gaat niet alleen om wat we willen, maar om wie God is en
wat Hij voor ons betekent.

Net zoals aanstaande ouders

Laten we ons inbeelden hoe een stel dat in verwachting is van een kindje zich voelt, zoals
Jozef en Maria. Voor de aanstaande ouders is het een tijd van vreugde, maar ook van
spanning en onzekerheid. Ze bereiden zich voor door de babykamer in te richten en na te
denken over wat hen te wachten staat.

Dit beeld van verwachting kunnen we toepassen op onze geestelijke reis. Wij zijn geen
passieve ontvangers; we zijn actieve deelnemers in het proces van verwachten. Net als
ouders zich voorbereiden om een nieuw leven te verwelkomen, zo kunnen wij ons
voorbereiden om Jezus in ons leven toe te laten.

Verwachten in de adventperiode

De advent herinnert ons aan het verlangen naar de komst van het nieuwe. Het is een tijd om
ons hart open te stellen voor Gods liefde, die ons leven kan veranderen en nieuwe hoop
geven. We worden uitgenodigd om stilte te zoeken en te reflecteren op onze verwachtingen.

Lied 441 “Hoe Zal Ik U Ontvangen?”
Het adventlied "Hoe zal ik U ontvangen?" verwoordt deze gedachten prachtig.

Hoe zal ik U ontvangen,

wat wordt mijn eerste groet?
U, ieders hartsverlangen,
vervult ook mij met gloed!




Meditatie

De woorden benadrukken onze behoefte om Jezus te verwelkomen.
In couplet zeven staat een aangrijpende passage:

Waarom u zorgen maken

met vragen, dag en nacht,

hoe u Hem zult ontvangen

met uw gebrek aan kracht?

Deze vertaalde tekst door Sytze de Vries helpen ons om onze angsten los te laten. Jezus
komt met liefde om ons te genezen en te ondersteunen. Verwachten is hier geen angst of
twijfel, maar een overgave aan de liefde die Hij biedt.

In het laatste couplet wordt de rechtspraak van Christus belicht:

Hij zal de wereld richten,
berecht wie Hem bevocht.
Genadig zal Hij lichten

voor wie Hem heeft gezocht.

Dit roept ons op tot zelfreflectie. Verwachten betekent verantwoordelijkheid nemen
tegenover Hem, maar het biedt ook troost. De woorden "Kom haastig, licht der wereld, en
leid ons allemaal” geven ons de zekerheid dat we niet alleen staan in onze zoektocht naar
Hem.

Verwachten in de praktijk

Laten we, net als aanstaande ouders, actief ons hart en ons leven voorbereiden. Neem tijd
voor gebed en reflectie. Maak ruimte voor wat God voor jou kan doen.

Verwachten is een actieve daad die ons uitdaagt om ons hart open te stellen en angsten los
te laten. Terwijl we ons voorbereiden in deze adventstijd, mogen we hopen en verlangen
naar wat God voor ons in petto heeft. Laten we ons niet laten weerhouden door zorgen,
maar de vreugde van verwachte liefde en genade omarmen.

Jolanda Griesdoorn-van der Pol




Kerkdiensten

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheden
23 november 10:00u  ds. Leendert Jan Lingen, Sommelsdijk
30 november 10:00u  ds. Jaap Brederveld, Rotterdam

7 december 10:00u  ds. Carla Schoonenberg-Lems Maaltijd van de Heer
14 december 10:00u  ds. Kees Burger, Kamerik

- 2 Alle kerkdiensten kunt u live meevieren via kerkdienstgemist.nl
ﬁl‘ kerkdlenStgemISt' Daarna kunt u ze nog twee weken lang terugkijken.




Vacature

Vacature SCRIBA

Na drie termijnen van vier jaar + zes maanden heeft Cobi Crucq 9 november 2025 afscheid
genomen van haar ambt als scriba en lid van de kerkenraad. Met veel toewijding, zorg en
precisie heeft zij jarenlang het werk van de kerkenraad ondersteund. Daar zijn wij haar bijzonder
dankbaar voor! Volgens de kerkorde kan zij geen nieuwe termijn aanvaarden en daarom zijn wij
op zoek naar iemand die de functie van scriba wil overnemen. Daarbij is het ook mogelijk om te
gaan werken met duo- scribaat, waarbij taken onderling verdeeld worden over meerdere
personen.

Wat doet de scriba?
De scriba is lid van de kerkenraad en maakt deel uit van het moderamen, het dagelijks bestuur
dat de vergaderingen voorbereidt en lopende zaken afhandelt.

De scriba zorgt onder meer voor:

® Het opstellen van agenda en maken van notulen van kerkenraads vergaderingen;

® De in- en externe correspondentie d.m.v. brieven en e-mails;

® Het bijhouden van belangrijke besluiten en documenten;

@ |s 'de spin in het web' m.b.t. het doorgeven van informatie;

® Ondersteunt het moderamen bij de voorbereiding van vergaderingen.

@ |s de centrale schakel in het functioneren van de gemeente: iemand die structuur brengt,
overzicht houdt en helpt om processen soepel te laten verlopen.

Wie zoeken we?

We zoeken een gemeentelid dat:

® Zorgvuldig en betrouwbaar is;

e Met aandacht en discretie met informatie omgaat;

@ Enige ervaring heeft met e-mail en tekstverwerking;

® Bereid is gemiddeld 4 uur per week aan deze taak te besteden;

® En vooral: iemand met een warm hart voor De Open Hof en haar mensen.

Wat bieden we?

® Een betrokken en hartelijke kerkenraad;

® Goede samenwerking in het moderamen;

o Een fijne inwerkperiode en begeleiding;

® En de voldoening dat je er aan bijdraagt om samen kerk te zijn.

Voelt u zich aangesproken? Neem dan contact op met de voorzitter van de kerkenraad, Marc Bijl
(voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl, tel. 0641181319) of met één van de kerkenraadsleden.

We vertellen u graag meer over wat het werk inhoudt en hoe waardevol het is. U kunt tot en met
15 december reageren.

We kijken vol verwachting uit naar uw reactie.




Collectes

Collecte overzicht

Eerste Rondgang
16 november
Victory for all

zie uitgelicht

23 november
Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard
zie uitgelicht

30 november
Kerstdiner Pauluskerk
zie uitgelicht

7 december
Libanon, training in thuiszorg
Zie uitgelicht

14 december
India, alle kinderen naar school
zie weekbrief

Tweede Rondgang
De opbrengst wordt gebruikt voor
ons eigen kerkenwerk.

€
ViuchtelingenWerk
Nederland

23/11: Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard
Wij vragen uw aandacht voor vluchtelingenwerk en in
het bijzonder Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard.
Vluchtelingen zijn er ook in de Hoeksche Waard. Ook
hier in Oud-Beijerland wonen meerdere vliuchtelingen
en ook in de andere delen van de Hoeksche Waard.
Meestal zijn het kleine gezinnen of alleenstaanden die
hier asiel aan willen aanvragen. Tijdens deze
asielprocedure biedt Vluchtelingenwerk HW de
asielzoekers ondersteuning. Ook helpt
Vluchtelingenwerk ze bij het hele inburgeringsproces
waar veel bij komt kijken zoals het aanvragen van
ziektekostenverzekeringen, huursubsidies,
energieleverancier, telefoon, inboedelverzekeringen,
contacten met DUQ. Vluchtelingenwerk draait heel
sterk op vrijwilligers en is zeer gebaat bij donaties.
Daarnaast zoeken ze ook mensen die een ‘maatje’
willen zijn voor een vluchtelingengezin. Denk daarbij
aan zaken als boodschappen doen, hulp bij het
wegwijs maken in het dorp waar ze zijn komen
wonen, leren fietsen, hulp bij al het papierwerk wat er
op je afkomt! Al dat soort inburgeringszaken kost
geld. Hiervoor is een fonds opgericht, met deze
collecte willen we een bijdrage geven aan dit fonds.

16/11: Victory for all

Victory for all is een stichting die sinds 2003 actief is in
de sloppenwijken van Jeffrey’s Bay en Humansdorp in
Zuid-Afrika. De stichting is opgericht door Johan en
Astrid Vos uit Numansdorp. Zij willen de negatieve
spiraal van armoede doorbreken door kwetsbare
kinderen goed christelijk onderwijs en liefdevolle zorg
te geven. Wat begon met vijf kleuters in een kleine
gehuurde ruimte is uitgegroeid tot een organisatie
met meerdere scholen en programma’s, ruim 100
lokale werknemers en meer dan 800 baby’s, kleuters,
kinderen, tieners en jongeren. Qok is er opvang en
specialistische zorg voor meervoudig gehandicapte
kinderen. Meer informatie:
https://victory4all.nl/wat-we-doen/rainbow-angels/
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Collectes

Pauluskerk Rotterdam ?f‘
o

[ / |
everwin het kwade door het guede

30 november: Kerstdiner Pauluskerk

Terwijl de meeste Nederlanders in deze donkere maanden de warmte en geborgenheid
zoeken van familie en vrienden, hebben sommige mensen niemand of niets.

Mensen die dak- of thuisloos zijn, die worstelen met psychiatrische problemen, verslaving, of
armoede, vliuchtelingen zonder verblijfspapieren en arbeidsmigranten, in de Pauluskerk staat
de deur open voor iedereen. Ok tijdens het jaarlijkse kerstdiner. Van het kerstdiner maken zij
iets heel speciaals. Maar ook op gewone dagen kunnen bezoekers terecht in het Eethuis. Meer
informatie: https://www.pauluskerkrotterdam.nl

7 december: Libanon, training in thuiszorg

Door de zware economische crisis in Libanon
zoeken veel jongeren werk in het buitenland,
waaronder veel ervaren verpleegkundigen.
Quderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn
vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar

[ thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische
I\ viuchtelingen in het land de kans om in deze sector
aan de slag te gaan. Na een thuiszorgtraining

NG N i 520

bl workien - kunnen cursisten vrijwel direct aan het werk en ook
: beter zorg verlenen aan hun eigen familieleden en
buren. Meer informatie:

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/training-in-thuiszorg-biedt-werk-en-hoop/

Opbrengsten collecte
31 augustus Pofta Buna €679,71
7 september Armoede fonds € 573,41
14 september Werelddiaconaat Indonesié, straatkinderen € 527,01
21 september Zending Libanon € 560,96
28 september Amnesty international € 461,01
5 oktober Israél, Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen €526,26




Vanuit het Spuifront

Jaarthema

‘Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest' In de maand november gaan we erover in
gesprek in huiskamerkringen. Het is een uitnodiging om op een nieuwe manier naar Gods
Geest te kijken in het leven van alledag. Deze verwondering delen we in kleine kring aan de
hand van een thematische opzet. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 18 november in de
middag of de avond. Aanmelden kan t/m zondag 16 november via de e-mailadressen van
Jolanda en van mij (zie de laatste pagina van dit KerkmagaZin). Op donderdag 7 mei 2026 is er
een tweede ronde.

Teamvorming

Zowel voor de gemeenteleden als voor de professionals in De Open Hof is er een andere
situatie ontstaan. Voor het eerstis erin de
verdeling van de werkzaamheden sprake
van twee kerkelijk werkers en één
predikant. Daarmee is alles anders dan
vroeger geworden, is het de kunst om
voorlopig vooruit te kijken en om bij deze
samenwerking de kansen te benutten en
valkuilen te benoemen. Sinds oktober
hebben Hanneke, Jolanda en ik een
maandelijks overleg in het leven
geroepen. Naast de bespreking rondom
verwachtingen en investeringen zijn we
ook naar buiten gegaan. Janneke Hempel
volgde ons daarbij met haar fototoestel en
zij maakte mooie impressies, o.a. de foto’s
vanuit het Stiltecentrum die in deze editie staan.

Dat deze bezieling model mag staan voor de onderlinge verbinding: met de mensen binnen en
buiten onze kerk, met elkaar en de Eeuwige.

Terugblik

In de eerste maanden van dit nieuwe seizoen had ik steeds meer ontmoetingen buiten de
grenzen van het kerkgebouw. Zo sprak ik met de geestelijk verzorgers van Alerimus en
Zorgwaard, was er een Werkgemeenschap met collega’s uit de regio, een bijeenkomst met
vrouwelijke collega’s die werkzaam zijn in de Hoeksche Waard en werd er een oecumenische
herstart gemaakt met pastor Jack Geurts die ik nog ken uit de tijd dat wij allebei in het
Westland werkten. Daarover later meer.

Qua activiteiten en bijzondere gebeurtenissen valt er veel te noemen: de diensten en
activiteiten in de Vredesweek, op de Israélzondag, de Regenboogviering en de Michazondag.




Vanuit het Spuifront

Maar natuurlijk ook het bijzondere huwelijk van Rob en Petra. Al deze themadiensten houden
het tempo er goed in en geven voldoende afwisseling. Daarnaast zijn er gesprekskringen van
start gegaan, lopen er individuele bezoeken en ontmoetingen in de Huiskamer, zijn we
begonnen met de maandelijkse ochtendgebeden in de Stilteruimte en waren er diverse
activiteiten in de Regenboogweek. Van de bijeenkomst rondom Rouwrituelen, de
Gedachtenisdienst en de Oogstdienst gaan we zo geruisloos bijna de weken van Advent in, op
weg naar Kerst. Van harte hoop ik dat ieder hierbij aansluiting kan vinden. Als we wat langer
samen onderweg zijn, zou ik sommige diensten graag eens vooraf en/of achteraf met een
groepje geinteresseerden bespreken. Dus wie daarvoor voelt, laat het me (nu alvast) weten!

Vooruitblik

In de maand december wordt er een bijzondere expositie in De Open Hof gehouden. Meer
informatie is alvast te vinden op de website van de organisatie Ars Pro Deo. Zie:
https://arsprodeo.nl/heel-de-aarde/ Het thema nodigt uit tot verschillende mooie momenten
zoals een Avondgebed en een bijzondere wandeling met de naam ‘Lopend Vuur’ waarbij we
het Vredeslicht ophalen in Mijnsheerenland. De voorbereidingen zijn in volle gang en de
informatie zal ook via de Weekbrief tijdig verspreid worden. In de Huiskamerfolder van het
najaar staat er al het nodige over te lezen.

Nieuw

Wat nog niet vermeld staat in de Huiskamerfolder is het volgende aanbod:

- Op zondag 23 november is er van 11.30-12.30 uur een themabijeenkomst over de
Adventsperiode, specifiek voor gezinnen. De ouders/verzorgers gaan in gesprek en de
kinderen en jongeren gaan samen aan de slag in een andere ruimte. De gezinnen zijn hiervoor
benaderd. Maar ook belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Jolanda of bij mij.

- Op zondag 30 november is er van 11.30-12.30 uur een inventariserende bijeenkomst voor
jongeren en jongvolwassenen. Ik denk aan de leeftijd van ongeveer 18 t/m 28 jaar. Maar iets
daaronder of daarboven is natuurlijk ook prima. We onderzoeken met elkaar of er
gemeenschappelijke thema’s of vragen zijn die we samen verder kunnen onderzoeken
rondom geloof, zingeving en de drukke tijd waar we in leven, studeren en werken. Wil je
meedoen? Stuur me een berichtje! 7}

Ds. Carla Schoonenberg




Van de missionair kerkelijk werker Hanneke Blom

Terugblik op de Startweek

Met de Taakgroep Huiskamer kijk ik terug op een geslaagde startweek na de Startzondag met
als thema: Kijk, laat je verrassen door het werk van Gods Geest.

Elke dag waren er weer lekkere gebakjes in de Huiskamer. Woensdag 17 september stond een
barbecue met Pameijer gepland. Aan het begin van de week waren de weersvoorspellingen al
niet best. Reden om een plan B te bedenken. De barbecue werd omgetoverd tot een heerlijk
buffet.

De volgende dag was er een heerlijke pannenkoeken
lunch. Er werden door vrijwilligers maar liefst 180
pannenkoeken met liefde gebakken. Een topprestatie!
De lunch was tot in de puntjes voorbereid. Dat werd
gezien en gewaardeerd door de 68 deelnemers. Een
initiatief dat we een in het voorjaar hopen te herhalen.

Op zaterdag 20 september sloten we af met een :
fotoworkshop. Janneke Hempel liet ons met andere ogen naar onze gemaakte foto’s kijken. Na
handige tips en voorbeelden gingen we zelf aan de slag. Na het oefenen was het tijd om de
resultaten te bekijken en kregen we complimenten én tips voor verbetering. Een mooie
afsluiting van de week.

Volgend jaar hopen we weer een startweek te organiseren. We willen kijken of en hoe we de
buurt daar meer bij kunnen betrekken.

Lunch op Zondag gestopt

Ineens was het zover. De laatste lunch op zondag op 12 oktober. De 'keukenbrigade' kondigde
aan het einde van de lunch aan dat ze gingen stoppen. Met veel plezier hebben zij vele jaren
elke maand een lunch geserveerd. Ze regelden alles zelf. Een menuutje samenstellen, inkopen
doen en op de betreffende zondag al vroeg aan de slag in de keuken van de kerk. De groep
heeft besloten te gaan stoppen omdat de animo voor de lunch kleiner werd. En waarmee ook
de gedachte opkwam: het is goed zo. De knoop werd in de week voorafgaand doorgehakt. We
bedanken de keukenbrigade bestaande uit Marjan, Marijke, Kunja, Nel, Marry en Ina hartelijk
voor hun inzet.

Gelukkig zijn er verschillende andere gelegenheden om elkaar te ontmoeten al dan niet met
eten, zoals op woensdag, het maandelijkse diner op vrijdag tussen de middag in
samenwerking met Welzijn Hoeksche Waard, de seniorenmiddagen en het running diner (zie
folder). lets stoppen, geeft ook weer ruimte voor iets nieuws. Mocht je ideeén hebben, laat het
weten.
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Van de missionair kerkelijk werker Hanneke Blom

Tikva
Op het moment van schrijven moet de eerste Tikva-les nog plaatsvinden. Wat ik al wel kan
vertellen dat ik belangstellende vragen heb gehad én dat verschillende mensen zich hebben
aangemeld voor Tikva. De lessen staan los van elkaar. Je kunt altijd een les proberen om te zien
en ervaren hoe deze vorm van bewegen en ontspannen op christelijke basis is. Wil je een keer
meedoen? Tikva is eens in de twee weken op maandagavond. De eerstvolgende twee keren
zijn op 24 november of 8 december van 19.15 uur tot 20.00 uur. Voor de les moet je opgeven
door een berichtje te sturen naar Daniélle Baas via 06-21278001.
ledereen is welkom. Mannen en vrouwen, jong en ouder, wel of geen lid van De Open Hof.
Neem naar de les een matje mee en een kussentje en dekentje voor het ontspanningsmoment.
Heb je geen matje? Laat het gerust weten; een matje lenen is ook mogelijk.
¥y We doen de les op blote voeten of sokken.

= Kleding: Draag iets waarin je makkelijk kunt bewegen.
Voor meer informatie over Tikva kijk op https://www.ahealthylifestyle.nl/

Kerstworkshop bloemschikken

Op 11 december is er weer een kerstworkshop bloemschikken. De bijdrage is verlaagd van

€ 35,00 naar € 22,50. We hopen dat dit de drempel verlaagt om mee te doen. Deze bijdrage is
nodig voor de aanschaf van materialen waardoor er geen geld overblijft voor het goede doel.
Voor de workshop moet je aanmelden via de intekenlijst in de Huiskamer of via
bloemworkshop@deopenhofoudbeijerland.nl

Kerstdiner met Pameijer

Ook dit jaar komt er weer kerstdiner met Pameijer. Deze keer op woensdag 17 december met
inloop vanaf 16.00 uur. We starten rond 16.30 uur. Bijdrage voor het kerstdiner is € 7,50.
Opgeven kan via intekenlijst Huiskamer of te bellen naar de Huiskamer 0186-612936 of
Pameijer 088-2716506 (na 11.00 uur).

Seniorenmiddagen

De mensen achter de seniorenmiddag hebben aangegeven dit jaar nog te zorgen voor
invulling van het programma van de seniorenmiddag en daarna een stap terug te doen. Het is
nog zoeken hoe we daar een vervolg aan kunnen geven. Waar is behoefte aan? De ontmoeting
met elkaar is een wezenlijk onderdeel. In hoeverre is er ook behoefte aan verdieping? De kerst-
en paasviering zijn in ieder geval vertrouwde invullingen van deze middag.

Contact

Heb je een tip voor een Huiskamer activiteit of wil je mij
spreken? Neem dan contact met mij op via Whatsapp,
telefoon of email. Tel. 06-57323416 of
hannekeblom@deopenhofoudbeijerland.nl

Mijn werkdagen zijn in principe de woensdag en vrijdag.
Een hartelijke groet, Hanneke Blom
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Van de kerkelijk werker Jolanda Griesdoorn

Lighthouse pubquiz

De jongeren van Lighthouse kunnen op vrijdag 21 november
meedoen aan een pubquiz. Van te voren eten we met elkaar. Eten
moet je toch & . Stuur voor meer informatie een bericht naar één
van de leiding of mij.

SISis gestart

Sis is op 4 november weer van start gegaan. Een nieuwe datum is

gepland, maar nog niet bekend met het schrijven van dit stukje. SIS is

een groep vrouwen tussen de 35-55 jaar . We komen meestal in de kerk TER
of bij iemand thuis bij elkaar. Wil je de nieuwe datum weten? Stuur me Ij

een bericht.

Hoe ging het met...de Sing-in?

Jongeren van de Gedachteniskerk en onze jongeren aten met elkaar voordat het concert
begon. Er waren pannenkoeken en knakworsten. Veel jongeren kennen elkaar ook van de
sport of van school. De kerkzaal was omgetoverd door Message Sound die de professionele
audio en licht ondersteuning verzorgde. Worshipband Youth Impact zong tien nummers. De
avond werd geopend door welkom en gebed door mij, Jolanda. Het waren enthousiaste
muzikanten. Er waren tien Open Hoffers aanwezig. U heeft iets gemist. De Sing-in werd
mogelijk gemaakt door Message Sound, jeugdwerk van de Gedachteniskerk en jeugdwerk van
De Open Hof.

Nascholing
Op vrijdag 28 november volg ik de 3e cursusdag van de nascholing Uitvaarten leiden.

Contact
Je kunt contact met me hebben via de telefoon, e-mail of Whatsapp. Ik werk 24 uur in de week.

Mijn werkdagen zijn op maandag, dinsdag en donderdag.
> : ' 4

Jolanda Griesdoorn — van der Pol, 06-37474733 of
jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl

T
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Handwerkgroep

Handwerkgroep De Open Hof
Dit jaar zijn we vijf keer, met een auto vol geladen, naar de Ichtuskerk in Ridderkerk gereden.
Het resultaat van de handwerkgroep is telkens weer verrassend veel. Dekens, sokken, poppen,
mutsen, een rollator, alles ging mee. Niet alleen in de Huiskamer van De Open Hof is eraan
gewerkt maar in vele andere huiskamers thuis. De handwerkgroep bestaat uit 25 enthousiaste
vrouwen die breien en/of haken, lapjes voor de dekens komen soms overal vandaan. Met
plezier zal iedereen met het handwerken
doorgaan.

Tijdens ons laatste bezoek hebben wij
een cheque overhandigd met daarop
het resultaat van de collecte voor St.
Tabitha.

Namens de voorzitter van St. Tabitha;
heel veel dank voor zoveel inzet.

De Pauluskerk.

Naast St. Tabitha is de handwerkgroep ook actief voor de Pauluskerk in Rotterdam.

Op 24 september zijn Marja en ik met 80 gebreide en gehaakte mutsen naar de Pauluskerk
afgereisd. Geerten heeft ons gebracht want parkeren is daar zeer lastig.

Ook daar weer een hartelijke en blijde ontvangst. De nachten en dagen worden kouder dus een
muts komt dan goed van pas. Wat ons opviel was dat de mannenkleding- en schoenen, heel
beperkt was. De jassen die zij ‘s morgens gekregen hadden waren al direct verdeeld.
Misschien heeft u nog goede heren sneakers staan die u weg wilt geven, zij zijn daar heel blij
mee. Sneakers zijn lichte schoenen waarop de bezoekers heel de dag kunnen lopen, ander
soortige schoenen zijn vaak te zwaar voor de voeten.

De handwerkgroep heeft aangegeven mutsen en wanten voor de Pauluskerk te zullen blijven
breien

De handwerkgroep voelt zich door u allen gesteund daarvoor zijn wij u/ jou heel dankbaar.
Namens de gehele handwerkgroep,
Thea van de Wetering-van’ Hoff
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Ter inspiratie - column

WEES DANKBAAR
VOOR HET GOEDE

et is een foto die me dierbaar is geworden. Een
stilleven van een avond in de zomer die al lang
weer achter ons ligt. Een benedenwoning in
de Watergraafsmeer van Amsterdam, met heel
weinig ruimte. En toch hebben daar vijf zoons
en vier dochters met hun vader en moeder gewoond. Heel
rijk hadden ze het niet, want de slagerszaak was opgedoekt.
Vader kon niet meer alles vanwege zijn gezondheid. Moe-
der moest vaak bijspringen, in de klusjes buiten de deur,
om wat centen bij te verdienen. Maar niemand klaagde,
ook niet over het kleine huisje. De vijf zonen sliepen op
een kleine kamer, de vier dochters ook. Hier was geluk
heel lang heel gewoon, ook toen vader veel te jong ging
sterven. Moeder is langer alleen geweest dan getrouwd
met haar dierbare man. Maar nooit zat ze bij de pakken
neer. De zonen en dochters liepen weg met moeder, want
iedere zondag tot haar dood kwamen ze allen langs om
bij te praten en gekheid te maken. Alles werd anders deze
zomer toen moeder tegen de zon in moest kijken en hard
op straat viel. Toen werd me gevraagd om bij haar te bid-
den, in de slaapkamer van die kleine benedenwoning. De
kinderen om haar heen, zestigers en zeventigers, ik zelf op
de rand van haar bed. Ze nam zelf het woord en bedankte
iedere zoon en dochter. Ze wilde naar haar man toe in de
hemel en ze was dankbaar voor alles wat ze ontvangen had.
Van de kinderen maar zeker ook van God. Zo deelde ze de
communie in stukjes aan haar kinderen, om te danken. Toen
iedereen weg was, zat ik daar nog met haar. Ze hield mijn
handen vast, samen biddend uit dankbaarheid. Een dochter
nam van dat moment een foto en stuurde die later toe. Als
een dag soms niet brengt wat ik ervan gehoopt had, zoek ik
de foto op en weet ik weer wat deze oude vrouw me leerde:
wees dankbaar voor wat er wel goed is gegaan. ®
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Dankwoord Cobi en Nico

Na meer dan 12 jaar nemen we afscheid van Cobi Crucq
als scriba van De Open Hof. Na drie termijnen van vier jaar
+zes maanden is het tijd om het stokje over te dragen.
Op Pinksteren 2013 ben je bevestigd als ouderling-scriba.
Je was al die tijd een steun en toeverlaat voor de
gemeente, de leden van de kerkenraad, het moderamen
en de verschillende predikanten die hier gestaan hebben.
Noem even: Gertjan Robbemond, Lyonne Verschoor,
Marjo den Bakker en nu Carla Schoonenberg. Je hoefde
maar een vraag half te stellen over de kerk en Cobi, je wist
het antwoord of wist het op te zoeken in de archieven. Naast het 'normale' scribawerk: mede
voorbereiden van de kerkenraadsvergaderingen, de in- en uitgaande post verzorgen, het
verzorgen van notulen en het up to date houden van de actiepuntenlijst, deed je nog veel
meer. Alle communicatie op de socials, contacten met de pers, zelfs het schieten van foto’s
voor in het KerkmagaZin en de website heb ik je zien doen. Je bent een bezige bij, van alle
markten thuis. Maar nu doe je een paar stappen terug. Cobi. We zijn je als gemeente heel
dankbaar voor al het werk dat je voor De Open Hof hebt gedaan.

Op 9 november in de oogstdienst hebben we je uitgezwaaid. We blijven je gelukkig
tegenkomen als 'gewoon' gemeentelid binnen onze kerk. Cobi, ontzettend bedankt.

Ook van Nico den Boer hebben we in diezelfde
oogstdienst afscheid genomen. Nico, hartelijk dank voor
al het werk dat je voor De Open Hof hebt gedaan. Sinds
september 2019 ben je ouderling en lid van het college
van kerkrentmeesters (CvK). Al gauw kreeg je de rol van
vicevoorzitter van het CvK. En in maart 2020, toen ik door
corona uitviel, heb je voor een lange tijd het

: voorzitterschap overgenomen. Later, toen ik voorzitter
werd van de kerkenraad, werd je definitief voorzitter van het CvK. Je was een goede voorzitter
en een fijn lid binnen de kerkenraad. Vanuit die rol ben je twee keer lid geweest van een
beroepingscommissie in de afgelopen periode. We hebben veel meegemaakt met elkaar.

Nu trekt jou een nieuw avontuur: met je hele familie, je gaan vestigen in een ander land, klinkt
bijbels. In de krant hebben we er alles over kunnen lezen. We zullen je dus minder zien en
wensen jou en je familie Gods Zegen toe daar in Italié. Nico, bedankt.

Marc Bijl, voorzitter van de kerkenraad.
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Liturgische bloemschikking

De liturgische bloemschikking op Regenboogzondag 12 oktober naar Psalm 27

Toelichting beeld

Ik bescherm je voor de wind

Ik loop naast je, heel je leven lang
De kaars symboliseert licht

Opbouw bloemstuk

De groene schaal bekleed met mos symboliseert warmte en
moederliefde.

De gekleurde bloemen in het midden zijn de kleuren van de
regenboog en symboliseren de LHBTI gemeenschap.

De witte eustomia en het gipskruid beneden staan voor de
gemeente om hen heen.

De eustomia staat voor waardering en respect.

Gipskruid = samen

Beiden vinden beschutting onder het 'bladerdak’, naar vers 5 “Hij laat mij schuilen onder zijn
dak”.

Gods dragende liefde is onder ons, gesymboliseerd door het vingerblad en boven ons
gesymboliseerd in de rode roos.

De 'regenboog' tussenin is Gods altijd durende aanwezigheid.

Liturgische bloemschikking bij Israélzondag
De schikking is gebaseerd op het lied van Mozes uit Deut. 32: Door zijn liefde, genade en
trouw mogen ook wij delen in het verbond wat Hij sloot met Israél, door het werk van Jezus
Christus, onze gemeenschappelijke basis door alle eeuwen heen. Daarbij is ieder mens
kostbaar in Gods ogen.

God wordt weergegeven als onwrikbare rots in alle tijden. Vers 4 Rots waarop wij mogen
staan.

Deze lezing is als volgt uitgewerkt:

Centraal staat de steen als symbool van de onwrikbare rots (vs. 4).

De holte in de steen verbeeldt de schuilplaats bij God.

Het kruis op de steen symboliseert de verzoening door het werk van Christus, de opgestane
Heer.

De rode roos en het vingerblad brengen Gods dragende liefde (vr.11) tot de uitdrukking.

De klimop tussen beide schikkingen staat voor Gods trouw en de
verbinding tussen de gemeente en het Joodse volk.

De kleuren van de bloemen en het vijgenblad in de grote vaas
symboliseren Israél.

De kleine vaas met dezelfde kleuren geven onze verbondenheid als
gemeente weer

Symboliek van de bloemen:

Agapantus = bloem van de liefde

Iris = boodschap voor jou, hoop

Zuidewind = wijsheid

Gipskruid = samen

Alstomeria = respect / daadkracht
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Column

On tSPUIIen Rob van Brakel

Toen ik ergens las dat een gemiddeld huishouden in de Verenigde Staten 300.000 voorwerpen
omvat, was mijn eerste reactie ongeloof. Mijn tweede dat die Amerikanen vast veel meer
bezitten dan wij hier in Nederland. Mijn derde om eens te tellen hoeveel ik zelf heb. Na de
keukenla geinspecteerd te hebben, ben ik maar gestopt, want ik besefte dat ook ik wel heel erg
veel in huis heb. Vooral zaken die je eigenlijk nooit meer gebruikt. Het werd er niet beter op nu
Petra en ik van twee huishoudens één moeten maken: we hebben al veel weg gebracht en weg
gegeven en toch staat het huis nog vol met dingen die uitgezocht moeten worden.
Waarschijnlijk zult u zich in ieder geval in een deel van mijn verhaal herkennen, want de
meesten van ons bezitten veel meer dan we nodig hebben. Wat het lastig maakt om te
ontspullen, is het idee dat iets wat je nu niet gebruikt, morgen wellicht van pas zou komen. Nu
weet ik ook wel dat er in de Bijbel staat dat je je geen zorgen moet maken over de dag van
morgen, maar het wegdoen van dingen die niet stuk zijn, vind ik moeilijk. Gelukkig zijn er
tweedehandszaken, waar je dan terecht kunt; dat geeft je het idee dat het misschien nog nut
gaat hebben.

Een ander geval zijn zaken van emotionele waarde. Het is lastig om iets weg te doen, als daar de
herinnering aan een geliefd persoon of een mooie gebeurtenis verbonden is. Als het je helpt
bij het verwerken van een verlies, moet je het bewaren. Meestal gaat het dan maar om enkele
dingen; de rest kan na verloop van tijd wel weg.

Over blijft de vraag: wat heeft een mens echt nodig? De pelgrims vroeger hadden een mes -
om te eten - en een mok — om te drinken - bij zich, en misschien een veldfles en iets tegen de
kou en de regen. Verder waren ze afhankelijk van wat anderen met hen deelden. Het komt erop
neer dat je met weinig toe kunt, als anderen vrijgevig zijn.

Nu zijn wij natuurlijk geen pelgrims. Tenminste niet letterlijk. We hebben een huis nodig, we
moeten ergens slapen, we moeten eten en drinken, enzovoorts. Figuurlijk zijn we natuurlijk wel
pelgrims, want we zijn allemaal op weg naar het Huis van God. En dus moeten we vertrouwen
op de ander, en delen met die ander. Dat helpt wellicht bij het ontspullen.
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Column

Liefde

Jaap den Boer

B&B Vol Liefde was afgelopen zomer populair
op tv. Leuk vermaak in deze onrustige tijd.

Soms moest ik hierbij denken aan het verhaal
van Ruth en Boaz zoals dit in de Bijbel wordt
verteld. Dit verhaal heeft pikante trekjes.
Ruth en Boaz onmoeten elkaar toevallig.
Naomi, Ruths schoonmoeder, dringt er bij
Ruth op aan om een relatie aan te gaan met
Boaz. Zij heeft een plan. Ze zegt tegen Ruth
dat zij zich moet baden en een lekker geurtje
moet opdoen. En dat ze naar de plaats moet
gaan waar Boaz ligt te slapen en bij hem moet
gaan liggen.

In de tussentijd had Boaz uitbundig gegeten
en gedronken. Er staat dat hij een vrolijk hart
had. Ik denk dat hij een beetje aangeschoten
was door de wijn. Daarna ging hij slapen.
Toen Boaz sliep kroop Ruth onder zijn deken
en ging aan zijn voeteneinde liggen. Midden
in de nacht werd Boaz wakker en schrok zich
een hoedje. Wie was dit die bij hem lag vroeg
hij zich af.

In een rabbijns commentaar wordt
gesuggereerd dat Boaz een hand op haar
hoofd legde en ontdekte dat het een vrouw
was.

Volgens een andere commentator zou Boaz in
het heldere maanlicht hebben gezien dat zij
geen baard had, zodat hij niet bang hoefde te
zijn.

In weer een ander commentaar wordt
opgemerkt dat hij haar haar voelde en hij
bedacht dat geesten geen haar hebben en
daarom vroeg hij: "Ben je een geest of een
vrouw?" Ze antwoordde:"Een vrouw”. " Ben je
vrijgezel of getrouwd?” Zij antwoordde:
"Vrijgezel”.

“Ben je rein of onrein?” Zij antwoordde: “Rein”.
Toen concludeerde hij dat de reinste van alle
vrouwen aan zijn voeteneinde lag.

Wat er zich precies die nacht heeft afgespeeld
tussen Ruth en Boaz wordt niet in detail
vermeld. Het is een verhaal met een pikant
tintje.




Diversen

I — T

Vieren Gelo
LEREN 1HOOI
Dienen : Liefite

Het afgelopen half jaar is er veel gebeurd in de Classis Delta. Ds Arie van der Maas is afgetreden
als classispredikant en houdt zich nu binnen de landelijke kerk bezig met het project Ruimte
voor Woord en Geest, hierover later meer. Inmiddels is er een nieuwe classispredikant: ds.
Corine van Eck uit 's-Heer Arendskerke. Zij is zich aan het inwerken. We horen later vast meer
van haar. Ds Carla Schoonenberg schreef er al over op de weekbrief. Zelf was ik lid van de
sollicitatiecommissie en dat was erg leuk om te doen, ook wel beetje spannend. Voor de
classicale vergadering was dit een inspannende, maar ook een goede tijd, waarin we ons bij
het opstellen van het profiel hebben bezig gehouden met de vraag, wie zijn we, wat willen we
en welke soort predikant hebben we daarvoor nodig? Naast de gewone kerkordelijke zaken
hebben we het afscheid van ds. Van der Maas georganiseerd, in de Grote Kerk in Middelburg.
Er was een mooi programma en ook De Open Hof was goed vertegenwoordigd. Op 4 oktober
jl.is er in Haamstede een classicale beleidsdag gehouden.

Op deze dag hebben we input opgehaald n.a.v. de evaluatie van het huidige beleidsplan en de
wensen en plannen voor de komende periode. Het was een inspirerende dag en het is goed
om te ervaren dat zoveel mensen de classis en warm hart toedragen en zich ervoor willen
inzetten. De volgende keer zal ik jullie hierover meer vertellen.

Ina in 't Veld-Rentier, lid classicale vergadering en BM.

Ontwerpbegrotingen 2026

Op 14 oktober 2025 heeft de kerkenraad de
ontwerpbegroting 2026 van het College van Diakenen en
die van het College van Kerkrentmeesters vastgesteld. De
samenvattingen van deze ontwerpbegrotingen zijn in een
bijlage bij dit KerkmagaZIN opgenomen. In de periode van
16 t/m 23 november 2025 ligt een volledig exemplaar van %go
beide ontwerpbegrotingen ter inzage in de Huiskamer. Een S—
reactie op deze ontwerpbegrotingen kan t/m 25 november 2025 worden gestuurd aan de
voorzitter van de kerkenraad M.L. Bijl, Klein Zuidbeijerlandsewg 4, 3284 LA Zuid-Beijerland,
emailadres voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl.

19



® Floe kan ik een e
KERSTENGEL
voor een GHICEN zijn?

Tijdens de Adventsperiode toon je je verbondenheid
met iemand uit de gemeente die wel een steuntje in
de rug kan gebruiken.

Elke week geef je een blijk van verbondenheid door
een kaartje, klein gebaar of kleine attentie.

Je zelf bekend maken mag, maar hoeft niet.

+ '+‘ +4
¥ A

Je kunt je aanmelden tot 16 november 2025 bij
de diakenen, ds Carla Schoonenberg of via
kerstengeledeopenhofoudbeijerland.nl



Kerstengelenactie december 2025

Inmiddels is het een goede gewoonte in De Open Hof om in de adventtijd een 'kerstengel' te
zijn voor iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. We hopen dat deze actie ook dit
jaar weer een succes wordt! Een lieve attentie of een klein gebaar kan een verschil maken in
deze donkere dagen voor kerst. Dit jaar kunt u ook weer zelf een gemeentelid aandragen die
wel een lichtpuntje kan gebruiken. Wij hopen dan dat wij hiervoor een lieve kerstengel kunnen
vinden, dus het aandragen van iemand is onder voorbehoud van het vinden van een
kerstengel. U mag zichzelf natuurlijk aanmelden als kerstengel voor dit gemeentelid.

U kunt iemand aandragen voor een bezoek van de kerstengel of u zelf aanmelden als
kerstengel tot en met zondag 16 november 2025 bij de diakenen, ds. Carla Schoonenberg of
via de mail kerstengel@deopenhofoudbeijerland.nl

Wilt u bij een mondelinge aanmelding uw mailadres doorgeven?

Wat is de Kerstengelactie?

Tijdens de advent periode (van zondag 30 november tot en met woensdag 24 december
december) toont u uw verbondenheid met iemand uit de gemeente. U ontvangt hiervoor een
naam en een adres. Elke week brengt u een kleine attentie of maakt u een gebaar door
bijvoorbeeld een kaartje te sturen, iets lekkers te bakken of een verrassing aan de deur te
hangen. U mag dit anoniem doen, maar u kunt ook contact maken door bijvoorbeeld een
kopje koffie te drinken of een praatje te maken. Het gaat om het gebaar. We hopen dat er vele
kerstengelen uit De Open Hof zullen uitvliegen!
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ROMIGE PASTINAAKSOEP
Voor 4-6 personen

Ter inspiratie -

Ingrediénten:

= 600 g pastinaak

- 450 g handperen

« 1 ui

- ca. 15 cm verse gember,
geschild

- olijfolie

+ snuf nootmuskaat

« peper en zout naar behoefte

- ca. 550 ml plantaardige room

- ca. 350 ml groentebouillon

- garnituur: fijngehakte
walnoten en peterselie

Bereidingswijze:

Schil peren en pastinaken en
snijd in grove stukken.

Verhit 2-3 eetlepels olijfolie in
een soeppan en fruit

5-10 minuten zachtjes de in
stukjes gesneden gember en ui.
Voeg dan de stukken peer en
pastinaak toe en bak ca.

5 minuten. Voeg eventueel olie
toe. Giet de groentebouillon
erbij met snuf nootmuskaat en
laat ca. 15 minuten zachtjes koken
totdat de pastinaak zacht is.
Pureer de soep met een staaf-
mixer en voeg daarna de room
toe.

Breng op smaak met peper

en zout. Serveer met stukjes
walnoot en toefjes peterselie.

ROMIGE
PASTINAAKSOEP

n de huidige wereld, met zoveel geweld, lijkt
humaniteit ver te zoeken. Maar met Kerstmis staan
we stil bij de menswording: de geboorte van Jezus als
mensbeeld van God. Mens worden en zijn, zichtbaar
in grenzeloze barmhartigheid en liefde zoals Jezus dit
gestalte gaf, is elke dag een uitdaging voor ons.
Dat is en blijft het ook voor de monniken van de abdij
van Zundert. Zij besloten hun abdij na 125 jaar te sluiten.
Ze zijn als communiteit inmiddels te klein om hun leven
in die grote abdij gestalte te geven. Zij willen andere
communiteiten versterken die wel toekomstperspectief
hebben. Als afscheid en om de smaak van geloof te delen,
maakten zij een receptenboekje met gebeden.

SYMBOLIEK

Uit hun recepten koos ik deze soep op basis van pastinaak,
een wintergroente die ondergronds niet zichtbaar groeitin
Moeder Aarde. Een zoete verwachting tot zij gecogst wordt
en‘aan het licht komt!

De roomwitte kleur verwijst naar de liturgische kleur voor
Kerstmis. In wit komen alle kleuren samen! Een beeld van
verlangen naar een tafel waar iedereen welkom is. ®

Tekst en foto’s: Tini Brugge

Bron: Naar een recept uit: Proeft en ziet- 125 jaar Abdij Maria
Toevlucht, 2025.
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; Vier je verjaardag in de kerk .-

11 okt jl was er de eerste vier-je-verjaardag-in-de-kerk van dit seizoen.
Dit keer werden de bezoekers getrakteerd op een hightea, wat door iedereen erg gewaardeerd

werd.

We kijken nu al uit naar de volgende middagen, Ina, Nel, Marianne en Dianne.
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Foto impressie Running Diner & Burg




e

Burg (uit te spreken als: BURK) september 2025

Van te voren zijn wij, ter voorbereiding, eerst 3 weken op vakantie geweest (rondje Duitsland)
om te oefenen in: het Duits , Kuchen eten, hoe hard je kunt rijden(helemaal fout natuurlijk,
maar wel een keer lekker) met als een beloning een Duitse prent met foto, wat een Baustelle is
en Stau betekent.

Al met al heelhuids vrijdags aangekomen bij de fam. Matschke alwaar wij zeer hartelijk en
liefdevol (stonden bv hun eigen slaapkamer af) zijn ontvangen en nadat wij ons hadden
geinstalleerd en de fietsen veilig hadden opgeborgen in de avond de 1e ontmoeting in de
kerk. Alweer een vreugdevolle ontvangst en.. zag Denise de kans om mij te strikken voor de
voorbede (in het Duits naturlich) die zondag a.s.

Zaterdag met z'n allen naar Dresden Frauenkirche bezocht en een kleine dienst met een
orgelconcert! Hierna ff een tijdje voor ons zelf en daarna op tijd voor het museum wat groot,
mooi, interessant ... een aanslag op de conditie was. Al met al een zeer geslaagde dag. Werden
toen daarna door de fam. Matschke (Jorn und Doro) meegenomen uit eten, waar wij ook aan
denken als zij weer bij ons komen!

Zondag een geweldige muzikale dienst mee mogen maken (de blaaskapel bestond 100 jaar)
en dat geheel was een groot genoegen (veel getoeter en geblaas) voor een ieder en als
afsluiting (misschien ook wel voor een keertje een idee voor bij ons in de omloop?) Koffie of
thee of bier of wijn aangevuld met salades en kuchen en aansluitend een bbq buiten....het
kon niet op. Wel gezien dat de combinatie koffie + Braadworstje + kuchen prima gaat.
Aangezien het schitterend weer was de fietsen gepakt en een lekker rondje wezen fietsen,
want in de avond was er wederom een calorie-aanval als avondeten in de kerk waarbij veel
mensen uit de gemeente Burg hun beste kookervaringen op ons hebben uitgeprobeerd
en...met succes!

Hierna, al wat later in de avond en ook wat alcohol later, afscheid genomen van de Gemeente
in Burg met veel, zeer veel goede en warme herinneringen!!

Bis Bald.

Ina & Wouter Yntema
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Running Dinner

Running dinner 26 oktober 2025

Willy weet vast wel de hoeveelste succesvolle aflevering
dit nu was, maar in ieder geval is zij samen met Ina al
ruim 12 jaar 2x p/j bezig met het organiseren en plannen
van het running diner... en het bevalt nog ... zo mag
blijken aan alle opgetogen reacties na afloop!

Wat een beetje minder was dat toen deze man het
tafelkleed mocht strijken even los van alle
werkzaamheden vooraf zoals daar zijn:

gasten zoeken,.... kokers vinden,.....recepten
afstoffen,.....schema’s maken,...routes
bepalen,.......uitnodigingen (dank aan Truus) uitdelen,....Huiskamer optuigen met heerlijke
toetjes (chapeau voor alle dames) en last but not least ook nog een attentie meenemen voor
alle kokers,

dus... nadat alle vouwen uit het tafelkleed waren, met veel moeite en gezucht bleek blijkbaar
ook bij mij een bloedende vinger stiekem aanwezig te zijn bij het strijken. Zucht!!

Maar goed, doordat er op het laatst toch wat spannende broodnodige veranderingen nodig
waren (ziekte) kon ondergetekende zomaar onverwachts toch nog aanschuiven bij een heerlijk
voorgerecht (keuze uit 2 soepjes/3 m lange broodplank en wijn) omhuld door heerlijk
spontane gesprekken waarbij 1 thema wel een aantal keren voorbij kwam, (maar dat blijft
onder ons), daarna door de gierende storm en woeste regen op de fiets terug naar huis alwaar
Ina het hoofdgerecht al grotendeels had klaarstaan.

Ook de volgende twee paren kwamen keurig op tijd en hebben alle tijd om verhalen te delen
en kunnen genieten van het heerlijke eten en een ontspannen sfeer en ik verwacht... eerlijk
gezegd... dat dat bij alle running diner mensen dit ook zo zal zijn geweest.

Was het zomaar ineens al 20.00 uur dus fluks iedereen in de benen op weg naar de laatste
ronde in de Huiskamer. Daar, met zo rond de 50 deelnemende aanwezige gasten, was er een
fijne amicale sfeer en kon iedereen niet alleen van 1e ronde ,maar zelfs ook van een 2e ronde
(en voor sommige zelfs een 3e ronde) genieten van alle heerlijke verschillende toetjes en zo
ook van alle onderlinge gesprekken!!

Rond 21.30 ging o0.a. Jan kaarsjes
uitblazen, het licht uitdoen
en.....kunnen wij tevreden terugkijken
4 naar alweer een geslaagde editie.
Kijken hoopvol uit naar de volgende
running dinner ronde in 2026.

Smakelijke groeten,
Een tevreden Wouter
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Thuis Geloven Tekst en illustraties: Marjet de Jong

ENGEL VAN HOOP

Engelen horen bij Kerstmis. Ze komen opvallend
vaak voor rond de aankondiging, de blijde ver-
wachting en de geboorte van Jezus. Ze zijn een
hoopgevend teken van contact tussen hemel en
aarde. De knutsel die we deze maand voorstellen
is een eenvoudig te maken papieren (kerst-)en-
gel. Je kunt de engel bij de kerstgroep zetten, of
een eigen aandachtsplek geven met kerstgroen
en een moaie tekst erbij. Als je wilt kun je de
engel een kleur geven, een gezicht, of woorden
van hoop op de vleugels, naar eigen idee.

Een engel, een engel ruist door de lucht,
brenger van vreugde, licht als een zucht,
licht als een ster in de donkere nacht,
brenger van hoop waar de wereld op wacht.

Kniplijn

--------- i NODIG
T e - Wit of gekleurd papier, lineaal, potlood, schaar
en lijm.

- Als je wilt: verf, decoratiemateriaal.

DOEN

1. Neem de patroondelen over op je papier.
Verhouding: de vleugels zijn even breed als de

0 hoogte van de engel. Het voorbeeld is 16 cm.
Groter maken mag ook!)

2. Knip lijf en vleugels langs de gesloten lijnen
uit. De stippellijnen zijn vouwlijnen.

3. Plak de ene rand van het lijf smal op de andere
zodat een kegelvorm ontstaat.
TIP: Wil je de engel kleuren of versieren, doe
dat dan voér het rondlijmen.

4. Vouw de armen langs de stippellijn naar voren.

5. Heb je de vier sleufjes al ingeknipt? Dan schuif
je de vleugels zo op de rug van de engel.

Veel knutselplezier!
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Tafeltijd

TafelTijd met als thema: Advent, Kerst en Drie Koningen

Zaterdag 13 december is er weer een Tafeltijd in De Open Hof.

Tafeltijd is een initiatief van Stichting Wijdekerk en ook in De Open Hof is iedereen van harte
uitgenodigd! Tafeltijd is samen kerk zijn van LHBT+ en betrokken of geinteresseerde anderen.
Je hoeft geen LHBTI+ te zijn om deel te nemen aan Tafeltijd.

ledereen is van harte welkom!!! Het zou juist heel fijn en zinvol zijn als er niet-LHBTI+ mensen
aanschuiven. Dan kunnen we met elkaar in gesprek gaan hoe we samen, in alle diversiteit,
samen kerk kunnen zijn.

En waar kun je beter ervaren samen kerk te zijn dan aan Zijn tafel? We eten samen en gaan in
gesprek met elkaar over zingevingsvragen. We inspireren en bemoedigen elkaar en steunen
elkaar daarmee in het geloof. Tafeltijd wil een veilige plek bieden voor alle aanwezigen en
elkaar geen meningen of opvattingen opdringen.

Het thema voor 13 december is Kerst, Advent en Driekoningen.
We lezen Mattheus 2: 1-12 en Lukas 2: 1-21 De geboorte van Jezus.
Naar aanleiding hiervan gaan we met elkaar praten over:

1. Waar denk jij aan bij Kerst?

2. Hoe beleef jij de periode van Advent en Kerst?

3. Zou jij hetzelfde hebben gedaan als de Wijze Mannen?

Het is de bedoeling dat iedereen zelf iets te eten meebrengt om te delen met de anderen. Maar
als dit niet lukt ben je ook van harte welkom.

Het is fijn, maar niet verplicht, als je je van tevoren aanmeldt, dit kan via het volgende email
adres: tafeltijddeopenhof@gmail.com

Tijdstip: inloop vanaf ca. 17.30; we beginnen om 18.00 uur
De volgende Tafeltijd is op zaterdag 7 februari 2026.
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Seniorenraad

Zelfkennis, een beetje spotten met mijzelf.

Ik ben een Rotterdamse, dat wil zeggen, ik ben er geboren, getrouwd en heb er gewerkt. Maar
al meer dan 35 jaar weg en in de Hoeksche Waard terecht gekomen, waarvan al 17 jaar in
Oud-Beijerland. Eigenlijk voel ik mij meer een Oud-Beijerlandse.

Hoewel wij van huis uit nooit het echte Rotterdams spraken, houd je je accent. Wat ik er mee wil
zeggen: ik lust graag ‘t, daarom zet ik deze letter ook achter woorden waar die niet hoort..
Kennen en kunnen, ik kan en ik ken het niet helpen, d of t of dt, dat zijn maar gewone foutjes,
maar voor iemand die het Nederlands goed beheerst een doorn in het 0og.

Voordat mijn columns worden geplaatst, worden ze eerst gecontroleerd op taalfouten. Hoewel
ik probeer het zo goed mogelijk te doen, maak ik nog al eens een taalslippertje.

Ik speel heel graag met woorden, draai ze speciaal om, zoals bv. kakkieboffie, haswandjes,
mistelijk (even de vertaling: bakkie koffie, washandjes, mistig). Maar ook weer: ik zit nooit
achter de tv of computer, veel te lastig om bij mijn toetsenbord te komen, en achterkant-tv is
saai. Mensen vragen mij wel eens langs te komen. Als ik dan zeg dat ik elke week langskom,
zeggen ze dat ik niet ben geweest. Kom je op de koffie? Un? Heel flauwe opmerkingen, maar
toch.

Ken je het spelletje Wordfeud? (scrabbel, dit speel je op de mobiele telefoon of tablet) Je speelt
dit met z'n tweeén. Bovenin het spel wordt aangegeven welk woord de tegenstander heeft
neergelegd. Ja, zo wordt er 0.a. dan vermeld: ...heeft ‘ei’ gelegd, knap toch? Of ‘ezel; of verzin
maar wat. Dankjewel, ja dan moet ik even reageren.

Onlangs las ik een column van Jaap van Deurzen, ook een rasechte Rotterdammer, maar wel
een taalkenner. Ik citeer wat regels.

Hij zegt hetzelfde als ik een t waar hij niet moet en neerzetten waar hij ‘hoor’ Hij zegt: ik ‘vin’ dat
wel grappig, hij houdt wel van accenten. Dan volgen er een paar echte Rotterdamse
voorbeelden, die ik niet herhaal. Maar over bepaalde uitdrukkingen die te pas en te onpas
worden gebruikt, schudt hij zijn hoofd. Taalergernissen noemt hij het. Zoals: ‘helemaal goed.
“Hoezo", zegt hij, “deed ik examen?”

‘Toppie’ en ‘doei doei’. Soms ergert men zich er aan, maar het sluipt er zomaar in. Het slaat
nergens op. Voor spelen met woorden hoef je toch geen taalkundige te zijn? Weet je wat een
kolenboer graag eet? Juist, boerenkool. Met deze onzin kan je een boek vullen, maar die
boeken zijn er al, hoef ik er niet meer aan te beginnen.

Spreekwoorden, spreuken, citaten en woordspelingen, ik ben er al 50 jaar mee bezig. Soms
klinkklare onzin, maar vaak ook met een glimlach. Mag het? Het leven is al ernstig genoeg. En
toch vind ik het jammer dat ik niet 20 jaar jonger ben, misschien had ik toch een cursus
Nederlands gedaan.

Ik heb, zo zeggen de Rotterdammers, maar het klompenschooltje gehad, eenvoudig onderwijs.
En ik had zo graag schrijfster willen worden in de stijl van Annie M. G. Schmidt. Na mijn
rapportcijfers heb ik deze droom maar achter mij gelaten. Nu ik mij af en toe eens met deze
columns mag bezighouden, voel ik mij toch een beetje auteur. Nee hoor, verder heb ik
helemaal geen kapsones.

Ik ben gewoon ik, niets bijzonders, maar gewoon, Gonnie.

Gonnie Confurius - de Keijzer
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Leesrooster

november

z0 16

Lucas 20,27-40
Lucas 20,41-21,4

Handelingen 22,30-23,11

Handelingen 23,12-22
Handelingen 23,23-35
Handelingen 24,1-9
Handelingen 24,10-21
Handelingen 24,22-27
Lucas 21,5-19

Lucas 21,20-38
Handelingen 25,1-12
Handelingen 25,13-27
Handelingen 26,1-18
Handelingen 26,19-32
Advent 1 Psalm 85
Jesaja 1,1-17

Jesaja 1,18-31

Jesaja 2,1-5

Psalm 126
Handelingen 27,1-12

Handelingen 27,13-26

december
zo7

Handelingen 27,27-38
Handelingen 27,39-44
Psalm 72
Handelingen 28,1-10
Handelingen 28,11-22
Handelingen 28,23-31
Psalm 28
Jesaja6,1-13
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Kik en zijn muizenvriendjes zitten onder de kerstboom
in het kerkzaaltje. Straks begint de vergadering van het
kerstspel-comité! Er zitten pas drie mensen. “Heee...”
fluistert Kik, “Het comité was toch groter?” Ja, knikken
de muizen, “En meer koekjes!”. Voorzitster Jannie
begint: “Fijn dat jullie er zijn, lieve mensen, maar we
moeten een trélrig besluit nemen.” De twee andere
dames kijken somber. “Tja", zegt Saskia. “Tja", zucht
Dorien. Jannie vervolgt: “Ons groepje is zo klein
geworden dat het kerstspel niét door kan gaan. En hoe
komt dat?” Niemand weet het. Omdat ouders te druk
zijn? Omdat ze niet graag meer in de kerk komen?
“Het IS nu eenmaal zo- Niets aan te doen”, zegt Jannie.
“Maar... we kunnen toch wel iets KLEINERS
organiseren?” zegt Saskia. “Een kerstfilm??”

SPEL

Maak samen een lichtjeswandeling.

Geef alle spelers een ‘wandelstok-pion’,
gemaakt van een |ucifer waarvanje de kop
afknipt of een bot afgeknipte cocktailprikker
(kleuren/versieren mag!). Gooi om de beurt

Dat past niet bij de kerk, vindt Jannie. Dorien veert op:
“Een lichtjeswandeling dan? Door de donkere kerk?”
“Jaal” zegt Saskia, “Een pad van lichtjes, tot bij de
kerststall!l Die staat er toch al!” Dit idee geeft HOOP!
0ok Jannie haakt aan: “Dan hoeven wij alleen maar
voor jampotten en waxinelichtjes te zorgen! ... en
kerstmuziek. En chocolademelk!” Kik en de muizen zijn
blij dat de somberheid weg is. En op de dag dat de
jampotten met lichtjes in de kerk worden klaargezet,
brengen zij ze stiekem ook naar buiten. Ze maken een
pad over het kerkplein tot in de straat. De koster steekt
, ze allemaal aan. En s avonds loopt een stoet van
mensen, jong en oud, hoopvol de kerk in.

met een dobbelsteen en loop zoveel stapjes op

het lichtjespad - blijf je wandelstok vasthouden.

Op een groen lichtje: vertel iets uit het kerstverhaal.

Op een lichtje: zeg 'Vrede op aarde’ en i

Wie komt het eerste bij de kerststal aan? ‘g
(Je kunt elkaar niet eraf gooien.)

moet je tenminste een keer op elke kleur hebben
gestaan. Soms moet je dus achteruit lopen.

verhaal én een beurt stilte heeft gedaan,

mag de kerststal in.

Sta je op een rood lichtje: zing een kerstliedje.
houd daar een beurt rust.

TIP lets moeilijker: voordat je de kerststal in mag,
Want alleen wie een liedje, een stukje

Veel plezier!

Uit de Bijbel

God zegt: Dit is mijn besluit, dit is mijn plan met jullie:
Het zal goed met jullie oflopen, niet slecht. 1k zorg dat
er voor jullie een nieuwe tijd komt. Ik zal jullie nieuwe
hoop geven. Lh die ijd zullen jullie weer tot mij bidden,
en zal ik Naar Jjullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken.

EN dls je mi) zoekt met heel je hart, zul je mij vinden!
Jeremiq 291-13
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