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Meditaite

De lege plek in het woud

Wanneer de grote rabbi Baal Sjem Tov voor een moeilijke taak stond,
ging hij naar een bepaalde plaats in het woud,

stak daar een vuur aan en sprak een gebed uit.

Wat hij van plan was te volbrengen, werd volbracht.

Wanneer een generatie later rabbi van Meseritz

zich voor een moeilijke opdracht gesteld zag,

ging hij naar dezelfde plek in het woud en zei:

“Eeuwige, we kunnen het vuur niet meer doen ontbranden,

maar het gebed kunnen we nog wel bidden. Dat moet voldoende zijn."
En wat hij van plan was te volbrengen, werd volbracht.

Wanneer een generatie later rabbi Mosje Leib van Sassov

een moeilijke taak moest volbrengen, ging hij het woud in en zei:
"Eeuwige, het vuur kunnen we niet meer aansteken

en het gebed dat we moeten opzeggen, kennen we niet.

Maar we weten de plaats in het woud, waar alles gebeurd is.

Dat moet voldoende zijn." En het was voldoende.

Maar toen er weer een generatie voorbij was

en rabbi Israél van Rishin geroepen werd om zijn taak te volbrengen,
ging hij in zijn huis op een stoel zitten en sprak tot God:

‘We kunnen het vuur niet meer doen ontbranden,

we kennen het gebed niet meer,

we weten zelfs de plek in het woud niet meer, waar dit alles moest gebeuren.
Maar we kunnen wel het verhaal vertellen van hoe het gedaan werd.
Dat moet voldoende zijn."

En het was voldoende.

Deze bekende woorden over de lege plek in het woud kunnen mij steeds weer opnieuw raken.
Ik heb ze al vaak gelezen en ik vermoed dat het voor u en voor jou als lezer misschien ook geldt.
Maar ze kunnen ons steeds opnieuw aanspreken. Dan kan het een tegenwicht vormen tegen
het gevoel dat alles altijd maar minder wordt. Het herinnert mij eraan dat het voldoende is als
er één mens is die geraakt wordt door Gods Geest. Dat het ene moment soms zoveel kracht in
zich draagt, dat iedere moeilijke taak volbracht kan worden. Misschien is dat wel de kern van
het verhaaltje hierboven: dat er altijd een plek is waar je naartoe mag en kunt gaan. Letterlijk of
figuurlijk.

Dat er Eén is die mensen hoort en ziet, die ons nabij is in mensen in wie wij het gelaat van
Christus ontdekken en die ons sterkt met de kracht van zijn Geest. Dat wonderlijke begin is de
moeite waard om op te zoeken. Dat eeuwenoude verhaal mogen wij aan elkaar door vertellen.
En als het er leeg uitziet in de kerkzaal, bedenk dan dat op al die lege stoelen engelen van God
zitten. Laten we dat verder vertellen!

Ds. Carla Schoonenberg




Kerkdiensten

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheden
31 augustus 10:00u  ds. Carla Schoonenberg-Lems

7 september 10:00u  ds. Chris Kors, Middelburg Maaltijd vd Heer
14 september 10:00u  ds. Carla Schoonenberg-Lems Startzondag

21 september 10:00u  ds. Carla Schoonenberg-Lems Vredeszondag
24 september 19:00u

28 september 10:00u  ds. Gerard Wolfert, Zuidland Israelzondag
5 oktober 10:00u  ds. Carla Schoonenberg-Lems Regenboogzondag

" . Alle kerkdiensten kunt u live meevieren via kerkdienstgemist.nl
@I- kerkdlenStgemISt' Daarna kunt u ze nog twee weken lang terugkijken.




Vanuit het Spuifront

Vanuit het Spuifront

Na de afgelopen maanden die in het teken stonden van de kennismaking met de gemeente en
het inwerken in de organisatie, zie ik ernaar uit om samen met u en jullie een nieuw seizoen te
beginnen. Velen van u hebben mij er al naar gevraagd, maar graag wil ik ook hier benadrukken
dat ik een mooie start heb gehad in De Open Hof. Het inwerkschema van de scriba heeft me
goed geholpen om thuis te raken in de gemeente, om de Taakgroepen te leren kennen en om
steeds meer namen en gezichten te leren kennen. Ook in de samenwerking met Hanneke en
Jolanda zit muziek en daar hopen we samen nog een mooie melodie van te maken!

In de kerk starten we natuurlijk steeds weer opnieuw. En tegelijkertijd gaan we verder in het
voetspoor van mensen die ons daarin voorgegaan zijn. De startdienst is op zondag 14
september en dit jaar willen we er een verrassende startdienst van maken. Daarmee volgen we
het jaarthema van de Protestantse Kerk. Dat thema luidt: ‘Kijk! Laat je verrassen door het werk
van Gods Geest' Via de weekbrief komt er binnenkort meer informatie beschikbaar, zo willen
we u bijvoorbeeld vragen om voor na de startdienst iets zoets of hartigs mee te nemen om met
elkaar te delen.

Maar ook de zondagen ervoor staan in het teken van het samen beginnen als we op 31
augustus het mooie werk van de ambtsdragers benoemen en als er op 7 september o.lLv. ds.
Chris Kors samen Avondmaal wordt gevierd. Ik hoop dat we vanuit deze inspiratie weer een
heel seizoen van betekenis kunnen zijn voor de samenleving en voor elkaar.

(Her)Bevestiging ambtsdragers

Op zondag 31 augustus zal mw. Désirée Goudzwaard herbevestigd worden als diaken. Dhr. Rob
van Brakel zal bevestigd worden als pastoraal ouderling. We zijn blij om hem zowel in de
Taakgroep Pastoraat te mogen verwelkomen als ook in de kring van de kerkenraad. Met het
(verder) vervullen van hun ambt verlenen Désirée en Rob een speciale dienst aan onze
gemeente. We staan erbij stil tijdens de dienst en bemoedigen ze met woorden van
(her)bevestiging, zegen en onze handdruk.

In de maand september staan we in het verlengde van deze dienst, op de startdienst van
zondag 14 september en de zondag erna, ook stil bij de vraag op welke manier de talenten van
onze gemeente en gemeenteleden het beste tot hun recht kunnen komen. Dit alles aan de
hand van het Jaarthema van de Protestantse Kerk over de verrassende werking van Gods
Geest.

Gesprekskring over Hoop

Op woensdag 24 september wordt er om 20.00 uur een informatieavond gehouden over de
gesprekskring rondom het thema ‘Hoopvol Geloven' In deze gespreksring staat het leren van
elkaar centraal, ontdekken we welke geloofsmomenten ons hebben gedragen en maken we
gebruik van creatieve werkvormen. Het is de bedoeling om twee groepen te starten: een groep
die overdag bij elkaar komt en een groep die ‘s avonds bijeenkomt. Aanmelding voor de
informatieavond is mogelijk door een e-mail te sturen naar ds. Carla Schoonenberg,
predikant@deopenhofoudbeijerland.nl




Vanuit het Spuifront

Vredeswandeling

Het thema van de Vredesweek (van 20 t/m 28 september) is: Niets doen is geen optie. Op
vrijdagmiddag 26 september is er van 15.30-17.00 uur gelegenheid om mee te wandelen en
samen stil te staan bij vrede. We verzamelen om 15.15 uur in De Open Hof.

Ochtendgebeden

In de stilteruimte worden er ochtendgebeden gehouden op vrijdag 3 oktober, 7 november en 5
december van 9.15-9.45 uur. Aanmelding vooraf is niet nodig. Weet u welkom om samen de
verbinding met God te ervaren.

Geboortebericht

Op maandag 21 juli 2025 is Noah Gianni Filee geboren, zoon van Rebecca van der Kolk en
Roydon Filee. Vanwege de vroege geboorte van Noah verblijft het gezin voorlopig nog in het
Maasstad Ziekenhuis. Daar kan Noah in alle rust en in de nabijheid van zijn ouders groeien.
Alles is in werking gezet om hem een goede verdere start mee te geven. Ondanks de
overrompelende ervaring, genieten Rebecca en Roydon samen met de oma’s en opa en de
verdere familieleden, ook enorm van Noah.

Het tijdelijke adres is:

Familie Filee-Van der Kolk

Maasstad Ziekenhuis, afdeling Neonatologie

Postbus 9100

3007 AC Rotterdam

Of via het huisadres: Grebbestraat 33, 3262 GD Oud-Beijerland

Tijdens de kerkdienst van 27 juli j.l. klonken de woorden van de Belgische dichteres Kris
Gelaude:

Noem het een droom,

noem het een ongerept geheim.

Geef het de liefste en de zachtste namen.
En laat het in zichzelf het

diep geheim ontdekken

van liefde en geluk.

Op maandag 28 juli heb ik de kaart uit de kerk bij ze gebracht, heb ik de
kleine Noah mogen ontmoeten en heb ik beloofd om alle
gemeenteleden namens het gezin te bedanken. Ook voor alle kaarten
en berichtjes tot nu toe.

Ds. Carla Schoonenberg




Terugblik zondag 13 juli

Terugblik

Zondag 13 juli hadden we een prachtige dienst waarin veel gebeurde: dopen, overstappen en
uitzwaaien.

Het thema was “Jullie zijn het licht in deze wereld"”. Die opdracht klonk voor ons allemaal samen
en ook voor ieder afzonderlijk, zodat we het steeds weer tegen onszelf mogen zegen “lk ben
hetlicht in deze wereld".

Manon Besseling en Ruben Schipper stapten over van de kinderdienst en basiscatechese naar
de Baanbrekers en Lighthouse. Na de overdenking werden vader Rick en zoontje Julius van Os
gedoopt.

Tot slot hebben we Altina Verhorst en haar vriend Bart Lagendijk uitgezwaaid en kregen ze een
reiszegen mee; zij gaan op diaconale werkvakantie met de organisatie Livingstone om In
Lwamalenge in Oeganda verder te bouwen aan het project van Glorius Primary and Nursery
School.




Terugblik zondag 13 juli




Van de kerkelijk werker Jolanda Griesdoorn

Met mijn gezin zaten we twee weken in de : v
Haute Vosges (Hoge Vogezen) in Frankrijk. 1 .

Zo'n 6 uur rijden van de Hoeksche Waard ; *H - .

vandaan. Niet te ver maar wel een totaal | N — ~N -
andere omgeving. Er zijn daar bergen,
sommigen net voorbij de bomengrens.
We zaten bij schattige dorpjes, bergmeren
en skigebieden. Veel huizen hebben de
vakwerk-stijl zoals je ze ook in Duitsland
ziet. lemand in de Huiskamer vertelde me
dat deze streek in het verleden
afwisselend bij Frankrijk of Duitsland
hoorde. Elke morgen een paar verse
baquettes halen.. .heerlijk. We hebben
ervan genoten. Het werk was uit mijn
gedachten en dat was even nodig. Nu met
frisse moed weer van start.

Start jeugdwerk: Levend Stratego na

startdienst

Zondag 14 september is de startdienst. Dit jaar
willen we het jeugdwerkseizoen symbolisch laten
starten door na de dienst een sportactiviteit te
doen. Kinderen vanaf groep 6 (basisschool) en
jongeren op de middelbare school gaan in groepjes
Levend Stratego doen. Het spel doen we in het park
naast onze kerk. We starten om 11.30 uur. Om 12.30
uur gaan we pannenkoeken eten met elkaar. Kom
gezellig kijken naar het spelplezier.

Pannenkoekenbakkers gezocht!

Op zondag 14 september willen we met de jeugd samen pannenkoeken
eten na het Levend Stratego spel in het park. Wie, van de volwassenen,
vindt het leuk om een stapel pannenkoeken te bakken? Ze mogen
gebracht worden naar de kerk (ingang parkkant) tussen 12.15-12.30 uur.
Wilt u pannenkoeken bakken, geef dit dan aan mij door, zodat we weten
wie er voor ons bakt.




Van de kerkelijk werker Jolanda Griesdoorn

Informatieavond over jeugdwerk voor ouders

In de week van 29 september organiseren we voor de ouders van jeugd, een
informatiebijeenkomst. We willen laten zien wat we allemaal voor de jeugd organiseren in onze
gemeente. Op die avond leggen we uit hoe we de activiteiten organiseren en wat we nodig
hebben. Graag horen we ook wat jullie belangrijk vinden voor jullie kinderen.

Helaas weten we nog niet de precieze datum omdat we dit idee vlak voor de zomer bedachten.
Door tijdgebrek hebben de jeugdgeledingen de datum nog niet afgestemd met elkaar. Houdt
de weekbrief in de gaten en/of informeer bij mij.

Sing-in ‘All together’ met Youth Impact
Voor jongeren en mensen die zich jong
voelen, is er een sing-in met de worshipband
Youth Impact op zondagavond 5 oktober.
Samen zingen voor en over Gods rijke
wereld. We zingen samen allerlei bekende
worship songs. De avond start om 19.30 uur
en is gratis toegankelijk. De avond wordt
mogelijk gemaakt door Message Sound,
jeugdwerk van de Gedachteniskerk en De
Open Hof.

Nascholing: Training uitvaarten leiden

Ik zal een training ‘Uitvaarten leiden voor professionals’ gaan volgen bij de Protestantse Kerk in
Utrecht. Twee jaar geleden wilde ik die ook volgen, maar die ging helaas niet door. Hopelijk
gaat de training dit keer wél door. Er zullen drie bijeenkomsten zijn, de eerste op vrijdag 3
oktober.

Contact

Je kunt contact met me hebben via de telefoon, e-mail of Whatsapp. Ik werk
24 uur in de week. Mijn werkdagen zijn op maandag, dinsdag en
donderdag.

Jolanda Griesdoorn — van der Pol, 06-37474733 of
jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl




Van de missionair kerkelijk werker Hanneke Blom

Terugblik: Jongeren in de Huiskamer

Op 8,9 en 10 juli hadden we een groep jongeren uitde 1e en 2e
klas van de CSG Willem van Oranje te gast in de Huiskamer. ledere
dag een andere groep. En iedere dag met eigen invulling.

Op dinsdag 8 juli hebben Carla, Anton, René en ik de jongeren
rondgeleid door de kerkzaal met live muziek, deden we een
kennismakingsbingo en gingen we met de jongeren in gesprek
(0.a. aan de hand van gesprekskaartjes). Op woensdagochtend
kwam rummikub op tafel en werd er gesjoeld met cliénten van Pameijer. En op donderdag
gingen de jongeren in gesprek met de aanwezigen. Gezellig en voor herhaling vatbaar.
ledereen bedankt die in de Huiskamer aanwezig was om de jongeren te ontmoeten!

Startweek: Kom, kijk en laat je verrassen!

Op zondag 14 september starten we het nieuwe seizoen. Het jaarthema van de PKN is 'Kijk!'
Laat je verrassen door het werk van Gods geest. We laten ons allereerst inspireren en verrassen
door de talenten die we hebben ontvangen en in onze gemeente aanwezig zijn.

Dit seizoen bestaat De Open Hof inclusief de Huiskamer 15 jaar. Een goede reden om bij de
start van het nieuwe seizoen onze activiteiten extra onder de aandacht te brengen en mensen
uit te nodigen om, voor het eerst of opnieuw, mee te doen met een of meerdere activiteiten.

Traktatie
Bij een startweek hoort natuurlijk iets lekkers. We trakteren alle bezoekers bij de inloop in de
Huiskamer of bij de reguliere activiteiten in de Huiskamer.

Woensdag 17 september: Barbecue met Pameijer
Op woensdag is er een gezellige en lekkere barbecue. Voor
de barbecue moet jij vooraf aanmelden via de intekenlijst in
de Huiskamer. Ook kan je opgeven door te bellen naar de
Huiskamer (0186-612936) of Pameijer (088-2716506) tot en
met woensdag 11 september. Het maximaal aantal
deelnemers is 40. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van
EUR 7,50. De inloop is vanaf 16.30 uur. We starten om 17.00
uur.

Donderdag 18 september: Een pannenkoekenlunch
Donderdagochtend is er allereerst een reguliere inloop met koffie/ thee waarbij Carla

Schoonenberg-Lems aanwezig is voor gesprek. Rond 12.00 uur ben je van harte welkom om
aan tafel te schuiven voor een pannenkoekenlunch.
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Van de missionair kerkelijk werker Hanneke Blom

Zaterdag 20 september: Fotoworkshop

We sluiten de startweek af met een (gratis) fotoworkshop
onder leiding van Janneke van Hempel. Wil je graag wat
praktische tips ontvangen voor het maken van leuke
foto's en het meteen uitproberen? Kom dan naar deze
workshop. Je hebt geen professionele camera nodig. Met
je mobiele telefoon kan je prima foto’s maken.

De inloop is vanaf 14.00 uur. We starten met koffie/ thee
en wat lekkers en krijgen daarna een praktische instructie
van Janneke. Vervolgens gaan we in groepjes de wijk in
om ons te laten verrassen door wat we zien én daar een foto van te maken. Na een uurtje
komen we terug in de Huiskamer en staat er een hapje en een drankje klaar. En dan is het tijd
om met elkaar onze fotokunsten te bekijken. Ik ben benieuwd!

We hopen op mooie opkomst! Of je nu veel of weinig ervaring hebt met fotograferen, dat is
niet belangrijk. ledereen kan meedoen. Ook jongeren dagen we uit om te komen en foto'’s te
maken. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Heb je vragen over de workshop? Neem dan contact op met Janneke via
jannekehempel@gmail.com,

Nieuwe Huiskamerfolder 2025-2026 deel 1

Samen met dit KerkmagaZin komt ook de nieuwe Huiskamerfolder uit met daarin de
activiteiten tot en met eind januari 2026. We zijn blij en dankbaar voor alle activiteiten die
worden georganiseerd en in de planning staan.

Voor het tweede deel van het seizoen hopen we een avond te organiseren om met elkaar te
verkennen welke verdiepende (vroeger ook wel Vorming & Toerusting genoemd) en
verbredende activiteiten we aan ons aanbod kunnen toevoegen. Geinteresseerd? Laat het mij
weten, dan wordt je t.z.t. voor de bijeenkomst uitgenodigd.

Ochtendgebed

In het nieuwe seizoen starten we met een meditatief moment op vrijdagochtend, steeds de
1e vrijdag per maand. Het ochtendgebed zal afwisselend worden geleid door Carla of mij. We
starten op vrijdag 3 oktober. Het ochtendgebed is van 9.15-9.45 uur in het stiltecentrum.
Aanmelding is niet nodig. Weet je welkom om samen de dag te beginnen en de verbinding
met God te zoeken en ervaren. Daarna ben je van harte welkom om een kop koffie/ thee te
drinken in de Huiskamer of om mee te wandelen (vertrek 10.00 uur). Je kan uiteraard ook
meteen naar huis gaan.

Contact

Hebje vraag of wil je mij spreken? Neem dan contact met mij op via
Whatsapp, telefoon of email. Tel. 06-57323416 of
hannekeblom@deoenhofoudbeijerland.nl

Mijn werkdagen zijn in principe de woensdag en vrijdag.

Een hartelijke groet, Hanneke Blom
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“5" Vier je verjaardag in de kerk |

Op zaterdag 5 juli was de laatste vier-je-verjaardag-in-de-kerk van dit seizoen. Het was weer een
fijne middag waarbij dominee Carla dit keer voor de 1e keer aanschoof. Voor volgend seizoen
zijn we voornemens deze middagen voort te zetten. We denken alvast na over een verdere
invulling van de middagen.

Het vier-je-verjaardag-in-de-kerk team:
Marianne Apeldoorn, Nel van der Sluijs, Ina in 't Veld en Dianne van den Berg.
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.‘\- Protestantse Gemeente Vindplaats van
% ' De Open Hof — Oud-Beijerland geloof, hoop en liefde

TIP van de maand

Samen leren om verantwoordelijk met de aarde
en haar schepselen om te gaan

Fietsen brengt enorme voordelen voor jezelf, je portemonnee
én je omgeving. Start klein, €én autorit per week minder
maakt al een groot verschil.

GOED FOUT

Leerpunt:
Fiets wat vaker naar de kerk.

Gebruik de fiets voor korte ritjes zoals het doen van boodschappen.
Dit is beter voor het milieu en is goed voor je eigen gezondheid.




Roemenié

Nieuws uit Roemenié

Zaterdag 2 augustus ontvingen we een berichtje met foto’s uit Roemenie van Cees Vermaas en
zijn zoon Arjan. Ze waren op dat moment in Oradea, Roemenié. Op donderdag 31 juli en
vrijdag 1 augustus hebben ze ds. Gyongyi Herdean ontmoet en gesproken. Ze hebben 50
bananendozen met kleding en schoeisel bij haar achtergelaten. Vrijdagmiddag hebben ze met
haar geluncht en met haar gesproken; ze hebben de groeten van De Open Hof overgebracht.
Cees had een KerkmagaZIN met haar foto meegenomen. Zij vroeg Cees en Arjan om De Open
Hof-gemeente de hartelijke groeten van haar over te brengen en ze bedankte nogmaals
hartelijk voor het geld voor de voedselpakketten met Kerstmis. Zondag 3 augustus zijn ze naar
hun volgend adres gereden in Campina, een rit van ca 550km, met als doel om daar 250 volle
dozen af te leveren.

REFORMATUS LELKESZI HIVATAL
NAGYVARAD - UIVAROS

OFICIUL PAROHIAL REFORMAT
ORASUL-NOU ORADEA

CALVIN UTCA 1.

IRODAI SZOLGALAT
HETFO - PENTEK 9-13 ORA
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Column

Fijne dag vandaag Rob van Brakel

at

Normaal gesproken is reclame langs de weg iets waar ik geen enkele aandacht aan besteed,
maar de laatste weken vallen mij borden langs de weg op, waar in afwijking van allerlei
hoogdravendheid ons gewoon iets vriendelijks gewenst wordt: “Fijne dag vandaag!” Of er toch
een reclamestunt achter zit, of dat het puur vriendelijkheid is, weet ik niet. Het doet er ook niet
zoveel toe, want te midden van al het onrustbarende nieuws uit de grote wereld, is dit een
positieve boodschap. lemand wenst ons belangeloos een fijne dag toe en daar word ik vrolijk
van.

Eigenlijk hoort zoiets heel normaal te zijn. Naarmate Oud-Beijerland groeit, neemt het aantal
mensen waardoor je op straat nog gegroet wordt, af. Dat is jammer, want een groet als
‘goedemorgen’ is eigenlijk een zegenwens voor de ander. Daarom is het om half twaalf s
morgens ook zinvoller om tegen iemand ‘goedemiddag’ te zeggen, want daar heb je meer aan
dan als de morgen nog maar een half uur duurt. Maar ook dan is een ‘goedemorgen’ honderd
keer beter dan stuurs op je mobieltje blijven staren.

In de Bijbel klinken ook veel wensen. Zoals in de Bergrede, bijvoorbeeld: “Zalig zij die treuren,
want zij zullen getroost worden”. En in Johannes 20 zegt Jezus: “Vrede wens ik jullie”. Ook de
zegenbede aan het einde van de dienst is een wens: “De Heere zegene u en Hij behoede u...”
Het zijn mooie, bemoedigende teksten. Het is jammer dat we dat zo weinig doen in het
dagelijks leven; de Bijbel wordt vaker gebruikt om anderen te vertellen wat er niet mag, dan
om elkaar het goede te wensen.

Vloeken zijn natuurlijk ook wensen: een goed Rotterdams gebruik is daarbij de ander een aantal
vreselijke ziekten toe te wensen. Het moge duidelijk zijn dat dit soort uitspraken niet
bevorderlijk is voor saamhorigheid. Ook in de Bijbel wordt anderen wel eens kwaad
toegewenst, misschien wel om duidelijk te maken dat men juist heel ver van die ander af staat.
Zoals bij de uitspraken van Jezus over de Farizeeén.

Quders wensen natuurlijk het beste voor hun kind. Dat klinkt vaak door in de naam, zoals bij
David: geliefde. Of Ruth: vriendin. Benjamin betekent ‘Zoon van Geluk” Waarschijnlijk hadden
de ouders die hun zoon daarnaast de achternaam ‘Geschenk van God’ gaven, ook het beste
voor met hem, en waarschijnlijk met de wereld. ‘Geschenk van God' is in het Hebreeuws
Netanyahu. Waarbij duidelijk mag zijn dat wensen niet altijd uitkomen; integendeel.
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Nieuws uit Oeganda

Nieuws uit Oeganda

Na een reis die veel langer duurde dan gepland, kwamen Altina Verhorst en haar vriend Bart
Lagendijk op 21 juli eindelijk aan op hun eindbestemming in LwamAlenge in Oeganda.
Gedurende een aantal weken gingen ze op diaconale werkvakantie naar het project waar ze
vorig jaar hebben gewerkt. Ze hielpen toen mee bij de uitbreiding van de Glorious Primary
and Nursery School. Op deze school wordt belangeloos onderwijs gegeven aan zo'n 350
kinderen en er worden ook zo'n 60-70 kinderen fulltime opgevangen, omdat ze te ver weg
wonen of omdat de situatie thuis niet veilig is. Ouders hoeven niet te betalen, waardoor alle
kinderen uit de omgeving toegang hebben tot onderwijs. Maar dit betekent 66k dat de
docenten geen salaris ontvangen. Zij leven van dat wat er op hun pad komt én voorzien
hiervan ook nog eens de kinderen van eten.

Op dit moment zijn ze bezig om de school meer zelfvoorzienend te maken. Dat doen ze door
de aanschaf van kippen en zonnepanelen. Daarnaast is er behoefte aan ramen en deuren voor
één gebouw en zou de school graag nieuwe schoolmaterialen aanschaffen. Hierbij hebben
Altina en Bart geholpen. Ze hebben ook veel activiteiten gedaan met de kinderen, soms met
meer dan 100 of 200 tegelijk! Veel zingen en dansen mogen hierbij nooit ontbreken.

Altina en Bart hebben aan een aantal mensen veel mooie, ontroerende en ook hilarische
verhalen gedeeld met leuke foto's. Op een ander moment zullen ze daar zelf zeker nog meer
over vertellen of laten zien.
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Tafeltijd

TafelTijd met als thema: Geestelijke Groei

Zaterdag 6 september is er weer een Tafeltijd in De Open Hof.

Tafeltijd is een initiatief van Stichting Wijdekerk en ook in De Open Hof is iedereen van harte
uitgenodigd! Tafeltijd is samen kerk zijn van LHBT+ en betrokken of geinteresseerde anderen.
Je hoeft geen LHBTI+ te zijn om deel te nemen aan Tafeltijd.

ledereen is van harte welkom!!

En waar kun je beter ervaren samen kerk te zijn dan aan Zijn tafel? We eten samen en gaan in
gesprek met elkaar over zingevingsvragen. We inspireren en bemoedigen elkaar en steunen
elkaar daarmee in het geloof. Tafeltijd wil een veilige plek bieden voor alle aanwezigen en
elkaar geen meningen of opvattingen opdringen.

Het thema voor 6 september is Geestelijke Groei.

We lezen 1 Thessalonicenzen 5 : 23 en Mattheus 13: 34.

Naar aanleiding hiervan gaan we met elkaar praten over:

1. Wat je lichaam is, weet je wel, maar wat is je ziel, wat is je geest?

Geef je lichaam de tijd om te groeien + voldoende eten en slaap: dan wordt het vanzelf
volwassen. Hoe is dat met je ziel?

2. Wie ben ik, wie kan, mag, moet, wil ik zijn.

Wel anders willen, maar hoe dan? Wat moet ik accepteren van mezelf?

Wat verwacht God van mij?

Het is de bedoeling dat iedereen zelf iets te eten meebrengt om te delen met de anderen. Maar
als dit niet lukt ben je ook van harte welkom.

Het is fijn, maar niet verplicht, als je je van tevoren aanmeldt, dit kan via het volgende email
adres: tafeltijddeopenhof@gmail.com

Tijdstip: inloop vanaf ca. 17.30; we beginnen om 18.00 uur

De volgende Tafeltijd is op zaterdag 4 oktober 2025.

17



Seniorenraad

Littekens

Littekens, wie heeft ze niet? Wij hebben allemaal hetzelfde litteken op de zelfde plaats: onze
navel. Het mooiste litteken van je lichaam. Dit zei eens een kinderarts in het ziekenhuis waar
een te vroeg geboren baby ter wereld kwam met diverse gebreken. Daarom moest ze een
plastische operatie ondergaan om een mooie navel aan te brengen.

Een heel bijzondere operatie. De navel die ons verbonden heeft aan onze moeder. Maar er zijn
vele littekens, zichtbare littekens, na een operatie, of na ongelukken waarbij de wond gehecht
moet worden. En ook onzichtbare littekens, de dokter die zijn uiterste best heeft gedaan een
wond zodanig te hechten dat hij nauwelijks zichtbaar is. Maar er zijn ook littekens in je hart of
ziel, wat ontstaan is na verlies van een dierbare, of wat je is aangedaan. Die pijn die nooit meer
overgaat. Maar, stil maar, alles wordt nieuw. De littekens verdwijnen en God weet waar onze
littekens zitten en hoe wij er aan komen. Hij strijkt ze wel glad. Ze hoeven niet verstopt te
worden maar getuigen van hoop voor een ieder die gebroken is. Eens liet Jezus Zijn littekens
zien, aan een ieder die niet kon geloven dat Hij het was. Zijn littekens die hij kreeg voor ons. lk
wens jullie vrede) zegt Jezus’ en Hij toont hun zijn handen en zijn zij. Zijn littekens (Joh.20:21).

Ik las ook een mooi gedicht van de jonge tekstschrijver en zanger, Matthijn Buwalda
(de gehele tekst en gezongen YouTube)

Zie je de schoonheid in de schade?
Zie je de rijkdom in gebrek?

Lijm je de barsten met genade

Of houjij jezelf voor de gek?

Want je hebt nog veel te geven hoor
Draag je littekens met trots

Je hebt er net zoveel als iedereen
Maar de meesten hebben ze verstopt

Nee, ik schaam mij niet voor mijn littekens, ik zou niet weten waarom, ze zijn ook nauwelijks te
zien, ik kan er ook gewoon over praten. lk ben niet de enige met deze operatie-littekens. Maar
ik kan ook diegenen begrijpen die er moeite mee hebben.. Omdat die onzichtbare littekens
nog steeds pijn doen. Ook zijn ze 70 jaar oud. De oorlog liet vele wonden na, hetzij nog bij
jezelf of bij je ouders. Maar praten of er over schrijven kan de pijn verlichten. Ik weet het en
doe het zelf ook.

Gonnie Confurius de Keijzer.
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Kinderdienst

| Vo i

Eerste kinderdienst is op zondag 31 augustus
Jongens en meisjes

We hopen dat je een fijne zomervakantie hebben gehad. Nog even en dan begint het nieuwe
schooljaar.

Ook in de kerk beginnen de activiteiten weer, dus ook de kinderdienst gaat van start.

De eerste keer is op zondag 31 augustus.

De startdienst voor de hele gemeente is op zondag 14 september en dat wordt een dienst met
verrassingen en iets lekkers. Misschien mogen jullie ook wel iets gaan doen tijdens deze dienst.

Met de kinderdienst gaan we net zoals altijd iedere zondag weer naar een mooi verhaal
luisteren, iets leuks doen of iets moois knutselen.

We zijn ook al bezig met de voorbereidingen voor de adventstijd en het kinderkerstfeest.
Hiervoor krijgen jullie later nog een uitnodiging.
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Bijbeljournaal

Bijbeljournaal
3 september a.s. gaan we beginnen met Bijbeljournaal.

We gaan aan de slag met een tekst in onze Bijbel of notebook.

We luisteren naar een mooi lied en er komen mooie gesprekken uit voort.
Er is materiaal aanwezig.

Kom gerust een keer kijken .

1 Oktober ass. is de volgende avond. We beginnen dan om 20.00 uur.
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Column

0 ven Jaap den Boer

Tijdens de laatste hittegolf was het in mijn huis 32 graden Celsius. Het leek wel een oven.

Op dat moment moest ik denken aan de brandende oven waarover in het boek Daniél wordt
verteld.

Sadrach, Mesach en Abednego, drie vrienden van Daniél, wilden niet buigen voor koning
Nebukadnezer omdat zij alleen voor God wilden knielen. Nebukadnezer liet hen daarom in een
zo heet mogelijk gestookte oven gooien.

Wat gebeurt er in de oven?

Staan de mannen gelijk in lichterlaaie? Integendeel.

Ondanks de extreme hitte blijven ze ongedeerd. Volgens een toevoeging aan het boek Daniél
zingen de drie vrienden zelfs — staande in de oven - een lied waarin zij God prijzen. Hier volgen
een paar fragmenten:

"Alle schepselen, prijs de Heer, bezing en verhoog Hem in eeuwigheid. Heel de aarde, prijs de
Heer, bezing en verhoog Hem in eeuwigheid. Mensen, prijs de Heer, bezing en verhoog Hem in
eeuwigheid!”

Er zijn nog steeds mensen die geloven dat deze gebeurtenis echt heeft plaatsgevonden (zij die
geloven in de bijbel van kaft tot kaft). Maar er is geen historisch bewijs voor. Het is ook niet
aannemelijk natuurlijk.

Het verhaal lijkt meer bedoeld om de joden in een periode van onderdrukking een hart onder
de riem te steken.

Zou het kunnen dat de auteur van het verhaal de mooie woorden van Jesaja 43 als
inspiratiebron heeft gebruikt?

“Moet je door het water gaan - Ik ben bij je; of door rivieren - je wordt niet meegesleurd. Moet
je door het vuur gaan — het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien.”
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Diverse activiteiten rondom Coming Out Day

Donderdag 2 oktober 14.00-16.00 uur

In samenwerking met de Roze Salon en Welzijn Hoeksche Waard is
op donderdag 2 oktober om 14.00 uur de voorstelling ‘ledereen
Zichzelf" in De Open Hof. -

‘ledereen zichzelf?!" is een programma van zanger Klaas Spekken, WIJ Cj e }( {E’l r k
gitarist Joost van der Beek en Roze 50+ ambassadeur Marjet Bos.

Met uit het leven gegrepen liedjes en verhalen vragen zij op een open en persoonlijke manier
aandacht voor de situatie van oudere lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen,
transgender- en intersekse personen (LHBTI). Ze stellen de vraag of LHBTI-ouderen helemaal
zichzelf kunnen zijn, zonder dat zij bang hoeven te zijn om te worden buitengesloten.

Wilt u erbij zijn? Meldt u zich dan aan via de mail: linda.vanderwal@welzijnhw.nl of
janderksenwynn@roze50plus.nl

Zaterdag 4 oktober 18.00 uur Tafeltijd met als thema “Vrijheid”

TafelTijd is samen kerk zijn van LHBTI+'ers en

betrokken of geinteresseerde anderen. En waar kun

je beter ervaren samen kerk te zijn dan aan Zijn

4 tafel? We eten samen en gaan in gesprek met elkaar
over zingevingsvragen. Wij inspireren en

®'.  bemoedigen elkaar en steunen elkaar daarmee in

het geloof. TafelTijd wil een veilige plek bieden voor

J& alle aanwezigen en elkaar geen meningen of

opvattingen opdringen.
ledereen is welkom met de eigen levens- en geloofsopvattingen.

Dinsdag 7 oktober 19.30/20.00 uur

Thema: Kleurrijk Samen - Het Belang van Bondgenoten

Deze avond staat in het teken van inclusiviteit, diversiteit en wederzijds begrip. Hoe zorgen we
ervoor dat iedereen zich welkom voelt, zonder in hokjes te worden geplaatst? Wat betekent
het om een bondgenoot te zijn, en waarom is dat juist nu nog steeds zo belangrijk?

Met inspirerende verhalen en inzichten wordt stilgestaan bij de noodzaak van aandacht voor
LHBTQIA+-personen binnen een kerkelijke gemeenschap. De avond belicht hoe inclusie een
gedeelde verantwoordelijkheid is, waarbij ruimte is voor dialoog en verbinding. Het doel is
helder: een gemeenschap waarin iedereen zichzelf mag zijn en waar diversiteit wordt omarmd
als kracht.
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Diverse activiteiten rondom Coming Out Day

Tijdens deze bijeenkomst delen Daniel Roukema, Annemarie Hubers en Hans Cornelisse hun
persoonlijke ervaringen en inzichten. Zij zijn de drijvende krachten achter de Love2Meet
LGBTQ-groep, waarin LHBTQIA+-personen en hetero’s samen optrekken en elkaar versterken.
Annemarie Hubers en Daniel Roukema zijn initiatiefnemers van de Regenboogverklaring, een
manifest dat oproept tot erkenning, acceptatie en inclusie van LHBTQIA+-personen in kerk en
samenleving. De verklaring benadrukt dat liefde en gelijkwaardigheid de basis vormen van
iedere gemeenschap, en roept op tot concrete stappen om een veilige plek te creéren voor
iedereen, ongeacht geaardheid of identiteit.

Een waardevolle gelegenheid om samen na te denken over hoe we kleurrijk samen kunnen
leven.

Vrijdag 10 oktober 19.30 uur Filmavond “Gods own country”

De jonge Johnny Saxby runt de boerderij van zijn zieke vader
in Yorkshire, Engeland. De communicatie tussen vader en
zoon weerspiegelt hun negatieve leef- en
werkomstandigheden. De uitingen van de vader beperken
zich meestal tot bondige kritiek op zijn zoon. Johnny's
grootmoeder neemt een stoicijnse houding aan. Een
gefrustreerde Johnny doorloopt zijn slopende dagelijkse
routine. In een poging te ontsnappen aan de harde dagelijkse
sleur, heeft hij af en toe oppervlakkige seksuele relaties en
drinkt hij in de pubs. In het voorjaar wordt een Roemeense boerenknecht gerekruteerd voor
het seizoen. Hij is even oud als Johnny, die hem aanvankelijk met argwaan bekijkt. De
aanvankelijke spanning tussen de twee mannen neemt echter snel af en de twee ontwikkelen
een intense relatie die Johnny diep raakt.

Bijdrage in de kosten is € 5,—; na afloop is er nog gelegenheid om na te praten en u krjigt dan
een drankje aangeboden.

Zaterdag 11 oktober Wijdekerkdag 2025

Inloop vanaf 10.30, GSG Guido, Paladijnenweg 253 Amersfoort

De negende Wijdekerkdag is dit jaar niet op de eerste zaterdag in
oktober, maar op 11 oktober, Coming Out Day. Er zijn leuke
workshops, een gezellige lunch, fijne samenzang en veel ruimte om
elkaar te ontmoeten. In het ochtendprogramma is een voorproef te
zien van de theatervoorstelling Je hebt geen idee' van Laura Meijer
en Adine Minnee.

Aan het einde van de dag wordt, met wie dat wil, Tafeltijd gevierd met een heerlijk dinerbuffer.
De kosten voor het diner zijn 20 euro per persoon. Bij inschrijving via de website
Www.wijdekerk.nl kun je aangeven of je deelneemt aan deze maaltijd.

Zondag 12 oktober 10.00 uur Regenboogdienst

| | e Kerl ZIN | hi inf -
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Fedd ean?
[

KLEURRIJKE OVENSCHOTEL
Voor 4 personen

Ingredienten:

« 2 venkelknollen in parten
gesnheden

- 4 kleine rode uien in stukjes

-+ 1rode, 1geleen 1 groene
paprika’s in reepjes

. 8 ontvelde kleine tomaten

- 1 courgette in reepjes

- 6 ¢l olijffolie

- 4 el balsamicoazijn

« 1 tl tabasco

= zout en peper

- 1 blikje kikkererwten (ca. 200 g)

+ couscous (ca. 200-400 g)

» 2 gesnipperde sjalotjes

- 2 el boter of margarine

Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op

200 graden. Kook de venkel-
reepjes ca. 10 minuten in ruim
water en laat uitlekken. Schep
alle groenten behalve de kikker-
erwten in een lage ovenschotel
om met olig, azijn, tabasco en
bak deze in de oven. Voeg na
ca. 30 minuten de kikkererwten
toe en bak 15 minuten mee.
Kook de couscous kort volgens
de bereidingswijze. Laat

10 minuten staan en maak de
korrels los. Fruit de sjalotjes
glazig in de boter en roer de
couscous daardoor.

.9

Ter inspim tie - Tekst en foto's: Tini Brugge

KLEURRIJKE

n veel kerken wordt na de vakantieperiode een
startzondag georganiseerd. Een gemeenschappelijk
begin met allerlei vrijwilligers die op een of andere
wijze betrokken zijn bij het werk in en buiten de kerk,
variérend van schoonmaken tot tuinonderhoud. Zij
vormen een kleurrijke groep talenten.
In september worden met name kleurrijke vruchtgewassen
volop geoogst zoals tomaten, courgettes en paprika’s.
Daarom een recept met deze vruchtgewassen in
verschillende kleuren als beeld van een gemeenschap die
op vele manieren, elk met eigen talenten vrucht draagt
vanuit geloof.

Vrijwilligers die vanuit hun visie en inspiratie over eigen
grenzen heen kijken en op hun eigen wijze dienstbaar zijn
op aarde, het gemeenschappelijke huis voor alle schepselen
tot lof van de Eeuwige.

Op deze wijze staan zij ook stil bij de scheppingsperiode
van 1 september tot 4 oktober: een periode waarin niet
alleen zorg voor mensen binnen of buiten de kerk, maar
ook aandacht voor de kwetsbare aarde gevraagd wordt. B

Bron: naar een recept van Janny de Moor in: Simpel koken,
eenvoudige menu’s voor elk seizoen, Aerial Mediagroep, 2017




Bedanken en voorstellen

Bedanken en voorstellen van taakdragers op 21 september

Ds. Carla schreef al iets over de bevestiging en herbevestiging van resp. Rob van Brakel en
Désirée Goudzwaard op 31 augustus. Zij zijn ambtsdragers en lid van de kerkenraad

Daarnaast zijn er binnen onze gemeente ook taakdragers actief die van groot belang zijn voor
het reilen en zeilen en functioneren van onze gemeente. Sommigen doen dit een korte tijd,
anderen al zolang dat we niet eens meer weten hoeveel jaren, en weer anderen nemen andere
taken op zich.

Dit jaar leggen de volgende taakdragers hun taak neer en willen we hun naam noemen als
dank voor hun inzet:

Gerrie Oudshoorn, Nel van der Sluijs en Marijke Strijder als pastoraal bezoeker.
Truus Middelhoek was 32 jaar notuliste van het College van Kerkrentmeesters.
Jolanda Griesdoorn als leiding van de Basiscatechese

Hugo Crucgq als lid van de Taakgroep Duurzaamheid

Ineke Wisse en Jaap van de Griend als taakdrager eredienst.

Gelukkig zijn er ook gemeenteleden die een taak
op zich willen nemen. Tijdens de dienst van 21
september worden ze voorgesteld:

Reina van den Bosch en Lieke Stierman als
pastoraal bezoeker

Tamar Robbemond als leiding van de
basiscatechese.

Bij de sluitingstermijn voor inleveren van kopij
voor dit KerkmagaZIN waren geen andere nieuwe
aanmeldingen binnengekomen om nog vacatures
te vervullen. Mocht dit wel het geval zijn, dan leest
u dit nog op de weekbrief.
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Collectes

Collecte overzicht

Eerste Rondgang
31 augustus
Pofta Buna
Zie uitgelicht

7 september
Fonds Armoedebestrijding
zie weekbrief

14 september
Indonesié, opvang voor
straatkinderen
zie uitgelicht

21 september
Werelddiaconaat, Libanon
zie weekbrief

28 september
Amnesty International
zie weekbrief

5 oktober
Joodse en Palestijnse kinderen
spelen samen
zie weekbrief

Tweede Rondgang
De opbrengst wordt gebruikt voor
ons eigen kerkenwerk.

Giften

Via Ineke Wisse is een gift van
€ 25,00 ontvangen.

Via Geke Mons is een gift van
€ 50,00 ontvangen.

31 augustus: Pofta Buna

Pofta Buna is een plek in de
plaats Campina in
Roemenié waar mensen in
nood 3x per week een
warme maaltijd kunnen
krijgen, een luisterend oor
vinden en waar ze God
beter leren kennen. Ook
worden maaltijden aan huis geboden voor diegenen
die niet meer in staat zijn naar Pofta Buna te komen.
Op dit moment zijn er 75 mensen die hier gebruik van
maken. In de toekomst wil men doorgroeien naar
maaltijden voor 150 mensen. Daarnaast wil men
materialen aanschaffen om alfabetiseringslessen te
kunnen geven aan kansarme kinderen en sociale
activiteiten aan te bieden om zo vereenzaming en
uitsluiting tegen te gaan. Pofta Buna is een project
van Stichting Asociatia Crestina Nehemia.

14 september: Indonesié, opvang voor
straatkinderen

In Indonesié leven nog steeds
kinderen op straat. Sommigen
helpen hun ouders bij de
¥ verkoop van kranten of
# etenswaren, anderen moeten
zich alleen redden. Medewerkers
van de organisatie Dreamhouse zoeken deze kinderen
op straat op en kijken welke hulp ieder kind nodig
heeft. Ook bezoeken zij de ouders om de thuissituatie
te verbeteren en begeleiden zij kinderen (terug) naar
school. Kinderen die zich in een onhoudbare situatie
bevinden, kunnen tijdelijk in het opvanghuis van
Dreamhouse terecht.

Opbengsten collecten

Zondag 8 juni Myanmar jongeren € 661,86
Zondag 15 juni Pa en zoon helpen €1.276,51
Zondag 22 juni Ghana, Stop kinderarbeid € 386,32

Zondag 29 juni Moldavié € 526,56
Zondag 6 juli  Vakantiebureau € 538,66
Zondag 13 juli Missionair vrijwilligersw € 499,66
Zondag 20 juli Stichting Exodus € 41496
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Huisstijl

‘@ﬂ % Protestantse Gemeente Vindplaats van
\ W 4 De Open Hof — Oud-Beijerland geloof, hoop en liefde

Nieuw logo en nieuwe huisstijl voor De Open Hof

Misschien is het u al opgevallen dat op de cover van het KerkmagaZIN een ander logo staat dan
gebruikelijk. De kerkenraad heeft ervoor gekozen om met ingang van het nieuwe seizoen een
nieuw logo te gaan gebruiken. Maar waarom?

Leen Baars heeft bij de start van De Open Hof in 2010 het logo ontworpen dat u al die tijd heeft
gezien op het KerkmagaZIN, de weekbrief, brieven e.d. Met dank aan Leen is dit 15 jaar lang
het ‘gezicht’ van De Open Hof geweest.

Inmiddels zijn we 15 jaar verder en heeft de kerkenraad besloten om met een nieuwe frisse
look naar buiten te treden. Er is gekozen om een logo te maken in lijn van de PKN; tevens zal
ook de huisstijl van de PKN zoveel mogelijk aangehouden worden.

De kerkenraad vindt het voor de herkenbaarheid van belang dat we als gemeente met
hetzelfde ‘gezicht’ naar buiten treden. Dat geldt zowel voor de interne als de externe
communicatie. Zo weten mensen direct dat het om De Open Hof gaat.

Alle geledingen hebben inmiddels voor diverse documenten sjablonen ontvangen zodat ook
daar eenheid in uitstraling komt.

Folders, flyers, posters e.d. die in de toekomst gebruikt gaan worden, zullen ook in deze lijn
gemaakt worden. Mocht iemand in de toekomst een folder of flyer willen, neem dan even
contact op met de scriba. We kunnen dan samen de wensen bespreken om tot een mooi
resultaat te komen.

De kerkenraad
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Thuis Geloven

Tekst en illustraties: Marjet de Jong

VEELKLEURIG

Jezus stuurde de leerlingen
twee aan twee op weg, haar
alle plaatsen waar hij zelf
ook heen wilde gaan. Hij zei
tegen hen:‘Als je een huis
binnengaat, zeg dan eerst: ‘lk
wens dit huis vrede!

Naar Lucas 10:1.5-6a

Na de vakantie ben je blij met
je thuis en je vertrouwde kring.
Op reis was je te gast, aange-
wezen op de vriendelijkheid
van onbekenden. Mensen zijn
verschillend en veelkleurig,
maar waar ze in vrede met
elkaar omgaan, ontstaat een
mooie mengeling van woorden,
gebaren en betekenissen, een
veelkleurig patroon. Hierbij past
een eeuwenoud creatief idee,
het marmeren van papier. Het
kan op veel manieren, hier is
gekozen voor olieverf.

Nodig:

- Een wijde platte schaal
(ovenschaal, dienblad)

- Behangplaksel (glad en

dunvloeiend, vooraf maken,
voeg een lepeltje groene of
ossegalzeep toe)

- Geurarme terpentine

- 3 of 4 kleuren olieverf en 3 of
4 bakjes

- Roerstaafjes, houtjes

-Vork om patronen mee te
trekken

- Diverse stukken wit papier,
passend in de schaal

- Keukenrol, kranten

Voorbereiden:

- Meng in elk bakje een beetje
olieverf met evenveel (of meer)
terpentine, tot de verf inkt-
achtig vloeit. Elke kleur een
eigen bakje en roerstaafje.

- Giet een laag ‘dik water’
(behangplaksel) in de schaal.

Nu komt het:

- Laat druppels verf op het water
vallen, 2 of meer kleuren.

- Trek met een vork lijnen
door het oppervlak (zig-zag,
golvend of kris-kras). De
kleuren gaan ‘met elkaar
optrekken’en vormen vanzelf

patronen. Laat het gebeuren,
stop na enkele seconden.

- Laat een velletje papier neer
op het oppervilak, duw het
een paar seconden ‘vlak’en til
het aan twee punten op uit
de schaal. Verbaas je over wat
erop staat.

- Houd het papier nu onder een
dun straaltje koud water en
spoel het plaksel er groten-
deels af. De kleur blijft zitten!

- Leg het werk te drogen op een
krant.

- Maak de volgende print
(achtergebleven verf weer
met vork bewerken, evt. kleur
toevoegen). Of maak het
oppervlak schoon met klad-
papier, en druppel nieuwe verf.

Je kunt met marmerpapier
kaarten maken, voorwerpen
versieren of erop kalligraferen.
Veel succes!m




Hoop

Zolang er Hoop is

Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen
in het duister.

Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in het morgen,
is in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer opgaat.

Is bij de storm op zee
land ontdekken.
Isin de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan.

Zolang er nog hoop is,
zolang is er ook bidden,
en zolang zal God je
in zijn handen houden.

- Henri Nouwen
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Leesrooster

september

~zo 31

Lucas 14,1-14

Lucas 14,15-24

Lucas 14.25-35

Psalm 33
Deuteronomium 29,1-14
Deuteronomium 29,15-28
Deuteronomium 30,1-10
Deuteronomium 30,11-20
Deuteronomium 31,1-8
Deuteronomium 31,9-18
Deuteronomium 31,19-29
Psalm 74

Deuteronomium 31,30-32,14

Deuteronomium 32,15-25
Deuteronomium 32,26-35
Deuteronomium 32,36-44
Deuteronomium 32,45-52
Psalm 148

Lucas 15,1-10

Lucas 15,11-20a

Lucas 15,20b-32

september / oktober

zo 21

31

Lucas 16,1-9

Lucas 16,10-18

Psalm 38

Deuteronomium 33,1-7

Deuteronomium 33,8-12

Deuteronomium 33,13-21

Deuteronomium 33,22-29

Lucas 16,19-31
)Jeuteronomium 34,1-12

Timoteiis 1,1-10
moteis 1,11-18
moteiis 2,1-13
Im 119,145-152
Im 119,153-160
lm 119,161-168




m Veel

Kik rilt in zijn slaap. Er tikt iets op zijn rug. Of iemand.
Kik kijkt met één oog achterom en maakt van schrik
een sprongetje. Op de rand van zijn bloembakje zit
een vreemd wezen. Een kleine kikker. Hij is felgroen,
zijn poten zijn blauw, zijn voeten oranje en hij kijkt Kik
aan met twee knalrode ogen. ‘Nachtmerriel” denkt Kik,
‘ik droom!” ‘Héla! Hallo neef!’ kwaakt het kikkertje, ‘ik
ben Maki, roodoog-makikikker! WAT gaan we doen?

Ik heb er zin in!!" Kik duikt in elkaar: ‘Gast, waar kom jij
vandaan?’ ‘Van heel VER! kwaakt Maki, ‘uit Costa Rica,
met de boot, in een doos vol ananassen. Nu zit ik in dit
platte kikkerlandje! Wat woon je hier mooi, neef! Zeg,
ik zou wel een mals vliegje lusten!’ Kik kan zijn ogen
niet cpenhouden.

Versje

Van buiten, van verre, kwam Jij hier erbi).

En sommigen zeiden: nee, hier wonen WLJ,
1k kende veel mensen, maar niemand dls jiji /£
Je kon mool vertellen en mackte ons blij. g1

Uit de Bijbel

God verscheen ophieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre.

Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent.
Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan.
onmiddellijk snelde hij de tent uit, naar hen toe. Hij boog diep en zei:
"Heen wees toch zo g0ed uw dienaar Niet voorbj) te gaan.

Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette dlles aan
z{jn gasten voor. Terwi]l zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom.
‘Waar s Sara, uw vrouw? vroegen zi) hem. Daan in de tent. artwoordde hi.
Toen zei een van hen: Ik kom over precies een jaar bij u terug en dan zd
uw vrouw Sarq een zoon hebben.” Uit Genesis hoofdstuk 18:1-3 en 8-10

righeid //ﬂﬂ KiK

‘lk SLAAP ’s nachts, Maki, zegt hij. ‘Kom morgen maar
terug.” ‘Oké. Tabé!’ Maki gaat op zoek naar een nacht-
vlinder. Even later wordt Kik wéér gepord, nu door zijn
muizenvriendjes. ‘Kik, HELLUP!' roepen ze, ‘er zit een
MONSTERKIKKER onder het orgel! Hij heeft vuurrode
ogen, oranje klauwen, en we verstaan hem niet. Jaag
hem weg, Kik! Hij hadrt hier niet!” Kik zegt sussend:
‘Dat is mijn neef Maki, uit een ver land. Een vrolijke
gast, hoor. Daar kun je gerust vrienden mee worden.’
De muizen moeten er wél aan wennen. Ze zijn gewend
aan muisgrijs en muisbruin, en een klein beetje
kikkergroen. Maar een nieuwe kleurige vriend erbij,
dat is fijn.

J0) vindt mij heel anders. Ik vind jou apart.

We knikten en klikten meteen vanaf de start.

Lk ken nu jouw vriendschap in vreugde en smart.
Wi zijn elkaars gasten, van hart tot hart.

Teksten: Marjet de Jong
Tekaningen: M, Jurrigns



