Terugblik op een warm welkom
Meer leiding voor de kinderdienst dringend nodig
Nummer 96: juli-augustus 2025



Kerkdiensten

Datum j Voorganger Bijzonderheden
20 juli 10:00u  ds.A.M. Los
27 juli 10:00u  ds. Carla Schoonenberg-Lems

03 augustus 10:00u  Mw. Ria Schuitert

10 augustus 10:00u  ds. Popko Kuiper
17 augustus 10:00u  ds. Jan Steijn
24 augustus 10:00u  Mw. Hanneke Blom

" . Alle kerkdiensten kunt u live meevieren via kerkdienstgemist.nl
@I- kerkdlenStgemISt' Daarna kunt u ze nog twee weken lang terugkijken.




Meditatie

Over een andere boeg gooien

“We zien zo weinig gezinnen in de kerk.” Het is een opmerking die ik regelmatig hoor als ik op
pastoraal bezoek kom bij iemand. Gemeenteleden maken zich zorgen over de toekomst van de
kerk. “Hebben we nog wel een kerk over vijf jaar?” wordt me gevraagd. Als er geen kinderen
voor de oppas komen of de juf van de kinderdienst geen kinderen voor de kinderdienst heeft,
dan kunnen we ontmoedigd raken. Speelt het geloof nog voor jonge mensen, voor kinderen,
voor jongeren?

In Johannes staat een aantal verschijningsverhalen waarin je de kwetsbaarheid van de
discipelen van Jezus ziet. Ze zijn nog beduusd van de dood en opstanding van hun
leermeester. Door schade en schande ontdekken ze waaruit ze kracht kunnen halen en hoe
hun geloof opnieuw vorm kan krijgen. In Johannes 21 roept Jezus de discipelen toe: “werpt het
net uit aan de rechterkant van de boot” (Joh. 21:11).

Ik las in een commentaar over dit
gedeelte dat het net aan de
rechterkant van de boot uitwerpen,
stuurboord dus, heel onhandig is om te
vissen. Jezus vraagt dit toch aan de
discipelen die ervaren waren als visser.
Probeer het eens op een andere
manier, gooi het roer eens helemaal
om. Werkt God wel door in zijn kerk?
Kijkt God alleen maar toe hoe wij zitten
te ploeteren? Werkt God in het leven
van jongeren, kinderen, hun ouders?
Gooi het net uit aan de andere kant,
vraagt hij.

Voordat Jezus zijn advies geeft over de richting van de visvangst, had hij aan de discipelen
gevraagd of ze een visje hadden voor hem. Maar vis hadden ze niet in hun netten. Hebben wij
nog vis in onze netten? Hebben wij nog tijd voor God? Of zitten onze netten overvol met zaken
waardoor we geen tijd meer hebben voor Hem? Hebben wij nog tijd om Gods liefde door te
geven?

Wanneer de discipelen het op zijn bevel over een andere boeg gooien, vangen ze heel veel vis.
De tekst spreekt over 153 stuks. De kerkvaders lazen in dit getal, het aantal bekende vissoorten
in die tijd, als een verwijzing naar alle bevolkingsgroepen. Na een nacht van mislukkingen is dit
een zegen.

Carla en ik hebben het plan gevat om het ook over een andere boeg te gooien. We wachten niet
totdat de gezinnen naar de kerk komen of naar ons, maar gaan bij gezinnen op bezoek. We
maken de beweging de andere kant op. Zo hopen we in gesprek te komen om te zien wat
gezinnen, jongeren beweegt. We zijn benieuwd wat we gaan vangen.

Jolanda Griesdoorn - van der Pol




Gedachtenissen

In herinnering: Wim van Dam

“Zoals de zon de bloemen kleurt, zo kleurde muziek zijn leven.” Deze
woorden stonden op de rouwkaart van Willem ~Wim~ van Dam JWzn.
Hij overleed in de vroege ochtend van 11 mei op 94-jarige leeftijd. Wim
had een grote liefde voor muziek. Het eerste moment dat Wim geraakt
werd door muziek was toen zijn vader psalm 42 op het harmonium kon
spelen. De psalm ontroerde Wim telkens weer. De Bazuin was één van de
liefdes in zijn leven. Bijzonder dat zij konden spelen tijdens zijn
dankdienst. Wim hield van reizen. Hij maakte graag verre reizen van
IJsland tot Nieuw Zeeland tot Mexico en Canada. In Israél kwam hij meer
dan dertig keer. Israél had een speciale plek in zijn hart, zijn tweede
vaderland. Hij droeg altijd een ketting met het Hebreeuwse woord Chai
2 (het leven) dat symbool staat voor de waarde die aan het leven
gehecht wordt en de hoop die daarmee gepaard gaat. Wim was een
hulpvaardige man, sportief, zorgzaam van jongs af aan, een bestuurder en organisator in hart en
nieren. Hij zette zich in voor de turnvereniging, de Bazuin, Zorgwaard, werkgroep Kerk en Israél,
herdenking van Joodse inwoners op 4 mei met De Oranjevereniging, De Open Hof, Stichting Jaffa
en vele anderen. Zijn geloof bracht hem troost. God was zijn grote voorbeeld. Eén van zijn favoriete
Bijbelteksten waren de zeven werken van barmhartigheid uit Matteus. Zich inzetten voor een ander,
de ander helpen, dat was belangrijk voor Wim. Wim heeft met volle teugen geleefd. Hij had een
goed leven, zo vertelde hij. Hij keek uit naar het hiernamaals. We bidden de kring van familie,
vrienden en allen die hem missen de kracht en nabijheid van de Eeuwige toe.

In herinnering: Christina Antje ~len~ Sanberg-Stuiver

In de nacht van 28 mei is ons zorgzame gemeentelid len Sanberg-Stuiver rustig
in haar slaap overleden. Het ging de laatste tijd niet goed met haar
gezondheid. Twee weken voor haar dood is ze opgenomen in De Rembrandt.
Hier overleed ze in de leeftijd van 87 jaar. len woonde jarenlang met haar man
en maatje Jan aan de Frans Halsstraat in Oud Beijerland. Ze kregen twee
kinderen Erik en Inge. Sinds september 2018 was ze weduwe. len miste hem
erg. Ze waren 57 jaar getrouwd.

len was een duizendpoot in het vrijwilligerswerk in de kerk. Ze was 12 jaar
diaken in de Ontmoetingskerk. Ze nam deel aan allerlei commissies zoals de
werkgroep Kerk & Israél en het inzamelen van kleding voor Roemenié of
vluchtelingen in de Hoeksche Waard. len Sanberg was de onvermoeibare
pleiter om Max Havelaar koffie te gaan zetten in de kerk. Ze was betrokken bij
de zondagse bloemengroet. Daar was ze heel precies over de bloemen. Ze ging later graag
bloemstukjes maken bij het bloemschikken in De Huiskamer. Ze heeft veel contact gehad met ds
Jafnat in Egypte. len en haar man Jan werden geinspireerd door ds. Cassuto en ds. Kees Schakel.
Door hen werden ze enthousiast gemaakt voor Israél en het jodendom. Ze zijn er wel 30 keer
geweest. Ze vonden het altijd goed om naar de joodse uitleg van het Oude Testament te luisteren.
Voor len haar geloof was de uitspraak “lk ben met u al de dagen van uw leven. Ik zal er zijn!”
belangrijk. Tot op het laatst aan toe was ze betrokken op onze gemeente. Ze stuurde kaarten en
pleegde telefoontjes. We bidden om troost voor haar kinderen, kleinkinderen en allen die haar
missen de kracht en nabijheid van de Eeuwige toe.
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Gedachtenissen

In herinnering: Gonnie van den Berg

Gonnie werd als Hillegonda van Hertum 82 jaar geleden geboren in
Dalem (bij Gorichem). Ze trouwde met Herman van den Berg in mei
1966. Ze kregen twee zoons John en Dirk. Vanuit Numansdorp
verhuisden ze naar de Kievit 7 in Oud Beijerland. Gonnie was een
vrijwilliger in hart en nieren. Ze had een CV van wel drie A-4tjes lang.
Ze deed bezoekwerk bij ouderen en zieken van de kerk. In de
Buitensluis begeleidde ze o.a. dementerenden. Ze was activiteiten-
begeleidster voor gehandicapten in Numansdorp. Ze gaf cursussen
fijn handwerk door heel Zuid-Holland. In Museum Hoeksche Waard
werd ze textielvrijwilliger. Het gaf haar veel voldoening. Ze had er
verdriet van toen ze met al dit waardevolle vrijwilligerswerk moest
stoppen vanwege de zware mantelzorgtaken aan haar man en
moeder. Ze was meer dan veertig jaar mantelzorger voor haar
dementerende moeder en haar man Herman. Sinds mei 2020 was ze
weduwe van haar man Herman. Via haar vrijwilligerswerk in
Museum Hoeksche Waard leerde ze Jaap den Braber kennen. Ze raakten bevriend en werden maatjes.
Samen bezochten ze de kerkdiensten, seniorenmiddagen en elke donderdagochtend de Huiskamer.
Gonnie en Jaap maakten veel vitstapjes en reizen. Gonnie bloeide weer op. Bij de
afscheidsplechtigheid lazen we 1 Korinthe 13. In haar keuken hing een tegeltje met die tekst: ‘Liefde
is: geduldig, vriendelijk, nooit afgunstig, noch jaloers, schept niet op, is niet trots, of hoogmoedig, rus
of haatdragend! Gonnie gaf liefde door in haar zorg voor haar gezin, moeder, man en
vrijwilligerswerk. Gonnie hield van bloemen en haar mooie tuin. Ze koos Lied 216 voor haar uitvaart
waarin Gods schepping bezongen wordt. We bidden om troost voor haar zoons John en Dirk en hun
gezinnen, Jaap den Braber en allen die haar missen de kracht en nabijheid van de Eeuwige toe.

In herinnering: Mieke van Veller

In de vroege ochtend van zondag 8 juni is overleden ons
gemeentelid Mieke van Veller in de leeftijd van 76 jaar. De laatste
periode van haar | even woonde ze in de Rembrandt.

Mieke van Veller - van der Perk, geboren op 16 oktober 1948 in een
Haags kostersgezin, heeft het verbonden zijn met de kerk nooit
prijsgegeven. Enkele weken geleden was ze nog in ons midden. Haar
betrokkenheid op de kerk was één levenskenmerk, er graag op uit
gaan was een tweede: winkelen, reizen, wintersporten, wandelen en
manifestaties bijwonen, zelfs in de vroege morgen, waren
kenmerken die haar kleur en opluchting gaven. Opgeleid als kleuterleidster, heeft ze in
Oud-Beijerland heel wat jaren doorgebracht in het speciaal onderwijs. De vakanties werden als gezin
optimaal benut. Na het overlijden van haar man Hans in 2007 had de caravan in Rockanje een vaste
stek om weer op adem te komen. Ook in het kerkenwerk nam ze haar verantwoordelijkheid. Van
kinderkerk tot de dienst der gebeden in interkerkelijke vespers, jeugdouderling en jarenlange
deelname aan de cantorij: Mieke was er. Het was bijzonder dat ze tot een maand geleden nog de
kerkdiensten kon bezoeken. Daar genoot ze van. De dankdienst voor haar leven werd op vrijdag 13
juni in De Open Hof geleid door ds. Frits Renes. Na de condoleance is Mieke in besloten kring begeleid
naar het crematorium in Heinenoord. We bidden om kracht voor haar kinderen Erik en Ruud
schoondochter Lot en haar kleinkinderen Jesse en Cas en verdere familie en vrienden.




Gedachtenissen

In herinnering: Jacoba Vliem - Van Mourik

Op 26 juni is ons gemeentelid Jacoba Vliem - van Mourik overleden
in de leeftijd van 67 jaar. Cocky was 44 jaar getrouwd met Johan. Ze
waren een hecht en levendig gezin met hun vier kinderen
Annemieke, Wouter, Frank en Martijn. Cocky was een zorgzame
warme vrouw. Ze was een gedreven lerares. Ze stond altijd aan. Haar
kinderen herinneren zich dat ze op vrijdagavond na het eten altijd
nog even achter de computer kroop om een weekverslag te schrijven
aan de ouders van haar leerlingen. Cocky kon onbevooroordeeld
naar anderen kijken. Ze heeft naast haar baan, gezin en huishouden
altijd anderen geholpen. Dit kon op de basisschool van haar kinderen
zijn, op de voetbal, in de kinderboerderij of ze hielp een asielgezin in
de buurt. Ze steunde heel veel goede doelen waar ze haar eigen
bankrekening voor had. In onze kerk heeft ze jarenlang kinderkerk
gegeven en leerhuis. Cocky was taalgevoelig. Hoe je iets zegt, dat
moet kloppen en correct zijn. Vandaar dat haar Whatsappjes cok
lang waren, in correct Nederlands. Ze schreef berichten alsof ze je
een persoonlijke brief stuurde.

De dankdienst voor haar leven stond in het teken van het thema ‘Geborgen in het geheim van liefde,
licht en vrede’ Ze wist zich geborgen in dit geheim. We lazen 1 Korintiérs 13: 4-7 waarin de kenmerken
van liefde worden verteld. Cocky voelde zich gedragen door God ondanks haar ziekte.

Cocky begreep op het einde van haar leven dat ze een rijk leven had. Ze noemde het rijkdom wat ze
achterliet. Ze heeft ontzettend veel liefde ervaren van de mensen om haar heen. “Daar kom je mee
verder” zo zei ze.

Moge de God van liefde zich ontfermen over haar man Johan, hun kinderen Annemieke, Wouter, Frank
en Martijn met hun gezinnen en allen die Cocky zullen missen.




Vanuit het Spuifront

Vanuit het Spuifront

Precies drie weken geleden verhuisden mijn man Peter en ik vanuit Pijnacker naar het Spuifront.
Daarbij werden we vakkundig geholpen door de mensen van Flakkee Verhuizers. Dat zal voor
velen een bekend bedrijf zijn. Ook wij hebben in het verleden eerder van hun diensten gebruik
gemaakt. Zij hebben veel ervaring met het verhuizen van predikanten. Inmiddels zijn we bezig
met de laatste inrichtingsklussen zodat ook schilderijen en lampen op de juiste plek terecht
komen.

We wonen op nummer 30 en naast mijn studeerkamer op de begane grond, leven we op de
eerste etage. De brievenbus vindt u trouwens niet bij onze voordeur maar via de algemene
ingang van het appartementencomplex, tussen de eerste twee woningen in.

Overdag en s avonds is er in de afgelopen weken, soms zelfs tussen de verhuisbedrijven door
(1), tijd en ruimte geweest voor kennismaking met mensen, taakgroepen en verschillende
onderdelen van het gemeenteleven binnen en buiten De Open Hof. Mijn eerste indrukken zijn
heel positief en het is fijn dat de regelmaat in de werkzaamheden terugkeert. Daar is het
gemeenteleven natuurlijk het meest bij gebaat. Dus ik hoop in de maand juli nog veel meer
gelegenheid te hebben tot nadere kennismaking en het uitwerken van verdere inhoudelijke
plannen m.b.t. vorming en toerusting in het nieuwe seizoen.

In de maand augustus valt onze vakantie. Samen met onze middelste zoon Arthur en zijn
vriendin Alina gaan we op reis naar Brazilié. Daar ontmoeten we de familie van Alina. Haar
ouders en zus hebben we al tweemaal in Nederland mogen ontvangen, dus nu hopen we ook
haar oma’s en andere familieleden te ontmoeten. De vakantie staat gepland van 2 t/m 22
augustus. In die periode kunt u in geval van pastorale vragen terecht bij de scriba die u dan
weer verder zal leiden.

Dus graag tot ziens en voor wie thuisblijft of op reis gaat: we kunnen nergens gaan waar God
niet is...!

Hartelijke groet,
Ds. Carla Schoonenberg




Van de kerkelijk werker Jolanda Griesdoorn

De basisscholen hebben bijna zomervakantie als deze editie uitkomt. Vakantietijd voor velen van
jullie. Het was nog een drukke tijd vlak voor mijn vakantie aanbrak. Een overstapdienst
voorbereiden, laatste vergadering van de kerkenraad, taakgroep jeugd, taakgroep pastoraat,
Lighthouse. Er werd overlegd over activiteiten in het nieuwe seizoen. Dus een periode van
afronden en vooruitkijken.

Niet opgehaalde herdenkingsstenen een plek

Elk jaar herdenken we alle gemeenteleden die zijn overleden met
Allerzielen. We schrijven dan een steen met hierop de naam en
overlijdensdatum van ons overleden gemeentelid. Afgelopen
jaar werden niet alle stenen meegenomen door de familie. Er
was een hele stapel stenen overgebleven. Wat te doen met deze
stenen? Wegdoen wilden we niet. Anton van Driel (in zijn functie
als tuinman) gaf toen de suggestie om de stenen in de tuin van
kerk te leggen. Aangezien Anton de tuin aan het herinrichten was, bleef de uitvoering nog even
liggen. Maar nu liggen dan de stenen, met de namen naar beneden gericht, onder de drie
vlinderstruiken. lk vind het een mooi idee dat de mensen op deze manier bij ons blijven. Neem
gerust een kijkje in onze tuin.

Nieuwe leiding in jeugdwerk en vacatures

De kerk staat niet stil. Zo ook niet in het vrijwilligerswerk. We zijn heel blij dat er door het jaar
heen, nieuwe mensen taken oppakken in onze gemeente. Jullie hebben vast gezien dat Karin
Buurman ons team van de kinderdienst heeft versterkt. Ze heeft al een paar keer de kinderdienst
geleid. Voor de basiscatechese is ook een nieuwe leiding gevonden namelijk in Tamar
Robbemond. Super fijn Karin en Tamar! Binnen het jeugdwerk zoeken we nog enthousiaste
vrijwilligers voor de kinderdienst en de Baanbrekers. Voor de functie van jeugdouderling zijn dit
voorjaar meerdere mensen gepolst, maar dat heeft nog geen gewenst resultaat opgeleverd. Voel
jij je geroepen? Wil jij licht laten schijnen in het jeugdwerk? We hebben je nodig. Spreek mij,
Carla, Marc of Cobi alsjeblieft aan, dan vertellen we je meer over de functies.

Start jeugdwerk: Levend Stratego na startdienst

Zondag 14 september is de startdienst. Dit jaar willen we het
jeugdwerkseizoen symbolisch laten starten door na de dienst een
sportactiviteit te doen. Kinderen vanaf groep 6 (basisschoal) en jongeren
op de middelbare school gaan in groepjes Levend Stratego doen. We
starten om 11.30 uur. Om 12.30 uur gaan we pannenkoeken eten met
elkaar. Wie, van de volwassenen, vindt het leuk om een stapel
pannenkoeken te bakken?




Van de kerkelijk werker Jolanda Griesdoorn

Fijne vakantie

Ik wens iedereen een fijne vakantie en
zomer toe. ledereen die een taak vervult
in onze gemeente en het nu wat rustiger
aan mag doen, gun ik veel inspiratie toe
om na de zomer fris van start te gaan.
Veel zegen toegewenst thuis, onderweg
en op een andere plek.Zelf ben ik weg
van 14 juli t/m 3 augustus. Als gezin gaan
we naar de Vogezen in Frankrijk en naar
Duitsland. En van 25 augustus t/m 31
augustus ben ik vrij vanwege mijn
verjaardag de 27ste waarop ik 50 jaar
hoop te worden.

Contact

Je kunt contact met me hebben via de telefoon, e-mail of Whatsapp. Ik werk
24 uur in de week. Mijn werkdagen zijn op maandag, dinsdag en
donderdag.

Jolanda Griesdoorn — van der Pol, 06-37474733 of
jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl




Van de missionair kerkelijk werker Hanneke Blom

De Huiskamer in de zomer

De zomer is in volle gang. We hebben al enkele mooie
zonnige en warme dagen achter de rug.

De laatste eenmalige activiteit in de Huiskamer van
seizoen 2024/2025 heeft plaatsgevonden. En veel
maandelijks terugkerende activiteiten hebben een
zomerstop. De zomervakantie is een mooi moment om
even te vertragen, uit te zoomen en nieuwe energie op
' te doen. Tegelijk gaat niet iedereen op vakantie en
gaan sommigen, zoals ikzelf, bewust buiten de
schoolvakanties. Daarom is het mooi dat de Huiskamer
ook in de zomer open is voor inloop, ontmoeting en
gesprek. Weet je van harte welkom voor een kop
koffie/ thee en gesprek!

Hoeis het met .. ... de pastor/ dominee in de Huiskamer?

Afgelopen jaar waren Jolanda en ik circa 1 per maand op donderdagochtend in de Huiskamer
als pastor. ledere donderdagochtend aanwezig zijn, zoals de dominee vroeger, is niet haalbaar
met onze uren. We hebben er ieder op onze eigen manier vorm aangegeven. Jolanda met het
accent op pastoraat. Met een expliciet aanbod om dan in gesprek te gaan, iets te lezen uit de
Bijbel of te bidden. Zelf heb ik geéxperimenteerd met een meditatief moment. We lazen een
stukje uit de Bijbel gingen daarna aan de hand van een vraag daarover in gesprek. Het was
soms even lastig de lopende gesprekken, die ook belangrijk en waardevol zijn, even te
onderbreken. Tegelijk heb ik positieve reacties gehad op dit moment. Even een ander gesprek
en met elkaar iets delen over geloof werd gewaardeerd. Ik wil er dan ook graag een vervolg
geven in het nieuwe seizoen. Hoe we het pastorale rooster in het nieuwe seizoen als collega'’s
onderling gaan verdelen en invullen, gaan we nog bespreken in ons onderling overleg.

En hoe is het met de vrijwilligers in de Huiskamer?
Ik ben blij met de aanmelding van twee nieuwe gastvrouwen:
Celia Alblas is gastvrouw op de woensdagmiddag en Gerrie
Oudshoorn voor de dinsdagochtend (eens in de twee weken).
We kunnen nog steeds gastvrouwen/ gastheren gebruiken

die incidenteel willen invallen. Zowel voor de inloop als vn"w““GEHSWEnK
bijvoorbeeld bij de seniorenmiddag of het Alzheimer trefpunt/ café (4x per jaar op
donderdagavond). Heb je interesse of wil je meer weten? Neem dan contact op met mij
(06-57323416) of René Strijder (06-30709564).

Voorgaan zondag 24 augustus

In de zomerperiode mag ik op zondag 24 augustus voorgaan in De Open Hof. Het is fijn om ook
op deze manier verbonden te zijn met de gemeente. Om naast de 'bekende’' gezichten op
woensdag en vrijdag, ook anderen te ontmoeten. De Bijbeltekst(en) en het thema is nog nader
te bepalen en zal te zijner tijd op de weekbrief verschijnen. Het is fijn als je bij de dienst
aanwezig bent of op afstand meeviert als je niet live aanwezig kunt zijn.
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Van de missionair kerkelijk werker Hanneke Blom

Huiskamerfolder september 2025 tot en met januari 2026

De voorbereiding voor een nieuwe Huiskamer folder is inmiddels gestart. De eerste nieuwe
activiteiten zijn al aangemeld. Ook zijn er al nieuwe data voor vertrouwde activiteiten
doorgegeven. De komende tijd wordt het programma tot eind januari 2026 verder ingevuld.
Met de volgende KerkmagaZin hopen we weer een nieuwe Huiskamerfolder te verspreiden
met een mooi, divers en inspirerend aanbod. Tips voor sprekers, films etc. blijven welkom!

Feestelijke start seizoen 2025/2026

i De startzondag is dit jaar op 14 september. Dit jaar willen we in
de week na de startzondag, de activiteiten in de Huiskamer
extra onder de aandacht brengen. Denk daarbij aan iets lekkers,
een presentje of iets extra’s. Dit als een feestelijke start van een
nieuw seizoen én om mensen uit de buurt uit te nodigen om
eens te komen kijken en de Huiskamer extra onder de aandacht
te brengen.

Deze feestelijke week willen we op zaterdagmiddag 20 september afsluiten met een
fotoworkshop. Na een instructie van Janneke van Hempel met praktische tips waarop we
moeten letten bij het maken van foto’s, gaan we de wijk in om foto’s te maken. Bij terugkomst
worden enkele foto’s gedeeld op het scherm enis er afsluitend een borrel met een hapje en
een drankje. Wees erbij en noteer de datum alvast in je agenda!

Contact

Heb je een tip voor een Huiskameractiviteit of wil je mij spreken? Neem
dan contact met mij op via Whatsapp, telefoon of email. Tel.
06-57323416 of hannekeblom@deopenhofoudbeijerland.nl

Mijn werkdagen zijn in principe de woensdag en vrijdag.

Of je nu weggaat of thuisblijft, een goede zomer gewenst!

Een hartelijke groet, Hanneke Blom
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Column

Waarschuwing

Rob van Brakel

De onlangs overleden prominent Jan Terlouw
was een veelzijdig mens. Hij was een integer
politicus, leider van D66 en voor die partij
minister en Commissaris van de Koningin,
maar hij was ook schrijver van (kinder)boeken
en (samen met zijn dochter) detectives. Een
van zijn bekendste jeugdboeken is
"Oorlogswinter’, dat gedeeltelijk gebaseerd is
op eigen ervaringen. Daarnaast werkte hij
voor hij de politiek in ging ook als
wetenschapper; hij was
natuurkundige. Op grond
daarvan was hij sterk
betrokken bij milieuzaken,
maar ook de verharding
van de maatschappij
baarde hem zorgen; hij
miste ‘het touwtje door de
brievenbus, een symbool
van vertrouwen in anderen -
datin rap tempo

verdwenen is.

Zijn mensbeeld komt naar voren in de titel van
een van zijn boeken voor volwassenen: “Hoed
u voor mensen die iets zeker weten”. Ik weet
niet of het te maken heeft met zijn jeugd als
zoon van een dominee, maar zeker in de kerk
waren veel mensen te vinden die de wijsheid
in pacht meenden te hebben. En misschien
zijn die er nog wel: mensen die God als een
buikspreekpop beschouwen, die alleen maar
roept wat zijzelf willen horen. “God is tegen
echtscheiding. God houdt niet van Ihbti-ers.
God wil geen vrouwen in het ambt.” Of, de
andere kant op: “God houdt niet van
vleeseters. God haat Zwarte Piet” Ook die

w

kant kan heel onverdraagzaam zijn.
Voor mensen die iets zeker weten, ligt de
waarheid nooit in het midden. Niet alleen bij
Christenen of Moslims, maar atheisten
kunnen er ook wat van. Om nog maar te
zwijgen van ideologieén die als hoogste goed
de uitroeiing van andere volken hebben. Het
opvallende is, dat mensen met een granieten
zekerheid hun mening vaak aanpassen zodra
ze in contact komen met diegenen die ze
eerst verfoeiden om wie ze
waren of wat ze deden. Zeker
weten houdt blijkbaar alleen
stand als mensen in hun ivoren
torens blijven zitten, en
verkruimelt bij intermenselijk
contact. Maar dan moet je dat
contact wel willen.
Mensen die vasthouden aan
rigide standpunten, zijn vaak
bang. Eigenlijk is dat zielig; het
vervelende alleen is dat ze met hun angstige
zekerheden zoveel ellende veroorzaken. Als je
je naaste deporteert, kom je nooit te weten
wat voor een fantastische man of vrouw je
had kunnen ontmoeten. De uitspraak “Hoed u
voor mensen die iets zeker weten” is niet
alleen een waarschuwing voor de
omstanders, maar ook voor de personen zelf.
Ook voor hen is het nog niet te laat om mens
te worden...
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Veilige Kerk

In de kerk ben je toch veilig?

In Editie 93 schreven we al eerder over het thema Veilige
Gemeente en het zal deze keer zeker niet de laatste keer zijn.
Het is nl. een belangrijk punt op de agenda van de kerkenraad.
En niet alleen van onze kerkenraad, het is landelijk een
veelbesproken thema. Gelukkig reikt PKN hiervoor wel
materialen aan, maar dan nog moeten we dit vertalen en
invullen in onze eigen plaatselijke situatie.

De Kerkenraad draagt als eerste de verantwoordelijkheid dat
iedereen zich veilig voelt in de kerk. Tegelijk is het goed om te
benoemen dat ook ieder gemeentelid zelf verantwoordelijk is
om te zorgen voor veiligheid binnen onze gemeente. Alleen
samen kunnen we werken aan een veilige omgeving voor
iedereen.

Een van de voorwaarden om te komen tot een veilig klimaat in
onze gemeente, is het vermogen om open en respectvol met
elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Dat lijkt een open deur,
maar het blijkt in de praktijk nog best lastig om over een
kwetsbaar onderwerp, zoals grensoverschrijdend gedrag, met
elkaar door te praten. Onder grensoverschrijdend gedrag
verstaan we ieder gedrag waarmee aan een ander (bewust of
onbewust) schade wordt toegebracht, ongeacht of dit materiéle, fysieke of geestelijke schade
betreft.

De kerkenraad bespreekt binnenkort het beleid dat we in De Open Hof willen hanteren. Vervolgens
gaan we dit beleid vertalen naar de praktijk in de vorm van een gedragscode en omgangsregels. Na
de zomervakantie willen we u als gemeente hier graag bij betrekken.

Vertrouwenspersonen

Zoals u weet hebben we als De Open Hof mw. Anita Berger bereid gevonden onze
vertrouwenspersoon te zijn. In overleg met de meeste kerkenraden van gemeenten binnen de PKN
in de Hoeksche Waard is ervoor gekozen om de handen ineen te slaan en vanaf 1 januari 2025 in de
Hoeksche Waard samen te werken door gezamenlijk vertrouwenspersonen aan te stellen. In
sommige situaties kan het juist prettiger zijn om met iemand van buiten de gemeente te praten. De
lijst met deze vertrouwenspersonen en contactgegevens zijn te vinden op de website.

Verklaring Omtrent Gedrag

De vorige keer schreven we al dat de betaalde krachten een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
moeten hebben. De PKN stelt dat het ook belangrijk is dat vrijwilligers met een bepaalde functie of
taak ook in het bezit moeten zijn van een VOG. Inmiddels hebben we een begin gemaakt om voor
de kerkenraadsleden een VOG aan te vragen. Nogmaals willen we benadrukken: deze maatregelen
zijn bedoeld om elkaar te beschermen, niet om wantrouwen te zaaien.

Indien u meer wilt weten over dit thema of vragen heeft, kunt u uiteraard altijd contact opnemen
met de scriba, Cobi Crucqg. Ook kunt u een kijkje nemen op de website van de PKN

De Kerkenraad
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Informatie: jeugddiaconaat@deopenhofoudbeijerland.nl
Leiding: Marcelle Bos

Baanbrekers

De afgelopen periode was het wat stiller, iedereen was druk met school. Roos en
Madelief deden examen en er waren toetsweken.

Vrijdag 6 juni kwamen we bij elkaar om te vergaderen en te eten. We hebben eerst
kennisgemaakt met ds. Carla Schoonenberg-Lems. Daarna meteen verder tot de orde
van de dag. Omdat we het einde van het schooljaar naderen, stond de bijeenkomst
vooral in het teken van evalueren. Wat is er dit (school)jaar allemaal gedaan, wat willen
we nog graag doen? Wat kan er beter, wat ging goed en vonden we leuk?

Marsha en Manon namen alvast een kijken bij de Baanbrekers en willen volgend jaar
heel graag meedoen. Vind je dit ook leuk en zit je volgende jaar in de brugklas of een
hoger, app of mail Marcelle voor de volgende datum: bosm84@gmail.com /
0642104960. Je bent altijd welkom!

Sander moet helaas afscheid nemen
omdat hij druk is met andere zaken.
Daarom zijn we op zoek naar een
volwassene (of oudere tiener) die
Marcelle wil helpen om alles een
beetje in goede banen te leiden. Als
Marcelle een keer niet kan, is het wel =
handig als we extra handen hebben. £
We horen het graag! Des te meer -
plannen kunnen we omzetten in
actie.

Eris een hoop gedaan dit jaar: veel
geld opgehaald voor de
Voedselbank en St. Jarige Job. We
hebben Zip your lip gedaan en ons
laten sponsoren, taarten verkocht,
meegeholpen in de kerk met diverse
activiteiten en een aantal van ons
doet met regelmaat mee met het
Running diner.
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Informatie: jeugddiaconaat@deopenhofoudbeijerland.nl
Leiding: Marcelle Bos

Baanbrekers

We wilden nog graag een Bingo organiseren voor mensen met een beperking, alleen
vanwege de volle agenda's einde schooljaar verplaatsen we dit naar het najaar. Er zijn
alweer genoeg plannen, aan ideeén is er nooit een tekort!

Alle tieners kregen deze avond een kleinigheidje: een fotocollage en potje met zaadjes.
Toepasselijk bij de Baanbrekers! We sloten af met patatjes, gezellig kletsen, bijpraten en
verder kennismaken. Met ds. Carla Schoonenberg-Lems hebben we het ook al kort
gehad over jeugddiensten en andere dingen die we samen kunnen organiseren.

Groetjes van alle Baanbrekers,

Robine, Ninthe, Christiaan, Esther, Roos, Madelief, Sofie, Meike, Marsha, Manon en
Marcelle
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Collectes

Collecte overzicht

Eerste Rondgang
20 juli
Stichting Exodus
zie uitgelicht

27 juli
Interkerkelijke st. Ethiopie/ Eritrea
zie weekbrief

3 augustus
Stichting De Overbrugging
zie weekbrief

10 augustus
Cubaanse kerken bieden hoop
Zie uitgelicht

17 augustus
Stichting Tabitha
zie uitgelicht

24 ugustus
Stichting Droomhuis HW
zie uitgelicht

Tweede Rondgang
De opbrengst wordt gebruikt voor
ons eigen kerkenwerk.

Giften

Voor de kerk van 3 gemeenteleden
tezamen € 4.100 aan giften
ontvangen.

20juli: Stichting Exodus
Stichting Exodus biedtopvang en ondersteuning aan
ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase

van hun gevangenisstraf. Wel
Sy &
e/odus

moeten zij gemotiveerd zijn uit
de criminaliteit te blijven. Deze
(ex-) gedetineerden kunnen
terechtin één van de elf
Exodushuizen of bij een maatje uit het Exodus
vrijwilligersnetwerk. Ook biedt men hulp aan
familieleden van (ex-)gedetineerden. Exodus gaat uit
van vier sleutels: wonen, werken, relaties en
zingeving. Door de samenwerking tussen de
Exodushuizen en het vrijwilligerswerk is bovendien
een solide keten ontstaan waarin pastoraat en
begeleiding geboden wordt vanaf het begin van
detentie tot ver in het weer vrije leven daarna. Meer
informatie: www.exodus.nl

10 augustus: Cubaanse kerken bieden hoop
Cuba zit in een diepe economische crisis. Er is tekort
aan voedsel,
brandstof en
elektra.
Jongeren en
goed opgeleide
mensen
vertrekken naar
het buitenland.
Ouderen en
zieken staan er
alleen voor.
Kerk in Actie
steunt Cubaanse kerken om pastorale en diaconale
hulp te bieden. Volwassenen en jongeren kunnen
theologisch onderwijs of leiderschapstrainingen
volgen. Zo geven ze hoop via bijbelstudies, thuiszorg
en maaltijden van zelf verbouwd voedsel. Hiermee
ondersteunen ze ouderen en kwetsbaren in hun
dagelijkse strijd om het bestaan. Voor meer
informatie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl
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Collectes

17 augustus: Stichting Tabitha

Stichting Tabitha is een interkerkelijke stichting met een
brede achterban binnen een aantal kerken in Ridderkerk. Zij
bieden al bijna 50 jaar hulp aan medechristenen en alle
mensen die het zonder hulp niet redden in Roemenié,
Oekraine en Moldavié. Tweemaal per jaar gaat er een
hulptransport vanuit Ridderkerk met kleding en voedselpakketten naar Roemenié. Tabitha
heeft in deze landen hulpprojecten, zij geven kind- en gezinssponsoring, zorgen ervoor dat er
naschoolse opvang kan zijn, zij steunen scholen en zorgen ervoor dat gezinnen en ouderen
voldoende hout in de koude periode hebben. Zij onderhouden veel contact met de
hulpverleners aldaar en gaan op werkbezoek. Op dit alles te kunnen bekostigen is de stichting
afhankelijk van donaties. Tabitha is een actieve stichting. Jaarlijks houden zij tweemaal een
voorjaars- en winterfair. Scholen organiseren acties en er worden binnen de kerken collectes
gehouden. De handwerkgroep van De Open Hof vraagt uw hulp bij het kunnen blijven bieden
van al deze hulp door Stichting Tabitha. Voor meer informatie: https://stichting-tabitha.com

24 augustus: Stichting Droomhuis HW

Een aantal ouders uit de Hoeksche Waard heeft het initiatief genomen tot het oprichten van
Stichting Droomhuis Hoeksche Waard. Deze stichting heeft als doel het realiseren van een
veilig en warm thuis voor jongeren met een verstandelijke beperking, die graag onder
begeleiding zelfstandig willen wonen in een kleinschalige woonvoorziening. De doelgroep van
deze voorziening zijn jongeren met een verstandelijke beperking, en waarbij sommigen ook
een (lichte) motorische beperking hebben.

Wat de toekomstige bewoners verder bindt is hun leeftijd. Het streven is dat de leeftijd van de
doelgroep maximaal 10 jaar scheelt en bij voorkeur dat de groep elkaar ook kent via school,
werk of sport. Van deze bewoners zijn er twee bekenden uit onze eigen gemeente. Dit zijn
Twan van Schaik en Arne van de Merwe.

Het is goed om vanuit deze verbondenheid verder te kunnen gaan in dit gezamenlijk
wooninitiatief. Het geduld van de jongeren en de stichting wordt behoorlijk op de proef
gesteld. Het was de bedoeling dat in 2025 gestart kon worden met het bouwen/wonen. Dit is
helaas nog niet zover. De verwachting is nu dat in 2028 de woning klaar is.

Meer informatie vindt u op de website: https://stichtingdroomhuishw.nl.

Opbrengsten collecte
Zondag 06 april  Golfstaten, kracht bijbelverhalen €491,26
Zondag 13 april  Kliederkerk €414,31
Zondag 20 april  Oekraine € 956,91
Zondag 27 april  Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard € 585,11
Zondag 04 mei  Noodhulp Soedan €673,56
Zondag 11 mei  Zending Bangladesh € 350,01
Zondag 18 mei  Stichting Mensenkinderen €526,16
Zondag 25mei  Support Rwanda €762,21
Donderdag  29mei  Stichting De Hoop € 305,50
Zondag 01juni  Fonds Armoede €439,71
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Column

Gideonsbende Jaapdeli Boer

Nu ik dit schrijf staat er weer een aanval op Gaza gepland. Nethanyanu heeft deze operatie de
naam “Gideons Chariots” (Gideons Strijdwagens) gegeven. Door die naam worden wij op het
verkeerde been gezet.

Gideon, destijds een nationale held,
beschikte niet over strijdwagens,
integendeel. In de strijd tegen de
Midianieten moest hij het met een kleine
groep strijders doen, die slecht was
bewapend. Je kunt het lezen in het boek
Rechters

Kort samengevat gaat het verhaal als volgt:
Op zekere dag bevinden Gideon en
duizenden soldaten zich bij de Charod-bron (vertaling: de bibber-bron). De meeste soldaten
bibberden van angst.

Toen zei de Heer tegen Gideon: "ledereen die bang is moet terug naar huis. Je moet iedereen
laten drinken. Elke man, die het water oplikt als een hond, mag blijven

300 mannen likten het water op met hun tong. Het was een zooitje ongeregeld, ruw volk, een
Gideonsbende. Midden in de nacht ging die op de Midianieten af met fakkels, kruiken en
trompetten. De Midianieten schrokken zich een hoedje en sloegen op de viucht.

In bijbelse tijden communiceerde de Heer nog rechtstreeks met de leiders van het volk en de
profeten. Hij sprak hen toe en zei wat ze moesten doen en laten.

Ik heb het vermoeden dat de communicatie tussen Nethanyanu en de Heer al lang op een laag
pitje staat. O ironie! De naam Nethanyanu betekent "Geschenk van God"
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Kinderdienst

Geen kinderdienst in de zomervakantie

Zoals ieder jaar zal er in de zomervakantie geen kinderdienst zijn. De laatste keer is op zondag 13
juli. We wensen alle kinderen een hele fijne vakantie toe

De eerste kinderdienst is op 31 augustus en we hopen dan weer veel kinderen te zien.

De leiding van de kinderdienst, Hetty, Helma, Lara, Robine en Karin

Meer leiding voor de kinderdienst is dringend nodig

Op dit moment hebben we slechts vier mensen als leiding voor de kinderdienst. Dat is helaas
veel te weinig en maakt ons kwetsbaar. We horen regelmatig dat het jammer is dat er zo weinig
of soms helemaal geen kinderen in de kerk zijn.

Het zou toch niet zo moeten zijn dat we door een gebrek aan leiding de kinderdiensten niet
kunnen laten doorgaan? Als dat gebeurt, bestaat het risico dat kinderen helemaal niet meer
naar de kerk komen, en dat zou zonde zijn. De kinderdienst gebruikt de methode Bijbel Basics;
deze leuke methode biedt heel veel materiaal aan
om te gebruiken dus het is echt niet zo dat je alles
zelf moet verzinnen.

Wie wil er opstaan voor onze kinderen? Jouw inzet
kan het verschil maken!

Voor informatie of aanmelden kun je contact
opnemen met iemand van de leiding van de
kinderdienst of de scriba, Cobi Crucq,
scriba@deopenhofoudbeijerland.nl of 0612200685

Nieuws vanuit de handwerkgroep De Open Hof

Vrijdag 25 april heeft de handwerkgroep bezoek gehad van twee vrijwilligers van Stichting
Tabitha Ridderkerk. Opnieuw verbazing over de hoeveelheid handwerk en kleding die zij mee
konden nemen. Na het bezichtigen van onze kerk en de koffie, vertrokken zij met een auto vol
richting hun opslag in Ridderkerk. Neemt u ook eens een kijkje op hun website
stichting-tabitha.com

Naast al het handwerk voor stichting Tabitha worden er mutsen gebreid voor de Pauluskerk. Zij
verdelen de mutsen onder de mensen die dak- en thuisloos zijn, verslaafd zijn, psychiatrische
problemen hebben andere kwetsbare situaties ervaren. Op dit moment zijn er 56 mutsen
gebreid. Wij hopen dit najaar ongeveer 80 mutsen weg te kunnen geven. Breit u met ons mee?
Inmiddels worden er ook weer kaarten gemaakt. De kaarten kosten €1.00 euro per stuk. Wij
hebben bedacht dat de opbrengst van de kaartverkoop ten goede komt aan het Huiskamer
budget.

Douwe Egberts punten kunt u ook bij de handwerkgroep inleveren. De punten worden gebracht
bij de Voedselbank.

Wij hopen u voor dit moment weer voldoende over onze activiteiten te hebben geinformeerd.
Namens het hele team van de handwerkgroep wensen wij u alle goeds en veel zegen,

Thea van de Wetering- van't Hoff
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Vanuit de kerkenraad

Terugblik op warm welkom in de intrededienst

Op zondag 25 mei werd ds. Carla Schoonenberg-Lems officieel verbonden aan onze gemeente.
Het was een bijzondere dag vol betekenis en symboliek, geleid door onze consulent ds.
Madelon Vroonland van de PG Nieuwland in Westmaas.

Voorafgaand aan de verbintenis werden mooie woorden gesproken rondom het doopvont, de
wijnbeker en de broodschaal, en de Bijbel en rondom de sleutels van de kerk, die ze
overhandigd kreeg van koster Arie. Rondom het team van collega’s, kreeg ze de touwtjes in
handen, maar Carla hoeft het niet alleen te doen. In het Bijbelboek Prediker hoofdstuk 4: 12
staat 0.a 'Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te breken’ Dit hebben
ze symbolisch uitgedrukt door een koord van drie strengen te vlechten. Tot slot werden er nog
woorden gesproken bij de Paaskaars die het licht van de opgestane Heer verbeeldt. Op deze
plek ontving ds. Carla de opdracht om ook onze gemeente te helpen licht te ontvangen en
licht te zijn en in Oud-Beijerland en omstreken die liefde en die hoop op een nieuwe hemel en
een nieuwe aarde, in Jezus' naam te verspreiden.

Na deze mooie woorden volgde de officiéle verbintenis, waarna ds. Carla de dienst voortzette.

Na afloop waren er nog enkele sprekers: de heer Harry van
~—  Waveren namens de Gemeente Hoeksche Waard,

' classispredikant ds. Arie van der Maas namens de Classis
Delta, en ds. Madelon Vroonland namens de
werkgemeenschap. Ook sprak voorzitter van de
kerkenraad, Marc Bijl, warme woorden van welkom voor
ds. Carla en haar man Peter. Tevens bedankte hij consulent
ds. Madelon Vroonland voor de ondersteuning van de

. kerkenraad en beroepingscommissie gedurende het
afgelopen jaar en mw. Anneke Klavers voor de pastorale
ondersteuning in de vacante periode.

Daarna kregen de gemeenteleden de gelegenheid om ds.
Carla en haar man te feliciteren en welkom te heten.

Inmiddels is het echtpaar Schoonenberg verhuisd naar
Oud-Beijerland en is ds. Carla enthousiast aan het werk
gegaan. We kijken uit naar mooie jaren van een plezierige
samenwerking me elkaar.
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Leesrooster

juli /augustus

zo 20 Kolossenzen 1,24-2,5
' Kolossenzen 2,6-15
Kolossenzen 2,16-3,4
Psalm 75
Deuteronomium 23,2-15
Deuteronomium 23,16-26
Psalm 28
Lucas 11,1-13
Lucas 11,14-23
Lucas 11,24-28
Lucas 11,29-36
Lucas 11,37-44
Lucas 11,45-54
Lucas 12,1-12
Lucas 12,13-21
Lucas 12,22-32
Kolossenzen 3,5-17
Kolossenzen 3,18-4,6
Kolossenzen 4,7-18
Deuteronomium 24,1-9
Deuteronomium 24,10-22

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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augustus
zo 10 Lucas 12,33-40

Lucas 12,41-48
Deuteronomium 25,1-10
Deuteronomium 25,11-19
Deuteronomium 26,1-11
Deuteronomium 26,12-19
Psalm 54

Lucas 12,49-59

as 13,31-35
Deuteronomium 28,1-14
Jeuteronomium 28,15-29
Jeuteronomium 28,30-44
Deuteronomium 28,45-57

leuteronomium 28,58-69
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PASTORAAT EN MISSIONAIR WERK

ds. Carla Schoonenberg-Lems, predikant, Tel. 0619050530

E-mail: predikant@deapenhofoudbeijerland.nl

Werkgebied Wijk Oost: (Spuioever, Centrum Noord, Oosterse Gorzen,

Croonenburgh, Even Buiten, Poortwijk, polder Oud-Beijerland en
Hoeksche Waard Oost)

mw. Jolanda Griesdoorn-van der Pol, kerkelijk werker,
werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag. tel. 06 3747 4733
e-mail jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl

Werkgebied Wijk West (Centrum Zuid, Zeeheldenwijk, Zuidwijk,
Zoomwijck, Hoeksche Waard West)

mw. Hanneke Blom, missionair kerkelijk werker,
werkdagen: woensdag en vrijdag. tel. 06 5732 3416,
e-mail: hannekeblom@deopenhofoudbeijerland.nl

Post- en bezoekadres voor zowel Carla, Jolanda en Hanneke als
Anneke: W. Van Vlietstraat 2a, 3262 GM Oud-Beijerland

Overige gegevens
De Open Hof

W. van Vlietstraat 2a
3262 GM Oud-Beijerland
tel. 0186-612936

Scriba

(doop, huwelijk, overlijden)
Cobi Crucg-van Maldegem
Boerderijweg 40, 3262 CC
Postbus 1319

3260 AH Oud-Beijerland

tel. 06-122 00685
scriba@deopenhofoudbeijerland.nl

Kerkelijk bureau

Berto Apeldoorn

Tjerk Hiddesplantsoen 26

3262 EL Oud-Beijerland

bereikbaar op dinsdagochtend tel.
612936
kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl

Bestellen collectebonnen

Leo Brussaard

tel. 06 - 2952 6738
collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl

Koster en verhuur gebouw
Arie Maaswinkel

Poortlaan 45

3261 PA Oud-Beijerland

tel. 06-31939769
koster@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Kerkenraad

Marc Bijl

Klein Zuid-Beijerlandseweg 4
3284 LA Zuid-Beijerland

tel. 06-4118 1319/ 660527

voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl 'Bankrekeningen tnv.

Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland
vrijwillige bijdragen

Voorzitter Taakgroep Eredienst
Ed Stierman
Thielmonde 37, 3261 VE

Oud-Beijerland NLO4 RABO 0373 7099 43
edstierman@gmail.com giften, collectebonnen etc.
NL26 RABO 0373 7099 35
Secretaris diaconie
Margriet Dijkshoorn NL89 RABO 03737119 05
margriet.dijkshoorn@gmail.com
Of uw bijdragen via GIVT app.
Vertrouwenspersoon
Anita Berger RSIN/Fiscaal nummer
vertrouwenspersoon Protestantse Gemeente te

@deopenhofoudbeijerland.nl Oud-Beijerland: 002.633.218

Diaconie: 824.103.452
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Een groepje ouderen wacht achter in de kerk op de
‘Hobbels & Hoop’ zomerwandeling o.l-v. de dominee.
Buiten staan de jonge wandelaars te popelen. “We zijn
niet voor niks zo vroeg opgestaan,” zegt Remco. “lk
hoop dat we herten zien!” Marije heeft de route op
haar telefoon. “Laten wij maar vast gaan,” zegt ze, “de
rest komt zo wel.” Daar vertrekken de jongeren richting
bos. De dominee heet de mensen binnen welkom. Kik
en de muizen luisteren mee. Hij zegt dat de wandeling
over ‘hoop’ gaat. Dat het leven hobbels kent. En dat
hoop je helpt over hobbels heen te komen. “Nou,”
bromt meneer Blok in zijn rolstoel, “ik hédp dat er
koffie is.” “Eérst wandelen!” roept mevrouw Bontje.

Ze schuifelen over het plein, sommigen kwiek, anderen
met rollator.

Hier zie je de kerk A, het plein B, de straat C,
het bos b en de zandverstuiving E waar het

bovenstaande verhaal zich af speelt. Alle drie

groepjes (de ouderen, de jongeren en Kik en
de muizen) zjn vertrokken vanuit A, de kerk.
En ook weer teruggekomen bi) A. Maar welke

route heeft elk groepje afgelegd? Kun Jij met
drie Kleuren stift de route erin tekenen van:
* de Ouderen (met rood), cammmme

* de Jongeren (met geel) a—

+ Kik en de Muizen (met blquw)?

Na afloop weet Jij precies wie de kortste
route hebben gelopen en wie de langste.
en hoe dat kwam!

Uit de Bijbel

Er kwamen veel mensen naar de apostelen toe.
Ze brachten zieken mee, en mensen die een kwade

Er werden zelfs zieken buiten op straat gelegd, op
draagbedden en slaapmatten. Ze hoopten dat petrus

voorbij zou lopen, en dat ze dan gezond zouden worden , f&§

door z{jn schaduw. Uit het boek Handelingen 5i5-16 6T

Pelgrims van hoop B KiK

Op straat komt de groep goed op gang. De kwieke
lopers komen 't eerst aan bij het bos. Ze wachten
geduldig tot de laatste mevrouw er ook is. Maar die
moet eerst uitblazen. Dan trekken ze verder. Het is erg
hobbelig. Halverwege het pad loopt de rolstoel vast in
een kuil en is iedereen uitgeput. “Hemeltje,” zucht de
dominee, “hoe komen we hieruit?? Waar zijn de
jongeren?” Kik en de muizen sprinten weg- Ze vinden
de jongeren op de zandverstuiving en maken zoveel
kabaal, dat die snel teruggaan en de rolstoel bevrijden.
“Mensen!” zegt de dominee, “Dit was een hobbel.
Maar de jeugd brengt hoop!” “Hm. Hépelijk brengen
ze ons ook koffie,” bromt meneer Blok. En dat vinden
de jongeren een topidee.

ot b2

' Oﬁicssing: Kik en de muizen ABCDEDCBA; Ouderen ABCDCBA;
en neer naar de kerk gegaan om koffie, thee en lekkers te halen.

Jongeren ABCDEDCBABCDCBA (want ze zjjn nog een keer op




