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Meditatie

Jezus antwoordde: ‘ledereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, maar wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal
nooit meer dorst krijgen. Het water dat Ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven
geeft’ Johannes 4: 13 en 14.

Dorst
Zin in koffie? Of misschien drinkt u liever een kopje thee. Elke week is de Huiskamer open en
nodigen we mensen uit om een kopje koffie of thee te komen drinken. We bieden mensen iets
te drinken aan, maar het gaat ook om meer. Namelijk om de ontmoeting en verbinding met
elkaar. Een ontmoeting waarin je gezien en geraakt wordt door de ander. Het leven met elkaar
wordt gedeeld. En zoals het kopje koffie symbool staat voor meer, staat ook het water bij de
ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de waterbron (Johannes 4) voor meer. In
het verhaal heeft Jezus het steeds over dorst en water, maar
maakt Hij tegelijk ook een sprong van de letterlijke dorst naar
haar geestelijke dorst. Naar de dorst die de vrouw ten diepste
heeft. De leegte, de eenzaamheid en het gemis in haar hart.
Om deze dorst te kunnen lessen, is het nodig dat de vrouw
haar hart voor Jezus openstelt. Is er een ontmoeting nodig
van hart tot hart. Jezus stelt de vrouw daarvoor nogal een
directe vraag: Ga uw man roepen en kom dan weer terug. Een
vraag die de vinger op de zere plek legt. Ze heeft vijf mannen
gehad en de man met wie ze nu samenleeft, de zesde man, is .
een buitenechtelijke relatie. Ze ervaart daar elke dag de _1

consequentie van. Schilderij 'De Samaritaanse vrouw bij de
put' van Anneke Bollebakker

Ze gaat liever op het heetst van de dag water putten, alleen, dan met andere vrouwen water
putten als het koeler is, om de afwijzing en veroordelende blikken te ontlopen. Jezus stelt deze
directe vraag niet om haar te veroordelen. Integendeel. Jezus laat met deze vraag de vrouw
merken dat hij haar ziet en hij haar levensomstandigheden kent. Haar dorst raakt Hem. Hij wil
haar zevende man zijn. Voor eeuwig. Het getal zeven dat staat voor volheid van het leven. Jezus
wil de dorst van haar hart lessen met levend water. Haar hart vullen met een innerlijke bron van
liefde en de nabijheid van God. De stromen van levend water staan symboaol voor de Gods
Geest. Met Pinksteren vieren we de komst van Gods Geest. Gods Geest die in ons hart komt
wonen als we in Jezus geloven en waardoor Hij in ons leeft. Gods geest die ons troost,
vernieuwt en ons in Zijn kracht zet. En dat is precies wat er gebeurt. Door de ontmoeting met
Jezus krijgt de Samaritaanse vrouw nieuwe levenskracht. De vrouw komt tot geloof en komt in
beweging. Ze gaat terug naar de stad om de mensen over Jezus te vertellen. Veel mensen
komen door haar tot geloof. Haar leven krijgt nieuwe zin en betekenis.

Tenslotte, Jezus kent de levensomstandigheid van u en mij. Hij wil niets liever dan onze dorst
lessen. Hij vraagt ons om ons hart voor Hem te openen. Om onze moeite, pijn en zorgen bij
Hem neer te leggen, alleen dan kan Hij onze dorst te lessen. Kan Hij ons nieuwe moed en
kracht geven om uit te leven. |k wil dan ook eindigen met een open uitnodiging: Kom tot Hem,
ontvang en drink van het goede dat hij overvloedig geeft. Kom en leef!

Hanneke Blom




Kerkdiensten

Datum j Voorganger Bijzonderheden
29 mei 10:00u  ds. Carla Schoonenberg-Lems Hemelvaart

01 juni 10:00u  mw. Hanneke Blom

08 juni 10:00u  ds. Carla Schoonenberg-Lems

22 juni 10:00u  ds. Carla Schoonenberg-Lems Maaltijd van de Heer
29 juni 10:00u  ds. Carla Schoonenberg-Lems

06 juli 10:00u  ds. Carla Schoonenberg-Lems

13 juli 10:00u  ds. Carla Schoonenberg-Lems Overstapdienst

- 3 Alle kerkdiensten kunt u live meevieren via kerkdienstgemist.nl
@r kerkdlenStgemISt' Daarna kunt u ze nog twee weken lang terugkijken.




Happen en trappen
voor beter onderwijs in Oeganda

Een prachtige fietstocht door de Hoeksche Waard met |ekkere hapjes onderweg.
Wanneer: 14 juni 2025
Vertrek: tussen 10u en 11:30u
Vanaf: W,Van Vlietstraat 2a Oud Beijerland
Deelname: €25,- (Kinderen €10.50)
Aanmelden: via apverhorst@hotmail.com
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Interview

‘lk hoop een inspirator te zijn en
met elkaar aan de slag te gaan’

Geschreven door Joke Waltmans

Het eerste contact verliep meteen al positief, de gastvrije opzet van de kerk vindt ze erg
fijn en de samenwerking met de kerkelijk werkers loopt soepel.

De nieuwe dominee voor onze Open Hof-gemeente, Carla Schoonenberg-Lems, begint vol
vertrouwen op haar nieuwe plek.

Het was een onverwacht telefoontje dat ze
vorig najaar ontving van Ina in ‘t Veld,
voorzitter van de beroepingscommissie. , lk
was thuis aan het werk en zij belde met de
vraag of ik eens wilde nadenken over de
vacature in Oud-Beijerland. Dat wilde ik zeker.
Ik had het na bijna 6 jaar nog prima naar mijn
zin in Pijnacker, maar na 4 jaar kun je je op een
lijst van te-beroepen-dominees laten zetten.
Dat heb ik gedaan vanuit de gedachte ‘Stel dat
er een andere gemeente is waar ik een bijdrage
kan leveren. Na het gesprek van Ina ben ik mij
gaan oriénteren.”

Qud-Beijerland was een redelijk onbekende
plek voor Carla Schoonenberg. Al is ze lang
geleden wel eens voorgegaan in het kerkje van
de Vrijzinnige Gemeente, heeft ze ooit met
Chris Kors de toen gloednieuwe Open Hof
bezocht en heeft ze kort gewoond in
Rotterdam-Zuid, van waaruit ze graag met een
neef uit Spijkenisse langs de Oude Maas fietste.
Oud-Beijerland was toen niet meer dan een
dorp aan de andere kant van het water.




Interview

Gastvrijheid

Na het eerste contact met Ina woonde Carla online
kerkdiensten bij en werd zij geraakt door de
openheid, de gastvrijheid en het ‘groene geloven’ van
de gemeente. Inmiddels ook door de aanwezigheid
van het Stiltecentrum en de Huiskamer. ,,Dat je als
kerk die ruimtes hebt vind ik heel bijzonder. De
Omloop is natuurlijk ook heel mooi. Je ziet dat er
goed is nagedacht over de invulling van het gebouw.”
Als net-bevestigde dominee van De Open Hof vindt
Carla het bovendien heel fijn dat er twee kerkelijk
werkers zijn. ,, Ik ben niet meer de ‘alwetende’ die alles
regelt, maar we kunnen nu in een team werken en
elkaar aanvullen. Dat vind ik mooi om mee te maken.
In aanloop naar de intrededienst hebben we al leuke
conversaties gehad. Hetzelfde geldt voor het contact
met kerkmusicus Leo Lommers. We zaten al gauw op
één lijn bij het kiezen van de muziek voor de
intrededienst. Bovendien heb ik hem de zegen mee
mogen geven voordat hij op pelgrimage ging, een
activiteit die mij ook erg aanspreekt.”

Inspirator

In de profielschets voor een nieuwe dominee werd ook gezegd dat De Open Hof op zoek was
naar een inspirator. ,,Dat hoop ik ook te zijn. Na mijn studie theologie heb ik een studie
geestelijke begeleiding gevolgd en lange tijd in Vrijzinnige Gemeenten gewerkt. Ik hoop een
inspirator te zijn voor De Open Hof en met elkaar aan de slag te gaan. Met ouderen en jongeren
en de generaties ertussen. In dat intergenerationele zit, wat mij betreft, de kans voor de kerk."
Na een intensieve zoektocht (‘Er was zé weinig’) hebben Carla en haar man Peter een eigen
woning gevonden aan het Spuifront. , Ik was een beetje pastorie-beu en wil met z'n tweeén niet
zo'n groot huis bezet houden. Gelukkig is het inmiddels goed verkocht. Wij gaan nu van groot
naar kleiner en moeten flink ruimen, maar dat gaat wel lukken. Ja, mijn man volgt mij, dat weet

je als je met een dominee trouwt. ‘Als ik maar op Rotterdam kan kijken’ zei hij. Dat kan
inderdaad”




Van de kerkelijk werker

Activiteiten rondom overstap naar middelbare school

De basisschool is een essentiéle plaats in de groei van de kinderen. Hier wordt de basis gelegd
voor de rest van hun leven. Het afscheid van de basisschool markeert in het leven van kinderen
de afsluiting van een belangrijke periode. Kinderen nemen afscheid van hun oude leventje. Een
goed afscheid maakt de overgang naar de nieuwe fase in het leven gemakkelijker. Binnen onze
kerkelijke gemeente zijn er voor kinderen in groep 8 en hun ouders/verzorgers een paar
activiteiten aan het einde van dit schooljaar.

% Er is een ouder- en kindworkshop De Grote Oversteek donderdag 12 juni in de Huiskamer
die om 19.00 uur start. Zie de uitnodiging hieronder.

*  Op maandag 16 juni is er om 20.00 uur een ouderavond voor ouders die hun kind(eren)
tijdens de overstapdienst van zondag 13 juli laten overstappen. Het is een voorbereidende
avond op de kerkdienst.

¥ Zondag 13 juliis er een overstapdienst voor kinderen van groep 8 die overstappen van de
kinderdienst/basiscatechese naar de Baanbrekers/Lighthouse.

Ouder & Kind workshopshop De Grote Oversteek
Afscheid nemen van de basisschool en starten in de

brugklas: het is een enorme verandering. Niet alleen voor ?‘
kinderen, maar ook voor ouders/opvoeders. Tijdens deze -
ouder- en kindworkshop neem je alvast een kijkje in de
wereld die komt. Je praat samen over waar je zin in hebt,
kinderen interviewen hun ouders over hoe zij de brugklas
vonden en met z'n tweeén bedenk je hoe je elkaar de
komende tijd kunt helpen. Het is een speelse en
interactieve workshop. Beide ouders/opvoeders kunnen
met hun kind meedoen. Altina Verhorst en Jolanda
Griesdoorn geven de workshop.

Voor wie: Opvoeders én kinderen (die in groep 8 zitten van de basisschool)
Datum: donderdag 12 juni 2025

Tijdstip : 19.00 - 21.00 uur

Locatie: de Huiskamer

Aanmelden bij: jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl

Uitslag examenkandidaten

Donderdag 12 juni is een grote dag voor examenkandidaten. Dan horen examenleerlingen van
het VMBO, MAVO, HAVO, VWO en Gymnasium of ze geslaagd zijn of nog een herexamen
moeten doen.

Uit onze grote schaal met witte stress-hartjes en de tekst “Het jeugdteam van De Open Hof
wenst je hartstikke veel succes” blijkt dat er 16 witte hartjes zijn uitgedeeld aan jongeren uit de
gemeente, kleinkinderen, vrienden, neven/nichtjes. Het toont de betrokkenheid van heel wat
gemeenteleden bij deze examenkandidaten. Voor Wim en mij is het ook spannend want onze
dochter Feline doet VMBO-kaderexamen aan het Actief College.

Veel sterkte die dag voor examenkandidaten en hun ouders, grootouders, broers en zussen.




Van de kerkelijk werker

Hoe was .....de laatste ontmoeting van Lighthouse?

Met negen jongeren zijn we op vrijdagavond 11 april naar Prison Island in Rotterdam gegaan
om het seizoen van Lighthouse af te sluiten. Prison Island is een avontuurlijk teamspel. Het lijkt
op een escaperoom. Het levensechte spel bestaat uit een gevangenis met verschillende cellen.
Hier kraak je gezamenlijk codes, los je raadsels op en ga je fysieke uitdagingen aan. Soms moet
je slim zijn, soms sterk & soms super snel. We hebben in drie groepjes veel lol gehad met elkaar.
We eindigden in de kerk waar we nog even met elkaar terug- en vooruitblikten op het seizoen.
Na de zomer starten we weer met Lighthouse (datum volgt nog).

Zijn er nog uitvaartwensen-boekjes in De Huiskamer?
Het loopt storm op de boekjes. Er zijn weer een paar nieuwe boekjes bijgemaakt. Binnenkort
maken we een nieuwe versie waarin Carla’s gegevens ook staan.

Vakantiein de zomer

Deze zomervakantie (tijJdens de schoolvakantie) hoop ik op vakantie te gaan. Tijdens het
schrijven van dit stukje zijn de precieze data nog niet bekend bij mij. Houd aub de weekbrief in
de gaten hiervoor.

Contact
Je kunt contact met me hebben via de telefoon, e-mail of Whatsapp. Ik werk 24 uur in de week.
Mijn werkdagen zijn op maandag, dinsdag en donderdag.
Jolanda Griesdoorn - van der Pol, 06-37474733 of
jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl




Van de missionair kerkelijk werker

Hoe was het met ....The Passion?

De viering op Witte Donderdag was precies op tijd klaar om aansluitend The Passion in de
Huiskamer te kijken. Met een groepje van circa 10 personen genoten we van deze editie vanuit
Terneuzen op het nieuwe beeldscherm in de Huiskamer. We hadden daarmee de primeur te
pakken: het was de eerste keer dat het beeldscherm werd gebruikt. We hopen nog veel plezier
te hebben van dit nieuwe scherm.

Afsluiting jaarthema Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk

Een jaar lang hebben we ons via verschillende activiteiten, bestaande of eenmalige, verdiept in
het jaarthema Als Nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk. De komst van Gods koninkrijk
dat in de evangelién centraal staat. Gods koninkrijk waar we vandaag al iets zichtbaar van
kunnen maken in hoe we met elkaar en de schepping omgaan. In die zin is het een thema dat
nooit klaar is, maar onze blijvende aandacht vraagt. Tegelijk is het goed om in het nieuwe
kerkseizoen weer met een ander thema aan de slag te gaan. Een andere invalshoek te kiezen.
Voor het nieuwe seizoen 2025/2026 reikt de PKN het jaarthema aan: 'Kijk! Laat je verrassen door
het werk van Gods Geest' Ik heb gehoord dat “onze” nieuwe dominee enthousiast is over dit
thema. Net als ik. Ik ben dan ook benieuwd hoe we met dit jaarthema aan de slag gaan.
Uiteraard kijken we daarbij ook naar de materialen en suggesties die de PKN aanbiedt.

Tafelgesprek De Leerlingen

Op donderdag 5 juni is het laatste tafelgesprek van dit

seizoen. We beginnen om 19.30 uur in de Huiskamer

tot circa 21.00 uur. Het thema is: Hoe je bidt. Voor Jezus .
was het gebed belangrijk. Hij zocht regelmatig de stilte

op en bad tot God. Het kenmerkte Jezus en op een

gegeven moment komt de vraag van de leerlingen: o
Heer, leer ons bidden. Een relevante vraag toen en nu.
Met elkaar delen we onze ervaringen, onze moeite en
vragen daarbij. Is De Open Hof een plek waarin we
kunnen en durven te oefenen om samen te bidden?

Brainstormen over de Huiskamer

In maart en april hebben met de taakgroep Huiskamer
en enkele betrokkenen een tweetal
brainstormbijeenkomsten gehad. Hierin hebben we
met elkaar de mogelijkheden tot
verdieping/verbreding van
Huiskamer-/DOH-activiteiten verkend.

De opbrengst van de brainstorm wordt op het
moment van schrijven nog verder geanalyseerd en
verwerkt tot een voorstel. Een klein tipje van de sluier
kan ik wel al oplichten. Het is belangrijk dat de basis
op orde is en dat er genoeg menskracht is om
mensen te kunnen ontvangen en van koffie of thee te
voorzien.

Gastvrijheid
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Van de missionair kerkelijk werker

Voorgaan zondag 1 juni

Zondag 1 juni ga ik weer voor. Het is de zondag na Hemelvaart en de zondag voor Pinksteren.
De zondag draagt de naam Wezenzondag. Jezus is teruggegaan naar Zijn Vader in de hemel en
we zijn in afwachting van de uitstorting van de Heilige Geest. De komst van de Heilige Geest
die Jezus heeft beloofd voor Zijn Hemelvaart. In de dienst zullen we uitkijken naar de komst
van de Heilige Geest. Gods geest die harten van mensen kan veranderen en ons nieuwe moed
en kracht geeft.

Vakantie <\,
Vanaf zaterdag 7 juni ben ik met vakantie tot en met zondag 22 juni. —
Ik hoop woensdag 25 juni weer in de Huiskamer aanwezig te zijn. 7/ I N
Contact

Heb je een tip voor een Huiskamer-activiteit of wil je mij spreken? Neem dan contact met mij
op via Whatsapp, telefoon of e-mail. Tel. 06-57323416 of
hannekeblom@deopenhofoudbeijerland.nl

Mijn werkdagen zijn in principe de woensdag en vrijdag.

Een hartelijke groet, Hanneke Blom
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Collectes

Collecte overzicht

Eerste Rondgang
29 mei
Stichting De Hoop
zie weekbrief
1 juni
Fonds armoedebestrijding
Zie uitgelicht
8 juni
Myanmar, ondersteuning jongeren bij
traumaverwerking
zie weekbrief

15 juni
Pa en zoon helpen
zie uitgelicht

22 juni
Ghana, stop kinderarbeid
zie uitgelicht

29 juni
Moldavié, kwetsbare mensen
Zie uitgelicht
6 juli
Diaconaal vakantiewerk

zie weekbrief

13 juli

Missionair Vrijwilligerswerk

zie weekbrief

Tweede Rondgang
De opbrengst wordt gebruikt voor
ons eigen kerkenwerk.

1juni: Fonds armoedebestrijding

Al heel wat jaren vragen de kerken om aandacht voor
het proces van verarming en verrijking in onze
samenleving. Bij veel mensen heeft dit de ogen
geopend en meer inzicht gegeven voor de problemen
en de oorzaken rondom de armoede. Toch wil die
kloof in Nederland maar niet kleiner worden en blijft
hij bestaan tussen arm en rijk. Veel mensen leven op
of onder de rand van het maatschappelijk minimum.
De voedselbanken zien het aantal mensen dat
daarvan afhankelijk is niet minder worden. Er gaan
wel mensen uit die weer op weg zijn geholpen, maar
er komen steeds weer nieuwe mensen bij. Ook bij
diaconieén kloppen er nog steeds mensen aan voor
hulp. Reden genoeg voor de kerken om onverkort
aandacht te blijven vragen voor dit onrecht, ook hier
in onze eigen gemeente en in onze Hoeksche Waard

22 juni: Ghana, stop kinderarbeid

In Ghana werken naar
schatting 20.000 kinderen
en jongeren onder dwang
~ in de visserij. Kinderarbeid
_ is verboden, maar de wet
wordt te weinig
gehandhaafd. In arme
vissersplaatsen werken
kinderen vaak al jong mee. Ze zijn een makkelijke
prooi voor handelaren, die hen soms tegen betaling
en onder valse beloften bij hun families weghalen.
Kerk in Actie helpt om deze kinderen te bevrijden, op
te vangen en te herenigen met familie. Via
voorlichting in vissersdorpen moet nieuwe uitbuiting
worden voorkomen.

Opbrengsten collecte

2 maart 2025 Huiselijk geweld Egypte bestrijden
9 maart 2025 China, toevluchtsoord migranten

€450,61
€443,71

16 maart 2025 Werelddiaconaat Kameroen, duurzame landbouw € 451,71
23 maart 2025 Werelddiaconaat Moldavig, kinderen een toekomst € 502,51

30 maart 2025 Colombia, kinderen weerbaar

€477,51

Via Ineke Wisse is een gift van € 50 binnengekomen
Voor de kerk van 4 gemeenteleden tezamen € 5.050 ontvangen.
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Collectes

29 juni: Moldavié, kwetsbare mensen

Vanwege de grote armoede en werkloosheid
in Moldavié werken veel inwoners in het
buitenland. Dat betekent dat veel kinderen en
ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken
maar weinig geld en vrijwilligers hebben,
willen ze er voor deze kwetsbare en eenzame
kinderen en ouderen zijn. Moldovian Christian
Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten
bij diaconale initiatieven en traint jongeren
zodat zij ouderen kunnen helpen. Dit werkt
twee kanten op: door elkaar te ontmoeten zijn
jong en oud wat minder alleen! Meer info:
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl

15 juni: Pa En Zoon helpen

Vanuit De Open Hof zijn er diverse
persoonlijke initiatieven om wereldwijd een
verschil te maken. Om deze initiatieven te
ondersteunen is het fonds missionair
vrijwilligerswerk opgericht. Voorheen
ondersteunden we jongeren die via World

Servants bouwwerkzaamheden in
ontwikkelingslanden ondernamen. Dit jaar
Zijn er vanuit onze gemeente geen jongeren
die hieraan deelnemen.

Vanuit dit fonds wordt ook de stichting

Pa En Zoon helpen en de Hongaarse
gemeente in Orodea ondersteund.

Robert Andeweg is via zijn stichting Pa en
Zoon helpen ook dit jaar weer naar Sri Lanka
geweest. De nood is er hoog. Met Ruzain, zijn
Sri Lankaanse vriend, zijn weer diverse
projecten bezocht. De economische situatie in
Sri Lanka is zeer slecht. Uw steun is helaas
hard nodig momenteel.

Als gemeente willen we onze gemeenteleden
en deze missionair-diaconale projecten van
harte steunen.
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Column

Natuurwetten Rob van Brakel

De lente is de tijd van nieuw leven: lammetjes, kleine
eendjes, enzovoorts. Het ziet er allemaal schattig uit, maar
de realiteit is soms weerbarstig. Zo had bij ons in de buurt
een zwanenpaartje een nest gemaakt, waarop het
vrouwtje zat te broeden, terwijl de man de rol van
bewaker had. Dat ging allemaal goed, totdat een ander
mannetje een kijkje kwam nemen. De nieuweling ging tot
de aanval over en takelde het eerste mannetje behoorlijk
toe. Hij verjoeg het paartje, pikte de eieren stuk en
vertrapte het nest.

Helaas is zo'n aanval op het broedsel van een ander geen uitzondering, zeker als de
hoeveelheid voedsel die beschikbaar is, beperkt is. Ik heb er al eens eerder over geschreven:
vrouwtjeseenden, die heel zorgzaam voor hun eigen broedsel zijn, aarzelen niet om de
kuikentjes van een ander dood te pikken. Ook bij apen komt het doden van andermans jongen
voor, en geleerden veronderstellen dat het ooit ook bij de mens het geval is geweest.

Je zou verwachten, dat - als ook bij ons alleen het broedsel van de agressiefsten overleeft — de
mensheid steeds agressiever wordt. Als je het nieuws volgt, lijkt het daar ook op: kijk maar naar
de brandhaarden van deze wereld. Toch is dat niet zo: we weten dat Hitler en Stalin miljoenen
doden op hun geweten hebben, maar in de middeleeuwen daarentegen deden Djenghiz Khan
en Timoer Lenk niet voor hen onder, en ook de Romeinen richtten al massaslachtingen aan.
Vroeger was er dus net zoveel geweld als tegenwoordig, misschien wel meer.

Waarschijnlijk blijft de wereld leefbaar omdat er naast die agressievelingen veel meer
individuen zijn die gewoon rustig willen leven. Die de veerkracht hebben om ondanks alle
narigheid steeds weer opnieuw te beginnen. Natuurlijk kent iedereen machthebbers die alleen
voor hun eigen belangen opkomen, maar we kennen minstens zoveel mensen die in de eerste
plaats voor anderen klaarstaan en bouwen aan de maatschappij. lk noem geen namen; u kunt
ze zelf verzinnen.

Als we bij die laatste groep willen horen, moeten we niet meegaan met het verhaal dat wij zo
zielig zijn en dat dat de schuld van de ander is. Wat we daarbij als steun in de rug goed kunnen
gebruiken is de Geest, die ons - als we Haar binnen willen laten komen - een breder perspectief
laat zien dan alleen het belang van ons eigen ikje. Gelukkig waait de Geest waarheen Zij wil.

Ik wens u een vurig Pinksteren!
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Kerktuin De Open Hof
Picknicktafel

Weet u/jij dat er bij de kerktuin een mooie

houten picknicktafel staat? Vast wel eens gezien
en gedacht, hoort zeker bij Wiedewei,

de naschoolse dagopvang in de Baan.

Natuurlijk maken zij daar ook gebruik van maar
het hoort bij de kerk en de kerktuin.

Vooral vanuit de omloop is deze tafel goed te zien.
Het is een rustige plek waar u/jij zowel op

zondag als in de week kunt gaan zitten voor een
praatje en een kop koffie of thee.
Ik zou het leuk vinden als er
meer gebruik van wordt gemaakt. |

Inmiddels is het voorjaar goed te
zien en hebben enkele planten al
gebloeid. Het pad is voorzien van
nieuwe houtsnippers, dan ziet het §
er ook gelijk heel anders uit.

Tirella cordifolia

e e

Het afgelopen voorjaar deelgenomen aan een
cursus natuurlijk tuinieren. Geleerd dat niet
alleen uitheemse planten geschikt zijn voor in

de borders maar vooral ook de inheemse planten.
Weer een nieuwe kijk op tuinieren.

werkgroep Duurzaamheid
Anton van Driel
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Steun uw kerk

Voor hetzelfde geld geeft u meer

Steun uw kerk met een periodieke gift

Waarschijnlijk wist u al dat uw giften aan de gemeente onder bepaalde voorwaarden
aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot
een maximum van 10% van uw verzamelinkomen.

Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?
Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan
de gemeente (of diaconie) schenkt.

U kunt een periodieke gift zelf vastleggen in een overeenkomst met onze gemeente.
Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum.

Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan de gemeente, dan kunt u uw
bijdrage aan de gemeente verhogen zonder dat het u meer kost.

Een periodieke gift is vooral interessant voor mensen die met hun reguliere giften
niet aan het drempelbedrag van 1% komen, of juist meer schenken dan 10% van hun
verzamelinkomen.

Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een overeenkomst met de gemeente
aangaan voor een periodieke gift? Neem dan contact op met:
Leo Brussaard telefoon 06 2952 6738 of mail l.brussaard@kpnmail.nl

Neem de kerk op in uw testament

Door na te laten aan uw eigen kerk geeft u uw nalatenschap
een bestemming die niet alleen dicht bij huis ligt, maar vooral
dicht bij uw hart.

U helpt de kerk ook in de toekomst als een levendige M‘ﬁ
gemeenschap te functioneren. Als betrokken kerklid bent u W‘
waarschijnlijk gewend te geven aan de kerk . Met een git in uw

testament zet u deze goede gewoonte voort.

Meer informatie vindt u op:

https://www.deopenhofoudbeijerland.nl/uploads/klant513/files/Legaat%20folder.pdf
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Diversen

Solidariteitskas 2025

Tegelijk met deze editie van het KerkmagaZIN ontvangt u een brief met het verzoek om een
bijdrage te geven aan de Solidariteitskas PKN. Dit is een fonds van de Protestantse Kerk waaruit
het bovenplaatselijk werk wordt bekostigd zoals het dovenpastoraat en het
koopvaardijpastoraat. Ook is het bedoeld om in bepaalde situaties PKN-gemeenten financieel
te ondersteunen op basis van een goed vernieuwend plan vanuit de gedachte dat gemeenten
elkaar helpen.

Ook onze gemeente heeft in de periode 2011 tot 2015 een bijdrage uit de Solidariteitskas
mogen ontvangen ter verlichting van de financieringskosten van ons nieuwe kerkgebouw.
Onze gemeente moet jaarlijks een vaste bijdrage aan dit fonds betalen, dit jaar € 4.000. Ten
behoeve hiervan hopen wij van u een bijdrage te mogen ontvangen. Mogen wij rekenen op
uw solidariteit en uw bijdrage? U kunt deze voldoen op bankrekening NL26 RABO 0373 7099
35 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Oud-Beijerland onder vermelding van Solidariteitskas.

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas?
Kijk dan op de website https://protestantsekerk.nl/fondsen/solidariteitskas.
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Duurzaam

Tip van de maand .

De taakgroep Duurzaamheid van De Open Hof brengt Moﬁveren
duurzaamheid graag onder de aandacht met de Tip van de Acﬁvemn
maand. Met deze Tip van de maand hopen we iedereen te

stimuleren na te denken over duurzaamheid. Faaltteren
De eenvoudige dingen die we allemaal doen en waarbij, met

een beetje goede wil, al een stap gezet kan worden naar een in
duurzamer bestaan.

Duurzaamheid

Voor de volgende Tip van de maand wordt iedereen
uitgenodigd om een tip te bedenken en deze op te sturen
naar Leo van der Heijden, e-mail: [tm.vanderheijden@gmail.com
De Taakgroep Duurzaamheid

TIP van de maand
Samen leren om verantwoordelijk met de
aarde en haar schepselen om te gaan

Hoeveel energie kost 1 liter
heet afwaswater?

Dit is vergelijkbaar met de
energie die een 100-watt
gloeilamp verbruikt in
ongeveer 35 minuten

i i -

We laten soms onnodig de warmwaterkraan lopen om
de vaat voor te spoelen. Voorspoelen kan ook met
koud water!

Bij gebruik van een afwasteiltje wordt de gebruikte
hoeveelheid water flink beperkt.
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Uitnodiging

Rondleiding op de chips-boerderij Hoekse Hoeve op woensdag 11 juni 2025.

Ben jij benieuwd hoe chips wordt gemaakt? Ga dan mee naar de chips boerderij de Hoekse
Hoeve (www.hoekschechips.nl) in ‘s Gravendeel. Op de Hoekse Hoeve wordt heerlijke chips
gebakken van eigen geteelde aardappelen. Tijdens een
rondleiding van circa één tot anderhalf uur krijgen we te
zien hoe de aardappelen groeien, worden bewaard,
gesorteerd en gewassen om uiteindelijk te veranderen in
heerlijke chips. Bij de rondleiding zal ook extra aandacht
besteed worden aan het aspect duurzaamheid. Stap voor
stap gaan we het hele fabricageproces langs. En na
afloop krijgen we natuurlijke allemaal.....

Vooraf aanmelden is nodig en kan via de intekenlijst in de Huiskamer of bij Hanneke Blom
(hannekeblom@deopenhofoudbeijerland.nl) of bij Peter van der Wel (mail@peterc.nl).

Kinderen onder de 8 jaar mogen gratis mee. Voor
volwassenen en kinderen van 8 jaar of ouder vragen we
een eigen bijdrage (contant of via QR-code) van € 5,00
per persoon (normaal tarief is € 12,50). Verschil betaalt
De Open Hof. Het maximaal aantal deelnemers is 20.
Aanmelden voor 4 juni 2025!

Woensdag 11 juni: verzamelen om 13.00 uur op de
parkeerplaats bij De Open Hof; rondleiding start om
13.30 uur. Vervoer regelen we met elkaar. Circa 15.30 uur zijn we weer terug.
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Vanuit de Classis Delta

Vieren " Geloc
LEREN HOOP
Dienen w (Lol

Toen ik op 15 september 2024 bevestigd werd als ouderling, met als opdracht lid van het Breed
Moderamen van de Classis Delta, kreeg ik van veel gemeenteleden de vraag “Wat ga je daar
nou eigenlijk doen?” en “Wat er in de Classis gebeurt is dat ook van invloed op onze
gemeente?” Een wijs gemeentelid vroeg me om er zo nu en dan in het KerkmagaZIN iets over
te schrijven. Inmiddels ben ik vier vergaderingen verder en begin ik een beetje door te krijgen
wat er allemaal gebeurt en wil ik dat graag met jullie delen.

De Classis Delta, waar de Hoeksche Waard bij ingedeeld is (sinds 2018) heeft 6 zogenaamde
ringen en bestrijkt het gebied tussen Zeeuws-Vlaanderen en de Hoeksche Waard: Zeeland en
de Zuid-Hollandse Eilanden.

Er is een bestuurslaag (het Moderamen en Breed Moderamen -BM-), die dingen (classicaal)
regelt en doorgeeft. Daarboven staat de Classicale vergadering (waar ik ook lid van ben). De
classis heeft een voorzitter (ds. Marjo Wisse), een classispredikant (ds. Arie van der Maas) en
een classisscriba (Kees Eckhardt).

De Classicale Vergadering (CV) wordt gevormd door vertegenwoordigers van de 6 ringen,
leden van het BM en adviserende leden, bijvoorbeeld de afgevaardigden naar de synode
(landelijk bestuursorgaan). Totaal zo'n 25 mensen. Het BM heeft min 7 en max 9 leden en wordt
gevormd door mensen die afkomstig zijn uit de verschillende ringen en hiervoor
voorgedragen worden. De CV besluit over de samenstelling van het BM.

Om het verhaal nu niet al te theoretisch te laten zijn zal ik een volgende keer verder vertellen
over de taken en het beleid van de Classis.

Maar nu ga ik nader in op de eerste vraag: “Wat ga je daar nou eigenlijk doen”.

Na vier vergaderingen van het BM en drie vergaderingen van de CV krijg ik een beeld van wat
er allemaal wordt besproken. In het BM komen o.a. situaties van plaatselijk kerkelijke
gemeenten aan de orde, bijvoorbeeld vacante gemeenten en het beroepingswerk. Het BM
besluit bijvoorbeeld of je als gemeente een nieuwe predikant mag gaan beroepen en wanneer
je die hebt gevonden meld je dat weer bij het BM. Een ander terugkerend agendapunt is “Wat
te doen met de kleine gemeenten?” Er zijn in de Classis Delta veel kleine gemeenten en voor
sommigen komt het voortbestaan in gevaar. Dan wordt in het BM besproken welke opties er
zijn voor deze gemeente en bieden we ondersteuning. En als een gemeente werkelijk wordt
opgeheven, wordt dit proces door het BM begeleid. Dit is recent in Tinte op Voorne Putten
gebeurd. In de CV moet het besluit tot opheffing uiteindelijk worden goedgekeurd. Verder
houden we ons bezig met kerkordelijke vraagstukken, bijvoorbeeld als er door de landelijke
kerk een wijziging in de kerkorde wordt voorgesteld, of een nieuw beleid, dan wordt dit via de
classis bij de plaatselijke gemeenten neergelegd en waar nodig van een vraag of toelichting
voorzien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het nieuwe beleid rondom de kerkelijk werkers.

Het lijkt me voor dit moment voldoende informatie, wordt zeker vervolgd............

Als u/jij nog meer wilt weten spreek me gerust aan of kijk op de website van de classis
www.gelovenindedelta.nl of op de Facebookpagina Geloven in de delta.

Inain ‘t Veld-Rentier
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Column

Zonde... Jaap den Boer

Ik zat laatst in een restaurant. Het meisje liet het dienblad vallen. Glazen kapot. Ik zei dat het
zonde was. Het meisje vroeg of ik wel wist wat zonde is. Goeie vraag maar ik stond met de
mond vol tanden.

In veel kerken wordt niet meer gepreekt over zonde en zondaren. Dat is vreemd, want in de
bijbel wordt daar honderden keren over gesproken, zowel in het Oude als in het Nieuwe
Testament.

De betekenis van het woord zonde is volgens het Groot woordenboek van de Nederlandse taal:
1. slechte dingen doen, zonden begaan;

2. in strijd handelen met; zondigen tegen de regels van de taal;

3. iets eten of drinken dat je — op grond van een dieet - eigenlijk niet mag hebben.

Het woord zonde in onze bijbel is een ruwe
vertaling van het Hebreeuwse woord chattat.
Dat woord betekent het doel missen. p
Volgens de filosoof Erich Fromm is zonde meer Dat | AN de'
dan onwetendheid of een vergissing, meer dan ; ;
een dwaling of een onjuiste gedachte. Het is
een verkeerde handeling, de wil gericht op een
verkeerd doel. Fromm stelt dat zondigen
menselijk is, bijna onvermijdelijk, niets om
ontmoedigd over te zijn.

Lang geleden zei Jezus al: "Wie zonder zonden is werpe de eerste steen ...." Dat geeft te
denken.

In sommige kerken ziet het er slecht uit voor zondaars. Daar wordt nog steeds met volle
overgave psalm 9 vers 17 (oude berijming) gezongen:

De stoute zondaars zullen snel
terugkeren naar de hel.

Met al de godvergeten benden

der heidenen die Zijn wetten schenden.

Gelukkig maar dat deze tekst in onze kerk niet meer op het programma staat.
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World Servants

We hopen natuurlijk op stralend mooi weer: veel zon en weinig wind! U

fietst een mooie route van maximaal 35 kilometer (of korter, wat u wilt)

waarbij u tenminste 4 stops heeft om even heerlijk bij te komen onder het
servan ts genot van een kopje koffie, wat fris en natuurlijk een heerlijk hapje.

Oud-Beijerland
We vertrekken tussen 10 en half 12 vanaf de kerk. Vooraf aanmelden is fijn

dat kan bij Altina Verhorst, apverhorst@hotmail.com Neem vooral al uw vrienden/familie en
kennissen mee om gezellig samen te fietsen!

Happen en trappen
Op zaterdag 14 juni is het weer zover! Dan organiseren wij alweer de 4e
I editie van Happen en Trappen.

r

Dit jaar zal er niemand met World Servants op pad gaan, daarom is in overleg met de diaconie
besloten dat de opbrengst voor de Glorious School in Oeganda mag zijn.

Altina mocht hier afgelopen jaar op project gaan en was diep onder de indruk van hoe hier
gratis onderwijs gegeven werd en ook nog eens zoveel kinderen opgevangen worden in de
woningen van de docenten.

(p-s. Uw qift is via de diaconie aftrekbaar voor de belasting)

Opbrengst collecte Glorious primary and nursery school Oeganda

Op 16 februari jongstleden mocht ik een korte toelichting geven bij de collecte. Deze stond
die ochtend in het teken van de Glorious kleuter en basisschool in Lwamalenge, Oeganda.
Afgelopen zomer was ik er op project en mocht ik eraan meebouwen. Ik mocht reeds mijn
steentje bijdragen op verschillende plekken ter wereld, zelden was ik zo onder de indruk van
de belangeloze inzet van locals voor hun eigen gemeenschap. Jingo James en zijn team
geven niet alleen kosteloos onderwijs aan zo'n 350 kinderen er worden ook ruim 70 kinderen
opgevangen in de huizen van de docenten. Daarom ben ik enorm dankbaar dat er in De
Open Hof, gecollecteerd mocht worden voor deze school. Het bracht het bizar mooie bedrag
van bijna 900 euro op!

Jingo was enorm dankbaar! En via deze weg wil hij graag laten weten wat er met het
gedoneerde geld is gedaan;
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World Servants

Solar systeem

Allereerst is er een solar systeem aangeschaft. Hierdoor zijn er 2 gebouwen, wat neer komt op 5
lokalen voorzien van licht. Dit is erg belangrijk want in Oeganda wordt het rond half 7 al donker. Nu
zult u wellicht denken, waarom moeten de klaslokalen 's avonds verlicht zijn? Dit zit zo: leerlingen
hebben thuis vaak geen ruimte om te studeren, dus ze komen in de avond terug naar school om te
leren. Daarnaast is er ook een grote groep leerlingen die hier slaapt. Licht staat symbool voor
ontwikkeling (kunnen leren in de avond), maar het heeft ook een veiligheidsfunctie en houdt
dreigend gevaar op afscheid.

Kippen

Er zijn 20 kippen gekocht, samen met de middelen die
nodig zijn om kippen te houden. Jingo vertelt dat hij
de wens heeft om in de toekomst meer kippen te
houden. Deze zouden ze kunnen verkopen zodat ze
wat inkomsten kunnen genereren op weg naar
zelfstandigheid. Daarnaast worden de eieren

uiteraard gegeten, deze zijn een goede bron van
voedingstoffen voor de leerlingen en docenten, net
als het vlees.

Voedsel

Tot slot hebben ze er voedsel van gekocht. Naast het lesgeven aan en zorgen voor de kinderen,
hebben ze ook een redelijk groot stuk land waarop eten verbouwd wordt. Helaas viel de oogst dit
jaar erg tegen, waardoor ze al een lange periode van honger kennen. Jingo realiseert zich goed dat
het kopen van voedsel voor nu geen duurzame investering is, maar dit is wel wat ze momenteel het
hardste nodig hadden.
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Running Diner

Running Diner

Afgelopen 6 april heb ik met mijn vader meegedaan aan het running diner. Ook deze keer was
dit weer lekker genieten van lekkere gerechten bij kerkleden. Het blijft toch een leuk idee om
naar een adres gestuurd te worden, zonder dat je weet wie daar gaat open doen. Zo kwamen
we toch weer voor een verrassing te staan en ontdekten we op wat voor prachtige plekken
mensen uit de gemeente wonen. En natuurlijk waren de gerechten heerlijk!

Na afloop was het toetje met zijn allen bij elkaar in de Huiskamer. Al snel was het erg gezellig
en konden we bijpraten over wat we gegeten hadden, maar vooral ook waar en bij wie! En dat
onder het genot van een goed verzorgd toetje. Al met al was het zo een zeer geslaagde avond,
en zeker voor degenen die nog twijfelen voor een volgende keer een absolute aanrader!

Met vriendelijke groeten,
Joeri Vermeulen

L
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f‘-‘f~_j~;i‘€Vierje verjaardagindekerk ;7

Op 5 april mochten we weer met elkaar de verjaardagen van de 85-plussers vieren.
We mogen terugzien op een gezellige middag met fijne gesprekken waarin oog voor elkaar
was. En dit alles onder het genot van allerlei lekkers en de muzikale klanken van Anton.

Nel vd Sluijs, Marianne Apeldoorn, Ina in 't Veld en Dianne van den Berg.
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Diverse

Leo Lommers op pelgrimstocht

Dinsdag 22 april heeft onze cantor-organist Leo Lommers de
reiszegen ontvangen van ds. Carla Schoonenberg in
aanwezigheid van een aantal gemeenteleden. Er werden
mooie woorden gesproken, gebeden en gezongen en
iedereen gaf Leo een persoonlijke zegen mee. Enkele dagen
later vertrok hij vanaf Florence om in korte- en langere
etappes naar Assisi te wandelen.

Koninklijke Onderscheiding Ineke Wisse

Vrijdag 25 april ontving ons gemeentelid Ineke Wisse een
koninklijke onderscheiding tijdens de jaarlijkse lintjesregen. De
aanvraag werd gedaan door de familie van Ineke, maar uiteraard
hebben we deze van harte ondersteund voor al het kerkenwerk
dat Ineke al vele jaren doet en in het bijzonder voor De Open

o Hof. Nogmaals van harte gefeliciteerd.

Dodenherdenking

Zondagavond 4 mei vond de jaarlijkse
dodenherdenking plaats, zowel bij het
Joods monument als bij het monument VR
in de Laning. Op initiatief van de
Gedachteniskerk werd er bij het Joods
monument namens een aantal kerken
gezamenlijk een bloemstuk gelegd. Ineke
Wisse heeft hier De Open Hof
vertegenwoordigd. Bij het monument VRIJ
zijn bloemen gelegd namens De Open Hof.
Deze eervolle taak werd verricht door John,
Masha en Willem Spek.
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Tafeltijd

TafelTijd 21 juni met als thema: God’s Koninkrijk

Zaterdag 21 juni is er weer een Tafeltijd in De Open Hof.
TafelTijd is een initiatief van Stichting Wijdekerk en ook in De Open Hof is iedereen van harte

uitgenodigd! TafelTijd is samen kerk zijn van LHBT+ en betrokken of geinteresseerde anderen.

Je hoeft geen LHBTI+ te zijn om deel te nemen aan TafelTijd. ledereen is van harte welkom!!
En waar kun je beter ervaren samen kerk te zijn dan aan Zijn tafel? We eten samen en gaan in
gesprek met elkaar over zingevingsvragen. We inspireren en bemoedigen elkaar en steunen
elkaar daarmee in het geloof. TafelTijd wil een veilige plek bieden voor alle aanwezigen en
elkaar geen meningen of opvattingen opdringen.

Het thema voor 21 juniis God's Koninkrijk. We lezen Mattheus 6: 25-34
Vragen die we met elkaar bespreken tijdens het eten zijn:

1. Wat betekent het om eerst Gods Koninkrijk te zoeken?

2. Hoe ziet dat er praktisch uit in het dagelijks leven?

3. Welke dingen worden “erbij gegeven” volgens de context?

Het is de bedoeling dat iedereen zelf iets te eten meebrengt om te delen met de anderen. Maar
als dit niet lukt ben je ook van harte welkom. Het is fijn, maar niet verplicht, als je je van tevoren

aanmeldt, dit kan via het volgende email adres: tafeltilddeopenhof@gmail.com
Tijdstip: inloop vanaf ca. 17.30; we beginnen om 18.00 uur
De volgende Tafeltijd is op zaterdag 6 september 2025.
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Seniorenraad
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Rond de jaarwisseling werd er al melding gemaakt van knoppen in de magnolia en narcissen in
bloei. Leuk natuurlijk, maar 14 dagen later lag er sneeuw.

Het zal wel goedkomen, maar die knoppen waren wel erg vroeg natuurlijk.
Ja, we konden toen natuurlijk nog heel veel kou, of sneeuw verwachten, en toch, over enkele
weken zou het voorjaar zijn.

Ik keek/kijk ernaar uit. Alle bloemen die zo weer tot bloei komen, de prachtige kleuren, langs
de waterkant en bermen met het knalgele raapzaad. Het wordt weer genieten in het
voorjaarszonnetje. De vogels gaan weer aan hun toekomst bouwen en tjilpen en fluiten nu
volop en fladderen wat af.

Wat een wonder van de natuur. Een mens kan zo genieten van alle schoonheid in de natuur. We
worden weer actiever, wandelen, fietsen, Jeu de Boulen.

Ik heb dat spel het hele jaar niet veel kunnen spelen door diverse omstandigheden, maar ik
hoop toch wel in het aankomend seizoen kalm weer aan de slag te gaan. Ook daar geniet ik
van.

Ik mag me best wel uitspreken als een gelukkig mens en dat kan niet iedereen zeggen.

“Wat heet gelukkig?” vragen mensen zich af. Ik kan het kort houden, of een hele lange lijst
maken, ik kies voor de middenweg. Het begint met lieve mensen om je heen, de thuissituatie,
mensen om je heen die spontaan een arm om je schouder leggen en tot troost zijn, die
belangstelling tonen, mensen die er voor je zijn.

Maar ook wat ik al eerder aanhaalde, de natuur is van waarde, het genieten van het zonnetje, al
is het in je achtertuin. Gewoon genieten en dankbaar zijn dat je elke avond God mag danken
voor zo'n mooie dag, en dat je ‘s morgens je ogen mag openen en danken voor de nacht. Dat
je weer kunt zingen dat de zon opkomt.

Ja dat is gelukkig zijn.

De zon komt op maakt de morgen wakker,

mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
Laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel, prijs nu Zijn Heilige naam.
Amen.

Gonnie Confurius de Keijzer.
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Huiskamernieuws

Heeft u het ook gelezen?

Dat Zorgwaard restaurants wil sluiten? Ook in de Rembrandt,
Huiskamer van de Wijk?

Ik lees op de website van die huiskamer: Een plek waar je “gewoon”
even een kopje koffie kunt drinken. Bijpraten met mensen die je al
kent en nieuwe mensen ontmoeten. ledereen is welkom in de
huiskamer van de wijk.

Wist u dat De Huiskamer in De Open Hof alweer ruim 14 jaar
bestaat! Vijf ochtenden in de week open voor ontmoeting, een
warm drankje, een praatje ... In onze Huiskamer en in De Open Hof
is altijd wel wat te doen.

Op het buffet treft u bakjes aan met blanco wenskaarten,
felicitatiekaarten en rouwkaarten. Mooie resultaten van
huiskamervlijt. Tegen een kleine vergoeding. De opbrengst is voor dingen doen in de huiskamer.

En ... we zoeken nog steeds
gastvrouwen/gastheren. Voor de
dinsdagochtend van 9:45 — 12:00 uur (1x in de
twee weken). En voor de woensdagmiddag na
de lunch van 13:45-16:00 uur.

Ook in de aankomende vakantieperiode
(juni-augustus) zoeken we incidenteel
versterking.

Hebt u interesse of wilt u meer informatie, neem
dan contact op met Hanneke Blom (06-5732
3416) of René Strijder (06-3070 9564).
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Leesrooster

30

juni/juli

Handelingen 17,16-34 z0 29 Lucas 8,26-39
Handelingen 18,1-11 Lucas 8,40-56
Handelingen 18,12-22 Galaten 4,1-11

Psalm 61 Galaten 4,12-20
Johannes 7,1-13 Galaten 4,21-31
Johannes 7,14-24 Galaten 5,1-12
Johannes 7,25-36 Galaten 5,13-26
Johannes 7,37-52 Galaten 6,1-10

Lucas 6,39-49 alaten 6,11-18

Lucas 7,1-10 ! ;

Lucas 7,11-17

Psalm 52 as

Spreuken 8,1-21 ucas 10,1-16
Spreuken 8,22-36 ucas 10,17-24
Trinitatis Johannes 2,23-3,13
Johannes 3,14-21 |
Johannes 3,22-36 Deuteronomium 20,1-9
Galaten 1,1-12 Jeuteronomium 20,10-20
Galaten 1,13-24 Jeuteronomium 21,1-9
Galaten 2,1-14 ossenzen 1,1-11

Galaten 2,15-21

Galaten 3,1-14
Galaten 3,15-29

Sint Jan Lucas 7,18-35
Lucas 7,"‘,3’;&50

Lucas 8,1-15

Lucas 8,16-21
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De jongeren van het koor hebben een pinkster-
protestbrief opgehangen in de kerk! Sommige mensen
worden er boos van. Anderen knikken instemmend. Er
hangt een pen bij, lezers mogen reageren. En ook dat
leest iedereen. ‘Mee eens! Veel te saai!’ heeft iemand
geschreven. ‘Hoe brutaal van jullie!” ‘Kerk hoeft niet
leuk te zijn!’ ‘Laten we het proberen!’ De reacties gaan
alle kanten op. De dominee is zenuwachtig. Al die
verschillende stemmen in zijn gemeenschap! Ze
moeten toch saamhorig zijn? De enige die rustig blijft
is de kosteres, mevrouw Bontje. “Ach dominee”, zegt
ze. “Het is toch mooi dat de jongeren zich laten horen?
Ze vinden de diensten saail Ze willen meer beleving,
vuur en actie. Ouderen willen rust. Bedenkt u daar
eens iets op!”

Uit de Bijbel

'God van mijn voorouders, barmhartige Heen
wie kah uw bedoelingen kennen dls U niet zelf
wiisheid geeft en uw Heilige Geest
Naar beneden zendt?’

—r

Uit het boek Wijsheid 9:1a.17

De Heilige Geest, dat is God heel dichtbij,
een vlam, een aanwezigheid in jou en mij.
Hij stuwt je en duwt je, geeft zachtjes een hint
en brengt je op iets wat je zelf niet verzint.
Hij zal je niet dwingen, maar wél inspireren,
om goed door het leven te navigeren.
Hij wijst je je naaste en brengt je weer bij,
als je neetkijkt op mensen als ‘'wij en zij’;
maake ons tot familie, tot zussen en broers,
begaan met elkaar en niet stickem jaloers.
Hij brengt je tot kalmte in angstige tijden,
en helpt je om niet in gepicker te glijden,
maar te blijven geloven, krachtdadig en sterk.
De Geest, dat is God in jou aan het werk!

*> Pinksteren @ KAK

De dominee besluit te gaan praten met de jongeren.
Ze maken samen een plan. Met Pinksteren is het super-
druk in de kerk. ledereen is benieuwd hoe het aflocpt.
Na het welkom klinkt er swingende muziek en er komt
een artiest op, Flaming Ferry. De jongeren zingen een
lied over de Heilige Geest en Ferry doet allerlei kunstjes
met vuur. De jongeren zijn dolenthousiast! Maar
ouderen mopperen: “Foeil Pinksteren is toch geen
show?” Dan zegt de dominee: “Pinksteren gaat niet
over een vuurspuwer. Maar wel over verandering,
vernieuwing, inspiratie! De jongeren hebben de
pinkstergeest zichtbaar gemaakt door hun BRIEF!

We komen er samen wel uit, mensen, het GESPREK
gaat door!” En dan breekt bij veel mensen

toch een lachje door.

Tekster: Marjet de Jorg
Tekeningen: M. Jurnigns



