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Meditatie - Zingen is gezond

Zing je thuis? Zing je uit volle borst of zachtjes en voorzichtig? Wist je dat zingen goed voor je is?
Laatst hield ik bij de KOG-middag een korte inleiding over de positieve effecten van zingen.

In de Bijbel staan veel liederen die gezongen kunnen worden. Naast de Psalmen zingt Mirjam, de
zus van Mozes, een lied (Schelfzee-lied) over de bevrijding van het volk uit Egypte en Gods
handelen daarin. Maria zingt het bekende Magnificat als ze op bezoek is bij Elisabeth omdat ze
dankbaar is dat ze in verwachting is. In Hooglied zingen twee geliefden elkaar toe. Paulus schrijft in
zijn brief aan de Kolossenzen over zingen het volgende “Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom
in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing voor God met heel uw hart
psalmen, hymnen en liederen die de Geest u vol genade ingeeft” Kolossenzen 3:16

Over het belang van zingen, zegt kerkvader Augustinus dat zingen twee keer bidden is. Hij zegt
hierbij dat je wel het goede moet zingen. Hij benadrukt hiermee dat zingen veel doet, meer dan je
misschien denkt. Calvijn zet het zingen ook op gelijke hoogte als het gebed. “Als de gemeente de
psalmen aanheft, bidt zij"

Dit wetende ben ik meer gaan zingen thuis, meezingen met mijn lijst op Spotify met christelijke
liederen. Het voelt heerlijk om onbespied te zingen. Onze kat Atlas komt vaak naar me toe als ik
zing. Dan kijkt hij me met zijn grote puppy-ogen aan en knijpt goedkeurend zijn ogen toe.

NPO Radio 4 heeft een afbeelding (infographic) gemaakt met een opsomming van alle goede
effecten van zingen op je lichaam. Duitse onderzoekers ontdekten dat er bij zingen er een
toename is van antistoffen, hiermee neemt je weerstand toe. Tijdens het zingen worden er
hormonen aangemaakt waar je je prettig door voelt zoals endorfine en oxytocine. Als een van De
Open Hof Zangers kan ik bevestigen dat zingen erg ontspant. Tijdens een repetitie ga ik
regelmatig onbeheerst gapen.

Prof. Dr. Erik Scherder, hoogleraar klinische psychologie aan de VU Amsterdam erkent de positieve
effecten van zingen op ons brein. Eén van de dingen die hij uitlegt, is dat zingen stress vermindert.
Zingen maakt je blij, want wie zingt, kan niet tobben. En hiermee is zingen ook een goede manier
voor traumaverwerking zoals in het geval van kankerpatiénten. Zij kunnen met zingen weer een
gevoel van controle terugkrijgen. Door hun behandelingen zijn zij dit gevoel vaak kwijtgeraakt.

Tijdens het zingen neemt je stem ruimte in beslag, je laat van je horen. Dat voelt lekker. Het brein
wordt eraan herinnerd dat jezelf uiten en zijn wie je bent fijn voelt.

De Zweedse onderzoeker Bjorn Vickhoff vond iets anders: de harten van koorzangers kloppen
tegelijkertijd én de hartslag wordt tijdens het zingen vertraagd. Volgens de onderzoekers is dit een
gevolg van de gecontroleerde ademhaling. "Je hartslag gaat omlaag bij de uitademing, en
omhoog bij het inademen. Als je zingt, gebruik je de lucht die wordt ingeademd, dus zal de
hartslag dalen,” zegt Vickhoff. "Samen zingen zorgt voor saamhorigheid, een verbinding van hart
tot hart. De ademhaling van iemand die in een koor zingt, lijkt op die van iemand die yoga
beoefent”

Een hele rits aan voordelen dat zingen van ons in de kerk.
Jolanda Griesdoorn-van der Pol




Meditatie - Zingen is gezond

Zing jezelf gezond!

De positieve effecten van zingen

Voorkom verkoudheden en griep
Zingen zorgt ervoor dat bacterién zich
minder goed kunnen nestelen in de

neus en keel.

Houd je stem jong w

Zingen traint de stembanden en
houdt ze jeugdig. Je kiinkt (en
voelt jezeif) daardoor jonger.
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Verlicht astma en emfyseem
Ademen vanuit het middenrif

in plaats van de borst kan helpen
deze aandoeningen te verlichten.
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&¥  Een strakke buik
Buik- en tussenribspieren
worden getraind bij het zingen.

¥

Boost je brein
Zingen verhoogt je concentratie
en verbetert het geheugen.

Meer antistoffen # #

Uit experimenten blijkt dat speeksel van
zangers na het oefenen verhoogde
hoeveelheden antistoffen bevatten, die
je beschermen tegen virussen. *

Cezonde longen

Door zingen ja je dieper ademen,
waardoor je longenmeer zuurstof
opnemen, je conditie vergroot wordt
en je spierspanning afneemt.
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Versterk je immuunsysteem
Zingen verbetert de bloedsomloop,

waardoor cellen meer zuurstof
krijgen en beter functioneren.
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1l Raak high van de oxytocine
Het “knuffelhormoon”, wat ook bij de geboorte
en bij seks vrijkomt, kan ook worden geprodu-
. = ceerd door te zingen.
Geef jezelf energie

Zingen zorgt voor het aanmaken

van endorfines, waardoor je je

? f energieker en vrolijker voelt. Net
als het eten van chocolade maar

dan gezonder! '%
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www.radiod.nl




Interview

'ledereen doet wat hij kan’

Leen Vermaas brengt wekelijks de liturgie in beeld

Geschreven door: Joke Waltmans

De woensdag is liturgiedag bij de familie Vermaas. Dan zit Leen achter zijn laptop om
de liturgie voor de komende zondag in een presentatie te verwerken. Staat er een
onbekend lied tussen dan kruipt Riet achter de piano om de noten te spelen en
beslissen ze samen hoe het wordt weergegeven.

Het lijkt zo vanzelfsprekend: de beelden
die iedere zondag op de beamer
verschijnen. Keurig in de juiste volgorde,
met een lied, een passende foto of het
juiste filmpje. Dat gaat niet vanzelf. Vier
dagen ervoor heeft Leen de liturgie
ontvangen van dominee Lyonne
Verschoor (of een vervanger) en alle
beelden met aandacht in een
Powerpointpresentatie gezet.

Dat kost het nodige werk. Dat begint al bij
het eerste beeld, als aankondiging van de
dienst. ,,Het plaatje op de achtergrond
moet wel passend zijn, meestal ga ik uit
van de Bijbeltekst en daar zoek ik dan een
beeld bij,” geeft Leen zijn werkwijze aan.
Ook voor de namen bij de Mentimeter
wordt een passende achtergrond
gezocht. ,Altijd een beetje donkere
kleuren, zodat de namen extra goed
uitkomen.

Leen maakt de presentatie




Interview

Vanaf het moment dat er met een groot beeldscherm wordt gewerkt, heeft Leen Vermaas de
taak op zich genomen om de presentatie samen te stellen. Waarom? Hij was toen de enige
gepensioneerde in het audioteam en had er tijd voor, maar was zeker ook geinteresseerd om te
ontdekken hoe dat moest.

Na het uitzoeken van de afbeeldingen voor de achtergrond wordt de liturgie verder in beelden
gevangen. Liederen uit het Liedboek worden gedownload en op de juiste volgorde gezet. ,De
psalmen gaan altijd goed, maar andere liederen niet altijd. Riet kijkt het daarom altijd na. Soms

m

zie ik in de kerk toch nog een foutje staan, dan denk ik maar ‘volgende dia;’ vertelt hij lachend.

'‘De psalmen gaan
altijd goed.

Helpende hand

Bij een wat onbekender lied biedt Riet ook de helpende hand. Zij kruipt achter de piano en
speelt het voor, waarna ze samen beslissen hoe vaak het lied met noten erbij wordt afgebeeld.
Komen ze er niet uit, dan biedt een
telefoontje naar cantor/organist Leo
Lommers wel uitkomst. ,Dan vraag ik hem
hoe hij het heeft bedoeld of speelt en weet
.| ik hoe ik het moet weergeven, vertelt Leen.
Zodra de presentatie klaar is, stuurt hij deze
naar Lyonne en naar Leo, zodat zij ook zijn
voorbereid. Af en toe is er op zaterdag nog
een aanpassing nodig. , Leen fietst nog
weleens heen en weer naar de kerk voor
een klusje,” weet Riet. Voor Leen is het geen
probleem, hij vindt het fijn werken in het
audioteam, dat verder wordt gevormd
door Martin van der Pol, Ton de Koning,
Janneke Hempel, Corine Bekker, Gerben
van Vliet, Leo Brussaard en Sjoerd
Vermeulen. ,We hebben een goede
samenwerking en helpen elkaar. Zo heeft
Martin de rondloper gemaakt die aangeeft
dat we stil zijn voor de dienst. ledereen
doet wat hij kan.”

Riet biedt muzikale hulp op de piano
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Trauma

Rob van Brakel

Het woord ‘trauma’ betekent ‘wond’ Een wond
die door onschuldige gebeurtenissen zomaar
weer open kan springen, zoals ik in mijn leven
ook gemerkt heb. Er lopen veel mensen met
een trauma rond, al zie je dat meestal niet zo.
Trauma's op allerlei gebieden: verlies,
scheiding, gebrek aan liefde, faalangst. En
trauma’s die voorbij het individuele gaan: als je
altijd afgewezen wordt omdat je achternaam
verkeerd is, wordt dat ook een trauma. Als je
altijd voor Zwarte Piet uitgemaakt wordt, raak
je daar ook gewond door.

De lock down was met zijn economische en
sociale gevolgen voor velen ook een trauma.
En de gebeurtenissen in het Midden-Oosten
zZijn niet te begrijpen zonder de diepe wonden
die de afgelopen eeuw zowel bij Israéli’s als bij
Palestijnen zijn geslagen.

Wat nooit een oplossing kan zijn, is de slinger
dan maar de andere kant op laten zwaaien
door anderen net zo hard te treffen als jijzelf
getroffen bent. Niets meer willen weten van
de gevestigde maatschappij en mensen
bedreigen die daar voor jouw gevoel bij

horen. De geschiedenis willen herschrijven
omdat wij nu over bepaalde dingen anders
denken danin de 17e eeuw. Of onschuldige
mannen, vrouwen en kinderen vermoorden,
die part noch deel hebben aan de haat tegen
elkaar die door machtsbeluste leiders wordt
opgezweept.

Jezus kijkt juist niet naar de fouten van die
ander. Hij wijst vooral naar onszelf, zoals zijn
uitspraak over de splinter in het oog van je
naaste en de balk in je eigen oog. Natuurlijk
zijn er genoeg andere mensen aan te wijzen
die aantoonbaar een balk in hun oog hebben,
en als we trauma’s kunnen verminderen door
daar op te wijzen, is dat mooi. Maar in de
meeste gevallen zijn wij net zo slecht (of goed)
als die ander, dus kunnen we elkaar beter
tegemoet komen. Of, zoals na alle
gruwelijkheden in het Midden-Oosten, elkaar
vinden in het verdriet over al het mooie en het
lieve dat door bruut geweld verloren is
gegaan en dat je nooit meer terug kunt
krijgen.

Mensen zijn goed in het demoniseren van
anderen, maar dat lukt alleen maar als je zo
ver bij die ander vandaan staat dat je zijn of
haar gezicht niet kunt zien. Als je dichterbij
durft te komen, zie je dat die ander net zo
iemand als jij is. Met vreugde en verdriet, net
als jijzelf. Met een wens tot vrede, en tot helen
wat kapot gegaan is.




Column

Simson in Gaza

Jaap den Boer

De Gazastrook is altijd een onrustig gebied
geweest. Ook in bijbelse tijden. De stad Gaza

was de voornaamste van de vijf stadstaten van

de Filistijnen (niet te verwarren met de
Palestijnen) en lag aan de handelsroute langs
de Middellandse Zee. De Filistijnen waren de
aartsvijanden van Israél.

De stad Gaza had sterke muren en een sterke
poort. Het was aanvankelijk een onneembare
vesting, net zoals de muur die nu langs de
huidige Gazastrook is opgetrokken. Maar dat
veranderde door een stunt van Simson, een
Nazireeér. Hij was een nationale held in Israél.

Tijdens zijn bezoek aan een prostituee in de
stad besluiten de Filistijnen Simson te vangen
en te doden maar wachten daarmee tot de
morgen. Intussen gaat Simson midden in de
nacht op de stadspoort af en rukt de deuren,
de posten en de grendel van de poort los.
Simson neemt alles mee en brengt het hele
spul naar een bergtop tegenover Hebron, 60
kilometer verderop. Een gigantische klus.

Later wordt Simson verliefd op de Filistijnse
Delila. Zij krijgt van de Filistijnse

machthebbers de opdracht om te achterhalen

waarin de kracht van Simson schuilt. Zijn
kracht blijkt in zijn lange haar te zitten. (een

kenmerk van een Nazireeér) Hij valt in slaap op

Delila’s schoot. Zij knipt zijn lange haren af en
levert hem uit aan de Filistijnen. Die zetten
hem gevangen in Gaza en steken hem de
ogen uit.

Daarna houden de Filistijnen een offerfeest
voor hun god om Simson’s gevangenneming
te vieren. Simson wordt tussen de zuilen van
de tempel gezet. Hij krijgt nog eenmaal de
kracht terug om het gebouw te laten
instorten. Hiermee doodt hij zichzelf maar
ook alle feestvierende Filistijnen. 3000
slachtoffers. Een zelfmoordaanslag.

Was Simson een vrijheidsstrijder of een
terrorist? Het onderscheid tussen een
nationale held en een terrorist is zo duidelijk
nog niet.




Mededelingen

Verkoop pastorie Pieter de Hooghlaan 41

De huidige huurders van de pastorie aan

de Pieter de Hooghlaan 41 hebben

aangegeven dat ze m.i.v. 28 februari
. 2024 de woning verlaten zullen hebben.
" Er lag al een voorgenomen besluit van de
g kerkenraad om de pastorie te verkopen.
Nadat bekend is geworden dat het huis
m.i.v. 1 maart 2024 leeq zal zijn, heeft de
kerkenraad nu definitief besloten de
pastorie te verkopen. De
verkoopprocedure is z.s.m. opgestart
door het College van Kerkrentmeesters
via Groote Waard Makelaars en Taxateurs. De voorbereidingen hiervoor waren al getroffen.
Inmiddels staat het ook op Funda Huis te koop: Pieter de Hooghlaan 41 3262 RD
Oud-Beijerland [funda]. We hopen van harte dat de verkoop voorspoedig verloopt zodat het
huis z.s.m. na 1 maart 2024 verkocht is.

KOG-middag wordt Seniorenmiddag

KOG-middag is een naam die niet meer past in deze tijd en vaak hoorden wij dan, wat betekent
die naam eigenlijk?

Nu jaren terug betekende het 'Kontakt Oudere Gemeenteleden.
Nu willen wij als gastvrouwen van deze middagen het Seniorenmiddag gaan noemen.
Het contact tussen onze gemeenteleden en andere bezoekers van onze Huiskamer blijft

voorop staan, omdat we altijd naar elkaar willen blijven omzien. Ook gasten zijn altijd welkom.

We willen de middagen zo divers mogelijk houden, zodat er altijd wel een middag is, die
iemand aanspreekt.

Vooralsnog zal boven de uitnodiging KOG (middag voor senioren) staan om aan het idee te
wennen van Middag voor Senioren.

Namens de gastvrouwen Gerrie de Jong, Marry van Pelt en Ineke de Haan.




Oproep

De wereld is mooier met jou

Stelt u zichzelf wel eens de vraag wat voor u 'de wereld nou

mooier maakt' met iemand waar u veel om geeft? Of een

bepaalde situatie ? Wat is dat dan precies?

Voor mij en mijn collega’s bij Humanitas-DMH, zijn dat ook de DE WERELD
mensen die we begeleiden. Ik vroeg het laatst aan één van

mijn collega’s en zij vertelde mij dat ze al op de MAVO wist IS MOOIER
dat ze graag met mensen met een verstandelijke beperking
wilde werken. Voor haar ligt het plezier in het contact met MET JOU

de bewoners, de dingen die ze met en voor hen regelt, maar
vooral de band die ze met hen opbouwt, is heel veel waard.
Geen dag is hetzelfde. ledere bewoner vraagt een andere
aanpak en dat maakt het zo leuk en boeiend.

Maar wat het dan precies is 'wat de wereld mooier maakt, dat
is vaak moeilijk te zeggen, het zit ‘m vaak in de kleine dingen,
de opmerkingen die gemaakt worden, de openheid en de
puurheid van de gevoelens en emoties die geuit worden. De
humor, het doorzettingsvermogen, de kracht om te genieten van de kleine dingen, de
spontaniteit. Soms is het ook lastig om er mee om te gaan, omdat er onomwonden gezegd
wordt wat er gedacht wordt.

Dit kwam tot uiting toen een bewoner een vrijwilliger hielp met het opruimen van het snoeien
van de heg. Geduldig hielp ze mee en veegde alle bladeren op een hoop, en deponeerde dit in
de groene afvalbak. Totdat de bovenkant nog een keer gesnoeid moest worden en de straat
opnieuw onderlag, waarop ze zei : “Ja zeg, had je dat niet eerder kunnen doen, ik blijf niet
bezig, ik heb net alles opgeruimd.” Het is misschien niet tactisch, maar wel eerlijk. En stiekem
moet ik daar dan ook een beetje om lachen.

Voor de locatie aan de Kortenaerstraat zijn we naast vrijwilligers voor een aantal bewoners ook
nog op zoek naar een klusjesman of -vrouw voor allerlei kleine klusjes in en rondom het huis,
vaak in de appartementen van de bewoners of de gezamenlijke ruimte. Daarnaast zoeken we
ook nog mensen die zo af en toe eens met de gezamenlijke tuin of tuintjes van de bewoners
willen helpen, om deze te onderhouden. Het zou fijn zijn als een paar mensen dit bij toerbeurt
kunnen doen. Heeft u interesse of vragen ? Neem gerust contact met mij op.

Locye

Petra Moerkerken
Email: petra.moerkerken@humanitas-dmh.nl
Mob: 06-23216715




Van de kerkelijk werker

Jongeren

Met een groepje mensen gaan we brainstormen om een aansprekend aanbod te verzinnen
voor de 106 jongeren (12 t/m 18 jaar) van onze gemeente. Op dit moment is er niet veel
aanbod waar ze aan mee (kunnen) doen. Heb jij ideeén? Laat het me weten.

Groep voor uitsluitend mannen

Sinds vorig seizoen is er een nieuwe vrouwengroep Sis ontstaan voor vrouwen in de leeftijd
van 30 t/m 55 jaar ongeveer. Zelf ondervind ik dat dit een erg leuke groep is. Vrouwen zijn
anders dan mannen. Voor mannen in dezelfde leeftijdscategorie als Sis, zoek ik mannen die
een groep willen starten. Ik denk graag mee over wat je zou kunnen doen en kan je helpen
aan adressen/telefoonnummers. Laat me weten als je geinteresseerd bent.

In gesprek met middengeneratie 30-45 jaar

In september heb ik een mooi gesprek gehad met een moeder uit de middengeneratie 30-45
jaar. Een gesprek dat mij nieuwe inzichten gaf. Graag kom ik in gesprek met meer
gemeenteleden in de leeftijdscategorie 30-45 jaar. Hoe kunnen we als kerk in de Hoeksche
Waard van waarde zijn in jouw/jullie leven? Ik hoor het graag.

Pastoraat in wijk West

Ik verleen pastoraat voor wijk West. Voor het pastoraat werken we (hoofdzakelijk) vraaggericht.
Vind je het fijn om een bezoekje te krijgen? Dan hoor ik dat graag.

De wijk West omvat de wijken Centrum, Zeehelden, Zuidwijk en Zoomwijck in Oud-Beijerland
en Nieuw-Beijerland, Zuid-Beijerland, Numansdorp, Piershil en Goudswaard.

Verbouwen en verhuizen

In de maand november en half december zijn we als gezin druk met schilderen, schoonmaken,
behangen en verhuisdozen inpakken. We gaan namelijk verhuizen naar een andere woning in
Spuioever. Even een drukke periode voor ons, maar we kijken er naar uit om straks op een
andere plek te wonen.

Contact
Je kunt contact met me hebben via de telefoon, e-mail of Whatsapp. Ik werk .
24 uur in de week. Mijn werkdagen zijn op maandag, dinsdag en donderdag. ar e Nl
Jolanda Griesdoorn — van der Pol, 06-37474733 of
jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl

Jolanda Griesdoorn
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World Servants

Sierra Leone

Afgelopen zomer ben ik met World Servants drie weken naar Sierra Leone geweest. Een land
dat ik alleen kende van verhalen en nieuwsberichten. Het zou er arm zijn en voorzieningen
zijn beperkt, iets waar wij ons weinig bij voor kunnen stellen. In die drie weken heb ik zeker
armoede gezien en je voelt je ontzettend dankbaar en soms ook vol schaamte als je de
verschillen tussen Sierra Leone en Nederland ziet. In die paar weken heb ik ook een heel
andere kant van het land mogen ervaren: het rotsvaste geloof in God, de sterke
familiebanden, het eindeloze dansen en muziek maken omdat er zoveel is om dankbaar voor
te zijn en een heel dorp dat in actie komt om met elkaar een school te bouwen.

Het was een mooie ervaring en ik moedig iedereen aan om een keer met World Servants mee
te gaan. Je groeit ervan als persoon en in geloof en het is natuurlijk fantastisch om iets
tastbaars achter te laten: een schoolgebouw waar ruim 200 leerlingen gebruik van mogen
gaan maken.

Bedankt voor alle berichtjes, steun en support!

Lieve groet,
Tamar Robbertsen
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Duurzaamheid

Een druppel op een gloeiende plaat spettert ook

Zondag 22 oktober jl. was er een speciale dienst over duurzaamheid. Op creatieve, narratieve
wijze werd ons een spiegel voorgehouden door de profeten Joél en Micha. Joél, als
onheilsprofeet oftewel de profeet met de waarschuwende vinger en Micha als de profeet van
de hoop of de profeet met de vinger die richting wijst.

Joél vertelde dat hij een belangrijke reden had waarom hij als profeet aan het werk is. Hij wil
zijn luisteraars waarschuwen, want hij is heel erg geschrokken door een ramp die het land
getroffen heeft. Een grote groep sprinkhanen heeft alle planten vernietigd, zodat het bijna
niet meer mogelijk is om in het land te leven.

Letterlijk zegt Joel: jullie zien toch ook wat ik zie: het klimaat verandert zo snel en alles wordt
extremer. Zware regenbuien ontregelen het gewone leven. Maar ze zorgen elders op de
wereld voor overstromingen, aardverschuivingen. De hitte is in sommige landen ondragelijk.
Jullie zien toch ook dat we op verwoesting afstevenen! We kunnen onze ogen daar niet voor
sluiten. Dit alles komt door ons. Door onze manier van leven. Wij zijn de sprinkhanen die alles
kaalvreten. Wij zijn de plaag voor de aarde!

Micha kwam daarna binnen en maakte
korte metten met de argumenten om
niets te doen.

Letterlijk zegt hij: Jullie vragen aan mij
wat je moet doen? Jullie weten dat
allang. Maar jullie doen het niet! Jullie
vragen je af 'Waarom zou ik met de
trein reizen als iedereen gewoon het
vliegtuig pakt voor een stedentrip?
Waarom zou ik die vieze zak plastic
langs de straat hangen terwijl grote
bedrijven nog steeds viezigheid blijven
uitstoten?' Zijn jullie dan vergeten dat
God ons de aarde heeft gegeven? Wat
heeft Hij ons misdaan dat wij het naast
ons neer leggen om rechtvaardig te
zijn voor mens en dier? Luister: Er is jou,
mens, gezegd wat goed is. Je weet wat
de Heer van je wil. Niets anders dan
recht te doen, trouw te betrachten en
nederig de weg te gaan van je God.
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Duurzaamheid

En als u wilt weten hoe u ook 'een druppel' kan zijn, dan zou u kunnen besluiten om mee te
doen met het invullen van de bucketlist duurzaamheid. Een aantal stichtingen, zoals de
Groene Kerken en Micha Nederland, hebben de handen ineen geslagen om 101
mogelijkheden aan te bieden om met duurzaamheid aan de slag te gaan. De vragenlijst gaat
over duurzaam consumeren, vervoer, afval, energie, klimaat en werk. Het gaat ook over
schepping en natuur, geloof en inspiratie.

De Duurzame Bucketlist kunt u vinden op https://www.duurzamebucketlist.nl

Mocht u mee doen, dan graag - nadat u het heeft ingevuld en verstuurd - even doorgeven aan
Bas Verschoor (lid werkgroep duurzaamheid), zodat uw reactie - anoniem - ook meegenomen
kan worden bij de groep van De Open Hof. Het mailadres van Bas is bas.verschoor@xs4all.nl.
De resultaten van de bucketlist worden gepresenteerd op de volgende duurzaamheidsdienst,
te weten op 19 november 2023. Voorganger is dan Rob Favier, een bekend zanger,
verhalenverteller en theoloog. Het thema van die dienst is 'Eco of Ego.

Als u vragen heeft of aan wilt sluiten bij de werkgroep Duurzaamheid, weet u welkom!

Peter van der Wel, Voorzitter werkgroep Duurzaamheid

Mail@peterc.nl
\ 1 LR

DUURZAAM ENERGIE OMGAAN
CONSUMEREN & KLIMAAT MET GELD
MET DE DINGEN DIE JE KOOPT EN WAT VOOR STROOM KOMT ERUIT JE - OOK OP HET GEBIED VAN
CONSUMEERT KUN JE DUURTAME EM STOPCONTACT EN VERWARMT JE  GELDBESTEDING KUN JE DUURZAME

AFVAL

WIST JU DAT WE ONGEVEER 500 KILD
AFVAL PER PERSOON PER JAAR
PRODUCEREN HIER IN NEDERLANDT

VERVOER

ER KOMEN STEEDS MEER
MOGELLIKHEDEN VOOR DUURZAAM
VERVOER.

SCHEPPING
& NATUUR

JURST IM JE TUIM, KUN JE DUURZAAM
AAN DE SLAG. 0OK ALS JE EEN KLEIN
LAPJE GROND OF EEN BALKOM HEBT.

£

GELOOF
& INSPIRATIE

DUURZAME STAPPEN MAKEN IS

LEUKER EN WANNEER JE

HET MET ELXAAR DOET.
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Even Bijpraten

Vieren

‘Dank U wel!" is het thema voor de aangepaste
gezinsdienst op zondag 12 november.
Kinderkoor K@njerKidz! uit Numansdorp
verleent medewerking. We zingen met elkaar
mooie (dank)liederen en lezen het verhaal
over de tien mensen met een huidziekte; ze
komen bij Jezus en ze genezen allemaal, maar
er komt er maar eentje terug om Jezus te
bedanken.

Zondag 10 december is Gospelkoor
Crossroads bij ons. In deze dienst vieren we
ook de Maaltijd van de Heer. Het is dan de
tweede zondag van Advent en we zullen dan
begonnen zijn met het adventsproject van
Bijbel Basics: Een nieuw begin. Dit jaar lezen
we in aanloop naar het kerstfeest de verhalen
uit het Lucasevangelie: de aankondiging van
de geboorte van Johannes aan Zacharias, de
engel bij Maria en het loflied dat zij beiden
zingen.

Vakantie

In verband met vakantie ben ik niet
beschikbaar van vrijdag 17 november tot en
met maandag 27 november. In voorkomende
gevallen kunt u een beroep doen op collega
Jolanda Griesdoorn.

e Y VAE

—
-
; 1

"\.
3

Groet

‘Een hartelijke groet voor u allen’ Zo eindig ik
mijn korte mijmeringen op de Weekbrief. Voor
wie die (nog) niet ontvangt bij deze: een
hartelijke groet!

Overigens is het heel eenvoudig om wekelijks
de Weekbrief in de mail te krijgen. Zo blijft u
op de hoogte.

Even een berichtje naar
weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl

Luistertips

Voor wie graag naar een podcast luistert: De
ongelooflijke podcast. Theoloog Stefan Paas
en journalist David Boogert gaan in gesprek
over ongeloof en geloof, over de relevantie
van geloof in een samenleving die steeds
ongeloviger wordt.
https://www.eo.nl/podcasts/de-ongelooflijke-
podcast

Wat ik zelf graag luister is het avondgebed van
Eerst Dit. Het helpt om rustig te worden, om te
reflecteren op de dag aan de hand van een
steeds terugkerende Bijbeltekst. Download de
app van Eerst Dit of zoek op internet:
https://www.eo.nl/padcasts/eerst-dit-avondge
bed

Lyonne Verschoor
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Diversen

Je bent een engel!

Ook dit jaar nodigen we u en jullie uit om in de weken van Advent een kerstengel te zijn.
Wat doet een kerstengel? Een kerstengel ziet vier weken om
naar een gemeentelid die een steuntje in de rug kan
gebruiken. Elke week geef je blijk van verbondenheid door
een kaartje, een kleine attentie of door een gebaar te maken.
Het hoeft niet groot. Denk aan het bakken van een cake, een
zelfgemaakte kerstversiering of een mooie tekst op een
kaart. Kerstengelen mogen zich bekend maken, maar dat
hoeft niet. Ook contact maken mag; samen een kopje koffie
drinken, een praatje maken of een autoritje. U weet vast als
kerstengel een glimlach op het gezicht van de ander te
brengen. Je kunt je aanmelden als kerstengel door een mail
te sturen naar kerstengeldeopenhof@gmail.com. Vé6r de
eerste week van Advent ontvang je een naam, adres en benodigde informatie van een
gemeentelid waarvoor jij de engel mag zijn. We hopen dat er weer veel engelen zullen
uitvliegen! Wil je meer informatie of iemand voordragen die wellicht dat steuntje in de rug
kan gebruiken, neem dan contact op met een van de diakenen of de predikant.

De diaconie.

Ontwerpbegrotingen 2024

Op 7 november 2023 heeft de kerkenraad de ontwerpbegroting 2024 van het College van
Diakenen en die van het College van Kerkrentmeesters vastgesteld. De samenvattingen van
deze ontwerpbegrotingen zijn in een bijlage bij dit kerkmagaZIN opgenomen. In de periode
van 12 t/m 19 november 2023 ligt een volledig exemplaar van beide ontwerpbegrotingen ter
inzage in de Huiskamer. Een reactie op deze ontwerpbegrotingen kan t/m 14 november 2023
worden gestuurd aan de scriba J.J. Crucg-van Maldegem, Boerderijweg 40, 3262 CC
Oud-Beijerland, emailadres scriba@deopenhofoudbeijerland.nl.
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Gedachtenissen

In herinnering: Francisca Rietveld

Op 9 oktober overleed Elisabeth Frederika Francisca Rietveld. Francisca

} woonde vanaf haar 15e in Bartimeus. Die woonomgeving paste het best

bij haar beperkingen en mogelijkheden. Ze leerde er zich zelfstandig te

redden en braille lezen. De beginjaren waren zwaar. Voor haar ouders en

zusjes, die haar moesten toevertrouwen aan de zorg van Bartimeus en

voor haarzelf, want accepteren was moeilijk. Daarbij kwam het verdriet

: om het overlijden van haar vader en haar zus Josephine. In haar eigen

. appartementje kwam Francisca tot bloei. Ze was hartelijk, altijd in voor
een praatje en ontving graag bezoek. Samen met haar vriend Gregory

deed ze leuke dingen. De diensten in de Kapel waren voor haar ook heel belangrijk en ze nam

graag de taak van lector op zich. Luid en duidelijk las zij vanuit haar braillebijbel voor.

Haar onverwachte overlijden brengt verdriet aan haar moeder Elma, zus Mariette, en Daan en

Jasper voor wie zij een echte tante is geweest.

Tegelijkertijd is er ook het weten dat het goed is zo, en dat Francisca in Gods licht is opgenomen.

in herinnering: Adriana Vos - Eland

Op 4 juli vierde Adrie Vos haar 88e verjaardag, omringd door haar 6 kinderen
en hun partners, de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. Een hele club
mensen, veel te groot voor de huiskamer aan de Graaf van Egmondstraat.
Blijer en trotser kon je Adrie niet maken dan met haar gezin om haar heen.
Ze hield de wederwaardigheden zo goed mogelijk bij. Verjaardagen werden
trouw bezocht en zij stuurde iedereen zelfgemaakte kaarten.

Adrie is getrouwd geweest met Leendert Vos. Hij was als organist verbonden
met muziekvereniging Krooswijk en Adrie ging met hem mee. Op de
achtergrond droeg zij met de verkoop van haar handwerk een steentje bij.

¥ Ze had haar vaste plekje in de kerk en ging graag naar de KOG en de lunch

" op zondag.

De laatste maanden waren zwaar. De last van het ouder worden werd te veel om langer
zelfstandig thuis te wonen. Nog enkele weken heeft ze genoten van de goede zorg en activiteiten
in Huis te Hoecke. Daar is zij geheel onverwacht op 11 oktober ingeslapen. Bij haar afscheid lazen
we woorden uit Psalm 23. ‘lk vrees geen kwaad want U bent bij mij’
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Gedachtenissen

In herinnering: Maria Pietertje van ‘t Noordende - de Lange

Maria Pietertje van 't Noordende - de Lange overleed op 12
oktober. Zij is 83 jaar geworden.
Marie wordt herinnerd als een actieve, lieve en zorgzame moeder
. en oma. Marie was getrouwd met Jan, met wie zij drie zonen
kreeg, Jaco, Nico en Jan. Na het overlijden van Jan pakte zij op
bewonderenswaardige manier de draad weer op.
Groot was het verdriet om het verlies van Jaco en kleinzoon
Alexander. Ook de dood van haar geliefde zus en zwager hebben
grote impact gehad op Marie. Desondanks bleef zij opgewekt en
2 =3 stond haar huis en haar hart altijd open. Zij bleef genieten van
bezoek en de goede dingen van het leven. Marie leefde mee met de diensten van De Open Hof via
kerkdienstgemist en de Weekbrief was voor haar een teken van verbondenheid met de gemeente.
Voor wie achterblijven is het een troost dat wie ons zijn voorgegaan in de dood niet ver zijn. Op de
kaart stond:

Zij die ons liefhebben gaan niet weg.
Zij lopen naast ons.

Elke dag, ongezien, ongehoord,
maar altijd daar

Nog steeds geliefd, nog steeds gemist
Oneindig dierbaar, voor altijd.
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Uitnodiging

TafelTijd zaterdag 9 december 2023

Samen eten
Samen praten
Samen geloven

TafelTijd is een initiatief van Wijdekerk, een organisatie die zich inzet voor gelovige LHBT+ers.
om door het land heen met LHBT+ers en betrokkenen samen kerk te zijn.

Geloof je en ben je LHBT+, of gewoon geinteresseerd of betrokken?
ledereen is van harte welkom dus ook als je geen lid bent van De Open Hof.

We gaan met elkaar aan tafel, steken de kaars aan, delen brood en druivensap en onder het
genot van een fijne maaltijd gaan we met elkaar in gesprek over zingeving en geloof.
Het thema voor 9 december is: De engel bij Maria. Dit gaat over bereid zijn .....

Centraal staat: niet elkaar overtuigen, maar inspireren, steunen, bemoedigen en aanvaarden in
de liefde van Jezus Christus.

Het is de bedoeling dat iedereen zelf iets te eten meebrengt om te delen met de anderen.

Het is fijn als je jezelf van tevoren aanmeldt, dit kan via het volgende email adres:
tafeltijddeopenhof@gmail.com

Datum: zaterdag 9 december 2023
Tijdstip: inloop vanaf ca. 17.30; we beginnen om 18.00 uur

Locatie: Huiskamer van De Open Hof, W. van Vlietstraat 2a, Oud-Beijerland.

Je bent van harte welkom, kom gewoon zoals je bent en breng familie of vrienden mee.
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Kerkdienst - Leesrooster

Kerkdienst over duurzaamheid met Rob Favier

Op zondag 19 november a.s. gaat Rob
Favier voor in de dienst met als thema 'Eco
of Ego'. Rob buigt zich over de vraag wat
gelovige mensen kunnen betekenen in de
klimaatcrisis. Geloven ze het berustend wel
of geloven ze dat het anders moet en ook
kan? Wat is de verantwoordelijkheid van
iemand die 'rentmeester' wil zijn? Hoe zit
dat met die grote uitdagingen waar we
voor staan? Gaat de kerk daar nog een rol
in spelen of verschuilt die zich, zoals zo
vaak in de geschiedenis, achter hoe het
altijd was en hoe het ook altijd moet blijven? Hoe zou het zijn als christenen de positieve
voortrekkers van de samenleving worden? Rob laat graag zijn gedachten daarover gaan en is een
dromer met zijn ogen open. Want als je de eerste bladzijden van de Bijbel leest, is het duidelijk
wat God van ons wil. Voor velen in De Open Hof is Rob Favier geen onbekende. Hij heeft
opgetreden bij de opening van ons mooie gebouw in 2010.

Leesrooster
I zo 12 Mattels 24:1-14 vr 1 Jesaja 63:7-14
ma 13 Mattels 24:15-28 za 2  Jesaja63:15-64:2
di 14 Mattels 24:29-35 zo 3  Jesaja64:3-11 |
wo 15 Mattels 24:36-44 ma 4  Openbaring 17:1-8
do 16 Mattelis 24:45-51 di 5 Openbaring 17:9-18
vi 17 Openbaring 12:1-12 wo 6  Openbaring 18:1-8
za 18 Openbaring 12:13-18 do 7  Openbaring 18:9-24
| zo 19 Openbaring 13:1-10 vi 8  Openbaring 19:1-10
ma 20 Openbaring 13:11-18 za 9 Openbaring 19:11-21
di 21 Openbaring 14:1-13 zo 10 Psalm35:1-10 |
wo 22 Openbaring 14:14-20 ma 11 Psalm35:11-28
do 2 Psalm 12 di 12 Openbaring 20:1-10
vr 24 Mattels 25:1-13 wo 13 Openbaring 20:11-15
za 25 Mattels 25:14-30 do 14 Psalm123
| z0o 26 Mattels 25:31-46 vi 5  Jesaja65:1-7
ma 27 Openbaring 15:1-8 za 16 Jesaja65:8-16
di 28 Openbaring 16:1-11 zo 17 Jesaja65:17-25 |
wo 29 Openbaring 16:12-21 B
do 30 Jesaja63:1-6 n s g
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Informatie: jeugddiaconaat@deopenhofoudbeijerland.nl
Baanbre kers | Leiding: Daniélle de Koning, Sander van Bochove, Lois Ensering

Voorbereiding Bingo
Op het moment dat wij dit schrijven zijn wij nog druk met de voorbereidingen voor de bingo
voor mensen met een verstandelijke beperking. Wanneer u dit leest is de bingo al weer achter

de rug.
Dus nu even wat foto'’s van de voorbereiding.

Groetjes en tot ziens van Stijn, Luka, Madelief, Sanne, Roos, Sofie, Robine, Christiaan, Lois,
Sander en Daniélle
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Collectes

Collecte overzicht

Eerste Rondgang
12 november
Pa en Zoon helpen
zie uitgelicht

19 november
Hongaarse gemeente in Oradea
zie weekbrief

26 november
Fonds Armoedebestrijding
zie weekbrief

3 december
Straatkinderen Oeganda
zie weekbrief

10 december
Kerstdiner in de Pauluskerk
zie uitgelicht

Tweede Rondgang
De opbrengst wordt gebruikt voor
ons eigen kerkenwerk.

12 november: Pa en Zoon helpen

De stichting Pa en Zoon helpen staat bekend om zijn
discrete hulp aan kansarme mensen in Sri Lanka.
Dankzij de geweldige ondersteuning en het vele
medeleven uit De Open Hof realiseren ze veel op het
gebied van educatie, medische zorg,
woonvoorzieningen en hygiene! De nood is hoog. Er
is als gevolg van de enorme inflatie armoede en
daarmee honger. Er zijn weer de nodige
voedselpakketten uitgedeeld. Medicijnen zijn door de
crisis in Sri Lanka moeilijk verkrijgbaar. Het is gelukt
deze in India te kopen. Enkele scholen zijn voorzien
van een aansluiting op het waterleidingbedrijf. De
kinderen hebben zo heerlijk vers water en ze kunnen
na schooltijd een flinke voorraad mee naar huis
nemen. De scholen zijn weer voorzien van schriften
en ander leermateriaal. Op de school met
weesmeisjes is de voorraad maandverband weer
aangevuld. Meer info: www.facebook.com/paenzoonhelpen

10 december: Kerstdiner in de Pauluskerk
Terwijl de meeste Nederlanders in deze donkere
maanden de warmte en geborgenheid zoeken van
familie en vrienden, hebben sommige mensen
niemand of niets.

Mensen die dak- of thuisloos zijn, die worstelen met
psychiatrische problemen, verslaving of armoede,
vluchtelingen zonder verblijfspapieren en
arbeidsmigranten, in de Pauluskerk staat de deur
open voor iedereen. Odk tijdens het jaarlijkse
kerstdiner. Van het kerstdiner maken zij iets heel
speciaals. Maar ook op gewone dagen kunnen
bezoekers terecht in het Eethuis. Meer info:
https://www.pauluskerkrotterdam.nl

Opbrengsten collecte

27 augustus Stichting Droomhuis €850,25
3 september Werelddiaconaat Israél €409,10
10 september Ethiopié € 443,00
17 september Werelddiaconaat Myanmar €518,40
24 september Noodhulp slachtoffers aardbeving Marokko en storm Libié €1862,70
1 oktober Kerk en Israél €351,05
8 oktober Amnesty international €448,30
15 oktober Pofta Buna € 435,95
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Kerkdiensten

Datum
12 november

19 november
26 november
3 december

10 december

Tijd
10:00u

10:00u
10:00u
10:00u
10:00u

Voorganger
ds. Lyonne Verschoor - Schuijer

dhr Rob Favier

ds. Frits Renes

ds. Piet Schelling, Monster

ds. Lyonne Verschoor - Schuijer

Bijzonderheden
Oogstdienst

mmv Kinderkoor K@njerkids

Maaltijd vd Heer
mmyv Crossroads

rﬁ'l' kerkdienstgemist Alle kerkdiensten kunt u live meevieren via kerkdienstgemist.nl

Daarna kunt u ze nog twee weken lang terugkijken.
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45 Gedenken

Kik en de muizen zitten onder een gordijn in het Nu mogen de mensen iets vertellen over zichzelf én
kerkzaaltje. De tafels staan in een kring en er komen over degene op de foto- Daar worden ook de muisjes
steeds meer mensen binnen. De muisjes verhéulgen stil van. De dominee steekt een kaars aan en bidt. Dan
zich al op de koekkruimels die er straks zullen liggen! geeft hij iedereen een schrift en een pen. De mensen

‘Ssst, muizen’, fluistert Kik, ‘Ik geloof dat het geen mogen iets gaan schrijven over hun familielid, over het
feestje is!" De mensen groeten elkaar stilletjes, gaan gemis. Het wordt nog stiller. Toch voelt de zaal vol. Vol
op hun plek zitten en halen iets tevoorschijn. Een foto,  gevoel. Vol gemis én troost. ‘Kom mee,’ fluistert Kik.
die ze op tafel leggen. De dominee zegt: ‘Welkom.  De vriendjes sluipen door de gang weer naar huis.

We zijn hier bij elkaar om een geliefd familielid te Nu roept Martje muis: ‘DAT WIL IK OOK! Denken aan
gedenken. leder van u heeft dit jaar van iemand . tante Miesje! Ik mis haar!’ ‘Jaa!’ piepen de anderen.
afscheid moeten nemen. Laten we samen stilstaan . ‘Laten we een kring maken!” Ze worden stil, en

bij het gemis én bij troost”. De muizen beginnen ; vertellen verhalen over tante Miesje. Vooral ... over

ongerust te worden. “Wordt het niét leuk, Kik? de héérlijke koekjes die ze bakte.

Geen koekjes?’, ‘Ssst,” doet Kik weer.

Aan ju wil ik denken, vandaag heel intens. Ik blijf bij je horen en aan je gehecht
Je bent mijn geliefde, onmisbare mens. en denk aan de woorden die jij hebt gezegd:

Je trok met de Herder Je hoeft niet te treuren, ¢
ik steeds verder en verder, laat alles gebeuren, é%'
= tot over de grens. we komen toch echt f_{_—j «
Ik mis je immens. heel goed terecht. N
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Uit de Bijbel

God zdl je beschermen met ziin vleugels,
onder zijn wieken kun je schuilen,
Ziin trouw is een veilig schild.

:j;bm

Naar Psalm 914

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurrigns



