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Meditatie

Kerstengel

Op een ijskoude decemberavond was ik al eens Maria. Jozef en ik stonden buiten in een park
met slechts een kwetsbare schutting om ons heen. De kaarsen die de route moesten
aangegeven waaiden - door de harde wind zo vlak aan zee - één voor één uit. Steeds kwamen
er groepjes mensen langs om onze woorden te horen over het goede nieuws dat ons
overkomen was. Jozef was nog vol ongeloof, maar bij mij resoneerde het van binnen.

Dit jaar ben ik kerstengel. Het is een nieuwe ervaring voor mij. Er is geen script om in te studeren
en ik laat me verrassen door de Geest. Het voelt alsof ik deel mag uitmaken van een levende
adventskalender. Want steeds gaat er, met al die kerstengelen die vanuit De Open Hof op weg
gaan, in de wijde omgeving van Oud-Beijerland een luikje open en brengen mensen elkaar een
onverwacht geschenk.

Het Kerstevangelie is een geschenk. Het komt als een ‘bericht’ op ons af. Alles wat er daarvoor is
gebeurd, komt samen in dat grote Geheim van een Kind dat ons geboren wordt. Die
gebeurtenis legt zichzelf uit.

Dat is het verrassende van het Kerstevangelie: want hoe het toneel daaromheen er ook uitziet
en in welke wereld wij ieder jaar opnieuw dit feest vieren, God komt ons nabij.
Onweerstaanbaar en onstuitbaar. Zo, als een geboorte, gebeurt God tussen mensen. Dat is de
Kerstboodschap. Dat gaat de eeuwen door en tot op de dag van vandaag worden mensen
gevraagd om daaraan mee te doen. Beurtelings mogen wij een rol vervullen. Geven of
ontvangen, net hoe de situatie is.

Dat het ook zo mag zijn in het nieuwe kalenderjaar dat we ingaan. Dat we af en toe een luikje
blijven openen en de nabije Ander niet uit het oog verliezen.

Een mooi begin gewenst!

ds. Carla Schoonenberg-Lems

Zend ons een engel in de nacht
Zend ons een engel in de nacht
als alles ons een raadsel is,

als ons de zekerheid en kracht
ontvallen in de duisternis.

Zend ons een engel ieder uur

dat ons ontvoert van u vandaan
wanneer wij voor de blinde muur
van uw geheime plannen staan.

Zend ons een engel met uw licht
in onze slaap, de metgezel

die troost brengt in het vergezicht
van God met ons, Immanuel.

Zend ons in hem de zekerheid
dat u ons zelf bezoeken zult

en bij ons wonen in de tijd,

en leer ons wachten met geduld.
Michel van der Plas




Kerkdiensten

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheden
21 december 10:00u  ds. Frits Renes

23 december 19:00u Kinderkerstfeest

24 december 21:00u  ds. Carla Schoonenberg-Lems Kerstnacht mmv Keruchma

25 december 10:00u  ds. Carla Schoonenberg-Lems Kerstviering
28 december 10:00u  ds. Tim van de Griend

31 december 19:30u  ds. Carla Schoonenberg-Lems  Oudjaarsavond
4 januari 10:00u  ds. Carla Schoonenberg-Lems

11 januari 10:00u  ds. Carla Schoonenberg-Lems

18 januari 10:00u  ds. Frits Renes

21 januari i Gebed voor de eenheid
25 januari 10:00u  mw. Anneke Klavers-Bras

- 2 Alle kerkdiensten kunt u live meevieren via kerkdienstgemist.nl
ﬁl‘ kerkdlenStgemISt' Daarna kunt u ze nog twee weken lang terugkijken.




Gedachtenissen

In herinnering: Willem Pieter Rotscheid

Op 28 oktober 2025 is op 86-jarige leeftijd Willem Pieter Rotscheid 4
overleden. Wim was het middelste kind in het ouderlijk gezin en
is opgegroeid in Numansdorp. Na zijn militaire diensttijd was hij
werkzaam bij een accountantsbureau en later als boekhouder bij
een meubelfabriek in Rotterdam-Zuid. In die tijd leerde hij Coby
Kuit kennen met wie hij in 1965 getrouwd is. Er volgden veel
grote levensgebeurtenissen. In 1966 werd hun zoon Paul geboren
en na een studie Personeel en Organisatie werkte Wim in de
wereld van de scheepswerven. Bij Damian Shipyards had hij de
mooiste tijd van zijn leven. Vanaf zijn 60e levensjaar kon hij het
rustiger aan doen en ontdekte hij de kunst van het Indisch koken
en het zelf broodbakken. Hij ging een nieuwe uitdaging aan, want
met behulp van boeken en digitale informatie leerde hij de
techniek achter het klussen. Maar ook op persoonlijk vlak stond
hij anderen graag bij met raad en daad. Vanuit die praktische
levenswijsheid ondersteunde hij Coby bij haar geloof en haar
deelname aan de Cantorij. Hij genoot van klassieke muziek en
was een mens van weinig woorden. In zijn laatste levensjaar verminderde zijn levenskracht en na een
korte ziekenhuisopname is hij thuis in Numansdorp overleden. Tijdens de crematieplechtigheid in
Heinenoord op 3 november klonk zijn lievelingsmuziek. Zijn zoon Paul speelde uit de
Goldbergvariaties van J.S. Bach. We stonden stil bij de woorden uit Prediker 9, 10 ‘Doe wat je hand te
doen vindt. Met de klanken van de piano en een groep zangers uit De Open Hof o.l.v. Leo Lommers
vormden we een laatste kring om hem heen. We droegen hem over aan de Eeuwige, die niet loslaat
wat Hij in ieder mens is begonnen. Zijn vrouw Coby, zijn zoon Paul en schoondochter Arianne wensen
we de nabijheid van God en mensen toe.

In herinnering: Willem van Dam

Op 11 november overleed Willem van Dam, Wim, in de leeftijd van
76 jaar. Wim was getrouwd met Margot. Zij waren goed op elkaar
ingespeeld. Zij hebben samen hun bedrijf opgezet en genoten
daarnaast van de vaartochten met de Margje.

Wim wordt herinnerd door zijn naaste familie als een betrokken en
zorgzaam mens. Een bijzondere plek namen hij en Margot in voor
Sandra en Willemineke. Wim heeft veel betekend voor de
Watersportvereniging en is voor zijn inzet in 2022 een lintje
gekregen. lets waar hij zeer trots op was. Ook voor De Open Hof
heeft Wim veel betekend. In de eerste plaats als ‘bouwpastor’
maar toen het gebouw klaar was heeft hij er met veel liefde en
0og voor detail voor gezorgd. Wim was thuis in de kerk. Daar
waren zijn kerkvrienden maar daar vond ook zijn vertrouwen op
God onderdak.

Sinds mei wist Wim dat hij niet meer beter zou worden. Dat was
een zware tijding maar samen met Margot heeft hij er mooie
laatste maanden van gemaakt.




Gedachtenissen

Tijdens de dankdienst voor zijn leven lazen we woorden uit Prediker 9 die zijn leven typeren en
samenvatten: Geniet van het leven! Geniet van het brood dat je eet en van de wijn die je drinkt. Dat
is wat God graag ziet. Als je de kans krijgt om iets te doen, doe het dan zo goed mogelijk.

Geheel in stijl van Wim hebben we onze toevlucht gezocht bij de Allerhoogste om te bidden en te
danken, om daarna met zijn familie en vrienden een glas te drinken.

We geloven dat Wim thuis is gekomen en we bidden dat God zich ontfermen zal over Margot en over
allen die Wim missen.

In herinnering: Jan Hendrik 't Lam

Op 21 november 2025 is op 85-jarige leeftijd Jan Hendrik 't Lam
overleden. Jan groeide samen met zijn jongere zus op in
Rotterdam-Schiebroek. Zijn werkzame leven startte hij als leraar
aan de Kleuteracademie aan de Coolhaven in Rotterdam. Hij sloot
het af met het leraarschap Duits aan de CSG Willem van Oranje in
Oud-Beijerland. Hij leerde zijn vrouw Netty kennen tijdens een

1969 werd hun zoon Wim geboren.

Jan was een ambachtsmens, hij hield van vissen en jagen. Het liefst
in zijn geliefde Noorwegen. Maar ook binnen de Hoeksche Waard
was hij een actief lid van de Jachtcombinatie en van de verdere
organisaties daaromheen. Er zijn blijvende vriendschappen uit
ontstaan.

Van huis uit was het geloof hem meegegeven. Met de woorden
van Psalm 42 uit zowel de oude als nieuwe berijming hebben we
hem herdacht tijdens de dienst op 27 november in
Uitvaartcentrum Mémoree. We stonden, aan de hand van een haiku op de rouwkaart, stil bij de
verwevenheid van dood en leven. Daaruit kwam de dorstige hinde die aan de jacht ontkomen is
naar voren als een beeld van de menselijke ziel die verlangt naar de Eeuwige. Naast zijn aandacht
voor anderen werd ook de andere kant benoemd: de moeite die gevoeld werd als hij anderen
verantwoordelijk maakte voor zijn zorgtaken. Na een periode van achteruitgang van zijn gezondheid
belandde hij in het ziekenhuis en kort daarna in het hospice. Tijdens de afscheidsdienst klonken de
muzikale tonen van de hoornblazers van Polderluid. Bij de erehaag buiten klonk het ‘Auf
wiedersehen’ op zijn tocht naar de eeuwige jachtvelden.

We wensen zijn vrouw Netty, zijn zoon en schoondochter Wim en Belinda en zijn kleinkind Veerle en
haar vriend Mike sterkte toe.




Vanuit het Spuifront

Jaarthema

‘Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest' In deze periode van Advent, Kerst en
Epifanie is het een mooie taak om Gods Geest te ontdekken op die plaatsen waar wij het
misschien niet meer verwachten. Die opdracht sluit aan bij de ongewone plaats waar Gods
Mensenkind onder ons geboren is. Toen en nu.

De Geest kan ons blijkbaar ook onaangenaam verrassen. Mensen raken teleurgesteld in elkaar
als de Geest van zich laat horen in situaties die we zelf anders zien of zouden oplossen. Maar
zonder het te weten, kunnen sommigen - naar Hebreeén 13 - ook engelen hebben
geherbergd.

Kortom, nu we het kerkelijk seizoen met dit jaarthema zijn ingegaan, komt het steeds meer aan
op onderscheiding. We praten erover door op de verschillende Ontmoetingsbijeenkomsten die
gepland staan dit voorjaar. Op de pagina van de Taakgroep Pastoraat leest u er meer over.

Kringwerk

Het kerkelijk seizoen draait op volle toeren. Er is kringwerk, er zijn veel activiteiten en op allerlei
manieren zijn we met elkaar gemeente. Op zondag en door de week.

Naast de Kring Hoopvol Geloven die sinds oktober is gestart, start ik samen met twee anderen
de Kring Stille Omgang. Het gaat over vormen van bezinning aan de hand van christelijke
meditatie. De informatieavond wordt gehouden op woensdag 28 januari om 20.00 uur in het
kerkgebouw. De data voor deze kring zijn: 3 februari, 17 maart, 28 april en 26 mei. Steeds op
dinsdagavond van 19.30-20.45 uur. Aanmelden kan op de informatieavond of rechtstreeks bij
mij via e-mail of app.

Editie100

Deze editie kunnen we niet onopgemerkt aan ons voorbij laten
gaan! Het is een mooie mijlpaal voor de redactie om zoveel edities
te hebben geredigeerd, te hebben verzorgd en ook bezorgd. Ik kan
me voorstellen dat er heel wat mensenhanden en vrijwillige inzet
van uren aan te pas is gekomen. Dus een welgemeende felicitatie
aan de huidige redactie en aan alle vrijwilligers is hier op zijn plaats.
Van harte hoop ik dat er nog vele edities mogen volgen. Digitaal in
de mailbox of fysiek in de brievenbus.




Vanuit het Spuifront

100

Om het getal 100 nog wat aan te zetten, heb ik in twee korte gesprekjes gevoerd. Eerst met Rika
Manschot die 90 jaar is. Zij is al lang betrokken bij het kerkenwerk en in het gesprek met haar
geeft zij steeds aan dat zij het jammer vindt dat haar leeftijd met zich meebrengt dat ze actief
niet zoveel meer kan inbrengen. Maar in de contacten met haar komen steeds weer mooie
momenten naar voren van het kerkenwerk dat ze heeft verricht: gedachten over de
gesprekskringen die ze leidde, de opdrachten die ze meegaf aan anderen. Zo vroeg ze de
deelnemers om een brief te schijven vanuit het gezichtspunt van de Emmadsgangers. En
kortgeleden deed Rika in de Oogstdienst haar verhaal over de ervaringen met de
partnergemeente in Oost-Duitsland. Mooi hoe ze de jongere gemeenteleden daarin meenam!
Dus aan twee van hen, ze zijn beiden bijna 10 jaar, vroeg ik kort wat zij vinden van de kerk.
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Zowel Joris als Kim gaven aan dat ze er graag komen. Dat ze er zelfs liever zijn dan op school. En
dat ze het bijzonder vinden om mee te gaan met hun opa en oma. Dat maakt het extra
speciaal. U raadt het al: 90 + 10 = 100. Plus nog eens 10 = 110. Op naar de volgende tien edities
van het KerkmagaZin!

2026

Van harte wensen mijn man Peter en ik je, jullie, u een mooie periode van bezinning toe in deze
laatste dagen van Advent en Kerst. Daarna een goede jaarwisseling en een inspirerend nieuw
jaar!




Taakgroep Pastoraat

Jaarthema

‘Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest' Dit voorjaar gaan we erover in gesprek
tijdens de Ontmoetingsbijeenkomsten in de huiskamers van gemeenteleden. Het is een
uitnodiging om op een nieuwe manier naar Gods Geest te kijken in het leven van alledag.
Deze verwondering delen we in kleine kring aan de hand een thematische opzet. De eerste
bijeenkomsten zijn op dinsdag 10 februari in de middag of de avond. Aanmelden kan nu al, via
de beide e-mailadressen van Jolanda en van mij (zie de laatste pagina van dit KerkmagaZin).
Hierbij graag uw voorkeur aangeven voor het tijdstip en ook of u gast wilt zijn of eventueel
gastadres. Op donderdag 7 mei 2026 is er een tweede ronde.

Belofte van geheimhouding

Aan het begin van de vergadering van de Taakgroep Pastoraat kwamen we bij elkaar in de
stilteruimte. Tijdens het avondgebed werd de vraag naar de belofte van geheimhouding
gesteld aan Reina van den Bosch-Kersten. Ze stemde van harte in en met haar werden alle
aanwezigen herinnerd aan de kaders van dit mooie werk. Daarin proberen we te doen wat in
ons vermogen liggen en mogen we aan God overlaten wat niet tot onze mogelijkheden
behoort. Daarmee verbonden we de bezoeken ook aan ons eigen geloof, als de Bron waar we
steeds naar mogen terugkeren. Welkom Reina in het team. En ook Lieke Stierman. Wijk West
heeft er weer twee goede bezoekers bijgekregen!

':- van links naar rechts;

' Robvan Brakel, Janny Los, Marten Eppinga,
Jolanda Griesdoom, Daniélle de Koning,
Geke Mons, Liesbeth Jordaan,

Reina v.d. Bosch, Dianne v.d. Berg,

Carla Schoonenberg, Arianne Vermeulen,
Ineke Wisse

(plus niet op de fato: Fredrike Damsteegt,
Lieke Stierman)




Van de kerkelijk werker Jolanda Griesdoorn

Gefeliciteerd redactie KerkmagaZIN

Graag feliciteer ik de redactie van dit blad met hun 100ste editie. Er zit veel werk in elk
nummer en ze hebben te maken met de grillen van de vele mensen die meeschrijven Ioo
aan het blad. Elke keer is het blad weer een k(l)eurig geheel. Bedankt voor de ;..-
samenwerking.

Kerstviering dinsdag 16 december

Dinsdag 16 december is de Kerstviering van de Seniorenmiddag in De Huiskamer. Het thema
dit jaar is ‘Geboorte’ Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus. In kwetsbaarheid en eenvoud
kwam Hij ter wereld, heel gewoon. Met zijn komst wordt het onmogelijke mogelijk. God
doorbreekt de duisternis met licht. Carla en ikzelf gaan beiden voor in deze dienst. De dienst
start om 14.30 uur. Wilt u opgehaald worden? Neem dan contact op met Kees Wisse
wissewalraven@gmail.com tel. 0186-616451.

Hoe ging het met ... de Pubquiz bij Lighthouse?

Ontmoet Ruben, Sam en Stein!
Zij waren team ‘Meppel’. Deze kanjers hebben de Pubquiz 2025
gewonnen. Ze wonnen met 34 punten van de
andere twee teams; ‘Zitzak’ en ‘Dramaqueens.
Met deze publicatie krijgen ze eeuwige roem
voor deze prestatie. Voorafgaand aan de
pubquiz gingen er 8 dozen pizza doorheen. Dit
was een goede bodem om de vragen goed te
beantwoorden (of goed te gokken). Na afloop
deden ze met z'n allen (12 jongeren) tikkertje
door de hele kerk. Dit is natuurlijk onvergetelijk.

Vrij
Van donderdag 25 december tot en met zondag 4 januari ben ik vrij. Voor vragen tijdens mijn
afwezigheid kunt u terecht bij mijn collega Carla Schoonenberg-Lems.

Contact > o
Je kunt contact met me hebben via de telefoon, e-mail of '-"_4-
Whatsapp. Ik werk 24 uur in de week. Mijn werkdagen .
zijn op maandag, dinsdag en donderdag.

Jolanda Griesdoorn — van der Pol, 06-37474733 of
jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl




Van de missionair kerkelijk werker Hanneke Blom

Het zijn de donkere dagen voor kerst. De zon komt laat op en gaat vroeg onder. In de donkerte
valt het licht van een kaarsje of een lamp extra op. Komt het licht tot zijn recht. Het verdrijft de
duisternis. Mensen, ook ikzelf, kunnen genieten van het branden van kaarsjes in deze tijd. Soms
kan ik echter ook overweldigd worden door een zee van licht. En kan dat, samen met de
commercialisering van kerst, denk aan de vele dure cadeaus en overvloedige maaltijden, ook
afleiden van waar het met kerst omgaat. Ons afleiden van de komst van Jezus, waarin God een
menselijk gezicht kreeg. De komst van Jezus die ons leven in een ander licht wil stellen. Niet wil
dat wij blijven leven in de duisternis in deze gebroken wereld. Een wereld met verdriet, gemis,
pijn en zorgen, maar juist wil dat wij leven in Zijn heerlijk licht. Licht dat ons leven mag
verlichten en ons hart mag verwarmen. Laten we uitkijken naar dat licht en dat licht centraal
stellen. Met kerst en daarna.

Kerst, de een kijkt er naar uit en de ander is blij als het weer voorbij is. Juist bij een feestdag als
kerst, kan het gemis extra voelbaar zijn: de lege plek aan tafel. Het kan dan ongemakkelijk
voelen om blij te zijn en te genieten. Voor de ander mag de kerstdrukte gauw voorbij zijn.
Anderen zijn blij dat vanaf de kerst de dagen weer langzaamaan wat langer worden. leder
heeft zo zijn eigen beleving en ervaring. Juist dat maakt het belangrijk dat we ook in deze
kerstperiode onze ogen en oren open hebben voor de mensen om ons heen. We ons licht laten
schijnen over de mensen die op ons pad komen. We de plekken waar we zijn proberen te
verlichten. Door er te zijn voor de mensen om ons heen. Ook in de Huiskamer en bij alle
activiteiten die er in De Open Hof zijn.

Terugblik thema-avond De Overbrugging

Op donderdagavond 30 oktober was Arie van Pelt van De Overbrugging te gast in de
Huiskamer. Eerlijk is eerlijk we hadden gehoopt op meer belangstelling. Tegelijk leende deze
wat kleinere groep voor een interactieve avond. Het was inspirerend om te horen hoe Arie van
Pelt en met hem de vrijwilligers van De Overbrugging licht brengt in de levens van mensen.
Hoe zijzelf licht uitstralen, geinspireerd door Jezus en hun geloof in woord en daad uitdragen.
De diaconie besloot spontaan om lid te worden van de Club van 100, door het werk van
stichting De Overbrugging jaarlijks te gaan steunen met 100 euro. Mocht je De Overbrugging
ook een warm hart toe dragen, kijk dan op hun website om te lezen hoe en wat jij kunt
bijdragen: https://deoverbrugging.org/help-mee/.

Tikva

Inmiddels zijn de eerste Tikvalessen in de Huskamer gegeven. Ik ben blij verrast met de
belangstelling voor Tikva, een vorm van bewegen en ontspannen op christelijke basis. De
eerste keren waren er tussen de 8 en 12 deelnemers. Er is plek voor 15 deelnemers. Op
maandag 22 december heeft de les als thema kerst. De Bijbelteksten die tijdens de
bewegingen en ontspanningsoefeningen worden voorgelezen zullen aan dit thema worden
gekoppeld. De les begint om 19.15 uur en duurt tot 20.00 uur. De inloop is vanaf 19.00 uur. De
kosten per les zijn 10 euro. Graag vooraf opgeven bij Daniélle Baas (06-21278001).
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Van de missionair kerkelijk werker Hanneke Blom

ledere les staat op zich. Je kan dus altijd voor het eerst meedoen en zit nergens aan vast. Neem
naar de les een matje mee en eventueel een dekentje of kussentje voor het ontspannings-
moment. Heb je geen matje? Laat het gerust weten; een matje lenen is ook mogelijk.

Op 2e kerstdag hoopt Daniélle Baas een gratis Tikvales te geven, zie openingstijden hieronder,
zodat niemand die dag alleen hoeft te zijn. De datums voor 2026 moeten nog worden
ingepland. De datums zullen t.z.t ook op de website van Daniélle in de agenda worden
vermeld: https://www.ahealthylifestyle.nl/

Openingstijden Huiskamer rond de feestdagen

Woensdag 24 december: normale openingstijden: 10.00 - 19.00 uur.

We eten om 17.30 uur met elkaar en ruimen met elkaar op. Je bent ruim op tijd klaar voor de
kerstnachtdienst. Wel vooraf aanmelden voor het eten.

Donderdag 25 december: De Huiskamer is dicht.

Je bent van harte welkom bij de kerstviering om 10.00 uur en de koffie/ thee na afloop.
Vrijdag 26 december: Onder voorbehoud is er om 15.00 uur een gratis Tikvales in de
Huiskamer. Na afloop drinken we koffie/ thee met iets lekkers met elkaar. Houd de weekbrief in
de gaten!

Woensdag 31 december: De Huiskamer is open tot 14.00 uur.

We zorgen voor oliebollen en je kan mee lunchen.

Donderdag 1 januari: De Huiskamer is dicht.

Vrijdag 2 januari: Om 10.00 uur is de Huiskamer weer open en kan je meewandelen. We zijn
tot 12.00 uur open voor de inloop.

Huiskamerfolder 1 februari-31augustus 2026

De voorbereidingen voor een nieuwe huiskamerfolder met daarin de activiteiten voor de
periode van 1 februari tot en met 31 augustus zijn begonnen. We hopen weer een gevarieerd
en mooi programma aan te kunnen bieden. Daarbij is het ook zoeken naar balans. Zodat wij,
als team van professionals, naast het organiseren en faciliteren van allerlei activiteiten, ook
ruimte in onze agenda’s houden om mensen te kunnen bezoeken en/of er te zijn voor mensen
in de Huiskamer en ruimte houden om naar de toekomst te kijken. Om vooruit te denken en
met elkaar in gesprek te gaan over hoe we kerk willen zijn over 8 jaar, in 2033. Welke kansen en
uitdagingen zien wij? Welke rol speelt de Huiskamer daarin?

Organiseer je een huiskameractiviteit in de eerste maanden van 20267 Stuur mij dan uiterlijk
maandag 5 januari 2026 een tekst over de activiteit met een foto, om deze op te kunnen
nemen n de Huiskamerfolder.

Contact

Heb je een tip voor een Huiskameractiviteit of wil je mij spreken?
Neem dan contact met mij op via Whatsapp, telefoon of email.
Tel. 06-57323416 of hannekeblom@deopenhofoudbeijerland.nl
Mijn werkdagen zijn in principe de woensdag en vrijdag.

Fijne kerstdagen en een gezegend nieuwjaar!
Een hartelijke groet, Hanneke Blom
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Thuis geloven Kerstimis

Tekst en beeld: Marjet de Jong

KERSTMIS

Kerstmis... eris geen feest zo alomtegenwoor-
dig. Overal herken je de iconische beelden,
symbolen, versiering, muziek en gebruiken. Je
ontkomt er niet aan. Soms kun je het gevoel
hebben dat het kerstfeest juist dnherkenbaar
is geworden door al deze uiterlijkheden. Goed
nieuws: het is aan onszelf om thuis het midden
te vinden tussen naar hartenlust decoreren en
het kerstfeest gelovig beleven. Je wilt warmte en
gezelligheid, gastvrijheid en vrijgevigheid vieren.
Maar de bron hiervan is de verwondering over de
komst van Jezus op aarde, ‘die ontvangen is van
de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria’
zegt de apostolische geloofsbelijdenis. Hoe kun
je deinspiratie van het kerstfeest zichtbaar ma-
ken? Een helpende vraag kan zijn: welk verhaal
vertelt mijn versierde huis?

KERSTBOOM

Een groene boom, lampjes, ballen, slingers. Een
traditionele kerstboom lijkt een cliché van de
bovenste plank, maar is o zo dierbaar. In de win-
tergroene boom kun je de belofte van doorgaand
leven herkennen, in de kerstballen betoverde
dennenappels en in de guirlandes de tinteling
van de lente misschien. Maar wat de boom vooral

vertelt, is: dit deden we bij mijn ouders en ik wil dit
doorgeven in mijn familie, verwondering, feeste-
lijikheid. Traditie bestaat omdat je die doet.

Wil je de kerstboom een ander‘verhaal’ meegeven,
bereid dit dan bewust voor. Vertel het bijvoor-
beeld met zelfgeknutselde versiering (creativiteit,
persoonlijkheid), vintage kerstversiering (traditie),
kringloopvondsten (duurzaamheid), hout-riet-
natuurlijke materialen (ecologisch bewustzijn),
geschreven teksten (meditatie), schaarse, maar
rake versiering (minimalisme), kerstkaarten (ver-
bondenheid). Zet bij de boom een kerststal en het
verhaal krijgt een middelpunt.

KERSTSTAL

Oock de kerststal is een ‘driehoekig’icoon: cen-
traal staan Maria, Jozef en het kindje Jezus. Alles
staat op het kindje gericht, ook herders, schapen,
wijzen uit het Qosten, en wij als kijkers. Dit is het
oerverhaal van Kerstmis, en hetis uit ons leven
gegrepen. Een kind is geboren, mensen snellen
ernaartoe en de wieg is het centrum van het
heelal. Een verhaal van hoop en geborgenheid.

KERSTENGEL

Gezien de rol van engelen in het Bijbelse kerst-
verhaal (verschijnend aan Maria, driemaal

aan Jozef in een droom, aan de herders van
Bethlehem, aan de wijzen) is het geen wonder
dat engelen bij de vaste kerstfiguren horen. De
boodschapper Gods wordt vaak afgebeeld als een
schone, leeftijdloze, onaardse persoon. Vleugels
verbeelden hun communicatieve positie tussen
hemel en aarde. Vreeswekkend zijn ze. Aankondi-
gend en geruststellend. Onvergetelijk. m
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www.likva.cc

tikva

Stretch & Relax

*Hij laat me neerliggen in groene weiden. Hij
leidt me naar stille wateren. Hij herstelt
mijn ziel.” Psalm 23

Tikva is een vorm van bewegen die gericht is op ontspannen
bij God en is geinspireerd op Psalm 23.

Eenvoudige oefeningen vanuit de fystiotherapie worden
afgewisseld met bemoedigende Bijbelteksten op
ontspannende muziek. Deze combinatie kan
lichaam en geest in een modus van herstel brengen.

Je hoeft niet lenig te zijn,
geen goede conditie te hebben,
of ervaren met Tikva te zijn.
Tikva is geschikt voor iedereen!

Wil je hier meer over weten of het zelf ervaren?
Ga dan voor meer informatie naar:
www.ahealthylifestyle.nl




Kerktuin De Open Hof

Het is herfst in de kerktuin, geen bloeiende planten meer. :
Op het moment dat ik dit schrijf bloeit er nog één
Rudbecia (geel). Voor de overige vaste planten is dit
seizoen voorbij.

Qok de kruiden (wat we soms onkruid vinden) die er
staan zijn uitgebloeid, de overblijfselen staan er nog.
Omdat er ook enkele groenblijvende planten staan is er
nog voldoende kleur te zien naast alle andere

herfstkleuren en die van uitgebloeide bloemen. \\\/ -

Herfst in de kerktuin 2025 FV%{;{'"r//////////

Ik vind het schitterend. \\\\

Het is dan eindelijk zover, er staat een egelhuis in de ' *'

i o NN\Y V777 7R
kerktuin, hoe mooi is dat! : :
Weliswaar niet pontificaal in het zicht als op de foto maar §
verscholen achter een paar struiken. :
Ik had die ook zelf kunnen maken maar het is ook leuk
om dat te laten doen.

De cliénten van Gemiva, afd. Groen & Creatief hebben
hem gemaakt, helemaal volgens de regels.

Ik kon nog kiezen uit verschillende modellen.

Ook plannen om een egelhuisje te plaatsen,

ga daar eens kijken.

Adres: 1e Kruisweg 12, Oud-Beijerland.

(o

Nu de grond weer wat natter is onder het
houtsnipperpad komen er paddenstoelen te staan. 7
Allerlei sporen van schimmels en zo zijn waar te nemen. §
Daar gedijen paddenstoelen prima op en die laten zich
ook zien. Een beetje in de gaten houden dat het pad wel =% .
veilig te belopen valt. Waar het kan mogen ze blijven
staan.

3 L %
Nu de meeste bladeren zijn gevallen is er niet veel meer - A
te doen. Af en toe nog wat bladeren om het gebouw
verwijderen. De afgelopen periode hebben wij (samen
met Wim Spek) de meeste bladeren steeds weggehaald
om uitglijden te voorkomen. Ook is er onderhoud
gepleegd aan het schapenhek, nieuwe palen en een
poort.

|
O} S
o

7

werkgroep Duurzaamheid
Anton van Driel
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Kerkasiel-vieringen

Een ontroerende ervaring

Op woensdag 12 november jl. verzorgden we (Aad van den Burg, Arie den Hoed en René
Strijder) twee liturgische vieringen in de Open Hof in Kampen, waar al vanaf 21 november 2024
kerkasiel wordt verleend aan het uitgeprocedeerde Oezbeekse gezin Babayants, dat al bijna 12
jaar in ons land verblijft. Het belangrijkste argument van Aad, Arie en René om medewerking te
verlenen, was het gegeven dat alle kinderen inmiddels in ons land zijn geworteld; twee van
hen zijn hier zelfs geboren. Uitzetting van hier, nagenoeg volledig ingeburgerde, kinderen
druist in tegen al onze gevoelens van barmhartigheid en medemenselijkheid ... vandaar. In de
kerk worden nu dagelijks, onafgebroken en gedurende 24 uur per dag allerlei vieringen
gehouden. Een lange rij voorgangers en andere vrijwilligers, afkomstig uit alle hoeken van ons
land, verleent medewerking. Zodoende wordt voorkomen dat het gezin (vader, moeder, vier
kinderen, waarvan er twee in ons land zijn geboren) wordt opgepakt en het land uitgezet. Het
is namelijk wettelijk verboden om tijdens een liturgische viering een kerk binnen te vallen en
mensen te arresteren en af te voeren.

Het gezin Babayants woont en leeft nu al ruim een jaar
in de Kampense kerk, hun privacy wordt zo goed £} KERKASIEL

VQ 7%

mogelijk beschermd. De jongste kinderen krijgen er
onderwijs, wat wordt verzorgd door een aantal
vrijwilligers. We zijn 's morgens al vroeg op pad

gegaan en waren ruim op tijd aanwezig. De ontvangst \‘ 'k’
was hartelijk en de koffie snel ingeschonken. Een
nagenoeg volle krat met in ons kerkje warmhartig ::’ *m_ ' _»«e‘:

geschonken goederen (koffie, thee, frisdrank en fﬂ
allerlei lekkernijen) werd dankbaar aangenomen. -

Om 12.00 uur begonnen we met de eerste viering en, wat we al een
beetje hadden zien aankomen, toehoorders waren er niet; af en toe
liep één van de aanwezige vrijwilligers even binnen en dat was het
dan. Ondanks dat zijn we vol vertrouwen begonnen. We zongen vol
overgave de in het liturgieboekje opgenomen liederen en genoten
van sprankelend orgelspel.
= We luisterden naar een, met aanstekelijk enthousiasme verteld,
verhaal over "De man in de wolken" en naar allerlei andere teksten,
waarmee we het thema 'Stel je voor dat de deur openstaat' handen en
voeten probeerden te geven. We spraken gebeden uit en hebben
elkaar een zegenbede toegezongen. Er waren veel hartverwarmende
| N d e Wbl ke n en ontroerende momenten, waarvan we na afloop zeiden: ‘Dit was
echte verbondenheid!” We hebben de eindtijd van de viering (14.00
Koos Méinderts & finnette fienieg uur) maar net gehaald, reden waarom we de tweede viering een
: kwartiertje laten zijn begonnen.
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Kerkasiel-vieringen

Toen we weer begonnen, mochten we maar liefst drie belangstellenden verwelkomen; mensen
uit onze persoonlijke vriendenkring. Toen we een klein half uurtje aan de gang waren, stapte er
een groep van ruim twintig, meest vrouwelijke,
tienerscholieren de kerkzaal binnen en namen braaf op
de voor hen gereserveerde stoelen plaats. Hun komst
was al aangekondigd, maar verrassend was het wel!
We hadden ons programma tevoren al een beetje
aangepast en het verhaal 'Krokodil op weg naar beter'

speciaal voor hen bewaard. Het overgrote deel zat zeer K RO KO D I L

OP WEG NAAR BETER

geboeid te luisteren naar, opnieuw, een zeer
aanstekelijke vertelling.

Het thema van de tweede, en voor ons laatste, viering
was: 'Stel je voor dat hoop ons gaande houdt' en met
een keur aan bijpassende liederen, gedichten en
andere teksten hebben we daaraan inhoud proberen te
geven. Aan het einde van deze viering hebben we de
brandende tafelkaars, daarbij de woorden van onze
laatste zegenbede uitsprekend, overgedragen aan de
volgende voorganger.

Eén van de aanwezigen zei na afloop: “Ik vond het heel
fijn om hier vanmiddag bij te mogen zijn” ... en zo
hebben wij dat ook ervaren: ‘t was heel fijn om op deze
manier de familie Babayants en alle Kampense vrijwilligers een hart onder de riem te steken.
Op hoop van zegen!

OF 0N

Tot slot: iedereen hartelijk bedankt voor het meehelpen het krat met ‘goed’ grotendeels te
vullen en voor de bijdrage in de vorm van ‘geld, waardoor een ruimhartige donatie aan de kerk
van Kampen kon worden gedaan.

Hartelijke groet, René Strijder
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Duurzaam

Doe eens MAF op Micha zondag - samen

duurzamer leven

Begin altijd met wat je zelf kunt doen. Denk er over na, spreek erover met je naasten Activeren
en doe het vanuit onze christelijke overtuiging.

Motiveren

Faciliteren

Op Micha-zondag 2025 hebben we u opnieuw gevraagd de .
vragenlijst "Doe eens MAF in duurzaamheid" in te vullen. n

Waarom alweer zo'n lijst? Omdat we geloven dat God ons de Duurzaamheid
aarde in bruikleen geeft. Wij mogen zorgen voor zijn :
schepping, voor mensen nu én voor de generaties na ons. En:
meten is weten. Met de vragenlijst zien we of ons gedrag in de afgelopen jaren echt verandert.
MAF betekent: Motiveren, Activeren, Faciliteren.

We willen elkaar motiveren om duurzaam te leven, activeren om kleine stappen te zetten en
faciliteren door tips, verhalen en activiteiten aan te bieden. In 2024, 2025 en 2026 meten we
hoe het gaat. Ons doel: minstens 100 gemeenteleden die hun gedrag merkbaar hebben
aangepast. Op Micha-zondag, 19 oktober 2025, leverden 41 mensen de vragenlijst in. De
meesten zijn opa's, oma's en andere gepensioneerden, net als in 2024. Zij zijn belangrijke
voorbeelden voor kinderen en kleinkinderen.

Wat zien we in de uitkomsten?
Veel mensen eten minder vaak vlees en gooien weinig eten weg. Sommigen kiezen vaker voor
biologische producten of navulverpakkingen en kopen minder nieuwe kleding.

We blijven energiebewust: de thermostaat staat vaak rond de 19 graden, lampen gaan uit en we
douchen korter. Een aantal gemeenteleden heeft geinvesteerd in zonnepanelen, een warmtepomp,
extraisolatie of een regenton.

Er wordt minder met de auto gereden, meer gefietst en gewandeld. Vliegen gebeurt weinig of niet
meer. Sommigen hebben zelfs de auto de deur uit gedaan of rijden (hybride) elektrisch.

Bijna iedereen komt wel eens in de kringloopwinkel en steeds meer mensen praten met anderen over
duurzaam leven of helpen hen op weg.

Natuurlijk zijn we het niet over alles eens. Zo wil een deel minder vlees eten, terwijl anderen
juist de boeren willen steunen. Toch zoeken we elkaar op in gesprek en blijven we samen
zoeken naar een manier van leven die de schepping spaart.

In de zomer van 2026 volgt de laatste meting. Doet u dan (weer) mee? Kies alvast één extra
stap — klein maar haalbaar - en deel die met iemand uit de gemeente. Zo worden we als De
Open Hof steeds meer een gemeenschap die recht doet aan mens en aarde.

De Taakgroep Duurzaamheid
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Column

HO”der d Rob van Brakel

2

In onze cultuur heeft het getal 100 altijd een bijzondere waarde gehad. Honderdjarigen worden
met ontzag bekeken - opoe Jansen leest nog zonder bril! -, winkels die een eeuw hebben
volgemaakt maken daar uitgebreid reclame mee en als steden en dorpen 100 (of x keer 100)
jaar bestaan, wordt er uitgebreid feest gevierd. Kinderen die verstoppertje spelen tellen tot

100, en 100% is altijd genoeg.

En nu komt bij De Open Hof het 100e KerkmagaZIN uit. Kniesoren met enige Bijbelkennis zullen
direct opmerken dat het 7e nummer, of het 49¢, beter gevierd konden worden, maar dan
vergeet men dat na zeven sabbatsjaren een jubeljaar volgde: het 50e. Zo gezien zijn we dus
aan ons tweede jubelKerkmagaZIN toe; dat is genoeg reden om feest te vieren.

Wat we ons wel kunnen afvragen, is of een KerkmagaZIN zinnig is, als je ook al een weekbrief
hebt. Ik heb voor de gelegenheid alle honderd nummer doorgebladerd, en ik denk van wel.
Weekbrief en KerkmagaZIN zijn verschillende gezichten van onze gemeente. De weekbrief
biedt actuele informatie, zoals alles over de dienst van die zondag, welke gemeenteleden ziek
zijn en aandacht behoeven, en vermeldt de verjaardagen van jong en oud, zodat we de jarigen
een kaartje kunnen sturen. Daarnaast staat het huiskamerprogramma van de week erin. Alles
kort en bondig, zodat duidelijk is wat van belang is zonder dat er eerst een lang verhaal moet
worden doorgelezen.

Het KerkmagaZIN is van een andere orde. Natuurlijk wordt gemeld wie er de komende
zondagen voorgaan en of er een bijzondere dienst is, maar daarnaast is er aandacht voor
dingen die dieper gaan dan dat. Naast de In Memoriams, monumentjes voor onze overleden
gemeenteleden, is er ruimte voor gedichten, schrijfsels van deze en gene en bovendien is er
aandacht voor de jeugd en voor zaken als World Servants. Ook de interviews met
gemeenteleden zijn leuk om te lezen: een greep uit die 100 nummers leert ons wat Anton van
Driel voor plannen met de tuin heeft, dat Nolleke Heijboer de kampioene kaarten sturen is en
leren we iets over de bloemschikking voor in de kerk. Samen met al die andere, nu niet
genoemde verhalen, krijg je een goed beeld van onze gemeente.

Uiteindelijk is dat ook waar het om gaat: gemeente zijn met elkaar. Het is goed dat we elkaar op
deze manier vasthouden, dus op naar de 200!

19



Kerstgroet

Ik zie het Licht

door het donker stralen.
Volg dit Licht

en je zal nooit verdwalen.
Het donker verdwijnt,
waar Jezus verschijnt.

Lieve mensen van De Open Hof,

Namens de kerkenraad wens ik een ieder Gezegende kerstdagen en een voorspoedig
nieuwjaar.

In deze bijzondere 100e editie van ons KerkmagaZin willen we stilstaan bij het wonder van
Kerst: het licht dat komt in de wereld, en dat ons telkens opnieuw hoop, vrede en
verbondenheid schenkt.

Kerst nodigt ons uit om stil te worden, om te ontvangen, en om het goede dat wij ontvangen
ook weer door te geven. Moge het Kind in de kribbe ons allen inspireren om licht te zijn voor
elkaar, juist in tijden van onzekerheid of zorg.

Aan het einde van dit jaar willen we ook onze grote dank uitspreken aan de vele vrijwilligers die
zich met hart en ziel inzetten voor De Open Hof.

Of het nu gaat om pastoraat, muziek, diaconaat, techniek, koffieschenken, bloemengroet,
jeugdwerk, onderhoud of de redactie van dit blad - jullie maken samen de gemeente tot een
levende gemeenschap.

Dankazij jullie inzet, creativiteit en trouw kunnen we blijven bouwen aan een vindplaats van
Geloof, Hoop en Liefde.

Dank jullie wel!

Met vertrouwen kijken we uit naar het nieuwe jaar. Dat 2026 een jaar mag zijn waarin we elkaar
blijven vinden, waarin we ruimte maken voor stilte en ontmoeting, en waarin Gods nabijheid
ons draagt.

Gezegende Kerstdagen en een liefdevol, lichtend nieuwjaar!

Hartelijke groet,
Marc Bijl voorzitter van de kerkenraad
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Kerkbalans

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Kerkbalans

God ontmoeten. Samen zingen. Bidden voor de ander. Omkijken
naar elkaar. Tot rust komen. De lokale kerk is voor ontelbaar veel
mensen en op tal van manieren van betekenis. Wat de kerk ons
geeft, dat is veelomvattend en voor iedereen anders.

Op 10 januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het overkoepelende VA N DAAG
thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ We

staan daarbij dit jaar vooral stil bij het geschenk van de lokale kerk VO o R D E
voor alle mensen die er, van dichtbij of met wat meer afstand, bij KERK VAN

betrokken zijn. Tijdens de Actie krijgen alle leden van onze
gemeente een brief of mail met het verzoek voor een jaarlijkse
financiéle bijdrage. We hopen dat we ook in 2026 weer op u mogen
rekenen!

MORGEN

Digitaal! Waarom?

Om onze vrijwilligers te ontlasten wordt ook dit jaar gebruik gemaakt van de huidige digitale
mogelijkheden. U zult begrijpen dat deze manier van benaderen ook het milieu ten goede
komt, omdat er minder papier gebruikt wordt. Ook voor onze kerk is het voordeliger, omdat er
minder onkosten worden gemaakt voor drukkosten, enveloppen, papier, enzovoort. En er zijn
minder uren op het Kerkelijk Bureau nodig om alles in orde te maken en na de actie alles weer
administratief te verwerken.

Digitaal! Hoe?

Denkt u dat uw huidige email adres nog niet bekend is bij het kerkelijk bureau, dan willen wij u
vriendelijk verzoeken dit door te geven aan kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl

Met uw email adres gaat u via de digitale snelweg ook mee doen aan KerkbalansOnline.
Hiermee besparen u en wij tijd.

Als we beschikken over uw email adres krijgt u begin volgend jaar een email met daarin een
link. Met enkele eenvoudige muisklikken kunt u de toezegging voor de actie Kerkbalans 2026
direct invullen waarna alles automatisch wordt verwerkt in onze administratie. Daarmee wordt
de kans op een eventuele fout sterk gereduceerd.

Deed u begin dit jaar al mee aan KerkbalansOnline en is uw email adres gewijzigd, geeft u dit
dan door aan ons emailadres: kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl

Als u niet meedoet met KerkbalansOnline ontvangt u in de actieperiode gewoon het papieren
toezeggingsformulier.

Als u nog vragen heeft over meedoen aan KerkbalansOnline kunt u die stellen aan

- Leo Brussaard, 06-29526738,

- Henk Edel, 06-45266389.
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\ Protestantse Gemeente Vindplaats van
' De Open Hof — Oud-Beijerland geloof, hoop en liefde

&
\

TIP van de maand

Samen leren om verantwoordelijk met de aarde
en haar schepselen om te gaan

Schakel de (Kerst)verlichting uit als je naar bed gaat. Dat is beter voor
je portemonnee én het milieu. Je bespaart al snel op je
energierekening.

GOED FOUT

Leerpunt:
Ga bewust om met het gebruik van energie.

Gebruik een tijdklok die al je feestverlichting uitschakelt als je naar
bed gaat.




Editie 100

Felicitatie aan de redactie van het KerkmagaZIN

Beste redactieleden van het KerkmagaZIN en vrienden van De Open Hof,

Van Harte Gefeliciteerd met het bereiken van een prachtige mijlpaal: De 100e uitgave van het
KerkmagaZIN! Wat een bijzonder jubileum om samen te mogen vieren. Dit KerkmagaZIN is
uitgegroeid tot een waardevol en onmisbaar blad binnen onze gemeente, en dat is dankzij
jullie onvermoeibare inzet en enthousiasme.

Persoonlijk koester ik een speciale herinnering
aan de allereerste uitgave. Voor mij is dat de
mooiste, omdat het twee onvergetelijke
momenten samenbrengt: De feestelijke opening
van De Open Hof, met de pelgrimstocht op
zondag 19 september 2010, en de lancering van
het kerkmagaZIN in mei 2013. Die eerste editie
was niet alleen een prachtig startpunt, maar ook
een geweldige promotie voor onze gemeente.
Het heeft ons als Open Hof Gemeente echt op de
kaart gezet!

Namens Atie en mijzelf wil ik de redactieleden

2 - Arjan, Joke, Martin en Truus - van harte
bedanken voor al jullie werk en toewijding. Ik
wens jullie nog vele mooie en inspirerende jaren
. toe, vol nieuwe verhalen en verbondenheid.

Ga zo door, want jullie maken het verschil!

a* De Open Hof 1

rianagali van de MOTISTANTHE GLMDNTL T OUD MLERLAYD '\‘

Met vriendelijke groet,
Jan Middelhoek
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Het orgelconcert van Rosa

Het orgelconcert van Rosa

Met gemengde gevoelens zit Rosa de brief te lezen die zij zojuist van Herman heeft ontvangen.
Het is een uitnodiging om te mogen spelen op het orgel in haar geboortedorp. Zij is er jaren
geleden vertrokken na een ruzie met haar vader.

Rosa kreeg een relatie met Steijn, Steijn behoorde niet tot hun kerk, erger nog, Steijn ging niet
naar de kerk en geloofde ook niet. Steijn geloofde alleen in de liefde met Rosa en deed alles
voor zijn vrouw. Ze kreeg een grote ruzie met haar vader en besloot samen met Steijn naar
Engeland te gaan. Daar speelde Rosa in vele plaatsen en ze was bekend in heel het land. Toen
Herman, een oud-studiegenoot, haar bij toeval eens tegenkwam, bedacht hij een plannetje.

Hij nodigde haar uit om weer eens in de haar zo geliefde kerk te komen spelen.

Bij het lezen van de brief biggelden de tranen over haar wangen van blijdschap, heimwee. ..,
alle emoties kwamen ineens naar boven. Vele vragen kwamen in haar op. Wat moest ze doen?
Zou vader nog in leven zijn? Zouden ze elkaar dan weer zien? Zou er weer een ruzie komen?
Ze komt dan toch ook weer met Steijn die altijd met haar meegaat in welke kerk dan ook.
Steijn was trots op zijn vrouw. “Je moet het gewoon doen, ik ben toch bij je". “Fijn Steijn,
dankjewel, oké, we doen het”. En zo waren zij de hele maand december weer in 'haar Dorp.
Vanaf de eerste Advent speelde Rosa elke zondag in de kerk, maar twee dagen in de week
kon zij tussen de middag spelen om zich voor te bereiden en de bewoners kwamen graag
luisteren. De oudere mensen wisten wie de komende tijd hun organist was, maar velen
kenden haar ook niet. Ze was al 25 jaar weg uit het dorp.

De eerste twee dagen voor de middagbespelingen, was Rosa toch een beetje nerveus. Maar al
vanaf de eerste Advent speelde zij de mooiste stukken die er waren te vinden. O, wat genoot
zij van dit prachtige orgel.

Vanaf haar orgelbankje kon zij de hele kerk overzien. Ze zocht....Ja, dat moest vader zijn, o wat
is hij oud geworden. Ze schrok ervan.

Toen zij haar middagconcert gaf betrad zij de trap naar het orgel en keek verbaastd op toen zij
een klein bosje rozen op haar bank zag liggen. Er hing een klein kaartje aan, “Prachtig.
Bedankt” Geen afzender. Lief, dacht ze, van wie zou dit kunnen zijn?

Misschien zou ze er nog weleens achter komen.

En elke keer als zij 's middags ging spelen, lag daar dat kleine bosje roosjes. Maar ook elke keer
zag zij de oude man, die steeds op dezelfde plaats zat. Ze zag ook dat hij telkens omhoog naar
het orgel keek. “Zal ik?’, dacht ze bij zichzelf. Maar na het laatste middagconcert, voor de
kerstuitvoering, toen zij de trap af kwam, stond hij ineens voor haar. Hij keek haar zo liefdevol
aan als een vader maar doen kan die zijn dochter zo lang niet heeft gezien. Daar stond hij met
een grote bos rozen in zijn handen en hij zei met een gebroken stem, “Rosa, wat heb ik je
gemist, wil je alsjeblieft de kerstdagen met mij doorbrengen?. En? Is Steijn er ook?. [k moet
mijn excuses aanbieden, ik zie hoe gelukkig jullie zijn, ik...ik..., en de tranen liepen over

zijn wangen.
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Het orgelconcert van Rosa

L g%
Steijn die van een afstandje Rosa met haar vader zag staan praten, kwam langzaam dichterbij.
“Ja vader, ik ben er ook’, klonk het ineens achter de oude man, die inmiddels even op de
dichtsthijzijnde kerkbank had plaats genomen. “Steijn, ik...ik... *, stamelde vader. "Het is goed
vader,” sprak Steijn. “Fijn dat u bent gekomen en uw dochter hebt horen spelen, wij komen
graag de kerstdagen bij u vieren”.

e S T —

Wat zal het een mooie kerst worden. Het leek wel of de dagen die volgden het orgel nog blijer
klonk.

Het kerstconcert was een groot succes, evenals het oudejaarsconcert. "Eigenlijk wil ik niet meer
naar Engeland terug” fluisterde Rosa. Steijn keek haar glimlachend en liefdevol aan. Als jij hier
wilt blijven, en werk kan krijgen, regelen wij het toch?

Blijdschap was af te lezen in de ogen van vader en dochter. “Dank je wel Steijn", klonk een
gebroken stem van de oude man. “Zo heb ik de laatste jaren die mij nog resten mijn dochter in
de buurt”.

Het werk was snel geregeld, Rosa mocht bij toerbeurten in haar kerk blijven spelen.

Ook middagconcerten die zij naar eigen invulling mocht geven. En elk middagconcert begon
zij met een vast lied, “Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U”. Zo dankte zij ook God voor
het mooiste kerstcadeau dat zij mocht beleven. Dankbaar dat het allemaal weer goed was
gekomen met haar oude vader. Telkens als Rosa in hun kerk kwam spelen lag er een klein
bosje rozen op haar orgelbank met het kaartje, “Prachtig, bedankt, Rosa”. Er hoefde geen
afzender op, ze wist het wel. Ook Herman was blij dat zijn plannetje gelukt was. Hij wist van
het verdriet van de oude man. En ook Herman genoot van haar orgelspel.

Dank U Heer, voor de nieuwe morgen, de dagen de nachten en de jaren. Dank U, voor al het
goede, Dank U dat ik U danken kan.

Amen

Gonnie Confurius de Keijzer
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Aantekeningen Jaap den Boer

De geboorte van het kind Jezus had nogal wat voeten in de aarde.
Maria, veertien jaar jong, in verwachting. Niet van Jozef

maar door de heilige geest, zo wordt gezegd.

Jozef kwaad: hoe is dit mogelijk.

Engel legt uit hoe vork in de steel zit.

Jozef gerustgesteld.

Daarna richting registratiecentrum,

dwars door het land, stoffige wegen.

Maria zwanger zwetend op de rug van een ezel.

Jozef als ezeldrijver.

Ezel soms bokkig.

Op zoek naar een slaapplaats voor de nacht.

Veel toeristen. Alles vol.

Plekje bij sympathieke cafébaas gevonden

in benedenkamer van een woning?

In een stal naar men zegt.

Jezus geboren. Hem in een kribbe gelegd

of in een voederbak.

Geen pampers bij de hand.

Schapenmelk voldoende aanwezig.

Ossenvlaaien in het stro.

Wijze mannen uit het oosten (kamelen buiten geparkeerd).
Goud, wierook en mirre,

heerlijke geuren.

Herdertjes lagen bij nachte in 't veld.
Zij hielden getrouwe de wachte.
Wat hoorden zij daar? Engelen zingen?
Wat hoorden zij daar engelen zingen?
Flarden van zinnen klinken na.

Ere zij God.

Vrede op aarde.
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Column

X-mas

Rob van Brakel

Nadat we ‘s middags naar de intocht van
Sinterklaas waren geweest, ging ik met Petra
de hond uitlaten, waarbij we tot onze
verbazing bij iemand thuis al een kerstboom
zagen staan. Behoorlijk vroeg, naar ons idee.
Hoewel je eigenlijk niet verrast meer kunt zijn
over mensen, die voor we goed en wel aan
Advent begonnen zijn, al op de
eindbestemming zijn aangekomen, nu
sommige tuincentra al in augustus uitpakken
met kerstballen, kerstmannen en nepsneeuw.
We kunnen dat wijten aan het feit, dat mensen
tegenwoordig niet meer weten wat Kerst
inhoudt, maar dat zou niet helemaal eerlijk
zijn, want ook de Kerk zelf is er schuldig aan. In
de vroege kerk was de geboorte van Jezus niet
iets om te vieren: de nadruk lag op Zijn Lijden
en Opstanding. Toen die behoefte er wel
kwam, ging men de geboorte voortaan op 25
december vieren, want dat was in de
Romeinse kalender het feest van de
Onoverwinnelijke Zon. Hier in
Noordwest-Europa kende men dat feest
nauwelijks, dus sloot men hier aan bij het
Joelfeest, dat in de donkere dagen na 21
december gevierd werd, en waarbij de
overwinning van het licht op de duisternis
centraal stond. Zo hoefden de pas bekeerde
Christenen hun winterfeest niet op te geven.
Het leek een prima oplossing, maar daardoor
kwamen er wel oneigenlijk elementen in het
feest, zoals het neerzetten van een kerstboom,
het geven van geschenken en het overdadige
eten met familie en vrienden. Naarmate de
wereld ontkerstende, werden die elementen
belangrijker. In de Verenigde Staten ging men

daarbij voorop: in plaats van het Kerstkind gaf
voortaan de kerstman (een afgeleide van
Sinterklaas) de cadeaus en het werd een
lichtjesfeest. Christmas werd eerst X-mas, en
vervolgens “The Season’, waarbij elke
verwijzing naar Jezus verdwenen was. Eten,
drinken en vrolijk zijn werd het motto, met als
schattige bijzaak een kindje in een kribbe.

Is dat erg? Ik denk het wel, want je raakt de
kern van de komst van Jezus op aarde kwijt als
je alleen nog maar let op persoonlijke
genoegens. Christendom houdt meer in dan
eten en vrolijk zijn met je vrienden en familie;
christendom is omzien naar de ander. Calvijn,
met zijn nadruk op verzoening en genade, was
niet voor niets een tegenstander van het
vieren van Kerst. Nu waren zijn volgelingen
tegenstanders van alles wat ook maar
enigszins in de buurt van vrolijkheid kwam,
dus moeten we zijn visie niet als absolute
waarheid zien, maar tegenwoordig
overdrijven we wel heel erg.

Ik wens u een vrolijk, niet overdreven
Kerstfeest!
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Veiligheid De Open Hof

Zoals u weet heeft iedere kerk de plicht om te voldoen
aan de eisen omtrent veiligheid. Voor De Open Hof
(DOH) zijn deze vastgelegd in het calamiteitenplan (zie
website). Dit plan geeft een goed overzicht van
maatregelen, procedures en voorzieningen die zijn
getroffen om bij een calamiteit adequaat te handelen.
Het calamiteitenplan DOH is 7 dagen in de week van
toepassing en betreft de kerkdiensten maar ook alle L

GOEDOMTE WETEN: AANDACHT VOOR VEILIGHEID ACTIVITEITEN DE OPEN HOF.
r". A
1
| : d U I
ad .
andere activiteiten in DOH. De kennis over veiligheid
tijdens de kerkdienst oefenen we o0.a. met een
zogenaamde ontruimingsoefening. In deze tekst komt aan de orde hoe gehandeld dient te

worden tijdens een activiteit waarbij geen koster of BHV-er aanwezig is. Voorbeelden zijn een
vergadering, een koorrepetitie, een gespreksgroep, een Huiskameractiviteit.

Het uitgangspunt is dat de voorzitter of leider van de activiteit de zogenaamde
‘activiteitenverantwoordelijke’ is. Een verantwoordelijke functie omdat deze persoon de
aangewezen persoon is om het heft in handen te nemen door op te treden als centrale
codrdinator. Deze persoon beoordeelt de situatie en handelt door bijvoorbeeld een ruimte te
ontruimen of contact op te nemen met 112. Aansluitend neemt hij/zij contact op met iemand
van de lijst 'Telefoonnummers bij onraad of calamiteit'

De activiteitenverantwoordelijke is op de hoogte van het plan (website) en weet dat hij/zij:
- de regisseur is bij een calamiteit of incident. Hij/zij beoordeelt de situatie en belt zo
nodig 112 en neemt contact op met een van de personen die vermeld staan op de lijst
‘Telefoonnummers bij onraad of calamiteit. Deze lijst hangt aan de wand in de
huiskamer naast de keukendeur. Te beginnen bij 1, bij geen gehoor nr. 2 enzovoort.

« de evacuator is en opdracht geeft tot ontruiming en zorg draagt voor communicatie.
- op de hoogte is van de plek en het gebruik van de brandblussers en blusdekens.

- op de hoogte is van de plek waar het AED-apparaat hangt en de verbandtrommel te
vinden is.

» weet waar het logboek en het calamiteitenplan te vinden zijn.

+ weet hoe te handelen bij binnenkomst van ongewenste gasten, verslaafden e.d.

Als de activiteitenverantwoordelijke ook sleutelhouder is, dan is
hij/ zij ook verantwoordelijk voor:

- het doven van brandende waxinelichtjes of kaarsen voorafgaand aan
het afsluiten;

« het uitschakelen van verlichting (ook verlichting van
kerstboomversieringen);

« het afsluiten van apparatuur, voor zover gebruikt bij een activiteit.
(audio, laptops e.d.);

- het correct afsluiten van afsluitbare ramen en deuren; en

- het uit- en inschakelen van het inbraakalarm.

Zijn er vragen of is er behoefte aan een korte uitleg, neem dan contact
op met de koster Arie Maaswinkel of met Peter v.d. Wel, lid CvK
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Editie 100

Zoekplaatje
Een speciale editie van het KerkMagazin is voor mij De q)en Hof

toch wel nummer 10. Het was een verrassing voor ons : ek v i IROTESTANTSE GIMEBNE TE OUE-EURLAND
dat we op de voorpagina stonden. We hadden twee
keer meegedaan met de kinderkerstfeestviering als
Jozef, Maria en baby Jezus. De eerste keer met Ruben
in 20120 en 2 jaar later met Levi. Maar de uitgave van
KerkMagazin nummer 10 is eind 2014, de foto die
gebruikt is komt uit een foto-archief van redactie of De
Open Hof. Ik was nog geen lid van de redactie, dat
kwam 4 nummers later pas.

Dus nu zitten Joanne en ik ons af te vragen, van welk
jaar is deze foto en wie van onze jongens zien we hier
als baby? Nou dat is zoeken in de digitale archieven.
Het maakt het extra moeilijk omdat deze foto niet door
onszelf gemaakt is. Heb ik deze ergens opgeslagen en

zo ja hoeveel computers geleden was dat dan? Wel nal o0 rond de feesidagen
r =1y deceml .00 uur
gezocht, maar niet gevonden. i bty i

Dan maar aan Truus vragen of zij nog een idee heefft,
want Truus zat toen ook al in de redactie. Helaas, alle zoekacties ten spijt, het antwoord bleef
uit. Gelukkig kreeg Joanne een helder idee. lets wat de brildragers onder ons misschien ook
wel zouden aanbevelen. Aan de hand van de bril van Joanne op de foto kunnen we onze eigen
foto's bekijken en uitzoeken welk jaar het was. En zodoende zijn we er dus achter gekomen dat
dit de viering in 2012 moet zijn geweest , met Levi.

Inmiddels zijn we nu dus 90 nummers en 11 jaar verder. Met soms
wat stress rondom de deadline zijn de edities door de jaren heen
gemaakt. Het is leuk om de ontwikkelingen te zien die het blad in
de jaren heeft ondergaan, mede ook door een opfriscursus die we
als redactie gehad hebben van de uitgever. Ik hoop uiteraard dat
’ jullie als ontvanger ook met plezier het KerkMagazin lezen. Dus we

, gaan op weg naar nummer 200! Dat zal dan overigens nog wel
zo'n 10 tot 11 jaar duren voordat die verschijnt...

Hartelijke groet, Arjan van Gameren
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Editie 100

De redactie van het KerkMagazin heeft van Marc Bijl en Jolanda Griesdoorn namens de
Kerkenraad een dankwoord in ontvangst mogen nemen voor het uitbrengen van de 100ste
editie. Tevens werd er voor ieder een leuke attentie overhandigd, waarvoor uiteraard onze
hartelijke dank!

Wij wensen u fijne dagen!

Redactie KerkMagazin

Van links naar rechts, staand:Marc Bijl, Joke Waltmans, Rob van Brakel, Arjan van Gameren
en Truus Middelhoek. Op de voorgrond, Martin van der Pol en Jolanda Griesdoorn
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Collectes

Collecte overzicht

Eerste Rondgang
21 december
Pa en Zoon Helpen
zie uitgelicht

24 december
Solidaridad
zie vitgelicht

25 december
Kinderen in de knel, Armoede in NL
Zie uitgelicht

28 december
Fonds armoedebestrijding
zie weekbrief

4 januari
Goud van Noord
zie vitgelicht

11 januari
Noodhulp, Oekraine
zie weekbrief

18 januari
Studentenpastoraat Rotterdam
zie weekbrief

25 januari
Pofta Buna
zie uitgelicht

Tweede Rondgang
De opbrengst wordt gebruikt voor
ons eigen kerkenwerk.

Solidaridad

Pa en Zoon Helpen

21december: Project Paen Zoon Helpen
Stichting Pa en Zoon Helpen staan bekend om hun
discrete hulp aan kansarme mensen in Sri Lanka.
Afgelopen jaar zijn er weer een aantal bezoeken
geweest door Pa en Zoon waarbij voedsel en
medicatievoorziening een belangrijke rol speelden.
Door de torenhoge inflatie is het Gamini
bejaardentehuis volledig afhankelijk van de
ondersteuning vanuit Pa en Zoon Helpen. Dit
bejaardentehuis vangt bejaarde mensen op die vaak
achtergelaten zijn omdat de thuissituatie niet meer in
staat zijn om voor deze bejaarden te zorgen. De school
waar veelal weesmeisjes naar school gaan wordt op
kosten van Pa en Zoon wekelijks 2x bezocht door een
vertrouwensarts zodat deze kwetsbare meiden hun
verhaal kwijt kunnen bij deze vrouwelijke dokter en
kunnen zij gratis maandverband krijgen of een
aanvraag doen voor een studiefinanciering. Metta
daycare, een dagopvang voor jonge Sri Lankanen met
een handicap, wordt al jarenlang ondersteund en is
ook dit jaar weer een aantal keer bezocht. Al dit werk is
mede mogelijk door de inzet van hun lokale vriend
Ruzain die wekelijks alle projecten naloopt en
controleert met zijn familieleden. Mede dankzij De
Open Hof is al het hierboven werk afgelopen jaar weer
mogelijk gemaakt en staan er voor komend jaar weer
een aantal reizen in het vooruitzicht. Meer info:
www.facebook.com/paenzoonhelpen

24 december: Solidaridad

Solidaridad pleit voor een heel andere aanpak van
ontwikkelingssamenwerking. Zij willen méér aandacht
voor eerlijke en duurzame handel. Mensen in
ontwikkelingslanden willen niet afhankelijk zijn of
blijven van onze schenkingen. Ze willen hun eigen
inkomen verdienen. Het zijn de jonge boeren daar die
onze aandacht vragen. Zij zijn degenen die voor de
toekomst moeten en willen zorgen. Want ook daar is er
vergrijzing, vooral onder de boeren, en dreigt er
schaarste in de voedselproductie te ontstaan.
Solidaridad wil die boeren helpen bij het
verduurzamen van hun landbouwmethoden om zo de
kwaliteit en het volume van hun oogst te verbeteren.
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Collectes

25 december: Kinderen in de knel, Armoede in Nederland
Steeds meer gezinnen kunnen de eindjes nauwelijks meer aan elkaar
knopen. Kinderen gaan zonder ontbijt naar school, de Voedselbank
kraakt onder de groeiende vraag en Schuldhulpmaatje krijgt dagelijks
nieuwe aanvragen. Armoede in Nederland is een keiharde realiteit:
volgens de laatste cijfers van het CBS leven 540.000 mensen onder de
IR armoedegrens en 1,2 miljoen net daarboven, maar zijn erg kwetsbaar.
Kerk in Actle ondersteunt initiatieven die echt helpen: van directe hulp tot structurele
oplossingen. Via het programma Binnenlands Diaconaat steunt Kerk in Actie mensen in
armoede en organisaties die strijden tegen armoede. Meer informatie:
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/samen-tegen-armoede/

4 januari: Goud van Noord

Het Oude Noorden is een oude stadswijk in Rotterdam. In deze levendige
wijk wonen heel veel verschillende mensen met uiteenlopende
achtergronden en nationaliteiten. Het is een kinderrijke wijk. Een groot
deel van de bewoners moet van het minimuminkomen rond zien te komen. Goud van Noord is
een diaconale stichting en iedere dag op zoek naar Rotterdams ‘goud’ We doen dit in de
overtuiging dat in ieder mens een schat verborgen ligt. Talenten ontdekken, ontwikkelen en
inzetten is wat ons drijft. Wij gaan voor een Rotterdam waarin mensen die ‘kansarm’ genoemd
worden de mogelijkheid krijgen hun talenten in te zetten voor de samenleving en zich te
ontplooien. Zo is er de huiskamer van Goud van Noord aan de Zwaanshals, waar mensen
welkom zijn voor een kop koffie of thee, er worden cursussen aangeboden en diensten
gehouden. En zo organiseren ze voor kinderen en volwassenen uit het Oude Noorden en
Crooswijk diverse activiteiten. Zie ook: www.goudvannoord.nl

GOU

VAN NOORD

25 januari: Pofta Buna

Pofta Buna is een plek in de plaats Campina in Roemenié
waar mensen in nood 3x per week een warme maaltijd
kunnen krijgen, een luisterend oor vinden en waar ze God
beter leren kennen. Ook worden maaltijden aan huis
geboden voor diegenen die niet meer in staat zijn naar
Pofta Buna te komen. Op dit moment zijn er 75 mensen die
hier gebruik van maken. In de toekomst wil men
doorgroeien naar maaltijden voor 150 mensen. Daarnaast
wil men materialen aanschaffen om alfabetiseringslessen te kunnen geven aan kansarme
kinderen en sociale activiteiten aan te bieden om zo vereenzaming en uitsluiting tegen te
gaan. Pofta Buna is een project van Stichting Asociatia Crestina Nehemia. Meer informatie:
poftabunacampina.wixsite.com/mysite

Opbrengsten collecte

12 oktober 2025 Support Rwanda €521,26
19 oktober 2025 Werelddiaconaat Bangladesh € 540,96
26 oktober2025 Hongaarse gemeente in Oradea €1005,31
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Editie 100

De Baan als basis van vriendschap

100 uitgaven van het KerkmagaZin, dat zijn 100
verschillende covers. Toch kwam er meteen éénin
mijn gedachten bij de redactievergadering voor de
jubileumuitgave. Het blijkt nummer 2 te zijn, dus
best lang geleden. Voorop een aantal kinderen dat
druk doende is om van gekleurde rietjes een
bouwwerk te maken.

Lange tijd heb ik gedacht dat onze dochter er ook bij
stond, maar dat is toch niet het geval. Het gros van
de gezichten komt toch bekend voor, we zagen ze
groot worden op de basisschool, bij de club van de
kerk en in het dagelijks leven. Vandaag de dag zijn
het volwassenen rond de 25 jaar, met ieder hun
eigen leven en loopbaan.

Toch staat deze foto voor mij symbool voor de
belangrijke plek die de kerk kan zijn voor de jeugd.
Waar zij een eigen ruimte hebben, waar ze zich thuis
voelen en onder elkaar kunnen zijn. Waar
vriendschappen voor het leven worden gesloten,
waar liefdes ontstaan en soms ook weer uitgaan. Waar verantwoordeh thEld wordt genomen
en soms ook niet, maar waar pubers met elkaar kunnen opgroeien. Allemaal zonder ouderlijk
toezicht, maar wel met afspraken: sleutel halen, sleutel terugbrengen en de boel netjes
achterlaten. Of, tenminste na een paar uur slaap alsnog komen opruimen.

Onlangs kwam ik op sociale media een foto tegen van de groep die 10 tot 15 jaar geleden De
Baan als eigen honk had ‘ingenomen’ Onze oudste was één van hen. De Baan was een vaste
waarde in zijn leven. Dat gaat door tot de dag van vandaag, de vrienden die hij toen heeft
gemaakt, maken nog steeds deel uit van zijn dagelijks leven. Ze zien elkaar als familie. Die basis
is bij De Baan gelegd.

Hoewel de ‘echte Baan' al lang niet meer bestaat, heeft de naam nog steeds waarde. Mooi dat
De Baanbrekers die naam ook hoog houden. Ik wens hen toe dat zij in De Open Hof de basis
kunnen leggen voor een vriendschap die decennialang doorgaat. Steviger dan een bouwwerk
van gekleurde rietjes, maar met hetzelfde plezier.

Joke Waltmans

34



aar als wij hopen op wat we no
niet zien, blg'ven we in afwachting
daarvan voll

arden.

Bron: Nieuwe Bijbelvertaling 21
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Leesrooster

december
zo 21
Jesaja §,1-10
Jesaja 8,11-23a
Kerstnacht Jesaja 8,23b-9,6
Jeremia 23,1-8
Mattels 2,1-12
Mattels 2,13-23
Psalm 124,1-8
ma 29 Numeri 22,2-20
di 30 Numeri 22,21-40
wo 31 Psalm 59,1-18
Tijdens de uitgave van dit nummer is het
rooster voor 2026 nog niet bekent




Verhaal ==
Maria is aan het werk. Ineens
hoort ze iets. “Ben jij dat, Jozef?”
vraagt ze. Jozef is haar vriend.
Ze gaan trouwen. Maar als Maria
opkijkt, ziet ze iemand anders.
lemand die ze niet kent. “Gegroet
Maria. Je bent gezegend, want
God is bij je". Maria schrikt. “Wie
ben je?"vraagt ze. “Wees niet
bang. Ik ben Gabriél. Ik heb een
bericht van God. Je krijgt een
zoon. Noem hem Jezus. Hij zal
heel belangrijk worden voor de
wereld” zegt de engel. "Maar hoe
kan dat?” vraagt ze. “God zal je
helpen’, zegt de engel. “Daarom
zal jouw kind de zoon van God
genoemd worden. Hij brengt de
wereld hoop”. Maria snapt het
nog niet. Maar toch zegt ze: “lk
zal doen wat u zegt”.

~ Owmoverna *
X te denken

In de Bijbel betekenen
namen iets.
De naam Maria betekent

‘bitterheid’ Jezus ‘God redt’
en Gabriél betekent ‘vriend

van God:
Wat betekent jouw naam?
Vraag het eens aan je
ouders of zoek het zelf op.

Adven’r/ Kerst
¥ % Advent

PUZZEL

Kerst is het feest van hoop en licht.
Wist je dat Jezus ook het’licht van de
wereld’ genoemd wordt? Hij brengt
de wereld hoop.

Los de woordzoeker op en ontdek een
mooie spreuk over hoop.
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a2 het steeds lichter.

Benieuwd naar het hele
kerstverhaal?

Hier vind je het, gemaakt door de Zandtovenaar!

R

Tip voor thuis
Deze maand vieren we kerst,
de geboorte van Jezus.

De 4 zondagen voor kerst worden
‘advent’genoemd. Elke zondag
steken we een kaars aan. Maak
thuis zo'n adventskandelaar. Buiten
wordt het steeds vroeger donker,
maar in huis (en in je hart) wordt

Adventskrans
Blijdschap
Boodschap
Engel

Familie
Gezegend

Tekst en illustraties: Irma Pijpers

Gezelligheid
Groeten
ETE]
Muziek
Nieuws
Onmoeting
Samen
Verwachting
Voorbeeld
Vrienden
Zingen
Zwangerschap




