
 
 

 

Weekbrief nr. 21 Zondag 17 MEI 2026 
 

ZONDAG MORGENDIENST 
Zevende zondag van Pasen Liturgische kleur: wit 

 

BIJ DE VIERING TOCH EEN BEETJE SAMEN  DE MENTIMETER Ga naar www.menti.com  en vul de code in.  

Daarna kunnen u/jullie zich aanmelden. 

 

BIJ DE DIENST Zondag 17 mei is de 7e zondag van Pasen.  De lezingen voor deze zondag tussen Hemelvaart en 

Pinksteren: Psalm 42, Johannes 17:1-13 en Handelingen 1:1-11. 

Op Hemelvaartdag is in de Open Hof het slot van Lucas gelezen. Voor de kinderdienst staat zondag Handelingen 1 

centraal, Jezus' hemelvaart. In de overdenking staan we vooral stil bij het gebed van Jezus voor zijn leerlingen 

(Johannes 17), een gebed in het kader van zijn laatste uren met zijn discipelen vóór Pasen. Daarbij betrekken en 

zingen we ook L663, 'Al heeft Hij ons verlaten ....', een lied passend bij deze zondag tussen Hemelvaart en 

Pinksteren, ook wel 'wezenzondag' genoemd. 

. 

BIJBEL BASICS  

Jezus gaat naar de hemel 

Het verhaal van Hemelvaart is onder andere te vinden in Handelingen 1:1-11. In dit verhaal gaat 

Jezus naar de hemel, veertig dagen nadat hij opgestaan is uit de dood. 

 

 

 

 

 

KOFFIEDRINKEN U/jij bent van harte uitgenodigd om elkaar te ontmoeten in de Huiskamer  

en de Omloop. Daar is koffie/thee/limonade.  

 

Na afloop van de dienst wordt u door Ina en Bas Schelling van harte uitgenodigd in de 

omloop voor iets lekkers bij de koffie t.g.v. hun 50-jarig huwelijksjubileum op 14 mei j.l. 

 

DIAKONAAT 
DE EERSTE COLLECTE IS VOOR  Stichting Support Rwanda 

Het motto van de stichting Support Rwanda is “We doen iets, omdat niets doen geen optie is”. Vanuit 

dat motto richt de stichting zich op de armste groepen in Rwanda. De Stichting doet dit in 

samenwerking met de plaatselijke bevolking, de diaconie en andere deskundigen, waarbij het behoud en 

het stimuleren van eigen verantwoordelijkheden en onderlinge kennisdeling belangrijke uitgangspunten 

zijn. Het doorbreken van de negatieve spiraal van armoede en de laaggeletterdheid en het vergroten van de 

voedselzekerheid is een grote uitdaging. De stichting richt zich niet alleen op voedselzekerheid en opleiding van de 

kinderen, maar ook op woningherstel en het vergoeden van de zorgverzekering (€ 3,-- pp per jaar). De stichting wil 

graag haar activiteiten continueren en zo mogelijk verder uitbreiden om meer gezinnen actief te ondersteunen en 

kinderen scholing te bieden. Heeft u vragen, wilt u de stichting structureel ondersteunen of wilt u de nieuwsbrief 

ontvangen, neem dan contact op met Peter van der Wel (06-51936138) Meer informatie is te vinden op 

www.supportrwanda.nl  
 

 

 De 2e collecte is voor het kerkenwerk. Bij de uitgang van de kerkzaal staan 2 collectemandjes. 

 

BANKNUMMERS VAN DE COLLECTEDOELEN  

1e Diaconale collecte – NL89 RABO 0373 711905, t.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente Oud-Beijerland. 

2e Kerkenwerk collecte – NL26 RABO 0373 7099 35, t.n.v.: CvK Protestantse Gemeente Oud-Beijerland. 

 

U kunt ook via de Givt-app bijdragen aan de collecten. 

 

 

Redactie: Kopij aanleveren tot vrijdagmorgen 9.00 uur. 

Lettertype: Century Gothic 10 

E-mailadres: weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl  

Ook voor aanvraag Weekbrief per mail. 

Mw. Atie Middelhoek  Tel. nr. 0653393441  Adres: Spuizicht 50, 3261 KK. 

Mw. Pietta van Reeven  Tel. nr. 0643292609  Oleanderstraat 3, 3261 BN. 
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In de maand mei graag ham of knakworst, chocoladepasta en/of tandpasta  

in het krat. U kunt uw producten altijd op zondag in het krat in de Omloop zetten. 

Ook kunt u op werkdagen tussen 10 en 12 uur onze Open Hof inlopen  

en uw product(en) in het krat zetten. Naast genoemde producten kunt u ook houdbare producten inleveren.  

Namens de Voedselbank, bij voorbaat hartelijk dank. 

 

AFWEZIG Van 13 t/m 18 mei zal ik, Arie Maaswinkel afwezig zijn.  

Anton van Driel zal, waar nodig, taken waarnemen. 

 

 

 

PASTORAAT 
 

EXAMEN Wij wensen alle examenkandidaten wijsheid, sterkte, en succes!  

We zullen aan jullie denken.  

 

 

 

BERICHTEN NAMENS DE PREDIKANT  Bij zondag 17 mei: 

Vandaag is de Internationale dag tegen homo-, bi-, intersekse- en transfobie. Afgekort is dit: IDAHOBIT. 

In het licht van de gebeurtenissen van de afgelopen periode heb ik, Jaelynn, de kerkenraad gevraagd om de 

regenboogvlag te hijsen als een teken dat haat en geweld geen plek heeft in de wereld en het geloof. De wereld 

is zoveel beter als we elkaar niet aanvliegen. 

 

 Daarover gaan ook de twee volgende gedichten: 

Haat en liefde 

Haat, het verdeelt, het doet pijn 

Liefde, verbindt, geeft geluk 

Haat, het donker overheerst 

Liefde, het licht dat altijd wint 

Haat, het verliest altijd van de liefde 

Liefde, altijd aangevallen door de haat 

Haat en liefde, twee tegenpolen 

Liefde en haat, lijnrecht tegenover elkaar 

 

Verdriet en hoop 

De wereld weent, als zij je hoort 

De wereld schreeuwt, als zij je ziet 

De wereld zwijgt, als jij verdwijnt 

Maar blijf je hier, dan is ze blij 

Sta jij op, sterkt ze jou 

Ga jij door, volgt zij jou 

 

Met vriendelijke groet, 

Jaelynn 

 

GEESTELIJKE VORMING Wie graag wat dieper in wil gaan op het pastorale gesprek, is van harte welkom bij de 

introductie van de gesprekskaarten die vorig jaar zijn verschenen rondom het thema ‘Geestelijke Vorming’. De 

methode en de kaarten zijn ontwikkeld door de Protestantse Theologische Universiteit i.s.m. de Christelijke 

Hogeschool Ede. Om met deze kaarten in het pastoraat te kunnen werken, wordt er een toelichting gegeven en 

onderzoeken we de bruikbaarheid voor onze eigen context. De bijeenkomst is bedoeld voor wie graag zo’n 

gesprekkenreeks zou willen aangaan én voor degenen die graag in zo’n gesprekkenreeks het voortouw willen 

nemen. De methode stelt open vragen bij onze vormen van geloven in het leven van alledag. De 

informatiebijeenkomst wordt gehouden op woensdag 27 mei van 15.00-16.30 uur in een van de zalen van De Open 

Hof. Aanmelding vooraf bij: predikant@deopenhofoudbeijerland.nl 

 

SPREEKUUR IN DE OPEN HOF Wil je even: stilstaan bij wat je beweegt, je hart luchten, tot verheldering komen… 

of wil je iets anders onder onze aandacht brengen? 

Neem de vrijheid om daar voor jezelf een moment voor te zoeken en bij ons te ‘boeken’. Het team van 

professionals is hier specifiek voor beschikbaar tijdens spreekuren in De Open Hof. We werken met aanmeldingen. 

Je kunt een afspraak maken via: https://www.deopenhofoudbeijerland.nl/spreekuur/ 

Na je digitale aanmelding ontvang je een bevestigingsmail met de afgesproken datum en het tijdstip  

in De Open Hof. Het gesprek duurt doorgaans 30 minuten. Mogelijkheden tot vervolg worden in onderling overleg 

afgesproken. Weet je welkom! Ds. Carla Schoonenberg, kerkelijk werker Hanneke Blom, pastor Jolanda Griesdoorn 

 

VOORGANGERS Zondag 10 mei was het zondag Rogate, zondag bidt. Onze eigen predikant, ds. Carla 

Schonenberg – Lems was voorganger. Een paar momenten die mij het meest te denken gaven wil ik -als terugblik -  

met u delen. Na de opening van de dienst is dat het kyriegebed met de woorden van Huub Oosterhuis waarbij ik 

alleen de eerste strofe citeer {maar googel gerust heel eenvoudig voor het geheel: 

Lied tegen de derde wereldoorlog: 

Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd,  

maar blind en onmeedogend ontkennen wat gebeurt:  

https://www.deopenhofoudbeijerland.nl/spreekuur/


dat oorlog is geboden en vrede niet mag zijn,  

dat mensen mensen doden, dat wij die mensen zijn. 

Het gesprek met de kinderen ging over de Toren van Babel en hoe je anders naar de aarde zou kunnen kijken. 

Zoals Wubbo Ockels  vanuit de ruimte naar de aarde kon kijken en door de afstand nog meer van de wereld kon 

houden en zich bewust was van de opdracht goed voor de aarde te zorgen. Prachtig slot: What a beautiful world 

(Louis Armstrong)  

Uit de overdenking: Door Wubbo Ockels leren we ook anders naar onze wereld te kijken Van veraf kijken bracht 

hem (en ook ons?) dichterbij de aarde.  En dat levert als missie op om zuinig te zijn met de aarde, ‘Moeder Aarde’ 

dacht ik ineens!  Door hem leren we ook om anders te kijken. Zo komen we ook bij de vraag:: Waar zijn wij nu 

eigenlijk het meest aan gehecht. Voor vandaag ook de moederdag. We zijn allemaal ouder of kind geweest. 

Gehechtheid. Ook aan anderen als een vader of moeder .Met woorden van Kris Gelaude: 

Woorden voor wie als een moeder is voor anderen: 

De kamers van haar hart zijn als de lente 

Wenkend, zonnig, overvloedig. 

Een-en-al omarming 

Toen had ik eigenlijk genoeg meegenomen. Gelukkig legde ds. Carla ook nog de verbinding met de dienst van 

vorige week. Hoe mooi en moeilijk is het op weg te zijn naar Hemelvaart en Pinksteren. Hij, Jezus, was er wel en toch 

ook weer niet. Een vraag en een wonder. Op weg naar het Feest van de Geest. Naar dat toppunt waarin de 

omslag plaatsvindt naar de Hoop. En de verbinding! Want dat is wat Jezus doet: Hij probeert zijn leerlingen – en ons 

-  bij God te brengen. 

De zegen werd voorafgegaan door woorden van Rumi, een middeleeuwse oosterse wijsgeer:  

Wordt als stromend water in vrijgevendheid en hulpvaardigheid,  

wordt als de zon in compassie en mededogen,  

wordt als de nacht in het bedekken van andermans tekortkomingen,  

wordt als de aarde in bescheidenheid en nederigheid,  

wordt als de zee in verdraagzaamheid… 

En zo gingen we – nog nadenkend – gezegend naar de koffie,  Jaap van de Griend 

 

OMZIEN NAAR ELKAAR  
DANK U WEL Wat een verrassing dat ik de bloemen kreeg en nog wel op Moederdag 

Dat heeft me heel goed gedaan Hartelijk bedankt mensen van de Open Hof, Marie van de Burgh 

 

DANK U WEL Graag wil ik alle mensen bedanken die mij gedurende mijn verblijf in het ziekenhuis hebben gesteund 

met goede wensen, in welke vorm dan ook. Ik ben nu gelukkig weer thuis en zal ruim de tijd moeten nemen om te 

herstellen. Stapje voor stapje gaat dat vast lukken. Joke Waltmans 

 

 

 

VORMING & TOERUSTING  
 

 

  EXPOSITIE ANNETTE VAN DRIEL-KLUIT 

 

  Kunst van eigen bodem 

U kunt genieten van een veelzijdige en gevarieerde verzameling werken, 

waarin passie, natuur, reizen en creativiteit samenkomen. 

Annette werd geboren in Strijen en woont al sinds haar tweede levensjaar in ’s-Gravendeel.  

Haar werken vonden inmiddels hun weg naar bedrijven en particulieren, zowel in Nederland als ver daarbuiten. 

Annette’s artistieke reis begon al op jonge leeftijd. Toen al ontstond haar liefde voor schilderen, tekenen en 

fotografie waarna zij zich verder ontwikkelde via lessen aan de vrije Academie voor Beeldende Kunst in Rotterdam, 

Kunstacademie Friesland in Leeuwarden en bij diverse bekende kunstenaars. Inmiddels heeft zij een geheel eigen 

stijl opgebouwd, variërend van abstract tot figuratief.  En vaak gecombineerd in verrassende series.  

Ieder kan zijn of haar fantasie laten werken en het object een plaats geven in zijn of haar eigen belevingswereld.  

De expositie laat niet alleen recent werk zien, maar ook collages geïnspireerd door reizen over de hele wereld. 

Daarnaast zijn herkenbare plekken uit de omgeving en de natuur terug te vinden in haar kunst.  

Voor deze werken gebruikte Annette eigen foto’s en natuurlijke materialen die zij onderweg verzamelde.  

‘Overal waar je komt is het licht anders, en dus ook de kleuren,’ aldus de kunstenaar. 

 

SENIORENMIDDAG Dinsdag 19 mei hopen we weer een bijeenkomst te hebben.  

De laatste van dit seizoen - en de laatste die deze groep mensen organiseert. 

Deze groep is ontstaan toen het KOG (Kontakt Oudere Gemeenteleden) door overlijden en ziekte nog 1 

vertegenwoordigster had en de Seniorenraad concludeerde dat er voorlopig voldoende informatie aan de orde 

was geweest. 



Om de KOG-middagen voortgang te geven, hebben we de handen ineengeslagen. Daar hebben we geen spijt 

van: het was ons een genoegen.Maar ...... wij stoppen ermee. 

Inmiddels hebben wij de seniorenleeftijd ruimschoots bereikt en het kerkenwerk van harte beleefd,  

dus bieden wij plaats voor nieuwe inbreng. We maken ruimte voor nieuwe mensen met nieuwe ideeën. 

Dank voor de fijne contacten. Wij wensen u alle goeds. Kees Wisse   

 

GOD IN DE KLIMAATCRISIS Donderdag 28 mei is er ’s avonds in de Huiskamer van De Open 

Hof een interactieve workshop over zinvol handelen in tijden van klimaatverandering. 

De laatste jaren wordt steeds duidelijker welke impact de mens heeft op de natuur.  

Ons afval stroomt door de rivieren en oceanen, de biodiversiteit holt achteruit en de 

klimaatcrisis wordt steeds meer zichtbaar. We kunnen er niet meer onderuit om anders  

te gaan leven. Niet alleen voor de dieren en planten of de generaties na ons, maar ook voor 

de meest kwetsbaren op de wereld die nu al het hardst geraakt worden. Wat kan je doen? 

Welke keuzes maken het verschil en heeft het nog zin? Hoe voorkom je dat je uitgeblust 

raakt? En hoe houd je de hoop vast? En als je gelovig bent: hoe kun je je laten inspireren? 

Op welke wijze geven we invulling aan het rentmeesterschap?  

 

Alfred Slomp neemt ons op boeiende wijze mee bij de vraag hoe je hoop houdt in een snel veranderende wereld. 

U bent van harte uitgenodigd! Deelname is gratis en iedereen is welkom! Zie ook www.Godindeklimaatcrisis.nl  

 

De spreker en wij willen graag weten hoeveel personen er 28 mei komen. Graag opgeven via de intekenlijst  

in de Huiskamer of doorgeven aan Hanneke Blom of een van de andere leden van de Taakgroep  

(Arjan, Leo, Anton, Peter, Petra). 

 

RONDLEIDING CHIPS BOERDERIJ Nieuwsgierig hoe chips wordt gemaakt? Ga dan 17 juni mee naar de chips 

boerderij de Hoekse Hoeve (www.hoekschechips.nl ) in ’s Gravendeel. Op de Hoekse Hoeve wordt heerlijke chips 

gebakken van eigen geteelde aardappelen. Tijdens een rondleiding van circa anderhalf uur krijgen we te zien hoe 

de aardappelen groeien, worden bewaard, gesorteerd en gewassen om uiteindelijk te veranderen in heerlijke 

chips. Bij de rondleiding zal ook extra aandacht besteed worden aan het aspect duurzaamheid. En na afloop 

krijgen we natuurlijke allemaal…..Vooraf aanmelden is nodig en kan via de intekenlijst in de Huiskamer of bij 

Hanneke Blom (hannekeblom@deopenhofoudbeijerland.nl) of bij Peter van der Wel (mail@peterc.nl).  

Voor volwassenen en kinderen van 8 jaar of ouder vragen we een eigen bijdrage (contant of via QR-code) van € 

5,00 per persoon (normaal tarief is € 12,50). 24. Aanmelden voor 8 juni 2025!  

Woensdag 17 juni: verzamelen om 13.00 uur op de parkeerplaats bij De Open Hof; rondleiding start om 13.30 uur. 

Vervoer regelen we met elkaar. Om circa 15.30 uur zijn we weer terug. 

 

JEUGD OUDER & KIND WORKSHOP DE GROTE OVERSTEEK Zit je kind in groep 8? Opgelet! Speciaal voor jullie 

organiseren we een workshop voor kind en ouders. Afscheid nemen van de basisschool en starten in de brugklas: 

het is een enorme verandering. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor ouders/opvoeders. Tijdens deze ouder- en 

kindworkshop neem je alvast een kijkje in de wereld die komt. Je praat samen over waar je zin in hebt, kinderen 

interviewen hun ouders over hoe zij de brugklas vonden en met z'n tweeën bedenk je hoe je elkaar de komende 

tijd kunt helpen. De workshop is op woensdag 3 juni 2026 van 19.00-21.00 uur in De Huiskamer. Aanmelden is gratis. 

En loopt via tickets bij eventbrite.nl (zoek op: Oud-Beijerland, De Grote Oversteek) of gebruik de QRcode op de 

flyer achterop de weekbrief. Meer informatie bij Jolanda Griesdoorn-van der Pol. De avond wordt georganiseerd 

door de Protestantse Gemeente De Open Hof i.s.m. café GEZI(e)N van Welzijn Hoeksche Waard. 

 

RONDE TAFEL GESPREK & LUNCH VOOR GEZINNEN 

Zondag 7 juni na de kerkdienst nodigen Carla en ik graag gezinnen met kinderen uit. We willen praten over hoe het 

geloof een rol heeft in het leven van gezinnen met kinderen. Welke uitdagingen ervaren ouders hierbij? Hoe kan de 

kerk hierbij ondersteuning bieden? Er is oppas voor de kinderen zodat de ouders een uurtje met elkaar in gesprek 

kunnen. Om 12.45 uur lunchen we met elkaar. Iedereen neemt iets te eten mee dat we met elkaar delen. 

Aanmelden bij Jolanda. Dit gesprek is een eerste aanzet om in contact te komen met gezinnen en te horen op 

welke manier geloven een rol speelt in hun leven. 

 

MISSIONAIR 
BRAINSTORMSESSIE VOOR KERSTWANDELING 24 DECEMBER Op 24 december willen wij in plaats van het 

kinderkerstfeest een kerstwandeling organiseren waar niet alleen onze jongste gemeente leden  

aan mee kunnen doen, maar die voor iedereen geschikt is. 

Voor nu zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden om hierover mee te denken. 

Op maandag 8 juni 19.30 uur zouden we graag een eerste brainstormsessie houden in De Open hof. Denkt u mee? 

Leiding kinderdienst 

 

VOLGENDE ZONDAG 

 

http://www.godindeklimaatcrisis.nl/


DIENST ZONDAG 24 MEI PINKSTEREN 10.00 uur De Open Hof ds. Carla Schoonenberg-Lems 

 

Geen ander teken ons gegeven’ 

Dan deze mens om mee te leven 

Een God die onze broeder is (LB. 489) 

 

 

Wij wensen elkaar een fijne zondag 

en een goede week 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



De Huiskamer 

De Huiskamer is doordeweeks open voor inloop. De openingstijden zijn maandag t/m 

vrijdagmorgen van 10.00–12.00 uur. Weet u van harte welkom!  

OVERZICHT ACTIVITEITEN HUISKAMER WEEK 21 

Maandag 18 mei  

10.00 uur Wandelen 

Na een uurtje wandelen is er een kopje koffie of thee. 

13.00 uur Haken voor st. Kroeldekens (bijdrage € 1,00 voor koffie/ thee) 

Haak je mee? De wol krijg je van st. Kroeldekens. Neem je haaknaald (4) mee. 

Dinsdag 19 mei 

10.00 uur Inloop met koffie en thee 

14.00 uur Seniorenmiddag  

We sluiten het seizoen af met een gezellige middag met onder meer Bingo met 

leuke prijzen en lekkere hapjes. De inloop is vanaf 14.15 uur en de middag duurt 

tot circa 16.30 uur. Voor vervoer  kunt u bellen tot maandag naar 0186- 616451.    

Woensdag 20 mei 

10.00 uur Inloop met koffie en thee 

11.00 uur Inloop samen met Pameijer 

Graag vóór 11.00 uur aanmelden voor de lunch en vóór 14.00 uur voor diner via 

0186-612936 of Pameijer 088-2716506 (na 11.00 uur). 

12.30 uur Lunch (bijdrage € 3,50)   

17.30 uur Diner: Chinees eten met een toetje (bijdrage € 5,00) 

Donderdag 21 mei 

10.00 uur Inloop met koffie en thee met  

19.30 uur Alzheimer café/ trefpunt -specialist dementiezorg dr. Frans Hoogeveen 

Op deze avond is een specialist dementiezorg te gast. We staan stil bij de 

kwaliteit van leven van mensen met dementie én hun naasten. Hoe dragen we 

bij aan welzijn, waardigheid en verbinding? Inloop is vanaf 19.00 uur.    

Vrijdag 22 mei 

10.00 uur Gezond natuurwandelen  

Loopt u mee? Na een uurtje wandelen is er koffie/ thee. 

13.30 uur Handwerken voor Tabitha in Ridderkerk 

Samen breien we voor Tabitha in Ridderkerk en drinken we een kop koffie/ thee. 

Vooruitblik: Donderdag 28 mei 

20.00 uur Workshop God in de klimaatcrises 

Je bent van harte welkom voor een inspirerende en interactieve workshop 

rondom klimaat en geloof geleid door Alfred Slomp. Hoe houdt je hoop in een 

snel veranderende wereld waarin de gevolgen van klimaatverandering 

zichtbaar wordt? Met het oog op de organisatie van de workshop vragen we je 

om aan te melden via de intekenlijst in de Huiskamer of Omloop. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

De laatste seniorenmiddag van dit seizoen 

                        Dinsdag 19 Mei 
           We  nemen  afscheid van dit huidige team                                                                                                     
                                     Kees, Marry, Marijke, Janet, Ina, Gonnie,  

            We maken er een  gezellige middag van  

        met onder andere  bingo met leuke prijzen. 

                     

                                                         met lekkere hapjes   

 

          Voor vervoer  kunt u bellen  Tel. 0186- 616451    

 

 
                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

  

              

SENIORENMIDDAG 
  Zaal open 14.15 uur   Aanvang 14.30 uur 



 

 

 
 

 


