
Orde van dienst Pinksterviering 24 mei 2026 in De Open Hof 
Thema: ‘Laat je verrassen door de Geest van God’. 

 

Voorganger: ds. Carla Schoonenberg - Lems 
Muzikale leiding: Leo Lommers, m.m.v. De Open Hof Zangers 
====================================================================== 
Muziek: Pinksterkoralen van D.Buxtehude 
 

Verrassing 10.00-10.15 uur 
 

Stilte 
 

Orgelbüchlein: Erstanden ist der heil'ge Christ, BWV  628, Joh. Seb. Bach 
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst 
 

Terwijl de tafelkaarsen worden aangestoken zingen we daarbij Lied 680: 1, 3 en 4 
1: Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods, 

daal neder waar Gij wordt verwacht. 
Verschijn, lichtengel, in de nacht 
van onze geest, verward en trots. 

 

3: Er is geen licht dan waar Gij zijt, 
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt, 
geen leven, dan waar Gij het wekt 
in een gemis dat naar U schreit. 

4: Hoor, heilige Geest, wij roepen U! 
Kom, wees aanwezig in het woord; 
wek onze geest, opdat hij hoort, 
wek ons tot leven, hier en nu. 

 

Bemoediging en drempelgebed 
o: Onze hulp is de Naam van de Heer 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
o: Laten wij bidden:  …   door Jezus Christus onze Heer. 
g: AMEN. 
 

Aanvangslied: (staande): 695: 1 en 3 zangers, 2, 4 en 5 allen 
1: Heer, raak mij aan met uw adem, 

reik mij uw stralend licht, 
wijs mij nieuwe wegen, 
geef op uw waarheid zicht. 

2: Raak met uw adem mijn onrust 
tot ik de rust hervind. 
Al mijn wonden heelt Gij: 
Gij ziet in mij uw kind. 

 

3: Wees ook de Geest die mij aanvuurt 
en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: 
mijn tijd is in uw hand. 

4: Kom en doorstraal mijn dagen, 
Geest van God uitgegaan, 
die mijn ogen opent 
voor wie nu naast mij staan. 

 

5: Heer, raak ons aan met uw adem, 
geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels, 
zegen ons met uw licht! 

 

Groet: 
vg: De Eeuwige zij met u en met jou. 
g: Ook met u zij de Eeuwige          (gemeente gaat zitten) 
 

Kyriegebed 
 

Gloria: lied 700: 1 zangers, 2 en 3 allen 
1: Als de wind die waait met vlagen, 

zo verrassend waait de Geest, 
soms een storm, met donderslagen, 
soms een stem: Wees niet bevreesd! 
Soms een vlam, een vonk van boven, 
soms een haard die laait van vuur, 
soms een lamp die uit kan doven, 
soms een glans van korte duur. 

2: Soms een wolk die gul wil geven 
schaduw op geblakerd land, 
soms een zon die, hoogverheven, 
zindert op het mulle zand; 
bron van lachend, levend water, 
bedding, beek, rivier, fontein, 
stroom van heil – maar even later 
opgedroogd en weer woestijn. 

 



3: Als een woord dat weg wil wijzen, 
richting geeft en ruimte biedt, 
als een brood, een vaste spijze, 
sóms, soms éven – soms ook niet. 
Soms, soms lijkt geen wind te waaien, 
alles tevergeefs geweest 
totdat weer in lichterlaaie 
vonkt en vlamt: het vuur, de Geest! 

 

Symbolische Bloemschikking 
 

Zondagsgebed 
 

Aandacht voor de kinderen  
 

Zingen met de kinderen: Lied Wave over de wereld (voorzang zangers) 

 
 

2:  Als een windvlaag, telkens verder, als een vloedgolf met elkaar 
 golft een wave door heel de wereld, dan weer hier en dan weer daar. 
 Mensen worden dan bewogen. Mensen zien elkaar weer staan. 
 Mensen raken dan bevlogen om geestdriftig door te gaan. 
 Als we samen zouden opstaan en in dié geest verder gaan, 
 brengen we iets in beweging, kan er zelfs iets nieuws ontstaan. 
 

Schriftlezing: Ezechiël 11, 17-20 NBV21 
17 Zeg daarom: “Dit zegt God, de HEER: Ik zal jullie weghalen bij die volken, Ik zal jullie 
bijeenbrengen uit de landen waarover jullie verstrooid zijn en jullie het land van Israël geven. 18 
Dan zullen zij daarheen gaan en alle afschuwelijke afgoden uit het land verwijderen. 19 Dan zal Ik 
hun een ander hart geven en een nieuwe geest; Ik zal hun versteende hart uit hun lichaam halen 
en hun er een levend hart voor in de plaats geven. 20 Dan zullen ze zich houden aan mijn 
bepalingen en mijn regels naleven. Zij zullen mijn volk zijn en Ik zal hun God zijn. 



 

Johannes 14, 23-29 NBV21 
23 Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij zich houden aan wat Ik zeg, mijn Vader 
zal hem liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. 24 Maar wie Mij 
niet liefheeft, houdt zich niet aan wat Ik zeg, en wat jullie Mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, 
maar de woorden van de Vader, door wie Ik gezonden ben. 25 Dit alles zeg Ik tegen jullie nu Ik 
nog bij jullie ben. 26 Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam 
zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd 
heb. 
27 Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet 
ongerust en verlies de moed niet. 28 Jullie hebben toch gehoord dat Ik zei dat Ik wegga en bij jullie 
terug zal komen? Als je Me liefhad zou je blij zijn dat Ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer 
dan Ik. 29 Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is. 
 

Zingen: 1014: 1 en 3 zangers, 2, 4 en 5 allen 
1: Geef vrede door van hand tot hand, 

je moet die schat bewaren; 
bescherm haar als een tere vlam, 
behoed haar voor gevaren. 

2: Geef vrede door van hand tot hand 
met liefde, onze redding; 
wees vriendelijk in woord en daad 
bewogen om Gods schepping. 

 

3: Geef vrede door van hand tot hand, 
als brood om uit te delen; 
kijk ieder mens met warmte aan, 
zo kunnen breuken helen. 

4: De sterke, zachte hand zij dank, 
die meer dan troost kan geven: 
als woorden stokken, spreekt de hand 
in vriendschap, steun en zegen. 

 

5: Geef Christus door van hand tot hand, 
zijn liefde schenkt ons leven. 
Geef vrede door, geef haar een kans: 
een schat om uit te delen. 

 

Verkondiging 
 

Zingen: Lied 688: 1 zangers, 2, 3 en 4 
1: Heilige Geest, 

Gij zijt als de wind, 
kom dan, waai door onze harten, 
reinig ons. 

2: Heilige Geest, 
Gij zijt als het vuur, 
kom dan, vuur ons aan tot liefde, 
beziel ons. 

 

3: Heilige Geest, 
Gij zijt als de dauw, 
kom dan, laaf ons met uw goedheid, 
vervul ons. 

4: Heilige Geest, 
Gij zijt als het licht, 
kom dan, wek ons tot nieuw leven, 
herschep ons. 

 

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader 
 

Mededelingen en collecten door de diaken 
1e Cuba, gaarkeukens met hulp van jongeren, 2e Kerkenwerk 
 

Verrassing 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slotlied: We are one in the Spirit (zangers 1 en 3) 

 
 

2: We will walk with each other, we will walk hand in hand 
- we will walk with each other,we will walk hand in hand 
- and together we’ll spread the news that God is in our land: 

And they’ll know we are Christians by our  love, by our 
love, ---- Yes, they’ll know we are Christians by our love.--- 

 
3: We will work with each other, we will walk side by side, 

- we will work with each other, we will walk side by side, 
- and we’ll guard each man’s dignity and  save each man’s pride: 

And they’ll know we are Christians by our  love, by our 
love, ---- Yes, they’ll know we are Christians by our love.--- 

 
4: And all praise to the Father, from whom all blessings come, 

- And all praise to  Christ Jesus, His - only - Son 
- and all  praise   to  the Spirit who makes us one. 

And they’ll know we are Christians by our  love, by our 
love, ---- Yes, they’ll know we are Christians by our love.--- 

 

Wegzending en zegen (gezongen Amen) 
 

Het licht voor ons uit… 
 

Muziek: Orgelbüchlein: In dir ist Freude, BWV 615, Joh. Seb. Bach (Liedboek 477) 
 
 


