Orde van dienst 17 mei 2026, De Open Hof

Voorganger: ds. Jaap Brederveld
Muzikale leiding: René Strijder

VOOR

BEREIDING

Muzikaal Moment

Woord van welkom door de ouderling van dienst

Terwijl de tafelkaarsen worden aangestoken zingen we daarbij L600: 1 en 2

1:

Licht, ontloken aan het donker,
licht, gebroken uit de steen,
licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!

Bemoediging en drempelgebed

O:
g.
O:
g.

Onze hulp is de Naam van de Heer

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Licht, geschapen, uitgesproken,
licht, dat straalt van Gods gelaat,
licht uit licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!

Laten wij bidden: .................... door Jezus Christus onze Heer.

AMEN.

Aanvangslied (staande): L207: 1 -4

1:

voor blindheid en voor schand' en schuld;
houd niet uw glans voor ons verhuld,

Groet:
vg:
g:

De trouw en goedheid van de Heer
verschijnt ons elke morgen weer
en blinkt en blijft als dauw zo fris,
zolang het dag op aarde is.

Drijf uit, o licht, wat duister is,
behoed ons hart voor ergernis,

De Heer zij met u.
Ook met u zij de Heer

Inl. dienst

Kyrie (eventueel gezongen acclamatie door de gemeente)

Gloria
1:

lied: L869:1,5en7

Lof zij de Heer, ons hoogste goed,
oorsprong van al het goede,

de God die louter wonderen doet.
Wij leven in zijn hoede,

die onze vrede is, onze vreugd,

in wie zich heel ons hart verheugt.
Geef onze God de ere!

Gij allen die van Christus zijt,

geef onze God de ere!

Die 't merk draagt van zijn majesteit,
geef onze God de ere!

Roep, al wie goden zijn ten spot:

De Heer is God, de Heer is God!
Geef onze God de ere!

Zondagsgebed

O Christus, schone morgenster,
wees met uw gunst ons hart niet ver;
steek al uw lichten in ons aan,

dan kan uw heil ons niet ontgaan.

opdat wij wand'len als bij dag
en, kome wat er komen mag,
staan vast in het geloof, o Heer,
van U verlaten nimmermeer.

(gemeente gaat zitten)

Wie alle troost ontberen moet

en wien geen mens kan helpen,
houd moed, — God zal met overvloed
van heil u overstelpen.

Hij buigt zich over het bestaan

van hen die door de diepten gaan.
Geef onze God de ere!



DIENST VAN HET WOORD

Aandacht voor de kinderen
Kinderlied: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’.

Inl. lezingen
1¢ lezing: Ps.42

Zingen: Ps.43:1en5

1: O God, kom mijn geding beslechten,
verlos mij van wie U versmaadt.
Boosdoeners willen met mij rechten,

die niet aan trouw en waarheid hechten.
Doe mij ontkomen aan hun haat,

o Heer, mijn toeverlaat.

2¢ lezing: Johannes 17: 1-13
3¢ lezing: Hand. 1: 1-11

Zingen: L662: 1 -4
1: Heer, komt in deze tijd
uw heerschappij,
het einde van de strijd,
de stad waar vrij,
uit boze droom ontwaakt,
de mensen wonen,
tot een gezin gemaakt,
Gods dochters en Gods zonen?

3: Uit uw verborgenheid
hebt Gij vervuld
het perk van deze tijd
met Gods geduld.
Uw woord doet telkens weer
de harten branden.
Gij blijft nabij, o Heer,
met zegenende handen.

Verkondiging,
aansluitend orgelspel

Zingen: L663: 1 en 2

1: Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten

is altijd om ons heen

als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

DIENST VAN HET ANTWOORD

5: Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer?
Vertrouw op 's Heren welbehagen.
Hij doet weldra de morgen dagen.
Ja, ik zal zingen tot zijn eer:

mijn redder is de Heer.

2: Heer, gaat Gij van ons heen,
in deze tijd?
Vermaakt Gij ons alleen
uw dienstbaarheid?
Laat Gij ons dan voorgoed
in hoop en vrezen
en mag uw vredegroet
het laatste woord niet wezen?

4: Gedreven door de Geest
gaan wij getroost
de weg van alle vlees,
die onverpoosd
de Zoon des mensen gaat,
te allen tijde,
tot Hij weer voor ons staat,
zoals Hij van ons scheidde.

2: Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

Dankzegging, voorbeden, stilgebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader

Mededelingen en collecten door de diaken



1¢ Stichting Support Rwanda, 2¢ Kerkenwerk

Slotlied: L675: 1 en 2 *We zingen dit lied staande.
1: Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede, deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!

Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,

die ons is voorgegaan. Halleluja!

2: Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Wegzending en zegen (gezongen amen)
Het licht voor ons uit....

Muziek



