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De Huiskamer

Activiteiten in De Open Hof

R s;eptember 2025 -
31 januari 2026



Wekelijkse activiteiten

Welkom in de Huiskamer

In deze folder vind je een overzicht van de activiteiten die in de komende tijd in de Huiskamer
plaatsvinden. Voel je daarbij van harte uitgenodigd om te komen en mee te doen!

Inloop

De Huiskamer is doordeweeks dagelijks open van 10.00 uur tot 12.00 uur. Op woensdag zijn
we de hele dag open van 10.00 uur tot 19.00 uur. Je bent van harte welkom voor een kopje
koffie/thee, een praatje, een spelletje of gewoon even je krant lezen.

Maandag

ledere maandagmorgen is er om 10.00 uur een groep
wandelaars. Na een uurtje wandelen drinken we samen
een kopje koffie of thee, en praten we na in de
Huiskamer.

Dinsdag

Dinsdagmorgen staat de koffie/thee voor u klaar.

Woensdag

De inloop start om 10.00 uur en om 11.00 uur sluit
stichting Pameijer aan als medegastvrouw/-heer.
Er wordt samen geluncht om 12.30 uur en

's avonds samen gegeten om 17.30 uur.

Opgeven voor de lunch kan tot woensdagmorgen
11.00 uur en voor het diner tot 14.00 uur, via
telefoonnummer 0186-612936. De kosten
bedragen € 3,50 voor de lunch en € 5,00 voor het
avondeten.
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Donderdag

Op donderdag is dominee Carla Schoonenberg-Lems of één van de pastors, Jolanda
Griesdoorn of Hanneke Blom, in de Huiskamer aanwezig voor gesprek.

Vrijdag

Op vrijdagmorgen is er een Gezond Natuur Wandeling o.L.v.
vrijwilligers van Welzijn Hoeksche Waard. We starten om
10.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

Na een uurtje wandelen wordt er gezamenlijk koffie/thee
gedronken.

Vrijdagmiddag

Van 13.30 uur tot 16.00 uur zijn handwerkers van
# harte welkom. Er wordt gebreid en gehaakt voor
Tabitha in Ridderkerk en mutsen gemaakt voor de
thuis- en daklozen van de Pauluskerk.

Kom gerust een keer kijken en drink een kopje
koffie/ thee mee.

Kunst in de kerk

De Commissie Kunst in de Kerk organiseert de culturele activiteiten
binnen De Open Hof. Zo worden er exposities verzorgd in de
Omloop. Om de 2 maanden vindt er een wisseling plaats. De
expositie is door iedereen te bekijken tijdens de inloop op
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en ook op
woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. Geinteresseerde
kunstenaars die ook graag hun werk in De Open Hof willen
exposeren kunnen contact met ons opnemen via mailadres:
kunstindekerk@deopenhofoudbeijerland.nl




Terugkerende activiteiten

Lunch op zondag

Een keer per maand wordt er op zondag samen geluncht met
uitzondering van de maand december. We starten met een
glaasje vooraf om 12.00 uur. Rond 12.30 uur begint de lunch.
Aanmelden kan tot vrijdagmiddag via de opgavelijst in de
Huiskamer, via telefoonnummer 0186-612936 of mail naar
huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl.

» Zondag 7 september, 12 oktober, 9 november en 11 januari.
Bijdrage: € 8,50.

Dinsdagmiddag: Seniorenmiddag

Op dinsdag is er een gezellige bijeenkomst voor senioren waarin ontmoeting centraal staat.
Elke keer is er een activiteit:

- Dinsdag 23 september - Spelletjes

» Dinsdag 4 november - Iconen

» Dinsdag 16 december - Kerst viering

- Dinsdag 20 januari - Muziek en zang

» Tijdstip: Van 14.30-16.30 uur; inloop is vanaf 14.00 uur.

Woensdagavond: Bijbel journaling

Bijbeljournaling is het creatief verwerken van een Bijbeltekst in
je Bijbel of notitieboek. Je maakt een tekening bij de Bijbeltekst
met behulp van voorbeelden of sjablonen. Er is materiaal
aanwezig en er zijn mensen om je op weg te helpen. Je hoeft
niet goed te zijn in tekenen en schilderen. Uiteindelijk gaat het
om het bezig zijn met de tekst. Ook is er ruimte voor
ontmoeting en gesprek. Bijbel journaling is de eerste woensdag
van de maand. We zitten in de Olijfboom zaal.

- Woensdag 3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december en 7 januari.

Donderdag: Bloemschikken

Elke tweede donderdag van de maand is er een kleine of grote workshop bloemschikken o.l.v.
Hetty Verhorst. Graag aanmelden via de opgavelijst in de Huiskamer of via e-mail:
bloemworkshop@deopenhofoudbeijerland.nl. Het aantal deelnemers is max. 20.

» Kleine workshop: donderdag 11 september, 9 oktober en 13 november. Bijdrage: € 15,00.
Inloop en koffie is vanaf 14.00 uur. Om 14.30 uur starten we met de workshop.

+ Grote workshop: donderdag 25 september (Herfstworkshop) en 11 december
(Kerstworkshop). Bijdrage: € 35,00. De meeropbrengst is voor de Pauluskerk in Rotterdam.
U kunt meedoen van 10.00-12.00 uur of van 14.30-16.30 uur.




Terugkerende activiteiten

Vrijdag: Beij ons aan tafel

Op de laatste vrijdag van de maand wordt er een
lekkere driegangenmaaltijd gekookt. We beginnen
met koffie of thee en iets lekkers. Ook is er iedere
keer een activiteit. U kunt eventueel worden
opgehaald. Graag aanmelden bij Ellen Stok van
Welzijn Hoekse Waard via e.stok48@live.nl of
06-15903230.

* Vrijdag 26 september, 31 oktober, 29 november en
30 januari van 10.30 tot 14.00 uur. Bijdrage: € 10,00.

Vrudagavond Stijldansen

Stijldanst u mee? De gezellige avonden stijldansen zijn er voor
iedereen die het wil leren of het ooit heeft geleerd. Om 20.00

¥ uur starten de beginners (deze kunnen blijven bij de

4 gevorderden) en vanaf 20.30 tot 21.45 uur de gevorderden. De
eerste keer kan men gratis meedoen. Aanmelden kan ook
zonder danspartner, dan wordt er samen gezocht naar een
geschikte danspartner. Voor meer Informatie en opgave:
Arianne Vermeulen, 0186-613230, arianne@marsenaar.com.

- Vrijdag 19 september, 3 oktober, 24 oktober, 14 november,
12 december en 16 januari.

Zaterdag: Tafeltijd

Geloof je en ben je LHBTI+, of gewoon geinteresseerd of betrokken? ledereen is van harte
welkom. We gaan met elkaar aan tafel, steken de kaars aan, delen brood en wijn en onder
het genot van een fijne maaltijd gaan we met elkaar in gesprek over zingeving en geloof.
Centraal staat: niet elkaar overtuigen, maar inspireren, steunen, bemoedigen en aanvaarden
in de liefde van Jezus Christus. Het is de bedoeling dat iedereen zelf iets te eten meebrengt
om te delen met de anderen. Het is fijn, maar niet verplicht, als je je van tevoren aanmeldt,
dit kan via het volgende email adres: tafeltijddeopenhof@gmail.com

ﬁ i - Zaterdag 6 september met als thema Geestelijke Groei

o " "'- « Zaterdag 4 oktober met als thema Vrijheid

*# . Zaterdag 13 december met als thema Advent en Kerst
- Tijdstip: 18.00 uur; inloop vanaf 17.30 uur.

u‘




Agenda

Startzondag: Kijk! Laat je verrassen

Op zondag 14 september starten we het nieuwe seizoen met een feestelijke
dienst. We volgen het jaarthema van de Protestantse Kerk: Kijk! Laat je o \
verrassen door het werk van Gods geest. We laten ons deze zondag ¢ &

inspireren en verrassen door de talenten die we in huis hebben.

- Zondag 14 september om 10.00 uur.

Alzheimer Café/ Trefpunt met Barbara Oppelaar

Het Alzheimer Café/Trefpunt is een plek voor ontmoeting & gesprek voor iedereen die met
dementie te maken heeft. Elke keer is er een onderwerp met een gastspreker en is er
gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen te delen.

Deze donderdag is Barbara Oppelaar te gast. Zij is trainer/coach in het omgaan met dementie
en het ouder wordende brein. Zij heeft een aantal boeken geschreven over dementie: ‘De
dementie van Jet en Harrie', ‘lk moet naar mijn moeder’ en ‘Bij mij doet ze dat nooit’. In

vervolg op de avond van november 2024, gaat Barbara deze avond dieper in hoe we op een
andere manier verbaal kunnen communiceren met mensen met dementie. En hoe kun je met
dementie zo lang mogelijk zelfredzaam zijn en blijven?

Op inspirerende en interactieve wijze weet zij u van het begin tot het einde te boeien. U kunt
vragen stellen en Barbara gaat ook graag met u in gesprek.

- Donderdag 18 september van 19.30 tot 21.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.

Fotoworkshop: Kijk! FT g!
Wil je graag wat praktische tips ontvangen voor het maken van : _

leuke foto én het meteen uitproberen? Kom dan naar deze
fotoworkshop. Je hebt geen professionele camera nodig, al
mag dat natuurlijk wel! Met je mobiele telefoon kan je echter
ook prima fota's maken.

-

De inloop is vanaf 14.00 uur. We starten met koffie/ thee en wat lekkers en krijgen daarna
een praktische instructie van Janneke Hempel. Vervolgens gaan we in groepjes de wijk in om
ons te laten verrassen door wat we zien én daar foto's van te maken. Bij terugkomst is er een
hapje en drankje en bekijken we de gemaakte foto's.

Of je nu veel of weinig ervaring hebt met fotograferen, dat is niet belangrijk. ledereen kan
meedoen. Ook kinderen en jongeren dagen we uit om te komen en foto's te maken. Vooraf
aanmelden is niet nodig. Heb je vragen over de workshop? Neem dan contact op via
jannekehempel@gmail.com.

- Zaterdag 20 september van 14.00 uur tot 17.00 uur.




Agenda

Open Kerk - Samen rondom vrede

Het thema van de Vredesweek (van 20 t/m 28 september) is:
“Niets doen is geen optie”. In de Vredesweek is de kerk op
woensdagavond open voor een meditatief moment. In
momenten van stilte, lezingen, gebed, muziek en liederen

staan we samen stil bij vrede. Ook kan je een kaarsje branden.
» Woensdag 24 september om 19.00 uur. “

Gesprekskring over Hoopvol geloven

Op woensdag 24 september wordt er om 20.00 uur een informatieavond gehouden over de
gesprekskring rondom het thema 'Hoopvol Geloven'. In deze gespreksring staat het leren van
elkaar centraal, ontdekken we welke geloofsmomenten ons hebben gedragen en maken we
gebruik van creatieve werkvormen. Het is de bedoeling om twee groepen te starten: een
groep die overdag bij elkaar komt en een groep die 's avonds bijeenkomt. Aanmelding voor
de informatieavond is mogelijk door een e-mail te sturen naar ds. Carla Schoonenberg-Lems,
predikant@deopenhofoudbeijerland.nl

- Woensdag 24 september om 20.00 uur.

Vredeswandeling

In het kader van de vredesweek “Niets doen is geen optie” komen we in beweging en maken
we een vredeswandeling. De wandeling is op vrijdagmiddag 26 september van 15.30-17.00
uur. Tijdens de wandeling staan we samen stil bij vrede. We verzamelen om 15.15 uur in De
Open Hof. Wandel jij mee? Bij slecht weer is er een alternatief programma.

= Vrijdag 26 september om 15.30 uur tot circa 17.00 uur.

Vredes:;
wandeli




Agenda

‘ledereen Zichzelf’

‘ledereen zichzelf?!" is een programma van zanger Klaas Spekken, gitarist Joost van der Beek
en Roze 50+ ambassadeur Marjet Bos. Met uit het leven gegrepen liedjes en verhalen vragen
Zij op een open en persoonlijke manier aandacht voor de situatie van oudere leshische
vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI).
Ze stellen de vraag of LHBTIl-ouderen helemaal zichzelf kunnen zijn, zonder dat zij bang
hoeven te zijn om te worden buitengesloten.

De voorstelling wordt in samenwerking georganiseerd met de Roze Salon en Welzijn
Hoeksche Waard. Wilt u erbij zijn? Meldt u zich dan aan via de mail:
linda.vanderwal@welzijnhw.nl of janderksenwynn@roze50plus.nl

- Donderdag 2 oktober om 14.00 uur.

Ochtendgebed

In het nieuwe seizoen starten we met een meditatief moment op vrijdagochtend, steeds de
eerste vrijdag per maand. Het ochtendgebed zal afwisselend worden geleid door ds. Carla
Schoonenberg-Lems of Hanneke Blom. We starten op vrijdag 3 oktober. Het ochtendgebed is
van 9.15-9.45 uur in het stiltecentrum. Aanmelding is niet nodig. Weet je welkom om samen
de dag te beginnen en de verbinding met God te zoeken en ervaren. Daarna ben je van harte
welkom om een kop koffie of thee te drinken in de Huiskamer of om mee te wandelen
(vertrek 10.00 uur). Je kan uiteraard ook meteen naar huis gaan.

- Vrijdag 3 oktober, 7 november en 5 december van 9.15 uur tot 9.45 uur.

Sing-in ‘All together’ met Youth Impact

Voor jongeren en mensen die zich jong voelen, is er een sing-in met de worshipband Youth
Impact op zondagavond 5 oktober. Samen zingen voor en over Gods rijke wereld. We zingen
samen allerlei bekende worship songs. De avond start om 19.30 uur en is gratis toegankelijk.
De avond wordt mogelijk gemaakt door Message Sound, jeugdwerk van de Gedachteniskerk
en De Open Hof. Meer informatie: Jolanda Griesdoorn,
jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl

+ Zondag 5 oktober om 19.30 uur.




Agenda

Vier je verjaardag in de kerk

Ook in het nieuwe seizoen gaat "Vier je verjaardag in de
kerk” gewoon door. De jarigen stellen deze
bijeenkomsten zeer op prijs en het is altijd erg gezellig
en feestelijk. leder gemeentelid, ouder dan 83 jaar (we
hebben de leeftijd met 2 jaar verlaagd), wordt
persoonlijk uitgenodigd om de verjaardag te komen
vieren in de Huiskamer. We vieren dit 4 keer per jaar
op zaterdagmiddag en alle jarigen van het kwartaal
ervoor worden uitgenodigd. Tevens is er de
mogelijkheid om iemand mee te nemen. Er zijn geen
kosten aan verbonden. We kijken er naar uit om u, ook
in het nieuwe seizoen te ontmoeten!

Marianne Apeldoorn, Dianne van den Berg, Nel van der Sluis en Ina in 't Veld.

- Zaterdag 11 oktober en 10 januari van 14.30 tot 16.30 uur.

Thema avond: Kleurrijk Samen

Het Belang van Bondgenoten met de sprekers Daniel Roukema, Annemarie Hubers en
Hans Cornelisse

Deze avond staat in het teken van inclusiviteit, diversiteit en wederzijds begrip. Hoe zorgen
we ervoor dat iedereen zich welkom voelt, zonder in hokjes te worden geplaatst? Wat
betekent het om een bondgenoot te zijn, en waarom is dat juist nu nog steeds zo belangrijk?

Met inspirerende verhalen en inzichten wordt
stilgestaan bij de noodzaak van aandacht voor |
LHBTQIA+-personen binnen een kerkelijke
gemeenschap. De avond belicht hoe inclusie
een gedeelde verantwoordelijkheid is, waarbij
ruimte is voor dialoog en verbinding. Het doel
is helder: een gemeenschap waarin iedereen
zichzelf mag zijn en waar diversiteit wordt
omarmd als kracht. Een waardevolle
gelegenheid om samen na te denken over
hoe we kleurrijk samen kunnen leven.

Tijdens deze bijeenkomst delen Daniel Roukema, Annemarie Hubers en Hans Cornelisse hun
persoonlijke ervaringen en inzichten. Zij zijn de drijvende krachten achter de Love2Meet
LGBTQ-groep, waarin LHBTQIA+-personen en hetero’s samen optrekken en elkaar
versterken. Daarnaast zijn Annemarie Hubers en Daniel Roukema initiatiefnemers van de
Regenboogverklaring.

* Dinsdag 7 oktober om 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur.




Agenda

Filmavond: “Gods own country”

De jonge Johnny Saxby runt de boerderij van zijn zieke vader in Yorkshire, Engeland. De
communicatie tussen vader en zoon weerspiegelt hun negatieve leef- en
werkomstandigheden. De uitingen van de vader beperken zich meestal tot bondige kritiek op
zijn zoon. Johnny's grootmoeder neemt een stoicijnse houding aan. Een gefrustreerde Johnny
doorloopt zijn slopende dagelijkse routine. In een poging te ontsnappen aan de harde
dagelijkse sleur, heeft hij af en toe opperviakkige seksuele relaties en drinkt hij in de pubs. In
het voorjaar wordt een Roemeense boerenknecht gerekruteerd voor het seizoen. Hij is even
oud als Johnny, die hem aanvankelijk met argwaan bekijkt. De aanvankelijke spanning tussen
de twee mannen neemt echter snel af en de twee ontwikkelen een intense relatie die Johnny
diep raakt.

« Vrijdag 10 oktober om 19.30 uur; inloop vanaf 19.30 uur. Bijdrage in de kosten is € 5,--; na
afloop is er nog gelegenheid om na te praten en u krjigt dan een drankje aangeboden.

Regenboogdienst

Na de Coming Out Day op 11 oktober vieren we de kleurrijke verscheidenheid van mensen.
+ Zondag 12 oktober om 10.00 uur met ds. Carla Schoonenberg-Lems.

Lezing: Liefdevol grenzen

In de Week van de Opvoeding zal er een lezing E > vy ;“

worden gegeven bij café GEZIeN HW in De Huiskamer.
De lezing zal als thema hebben ‘Liefdevol grenzen
stellen’. Je ontdekt hoe je grenzen op een manier
communiceert die je kind helpt groeien én je relatie
versterkt. We delen ervaringen en tips met elkaar.
Meer informatie en aanmelden: Jolanda Griesdoorn,
jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl

* Woensdag 15 oktober 2025, start om 19.30 uur, inloop 19.15 uur.
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Rouwrituelen

In een wereld waarin we snel aan elkaar voorbij leven, willen we op deze avond stilstaan bij
ervaringen die er toe doen. We staan stil bij onze rituelen die aandacht geven aan onze
manier van rouwen en verlies. We bespreken op welke manier je rouw lichter kan maken. Om
rouw te kunnen dragen. We delen met elkaar verschillende vormen die kunnen helpen. Er
komen mensen zoals jij en ik aan het woord die iets vertellen hoe zij het verlies van een kind,
broer/zus, partner of ouder dragen. De avond wordt verzorgd door ds. Carla
Schoonenberg-Lems en Jolanda Griesdoorn. Voor meer informatie en aanmelden kan je
terecht bij: Jolanda Griesdoorn, jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl.

- Donderdag 16 oktober 2025 start om 20.00 uur, inloop 19.30 uur

Themaviering: (Her)stel je voor..

‘(Her)stel je voor” dat is het thema van de Micha
zondag op 19 oktober. We willen in deze themaviering
aan de slag met ons voorstellingsvermogen en onze
verbeeldingskracht: Wat als we concreet doen wat de
Bijbel ons leert over herstel? Stel dat we de wereld een
sabbatsjaar gunnen, of zelfs een jubeljaar. Stel dat we
onze maatschappij zouden inrichten met oog voor de
natuur, oog voor onze medemens en toekomstige
generaties. Zou herstel dan mogelijk zijn? Al is het
maar in het klein? Hoop brengen begint met
verbeeldingskracht - het vermogen om een andere
realiteit te zien en erin te geloven.

» Zondag 19 oktober 2025 om 10.00 uur.

Running dinner

19 oktober 2025

+ Op zondag 26 oktober organiseren wij weer een running dinner.
Noteer deze datum alvast in uw agenda, meer informatie volgt later. I

Ina Yntema, Truus Middelhoek en Willy Gerlof.

11
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Thema avond: De Overbrugging

Twee keer per jaar staat stichting de Overbrugging op het collecterooster van onze diaconie.
Maar wat doet die stichting nu precies? Tijdens de collecteaankondiging op zondag worden
er enkele woorden aan gewijd, maar de vlag kan dan nooit helemaal de lading dekken.

"De Overbrugging is veel meer dan alleen de kringloopwinkel. Het is een non-profit
organisatie die zich richt op hulp en opvang voor mensen die vastgelopen zijn in de
maatschappij". Maar hoe organiseert de Overbrugging dat allemaal?

Daarom vindt de diaconie het een goed idee om u tijdens

een Huiskameravond goed kennis te laten maken met de —— *
. . . Stichting

veelheid aan taken die de Overbrugging met een enkele

professional en met vele vrijwilligers dagelijks uitvoert. De Overbrugging

Kom 30 oktober naar de Huiskamer en laat u verrassen!
U zult er van opkijken! Deze stichting is onze belangstelling zeker waard!

+ Donderdag 30 oktober om 20.00 uur

Open kerk: Een kaarsje branden en een meditatief
moment

Veel mensen hebben de behoefte aan momenten van herdenken en gedenken. Daarom geeft
De Open Hof aan iedereen de gelegenheid hierbij stil te staan. Een dag voor Allerzielen,
zaterdag 1 november, is de kerk open om een kaarsje te branden in herinnering aan
diegenen die je mist. Er is koffie en tijd en ruimte om even te praten.

Om 19.00 uur start er een meditatief moment. De kerk is voor iedereen geopend.
Loop gerust even naar binnen. Gratis toegang. Opgave niet nadig.
Meer informatie: Carla Schoonenberg-Lems of Jolanda Griesdoorn.

+ Zaterdag 1 november van 16.00 tot 19.00 uur vrije inloop; 19.00 uur start Meditatief
moment.

12
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Alzheimer Café/ Trefpunt - met een neuroloog

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes die de hersenen aantasten en zorgen
voor een geleidelijke achteruitgang van iemands geestelijke gezondheid.

Maar wat is dementie nu eigenlijk? De meest voorkomende soorten van dementie zijn: de
ziekte van Alzheimer, Vasculaire dementie, Frontotemporale dementie, Parkinson-dementie
en Lewy body dementie. We gaan deze avond in gesprek met een neuroloog.

Want elke vorm heeft specifieke kenmerken en een neuroloog doet grondig onderzoek om de
juiste vorm/diagnose van dementie vast te stellen en behandelopties te bespreken.

+ Donderdag 20 november van 19.30 tot 21.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.

Heel de aarde

In de maand december hangt de expositie "Heel de aarde, beeldend bewogen
HEEL met de schepping™ van Arsprodeo in de Omloop van De Open Hof. Arsprodeo
3lmaay Wil met deze expositie aandacht vragen voor de klimaatproblematiek. Juist
LS8 kunst kan binnenkomen en de urgentie onderstrepen. Ook willen we deze
S thematiek verbinden aan de Bijbel en het christelijk geloof. We hebben de

schepping gekregen. Hoe gaan we er mee om?

De expositie bestaat uit 23 kunstwerken van 22 kunstenaars, in verschillende disciplines.
Zoals schilderijen, video en objecten. Elk kunstwerk verbeeldt weer een ander aspect van het
thema. Zoals de gebrokenheid van de mens, de hoop in de teloorgang van de aarde, de
relatie met het offer van Jezus, de schoonheid van de schepping, Gods Geest in de natuur en
de vervuiling.

Avondgebed

- Op woensdag 10 december wordt van 19.00 tot 19.45 uur een avondgebed gehouden
rondom de expositie.

Wandeling

+ Op zaterdag 20 december wordt er een wandeling georganiseerd. Hierbij komen twee lijnen
samen. Want we halen het Vredeslicht op in Mijnsheerenland en wandelen met het licht in
de hand terug naar De Open Hof. Onderweg zullen we, via gespreksvragen en creatieve
opdrachten, ontdekken op welke manier de aarde ons bezighoudt.

We vertrekken rond 10.00 uur vanuit De Open Hof.
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De Roze Salon - diner

Leuke gesprekken, sociale contacten en lekker eten! ledereen, LHBTIQ+ en familie, vrienden
of geinteresseerden (alle leeftijden) zijn van harte welkom voor een etentje van de Roze
Salon. Graag vooraf aanmelden bij janderksenwynn@roze50plus.nl

» Vrijdag 19 december van 17.00 uur tot circa 20.00 uur. Entree € 10,-.

Kinderkerstfeest: “Dat moet iets wonderlijks zijn”

Dinsdag 23 december om 19.00 uur vieren we in De Open Hof kerstfeest met de kinderen.
Het is niet alleen voor de kinderen van De Open Hof, in tegendeel. Alle kinderen zijn van
harte welkom bij de kerstvoorstelling “Dat moet iets wonderlijks zijn”".

Het kerstverhaal is voor de meesten een bekend verhaal. Maar wist je dat er heel veel
wonderlijke dingen gebeuren? In deze voorstelling gaan we mee op reis. We reizen naar het
Romeinse Rijk, zo'n 2000 jaar geleden. Daar komen we een hooghartige koning Herodes
tegen, maar zien we ook een stel eigenwijze schaapjes en een stoere herder. Samen met de
kinderen en andere aanwezigen gaan we op zoek naar alle wonderlijke dingen die er
gebeuren. Door middel van zang, humor en verschillende verrassende elementen worden
jong en oud aan het denken gezet over het wonder dat we vieren met Kerst.

» Dinsdag 23 december om 19.00 uur.
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Christelijke meditatie

Vanaf het voorjaar van 2026 worden er maandelijks
bijeenkomsten aangeboden waarin allerlei vormen van
bezinning en meditatie aan de orde zullen komen. De
informatieavond vindt plaats op woensdag 28 januari om
20.00 uur in De Huiskamer.

« Woensdag 28 januari om 20.00 uur.

We hopen je bij één of meerdere activiteiten te ontmoeten! Eind januari 2026 komt er een nieuwe
folder uit met het programma van februari tot en met augustus 2026.

Colofon:

De Open Hof

W. van Vlietstraat 2a

3262 GM Oud-Beijerland

tel. 0186 612936

e mail: huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl
website: www.deopenhofoudbeijerland.nl

€ www.facebook.com/PGOpenHof
@deopenhofoudbeijerland

Algemeen codrdinator: Hanneke Blom, missionair kerkelijk werker
werkdagen woensdag en vrijdag

Koster en verhuur gebouw: Arie Maaswinkel
tel. 06 31939769
e mail: koster@deopenhofoudbeijerland.nl
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Gezellig samen wat drinken en
een praatje maken!

Voor alle overige activiteiten
en de laatste informatie,
kijk op www.deopenhofoudbeijerland.nl
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