B Protestantse Gemeente

KerkmagaZIN




Meditatie

Zien, soms, even...

‘Soms even zien wij verder dan wij zijn’ - die woorden van Huub Oosterhuis (1933-2023)
klonken op de eerste zondag van de veertigdagentijd in De Open Hof.

Daarna gebruikten we drie woorden uit die zin. In een andere volgorde, naar het boek van Huub
Oosterhuis uit 1972: Zien, soms, even. De ondertitel luidt ‘Fragmenten over God’ Wie het boek
openslaat vindt een treffende beschrijving. Het is ‘Een werkboek. Voor deze of gene gemaakt,
om er iets mee te doen. Voor niemand niet. Teksten voor gebruik. Gebruikte teksten: gezongen,
gezegd. Langzaam lezen, liefst hardop, liefst met tien tot duizend samen. Niet langs de regels
rennen met je ogen. Fragmenten. Restanten? Fragmenten - nu, momentopnamen, schetsen van

een traject.

Bij de voorbereiding van de veertigdagentijd werden de drie woorden ‘Zien — soms - even ...
onze leidraad. En zo klonk iedere zondag een alternatief Kyriegebed. Om elkaar te herinneren
aan Gods luisterende oor en onszelf aan de betekenisvolle menselijke flarden van hoop, inzicht

en verwondering.

Zo klonken er zes weken lang aarzelende, twijfelende, rebellerende en dringende woorden bij
het geimproviseerde kruis van gerecycled materiaal. Die woorden zijn nog na te lezen op de
website. Het is een dierbare verzameling geworden van verschillende mensen uit onze

gemeente.

In de feestelijke Paasviering klonken de woorden opnieuw. Soms even zien wij verder dan wij
zijn. Soms even ‘zien’ mensen een vermoeden van Opstanding.

Na Paasmorgen is alles anders. De woorden Zien, soms, even zijn in staat om geloof te dragen:
als fragmenten, als flarden van inzicht, als ontdekking in verwondering en confrontatie.

In een lang gedicht schreef de cultuurfilosoof en uitgever Rinus van Warven dit voorjaar over
het bijzondere vermoeden van Licht dat schijnt onder mensen. Enkele fragmenten wil ik hier
graag citeren. Het zijn waardige woorden om te overdenken in deze liturgische Paastijd op weg

naar het feest van Pinksteren!

1. Dat licht in mij

brandt soms onder de stilte,
verborgen achter woorden

die ik niet durf te spreken.

Toch fluistert het zacht mijn naam,
alsof het mij al kent.

3. Dat licht tussen ons

weeft draden van vertrouwen,
over afgronden van twijfel

en oude pijn van vroeger.

Het leert ons opnieuw te gaan
over paden zonder angst.

ds. Carla Schoonenberg-Lems

2. Dat lichtin jou

glanst onverwacht naar buiten,
in een lach die openbreekt
door muren van gewoonte.
Even zie ik wie je bent,

ver voorbij je verhaal.

4. Dat licht voorbij ons

roept zonder stem te klinken,
trekt ons uit het kleine

naar een wijdere horizon.
Alsof het leven zelf zegt:
kom, word wie je bent.







Kerkdiensten

Datum Tij Voorganger Bijzonderheden
26 april 10.00u  ds. Carla Schoonenberg-Lems m.m.v. Sparkling Voices
10 mei 10.00u  ds. Carla Schoonenberg-Lems

14mei  1000u ds CarlaSchoonenberglems  Hemelvaartsdag
17 mei 10.00u  ds. Jaap Brederveld, Rotterdam

| 24mei  1000u  dsCarlaSchoonenberglems  Pinksteren
31 mei 10.00u  ds. Jaap Brederveld, Rotterdam

- 2 Alle kerkdiensten kunt u live meevieren via kerkdienstgemist.nl
ﬁl‘ kerkdlenStgemISt' Daarna kunt u ze nog twee weken lang terugkijken.
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Vanuit het Spuifront

Bij de bijzondere diensten in de komende tijd:

Dauwtrappen op Hemelvaart

Met Hemelvaartsdag ‘dauwtrappen’ in de vroege uren van de ochtend: het is een mooie traditie
om de zon in alle vroegte en stilte te zien opgaan. De groep wandelaars vertrekt om 5.00 uur
vanaf De Open Hof. We lopen op rustige (voet)paden en dijken en zoeken het groen zoveel
mogelijk op. Onderweg zijn we afwisselend stil en in gesprek. Neem het liefst waterdichte
schoenen mee en eventueel regenkleding. Plus wat eten en drinken voor onderweg en voor
het ontbijt bij terugkomst in De Open Hof. Aanmelden vooraf is niet nodig. Datum:14 mei van
5.00 tot ongeveer 8.30 uur en het ontbijt daarna.

Om 10.00 uur is er een Morgengebed in de kerkzaal.

Het Feest van de Geest

Voor de Pinksterdienst nodig ik belangstellenden van harte uit om mee te doen aan de
voorbereidingen. Er is al een kleine kern mee bezig maar er is nog plaats voor wie de dienst
mee vorm wil geven. Weet me te vinden!

Teamcoaching, terugblik en vooruitblik

Op 27 maart hadden we als collega’s een tweede dag rondom Teamvorming. Aan de orde
kwam de basale vraag wat een team eigenlijk is. Zo zochten wij naar het antwoord op de vraag
hoe dat bij ons binnen De Open Hof gaat. leder deelde ervaringen over de afgelopen periode
aan de hand van voorbeelden. Met elkaar dachten we na hoe je elkaar als teamleden kunt
versterken op het moment dat er stagnatie ontstaat of op het moment dat er een nieuw
initiatief gelanceerd wordt. Met oefeningen ontdekten we meteen hoe het voelt als
bijvoorbeeld de druk hoog is en er keuzes gemaakt moeten worden. In de komende tijd
werken we aan verdere invulling van ieders professionele identiteit en zoeken we naar een
gezonde mix van gezamenlijke en eigen taken. Concreet bieden we binnenkort een
mogelijkheid aan om via de website een afspraak met één van ons te maken. De bedoeling is
dat u dan kunt afspreken op een datum die uzelf ook past. Dus zodra het technisch haalbaar is,
laten we het weten via de Weekbrief. Daarnaast werken we aan de organisatie van de
Huiskamer en de verdere ontwikkeling van gerichtere vormen van jeugdwerk in onze
gemeente. De volgende teamdag staat gepland op 29 mei. Dat betekent dat we die dag
alledrie niet beschikbaar zijn in Oud-Beijerland.

Kring Stille Omgang

Op dinsdag 28 april is er gelegenheid om te ervaren wat een labyrint is. We lopen er
verschillende: het labyrint dat Anna Eppinga vormgaf en in de kerkzaal ligt.

We lenen een ook groot verplaatsbaar labyrint van ds. Piet van Veldhuizen en mogen het die
avond gebruiken in onze kerkzaal. En we ontdekken dat een labyrint ook op een andere manier
en in het klein gebruikt kan worden, gewoon thuis bijvoorbeeld. Het zou mooi zijn als we een
groot aantal belangstellenden welkom mogen heten op deze avond in de kerkzaal van De
Open Hof.

U hoort meer over de achtergronden en de betekenis van een labyrint. Wellicht kunt u met die
kennis in de zomervakantie een labyrint lopen in een van de mooie kathedralen van Europa of
elders.




Vanuit het Spuifront

Op dinsdag 2 juni is er een Emmauswandeling. Bij goed weer natuurlijk buiten en bij slechter
weer passen we de avond aan en houden we in de kerkzaal een inspirerende avond. Het is
geen lange wandeling, dus ook als u slechter ter been bent, wordt u van harte uitgenodigd om
aan te sluiten.

De avonden beginnen om 19.30 uur en zijn rond 20.45-21.00 uur afgelopen. Aanmelden vooraf
is niet nodig.

Nascholing

In het kader van de verplichte nascholing ben ik dit voorjaar bezig met de boeiende vraag wat
de verhouding is tussen (de tekst van) de preek en Al, oftewel: kunstmatige intelligentie. De
cursus bestaat uit drie dagen in het tweede kwartaal van dit jaar. Inmiddels ben ik begonnen
aan de verplichte literatuur en daarna komt vanzelfsprekend ook een experiment aan de orde.
Want kan ‘een apparaat’ de ingevingen van de Geest zomaar vervangen? Kan een machine
inspireren? Of kan Al zo gebruikt worden dat het juist van toegevoegde waarde is? Ik houd u
op de hoogte van de opgedane kennis en ervaringen. Want er valt nog veel meer over te
zeggen! Maandag 18 mei is de eerstvolgende cursusdag in Utrecht.

Geestelijke vorming

Wie graag wat dieper in wil gaan op het pastorale gesprek, is van harte welkom bij de
introductie van de gesprekskaarten die vorig jaar zijn verschenen rondom het thema
‘Geestelijke Vorming' De methode en de kaarten zijn ontwikkeld door de Protestantse
Theologische Universiteit i.s.m. de Christelijke Hogeschool Ede. Om met deze kaarten in het
pastoraat te kunnen werken, wordt er een toelichting gegeven en onderzoeken we de
bruikbaarheid voor onze eigen context. De bijeenkomst is bedoeld voor wie graag zo'n
gesprekkenreeks zou willen aangaan én voor degenen die graag in zo'n gesprekkenreeks het
voortouw willen nemen. De methode stelt open vragen bij onze vormen van geloven in het
leven van alledag.

De informatiebijeenkomst wordt gehouden op woensdag 27 mei van 15.00-16.30 uur in een
van de zalen van De Open Hof. Meld u zich graag vooraf bij mij aan.

Vooruitblik overstapdienst in de zomer

Het is nog ver weg maar van harte wil ik de overstapdienst van de kinderen uit de Kinderdienst
naar de Basiscatechese en Lighthouse hier noemen. Met de overstapdienst markeren we dit
bijzondere moment voor de kinderen. Ook betekent deze overstap veel voor allen om de
kinderen heen: hun ouder(s), verzorger(s) of opa of oma. Om dat moment persoonlijk te
markeren, bereiden we de dienst samen voor. Dit gebeurt op woensdag 17 juni vanaf 20.00
uur.

Hartelijke groet,
ds. Carla Schoonenberg




Van de kerkelijk werker Jolanda Griesdoorn

De tijd gaat z6 snel. Het is alweer bijna mei. Hemelvaart en Pinksteren zijn binnenkort. Veel
mensen nemen het ervan en gaan een paar dagen eropuit rond de meivakantie of feestdagen.
Anderen beginnen aan een vroege vakantie om de drukte van schoolvakanties voor te zijn.
Veel plezier.

Als dit KerkmagaZIN uitkomt zijn de eerste examens voor VMBO 4-leerlingen gestart. Andere
examenkandidaten beginnen na de meivakantie. Veel succes voor de examenkandidaten.

Ontmoetingsbijeenkomst donderdag 7 mei over jaarthema
Heeft u nog niet meegedaan aan de ontmoetingsbijeenkomst rondom ons
jaarthema? Dan kunt u zich opgeven voor donderdag 7 mei. We hopen
dat er genoeg mensen zijn voor én de middag (14.30-16.30 uur) én de
avond (19.30-21.30 uur). In februari deden er zo'n 10 gemeenteleden mee.
Geef je op bij Carla en bij mij, dan laten we een aantal dagen van te voren
weten in welk huis we samen komen.

Lighthouse seizoensafsluiting vrijdag 29 mei

We sluiten het Lighthouse seizoen af met een BBQ en spelletjes avond op
vrijdag 29 mei. In totaal hebben we dan drie activiteiten dit voorjaar
georganiseerd. Het is fijn om te merken dat jongeren enthousiast komen en
ook vrienden meenemen. Dit geeft aan dat ze het naar hun zin hebben.

Activiteiten rondom overstap naar middelbare school
De basisschool is een essentiéle plaats in de groei van de kinderen. Hier wordt de basis gelegd
voor de rest van hun leven. Het afscheid van de basisschool markeert in het leven van kinderen
de afsluiting van een belangrijke periode. Binnen onze kerkelijke gemeente zijn er voor
kinderen in groep 8 en hun ouders/verzorgers een paar activiteiten aan het einde van dit
schooljaar.

Woensdag 3 juni is een ouder- en kindworkshop De Grote Oversteek in de Huiskamer

die om 19.00 uur start. Zie de uitnodiging op de volgende pagina.

Woensdag 17 juni is er om 20.00 uur een ouderavond voor ouders die hun kind(eren)

tijdens de overstapdienst van zondag 5 juli laten overstappen. Het is een voorbereidende

avond op de kerkdienst. Zie meer hierover in het verhaal van Carla.

Zondag 5 juli is er een overstapdienst voor kinderen van groep 8 die overstappen van de

kinderdienst/basiscatechese naar Lighthouse. Meer informatie volgt later via Carla.




Van de kerkelijk werker Jolanda Griesdoorn

Ouder & Kind workshopshop De Grote Oversteek i.s.m. café GEZI(e)N
Afscheid nemen van de basisschool en starten in
de brugklas: het is een enorme verandering.
Niet alleen voor kinderen, maar ook voor
ouders/opvoeders. Tijdens deze ouder- en
kindworkshop neem je alvast een kijkje in de
wereld die komt. Het is een speelse en
interactieve workshop. Beide ouders/opvoeders
kunnen met hun kind meedoen. Altina Verhorst
en Jolanda Griesdoorn geven de workshop. De
avond wordt georganiseerd door ons; de
Protestantse Gemeente De Open Hof i.s.m. café
GEZI(e)N van Welzijn Hoeksche Waard.

Voor wie: Opvoeders én kinderen (die in groep 8 zitten van de basisschool)
Datum: woensdag 3 juni 2025 van 19.00 - 21.00 uur in De Huiskamer
Aanmelden bij: jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl

Hoe ging het met...de Paaschallenge van Lighthouse?

Op deze avond stond het jaarthema centraal. Tijdens de vijf opdrachten
die avond lag de focus op “Kijk om je heen”. Zo moesten de tien
jongeren 188 paaseieren zien te vinden die verstopt lagen door de hele
kerk. Op vijf eieren na, werden ze allemaal gevonden (Carla vond die
zondagochtend twee eieren tijdens de kerkdienst & ).

De jongeren maakten daarna twee kruizen van afvalhout, probeerden
een puzzel op te lossen en deden omgekeerd verstoppertje. Tot slot
konden ze hun zorgen of wat ze bezig houdt, neerleggen onder de
Paaskaars. We kunnen terugkijken op een toffe avond met enthousiaste
jongeren.




Van de kerkelijk werker Jolanda Griesdoorn

Oproep: Leiding gezocht voor de Baanbrekers!

Lijkt het jou leuk om leiding te geven aan onze diaconale
jongerengroep? Samen met de jongeren bedenken jullie diaconale
acties voor goede doelen dichtbij of verder weg.

Voorbeelden van activiteiten die de Baanbrekers gedaan hebben in
het verleden zijn; spelletjes spelen met bezoekers van het Odensehuis,
bingo organiseren voor een soos van verstandelijk beperkte mensen,
taart verkoop om geld in te zamelen voor Long Covid Centrum of Zip
your Lip (24 uur niet eten) voor WorldVision.

We zoeken mensen die het leuk vinden om met jongeren (12 - circa 18 jaar) om te gaan, een
organisatietalent hebben, jongeren helpen faciliteren om de actie op te zetten en die
diaconale acties een warm hart toedragen. Deze taak is prima geschikt om met z'n tweeén te
doen, zoals in een duobaan. Zo kun je sparren en taken verdelen. Zie jij het zitten om met onze
jongeren diaconale acties op te zetten? Laat het me weten! Neem contact op met mij om
hierover door te praten.

Het zou leuk zijn als de Baanbrekers in het nieuwe jeugdwerkseizoen weer volop aan de slag
kan gaan.

Vrij tussen 23 april t/m 5 mei

Van donderdag 23 april t/m 26 april ontvang ik samen met mijn gezin twee gasten van onze
partnergemeente uit Burg. Het hele weekend zijn we op stap en in de weer met de gasten.
Aansluitend ben ik ruim een week vrij tot en met dinsdag 5 mei. Voor vragen tijdens mijn
afwezigheid kunt u terecht bij mijn collega Carla Schoonenberg-Lems.

Contact =
Je kunt contact met me hebben via de telefoon, e-mail of & .
Whatsapp. Ik werk 24 uur in de week. Mijn werkdagen zijn
op maandag, dinsdag en donderdag.

Jolanda Griesdoorn — van der Pol, 06-37474733 of
jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl

10



Impressie Running Diner 29 Maart

Running Dinner

Op de laatste zondag van maart, Palmpasen, stond er een Running Dinner op de agenda van
De Open Hof. Een leuke manier om nieuwe mensen te ontmoeten, was onze insteek.

Het verrassingselement zit ‘m in het feit dat je van tevoren niet weet waar je heen gaat, wat je
eet en wie je ontmoet. We ontvingen in de Huiskamer een mooi, klein Palmpasenstokje met
twee adressen voor respectievelijk het voorgerecht en het hoofdgerecht. We schoven eerst
aan tafel bij Rob en Petra, samen met nog twee gasten.

Met ons zessen genoten we van het voorgerecht en de leuke gesprekken. De klok gaf op enig
moment aan dat we écht een eind aan het samenzijn moesten maken, want de hoofdmaaltijd
wachtte. Daarvoor waren we te gast bij Hetty en Bas, ook weer met twee andere gasten.
Opnieuw gezellige gesprekken en lekker gegeten. Vervolgens naar de Huiskamer, waar de
dames van de organisatie iedereen op heerlijke toetjes trakteerden.

Al met al zijn er wel 50 mensen actief geweest. Wij zijn blij dat we meegedaan hebben. Je treft
elkaar in een andere setting en aan tafel praat je makkelijk met elkaar. Dit keer waren wij de
gasten maar een volgende keer is het goed mogelijk dat we zelf gasten ontvangen.

Complimenten aan de organisatie. Het was Top.
Teus & Wilma Peterse
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Van de missionair kerkelijk werker Hanneke Blom

Het tweede deel van het kerkelijk seizoen is volop in gang. Er vinden verschillende activiteiten
in de Huiskamer, Omloop en kerkzaal plaats. In het KerkmagaZin kom je ze op verschillende
plekken tegen. Afhankelijk van wie deze organiseert en/of daarbij betrokken is.

Hoewas het metde......

Thema-avond over ‘Hoe ervaar je het leven als je een licht verstandelijke
beperking hebt?

Op donderdag 5 maart was de Huiskamer gevuld met een mooie en diverse groep mensen die
allemaal waren gekomen om te luisteren naar de persoonlijke verhalen van Ashna,
Marie-Louise, Angelique en John.

Het was indrukwekkend hoe zij vertelde over wat ze hebben meegemaakt, wat dat met hen
deed en hoe ze hun ervaring ten positieve willen gebruiken. Door hun verhalen te delen en
duidelijke boodschap mee te geen: pesten is niet oké. Door mensen te laten zien dat hoe
moeilijk je situatie ook is, er altijd een weg uit het donkere dal is. Durf hulp te vragen. Hoe
belangrijk het is dat er mensen zijn die om je heen staan en steunen. ledereen is waardevol en
kan een bijdrage leveren om de wereld om ons heen wat mooier te maken. "

Pannenkoekenlunch

Na het succes van de pannenkoekenlunch in september, werd er donderdag 12 maart een
tweede pannenkoek lunch georganiseerd onder leiding van Jan Middelhoek. De tweede lunch
werd weer tot in de puntjes voorbereid, zodat alles uitstekend verliep. Er werd een iets anders
werkwijze uitgeprobeerd voor het bakken van de spekpannenkoeken waardoor ze nog
lekkerder waren. En Jan nodigde vele mensen persoonlijk uit om te komen, door bij de
verschillende activiteiten in de Huiskamer langs te gaan met de intekenlijst. Deze keer waren er
maar liefst 75 gasten en werden er ruim 200 pannenkoeken gebakken. Petje af voor het
keukenteam en de gastvrouwen-/heren die ervoor zorgden dat iedereen van koffie/ thee,
soesje, vruchtensapje, fruit en pannenkoeken met stroop of suiker werd voorzien.

Gevoed met mooie gesprekken en een gevulde maag gingen we voldaan naar huis.




Van de missionair kerkelijk werker Hanneke Blom

Vooruitblik: Seniorenmiddag

Op dinsdag 19 mei is de laatste seniorenmiddag van het seizoen. En de laatste seniorenmiddag
die door de huidige groep vrijwilligers wordt georganiseerd. Vele jaren hebben zij zich met
hart en ziel ingezet voor informatieve, gezellige en inspirerende middagen waarbij de
ontmoeting met elkaar een wezenlijk onderdeel was. Er is dan ook alle reden om dankbaar
terug te kijken en er met elkaar een feestelijke afsluiting van te maken. Weet je van harte
welkom en mis deze bijeenkomst niet! De bijeenkomst begint om 14.30 uur en duurt tot circa
16.30 uur en is in de Huiskamer.

Ondertussen kijken we als professional team naar hoe nu verder? Carla en Jolanda hebben
aangegeven door te willen gaan met de kerstviering en de paasviering in de middag.
Daarnaast denken we na over het aanbieden van andere middagen. Hoe dat precies vorm zal
krijgen, kan ik nu nog niet zeggen. Maar weet dat het onze aandacht heeft. We proberen ook
komend seizoen weer een gevarieerd aanbod van activiteiten te hebben waarvan een deel

's middags plaatsvindt.

Contact

Heb je een tip voor een Huiskameractiviteit of wil je mij
spreken? Neem dan contact met mij op via Whatsapp,
telefoon of email. Tel. 06-57323416 of
hannekeblom@deoenhofoudbeijerland.nl

Mijn werkdagen zijn in principe de woensdag en vrijdag.
Een hartelijke groet, Hanneke Blom
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Gedachtenissen

In herinnering: Johanna Bekker - van de Steenoven

Op woensdagavond 25 februari overleed ons gemeentelid Johanna Bekker -
van de Steenoven in de leeftijd van 95 jaar. Ze werd geboren op 20 maart
1930 als jongste van vijf kinderen in Willemstad. Annie moest vroeg
meehelpen in huis en op plekken elders waar haar hulp nodig was. Zo
werkte ze jarenlang bij een kostersgezin en later bij een domineesechtpaar.
In oorlogstijd waren er veel spanningen door het verzetswerk. Ze maakte de
watersnoodramp mee in 1953. Ze was een zogenaamd moddermeisje, de
Colonne van Vrouwelijke Vrijwilligers die gekleed in overalls en kaplaarzen
en gewapend met bezems, emmers en dweilen de modder in de huizen
opruimde.

In 1957 trouwde Annie met Herman Bekker. Ze gingen wonen in Oud-Beijerland. Ze kregen drie
kinderen; Willie, Ankie en Herman. Annie zette zich jarenlang met hart en ziel in voor de kosterstaken
in de Thomaskerk. Poetsen, dweilen, liters koffie zetten, zalen klaarzetten, ramen lappen en de
Paaskaars aansnijden zodat de vlam in de hele kerk te zien is. Ock haar kinderen werden ingezet door
haar. In 1996 overleed haar echtgenoot Herman na een operatie aan zijn hartklep. In maart 2022
verloor ze haar zoon Herman, de echtgenoot van Carine. Dit vond ze erg moeilijk.

Tijdens de dankdienst voor haar leven lazen we het bijbelverhaal van Marta die Jezus gastvrij ontving
en Maria, haar zus, die aan de voeten van Jezus ging luisteren. Annie had een sterke Marta-kant in
zich, door te zorgen voor anderen. Haar Maria-kant bleef misschien wat meer verborgen voor
anderen. Maar ze was een biddende vrouw die zondags luisterde naar de preken en nadacht over wat
ze hoorde.

We bidden de kring van haar kinderen Willie en Ankie, de schoonkinderen Jan, Gerben en Corine,
klein- en achterkleinkinderen de kracht en nabijheid van de Eeuwige toe.

In herinnering:Johannes Maas

Op 27 februari 2026 is Johannes Maas overleden. Hij is 42 jaar geworden.

" Hans kwam graag in De Open Hof. Hij genoot van de openheid en de

gastvrijheid in de Huiskamer en de kerk. Hij voelde dat er hij mocht zijn

wie hij was. Soms kwam hij even langs om iedereen kort gedag te zeggen

en dan weer raakte hij betrokken bij een gesprek met diepgang.

| Na zijn plotselinge overlijden kwam tijdens de afscheidsdienst in De Open

Hof naar voren hoeveel mensen om hem heen hebben gestaan tijdens

| Zijn leven. Zijn zus vertelde over het samen opgroeien in het gezin in

{ Numansdorp. De moeder van zijn beste vriend vertelde over vroeger. Zijn

' werkzame leven en zijn vrijwillige inzet werd geschetst door mensen van

| HW Werkt en de EHBO.

: We lazen woorden uit de Zaligsprekingen en stonden stil bij Matteds 5, 8.
Daar gaat het over de zuiverheid van het menselijk hart en de hoop God

te mogen zien. Het zijn woorden die gericht zijn aan mensen die nu lijden en wenen.

We wensen allen die in Hans een dierbare vriend hebben gevonden, sterkte toe om het verdriet en het

gemis te dragen.
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Gedachtenissen

In herinnering: Maria Both - van Dam

Op 7 maart 2026 is Maria Both - van Dam overleden. Ze is 97 jaar geworden.
Marie was de oudste uit het gezin van vijf kinderen. Ze groeide op in
Oud-Beijerland. Ze trouwde op 15 maart 1951 met Jozef Both en kregen samen
ook vijf kinderen. Na vele mooie en gelukkige jaren samen overleed haar man
plotseling in 2002. Vanaf dat moment veranderde haar leven en zocht zij samen
met haar kinderen en schoonkinderen naar een nieuw evenwicht. Daarin kon het
geloof voor haar een steun zijn. Ze zong graag, ook in koren waarmee zij op reis
ging. Tot op het laatst deed muziek haar goed.

Haar kinderen en kleinkinderen en haar zus vertelden op een liefdevolle manier
over haar tijdens de Dankdienst op 16 maart in De Open Hof. Zij vulden elkaar
aan benoemden ieder een ander aspect van haar veerkracht.

Met Psalm 121 kwamen we terecht in de verschillende landschappen die zij heeft gekend. Ondanks
momenten van aangevochten geloofsvertrouwen, overheerste in haar leven toch steeds een diepe
dankbaarheid. Want in de moeilijke tijden die volgden met verlies van dierbaren, bleef zij samen met
anderen zoeken naar momenten van uitzicht. Zo zette zij haar levensverhaal steeds weer opnieuw in
een breder perspectief.

Op de Algemene Begraafplaats vertrouwden we haar toe aan God. Op de rouwkist lag eenzelfde
boeket als 75 jaar geleden op hun trouwdag. We begroeven haar in het graf van haar man. Zelf zong
ze graag ‘lk ga slapen, ik ben moe' Eerst voor de kinderen en nu klonk de melodie tijdens haar
afscheid. Dat zij mag rusten in Gods eeuwige vrede. Dat zij al haar dierbaren nu op een andere
manier tot steun mag zijn.

In herinnering: Annie Huijzers - Vermaas

Op 25 maart 2026 is Annie Huijzers - Vermaas overleden. Ze is 93 jaar
geworden. Annie was de een-na-oudste in het gezin van vroeger en werd
geboren in Oud-Beijerland. Ze trouwde met Jaap Huijzers en ze hebben hun
65-jarige huwelijk samen gevierd in 2018. Kort daarna overleed haar man.
Nadat ook haar eigen gezondheid afnam, woonde de zeven laatste jaren van
haar leven in Futura in Poortwijk. Daar heeft ze nog betekenisvolle jaren
gekend. Dankbaar was ze voor iedereen die om haar gaf, zoals zij vele anderen
altijd met liefde heeft omringd.

Annie heeft veel ingrijpende vormen van verlies meegemaakt. Haar drie jaar
jongere zusje Ingetje kwam op een tragische manier om het leven in 1945,
door een verdwaalde kogel in het havengebied van Oud-Beijerland.

Haar kinderen Martin en Peter vertelden in de Dankdienst voor haar leven over de intense band die er
was geweest. En over de moeite om elkaar dan vanuit die liefde los te laten. De kleinkinderen
deelden hun herinneringen aan oma.

Met de lezing van 1 Korintiérs 13 ging het over liefde in woord en daad. Over God die van alle
menselijke tekortkomingen en fragmenten één geheel weet te maken. We luisterden naar muziek

die gevoelige snaren wist te raken.

Vanuit De Open Hof vergezelden we haar na de Dankdienst naar haar laatste rustplaats op de
Algemene Begraafplaats aan de Korte Laning.

Dat allen die haar missen zich getroost en bemoedigd mogen weten door Gods oneindige Liefde.
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Pinksterslinger

Tekst en illustraties: Marjet de Jong

Bij een feest hoort een slinger. En als het
feest Pinksteren is, dan kiezen we voor
kleuren uit het pinksterevangelie, die van
vurige vlammen, geel, oranje, rood (of van
de opstekende stormwind, grijs, blauw, wit).
Deze pinksterslinger maak je van papier,
zonder lijm! Papier, schaar enijverige handen
zijn genoeg. Maak de slinger(s) zo lang als

je wilt. ledereen kan meedoen met vouwen,
knippen en aanhaken. Het is een leuk werkje
voor alle huisgenoten.

Feest van de Geest

De symboliek zit niet alleen in de kleuren maar
ook in de verbinding: de schakels houden elkaar
vast, de ene draagt de andere. Misschien een
mooi beeld voor de pinkstergeest: die lijmt ons
niet vast, maar laat ons aanhaken tot een slinger
van mensen. Samen kom je heel ver en maak

je het feest van Gods koninkrijk zichtbaar. TIP:
Ook een inspirerende activiteit bij een pinkster-
viering of ander feestelijk samenzijn.

Nodig:

- Gekleurd A4 papier in - zoals hier - vier warme
vuurkleuren. Uit vier bladen maak je 1,25m
slinger, uitacht bladen 2,5 m slinger enz.

- Een of meer scharen.

- Potlood voor streepjes.

Doen (zie foto's):
1.Vouw een vel in de lengte dubbel, en weer
open.

2.Vouw de lange randen naar de midden-
vouw toe; klap het geheel weer dicht tot een
langwerpige reep van plm. 5,5 x 30 cm.

3. Zet potloodstipjes op de reep, omde 2 cm.

4_Knip gelijke stukjes af, ca. 14 schakels van
2 cm uit een blad. Elke schakel vormt een
‘bekje’ van twee dubbele uiteinden.

5. Neem twee schakels, schuif een ‘bekje’ door
de ‘lusjes’van het andere, schuif door tot het
niet verder kan. Nu houdt de eerste schakel
de tweede vast, haaks op elkaar.

6. Schuif een derde bekje door het tweede, en
een vierde door het derde, zodat de schakels
een zigzag-slinger gaan vormen. Na een
aantal schakels heb je het door en kun je vlot
een lange pinksterslinger maken.

Veel knutselplezier!

EXTRA In het voorbeeld zijn transparant papieren
vlammen aan de slinger gehaakt met dun
metaaldraad. Maak je een blauw-witte ‘storm-
wind’ slinger dan kun je er duiven aan hangen.

Thuis Geloven



Palmzondag

Palmzondag

Op 29 april was het een drukte van belang in de Huiskamer. De leiding van de kinderdienst,
geholpen door enkele enthousiaste jongeren, heeft - traditiegetrouw - met de kinderen van
de gemeente palmpaasstokken gemaakt, met uiteraard een broodhaantje bovenop. Altijd een
leuk moment, passend bij de dienst waarop we de intocht van Jezus in Jeruzalem gedenken.
Na afloop van de eredienst kwamen ze in optocht in de kerkzaal en liepen een rondje met alle
mooie palspaasstokken geheven in de lucht.
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Diversen

Vieren

LEREN ; HOOP '
Dienen . &

ferede

Classicale vergadering in Oud-Beijerland

Het is een goede gewoonte om als Classicale Vergadering tweemaal per jaar ‘'op locatie’ te
vergaderen. Dit keer zal dat in De Open Hof zijn. En wel op 26 mei a.s.

De vergaderingen van de Classis zijn openbaar en u/ jullie worden dan ook van harte hiervoor
uitgenodigd. De vergadering begint om 19.30 uur en zal rond 21.30 uur worden afgesloten.
Heeft u, heb jij altijd al wat meer van de Classis, en wat daar nu allemaal wordt besproken,
willen weten, weet je dan welkom!

Ds. Carla Schoonenberg en Ina in ‘t Veld-Rentier (lid BM van de Classis)

Het vakantiebureua 5 -
het vakantiebureau

= . . bijzondere vakanties
Jaarlijks genieten veel mensen van een vakantieweek,

die het VakantieBureau organiseert. Het VakantieBureau biedt vakantiemogelijkheden aan
voor mensen voor wie het door ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend is om op
vakantie te gaan. Men viert vakantie in een van de vier eigen (aangepaste) of enkele gehuurde
(aangepaste) accommodaties in Nederland.

De vakanties zijn bijvoorbeeld bedoeld voor:
- ouderen, (echt)paren die over een goede gezondheid beschikken, maar het moeilijk
vinden (weer) op vakantie te gaan.
- ouderen, (echt)paren van wie een van de partners of misschien allebei (eenvoudige)
hulp nodig hebben bij de dagelijkse persoonlijke zorg of verpleegkundige zorg.
- personen die zijn aangewezen op (veel) zorg en/of rolstoel gebonden zijn.

De vakanties staan bekend om hun goede sfeer, de ruimte die men als individu krijgt binnen
de groep en het bijzondere contact tussen gast en vrijwilliger.
Heeft u interesse, kijk dan op de website: www.hetvakantiebureau.nl
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Seniorenraad

Huismus

Ik ben een vogel, ik ben een mus... .., jazeker. Geloof me maarl.

Ik ben een huismus.

Ik ben graag in mijn eigen huis en ik ben met van alles bezig. lk amuseer mij wel. En
toch... zou ik wel een vogel willen zijn. Fladderen van hier naar daar en weer terug.
Overal een graantje meepikken en vaak blije gezichten van de mens zien, blij ze
weer wat vogels om zich heen te zien en wat gekwetter te horen. Hoewel ik mij niet
helemaal kan vergelijken met de huismus. De huismus staat bekend om
lawaaierigheid...... ?

Ik dus weer niet. Maar houden ze dan wel weer wel, zoals ik, van gezelschap.
Mussen zijn sociale vogels en voelen zich thuis in hun eigen geboorteplaats en in
hun eigen groep. Zij gaan ‘s winters ook niet overwinteren. Dus ja, wat heb ik
gemeen met de huismus? De eenvoud en onopvallendheid misschien? Onopvallend
mezelf verstoppen. Verstoppen voor de grote bange wereld. Voor het kwaad in de
wereld....?

Gelukkig is het grote gevaar nog even ver van mijn bed. Hoewel? Het komt zo
dichtbij. Verstoppen helpt niet, stel je voor met z'n allen in de heg, of in het kruintje
van de dichtstbijzijnde boom. Maar wij hoeven toch niet bang te zijn?

God zij met ons. Als je maar op Hem vertrouwt. Bidden helpt.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen,
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind
Gedragen door Uw Geest
En de kracht van Uw liefde.

Ja, de vogels in de lucht, zij lezen geen krant, zij komen terug uit mooie oorden,
verblijven hier even, en gaan er later weer vandoor. Ik zou wel eens, net als Niels
Holgerson, op de vleugels mee willen reizen naar een heerlijk rustig stukje paradijs.
Ik hoop dat zij de oorlogsgebieden voorbijgaan. Dat zo wie zo de oorlogen snel
voorbij zullen gaan. De hele wereld bidt om vrede, Heer.

God, schenkt ons de kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op Uw wegen
dan wordt ons tot zegen lachen en geween.

Amen

2026 Gonnie Confurius de Keijzer
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Impresse Gemeenteavond

Impressie van de gemeenteavond op 11 maart jl.

In een volle Huiskamer waarin zo'n 85 gemeenteleden, van alle leeftijden en door alle
generaties heen, gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging van de BeleidsAdviesGroep
(BAG) om mee na te denken over de toekomst van onze gemeente, werd een mooie opening
vertolkt door onze drie pastores. Marc Bijl, de voorzitter van de kerkenraad heette ons welkom
en gaf ons de vraag mee hoe fit we kunnen en willen blijven de komende 7 jaar. Daarna gaf hij
het woord aan Arjan van Dijk, de voorzitter van de BAG en hij legde het accent voor deze
avond: 'Hoeveel draagkracht hebben we de komende jaren en wat hebben we daarvoor
nodig?'

Annemarie Schipper (lid BAG) nam ons m.b.v. Mentimeter mee langs vragen die opgesteld
waren door de BAG en waar we m.b.v. onze telefoon (of op papier) op konden reageren. Na
enige technische strubbelingen (gelukkig zat Leen in de zaal &2 ) werden we vlot langs alle
vragen geloosd en er ontstond al snel een beeld van wat de aanwezigen belangrijk vinden.
Hierover zal vanuit de BAG later meer volgen. Na de pauze werd er in kleine groepjes met
elkaar gesproken over een aantal vragen betreffende keuzes die er gemaakt moeten worden
en wat we daarin belangrijk vinden voor onze Open Hof. Er vonden levendige discussies
plaats en het geheel gaf blijk van een grote betrokkenheid van de aanwezigen. We sloten het
officiéle deel van de avond af met het zingen van een zeer toepasselijk lied: 418: God schenk
ons de kracht, dicht bij U te blijven. Daarop past alleen een ‘amen.

Na afloop was er een hapje en drankje, zoals altijd uitstekend verzorgd door onze koster. Daar
werd volop gebruik van gemaakt en het gesprek ging ook daar nog door.

Voor de gemeenteleden die niet aanwezig konden zijn, was er op de zondag erna nog een
papieren versie van de vragen en ook hier is nog door zo'n 20 mensen gebruik van gemaakt.
Ook deze resultaten zijn door de BAG meegenomen. Er is ruime input geleverd waarmee de
BAG aan de slag kan. De BAG zowel als de kerkenraad zijn dankbaar dat er zo'n grote mate van
betrokkenheid is getoond. Dank aan allen die hebben bijgedragen!

Namens de BAG en kerkenraad; Ina in 't Veld-Rentier, scriba a.i.
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God in de klimaatcrisis

= God in de
klimaatcrisis

Donderdag 28 mei 2026 is er 's avonds in de Huiskamer van De Open Hof een interactieve
workshop over zinvol handelen in tijden van klimaatverandering

De laatste jaren wordt steeds duidelijker welke impact de mens heeft op de natuur. Ons afval
stroomt door de rivieren en oceanen, de biodiversiteit holt achteruit en de klimaatcrisis wordt
steeds meer zichtbaar. We kunnen er niet meer onderuit om anders te gaan leven. Niet alleen
voor de dieren en planten of de generaties na ons, maar ook voor de meest kwetsbaren op de
wereld die nu al het hardst geraakt worden. Wat kan je doen? Welke keuzes maken het verschil
en heeft het nog zin? Hoe voorkom je dat je uitgeblust raakt? En hoe houd je de hoop vast? En
als je gelovig bent: hoe kun je je laten inspireren? Op welke wijze geven we invulling aan het
rentmeesterschap?

&

Alfred Slomp neemt ons op boeiende wijze mee bij de vraag hoe je hoop houdt in een snel
veranderende wereld. U bent van harte uitgenodigd! Deelname is gratis en iedereen is
welkom! Zie ook www.Godindeklimaatcrisis.nl

De spreker en wij willen graag weten hoeveel personen er 28 mei 2026 komen. Graag opgeven
via de intekenlijst in De Huiskamer of doorgeven aan Hanneke Blom of Peter van der Wel. De
Inloop is vanaf 19.30 uur en aanvang workshop is 20.00 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter van der Wel (06-51936138) of een van
de andere leden van de Taakgroep Duurzaamheid (zie website van De Open Hof
www.deopenhofoudbeijerland.nl )

Spreker Alfred Slomp
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Xan tfppe Rob van Brakel

Uit een dictee van lang geleden herinner ik mij nog de zin: ‘Xantippe was een boze vrouw’. Wie
die vrouw dan wel was, en waarom ze boos was, werd mij toen niet duidelijk. Wel dat de naam
Xantippe vaak een feeks aanduidt. Waarschijnlijk kent u de naam ook uit het telefoonalfabet,
waar met haar naam de letter ‘X’ wordt bedoeld. Maar wie was zij?

Xantippe was volgens de Oude Grieken getrouwd met de
grote filosoof Socrates, die veel gezegd moet hebben,
maar zelf nooit een letter op papier heeft gezet. Plato, die
een leerling van hem was, wel. Via hem weten we dat
Socrates al op leeftijd was toen hij met Xantippe
trouwde. Volgens Plato was ze humeurig en zeurderig en
heeft ze ook wel eens de inhoud van de po over hem
uitgegoten, als hij zat te filosoferen.

Misschien had ze daar wel gelijk in, want Socrates vroeg
geen geld voor zijn adviezen, en Xantippe moest maar
zien hoe ze zonder inkomsten de kinderen in leven hield.
Socrates was zelf ook niet zo geliefd: uiteindelijk was
men zijn beterweten zo zat, dat hij gedwongen werd een
gifbeker leeg te drinken (waar Xantippe overigens niet
bij welkom was). Frappant blijft, dat de naam Socrates
nog steeds veel eerbied oproept, terwijl zijn meer praktische vrouw alleen als feeks de
geschiedenisboeken gehaald heeft.

De Christenheid is niet veel beter dan de Oude Grieken: Maria van Magdala, degene die Jezus
als eerste na Zijn Opstanding zag, kreeg het etiket ‘hoer’ opgeplakt. Paulus vond dat vrouwen
hun mond moesten houden. Franciscus van Assisi ging zelfs zo ver, dat hij viouwen niet eens
wilde aankijken. Dat omdat ze hem zouden kunnen verleiden en daardoor zijn boodschap in
gevaar brengen. Kortom, vrouwen liepen een groot deel van de geschiedenis alleen maar in de
weg. En wanneer ze meer wilden betekenen, werden ze als opstandig gezien. Geen wonder dat
het een eeuwigheid duurde voordat vrouwen op de kansel mochten.

Natuurlijk zijn er veel kerken waar de vrouw nog steeds geen stem heeft. Gelukkig is er onlangs
een grote stap in de geschiedenis van vrouwen in het ambt gezet: op 25 maart, de dag waarop
men de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria herdenkt, is als aartsbisschop van
Canterbury - en hoofd van de Anglicaanse kerk — Sarah Mullally geinstalleerd. Niet dat
iedereen het daarmee eens is, maar Sarah ziet de kerk als een olifant en zichzelf als een vlo. Een
olifant is machtig, een vlo irritant. Vaak wint de vlo. ..
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Spraakstoornis Jaap den Boer

Ik lees dat de laatste jaren sprake is van een toename van mensen met een spraakstoornis.
Spraakstoornissen zijn van alle tijden, maar de herkenning, diagnose en behandeling zijn pas in
de moderne tijd sterk verbeterd.

Ik vind het opvallend dat In de bijbel maar één
keer wordt vermeld dat iemand een
spraakstoornis had. Dat lees je in Exodus 10
vers 4. Daar zegt Mozes tegen de Heer: "Ik ben
geen man van woorden en ik ben zwaar van
mond en zwaar van tong.” Volgens de NBV21:
"Ik ben geen goed spreker. Ik kan moeilijk uit
mijn woorden komen.

Welke spraakstoornis Mozes heeft gehad wordt
niet met zoveel woorden gezegd. Stotterde of
sliste hij of kon hij niet goed formuleren? En
wat was de oorzaak van dit gebrek?

Volgens rabbijnse bronnen (3e eeuw n. Chr.) zat de kleine Mozes op een keer bij de farao op
schoot en trok hij de kroon vol diamanten van zijn hoofd. Paniek alom. De adviseurs van de
farao zagen hier een slecht voorteken in. Zij vertelden hem dat het kind hem later van zijn
macht zou beroven.

Farao’s dochter Batja verdedigde het gedrag van het kind en er werd besloten Mozes een proef
te laten ondergaan. Er werden twee schalen gevuld, de één met dadels, de ander met gloeiende
kolen.

Als hij één van de dadels zou oppakken dan vormde hij een gevaar voor de farao. Als zijn
handjes naar de kolen zouden reiken dan was er geen probleem. Mozes greep naar de kolen en
hij stak een vurige kool in zijn mond. De farao hoefde zich verder geen zorgen te maken. Maar
Mozes verbrandde wel zijn tong waardoor hij later moeite had met spreken.

Je kunt de rabbijnen een rijke fantasie niet ontzeggen.
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Collectes

Collecte overzicht

Eerste Rondgang
26 april
Hospice Hoeksche Waard
zie uitgelicht

3 mei
Myanmar
zie weekbrief

10 mei
Kenia, meer vrouwelijke predikanten
zie uitgelicht

14 mei
Stichting De Hoop
zie weekbrief

17 mei
Stichting Support Rwanda
zie weekbrief

24 mei
Cuba, gaarkeukens met hulp van
jongeren
zie weekbrief

31 mei
Fonds Armoedebestrijding
zie weekbrief

Tweede Rondgang
De opbrengst wordt gebruikt voor
ons eigen kerkenwerk.

26 april: Hospice Hoeksche Waard
Mensen in hun
laatste levensfase
blijven meestal
het liefst thuis in
hun vertrouwde
omgeving. Soms
is dat echter door
Hospice Hoeksche Waard Zorg omstandigheden
niet mogelijk of
wenselijk. Hospice Hoeksche Waard Zorg biedt in
die situaties een plek die aanvoelt als thuis, met
liefdevolle aandacht en gastvrijheid voor de gasten en
hun naasten. De verzorging staat voor de best
mogelijke kwaliteit van leven wanneer genezing niet
meer mogelijk is. Het Hospice biedt plek voor 9
gasten. De 24 uurs-zorg wordt geboden door een
gespecialiseerd zorgteam, ondersteund door speciaal
opgeleide vrijwilligers. De hospice is in haar
voortbestaan sterk afthankelijk van giften en donaties
en kan uw steun goed gebruiken. Meer informatie:
https://www.hospicehoekschewaard.nl

10 mei: Kenia, meer vrouwelijke predikanten
in hetambt.

e VOOr Keniaanse

| vrouwen is het

moeilijk om

. theologie te
studeren. Vanwege
traditionele

~ rolpatronen worden
vrouwen vaak
tegengewerkt. Kerk
in Actie financiert

een studiefonds waardoor elk jaar 34 vrouwen een

studiebeurs ontvangen. Mede dankzij dit fonds zijn er

steeds meer Keniaanse vrouwen met universitaire

theologische opleiding. In sommige

kerkgenootschappen mogen vrouwen inmiddels als

predikant werken. Dit help om de paositie van vrouwen

in Kenia te verbeteren. www. kerkinactie.protestantsekerk.nl
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Collectes

17 mei: Stichting Support Rwanda

Het motto van de stichting Support Rwanda is 'We doen iets, omdat niets

doen geen optie is' Vanuit dat motto richt de stichting zich op de armste

::'*\k”.: groepen in Rwanda. De Stichting doet dit in samenwerking met de
\‘

SUPPORT

plaatselijke bevolking, de diaconie en andere deskundigen, waarbij het

RWANDA behoud en het stimuleren van eigen verantwoordelijkheden en onderlinge
kennisdeling belangrijke uitgangspunten zijn. Het doorbreken van de
negatieve spiraal van armoede en de laaggeletterdheid en het vergroten van

de voedselzekerheid zijn een grote uitdaging. De stichting richt zich niet alleen op
voedselzekerheid en opleiding van de kinderen, maar ook op woningherstel en het vergoeden
van de zorgverzekering (€ 3, pp per jaar). De stichting wil graag haar activiteiten continueren
en zo mogelijk verder uitbreiden om meer gezinnen actief te ondersteunen en kinderen
scholing te bieden. Heeft u vragen, wilt u de stichting structureel ondersteunen of wilt u de
nieuwsbrief ontvangen, neem dan contact op met Peter van der Wel (06-51936138) Meer

informatie is te vinden op www.supportrwanda.nl

24 mei: Cuba, gaarkeukens met hulp van jongeren

Opbrengsten collecte

Zondag 1 februari Werelddiaconaat Bangladesh
Zondag 8 februari Noodhulp Soedan

Zondag 15 februari Glorious primary and nursery
Zondag 22 februari Guatemala

In Cuba is er een tekort aan voedsel,
brandstof en elektriciteit. Jongeren en
goed opgeleide mensen vertrekken naar
het buitenland. Ouderen en zieken leven
_ eenzaam in schrijnende omstandigheden.
g Zo woont de 83-jarige Roberto in een
~ kamertje van 2 bij 2 meter zonder sanitair
en moet de 68-jarige Rosa rondkomen van
 een pensioen van 4 euro per maand.
| Cubaanse kerken bieden pastorale en
diaconale hulp, zoals een gaarkeuken.
Jongeren brengen de meest kwetsbaren
een voedzame maaltijd en bieden
gezelschap. www. kerkinactie.protestantsekerk.nl

€507,28
€ 826,60
€536,50
€544,75
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Ontwerpjaarrekeningen 2025

Ontwerpjaarrekeningen 2025

De kerkenraad heeft op 3 maart 2026 de ontwerpjaarrekening 2025 van het College van
Diakenen en van het College van Kerkrentmeesters vastgesteld. Conform Kerkorde en
plaatselijke regeling dienen de ontwerpjaarrekeningen in samenvatting vervolgens in de
gemeente te worden gepubliceerd. Daarna zal de kerkenraad deze jaarrekeningen vaststellen.
Een volledig exemplaar van beide ontwerpjaarrekeningen met toelichtingen ligt gedurende de
periode 26 april t/m 3 mei 2026 ter inzage in de Huiskamer van De Open Hof. De Huiskamer is
geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 - 12.00 en op zondagmorgen na de kerkdienst.
Op aanvraag is bij de penningmeesters ook een digitale versie beschikbaar.

Vragen

Vragen over de ontwerpjaarrekening van het College van Diakenen kunt u, liefst per e-mail,
stellen aan de penningmeester CvD H. Bakker:
penningmeestercvd@deopenhofoudbeijerland.nl.

Vragen over de ontwerpjaarrekening van het College van Kerkrentmeesters kunt u, liefst per
e-mail, stellen aan de penningmeester CvK E. Los, emailadres e.los2@kpnplanet.nl

Reactie
Een reactie op deze ontwerpjaarrekeningen kan t/m 5 mei 2026 worden gestuurd aan de scriba
a.. l.in 't Veld-Rentier , e-mailadres scriba@deopenhofoudbeijerland.nl.
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Ontwerpjaarrekeningen 2025

Samenvatting ontwerpjaarrekening 2025 College van Diakenen

Begroting [Rekening | Rekening

Satan an laaten 2025(€) | 2025 (€) | 2024 (€)

Baten
Opbrengsten rente, beleggingen 400 460 400
Opbrengsten levend geld (DVVB) 13.000 15.795 15.018
Door te zenden collecten en giften 23.500 29.400 26.427
Total baten (A) 36.900 45.654 41.846
Lasten
Verplichte bijdragen andere organen 2.300 2.073 2.073
Kosten beheer, administratie en archief 500 351 283
Rentelasten, bankkosten 750 809 781
Diaconaal werk plaatselijk 8.000 5.318 5.881
Diaconaal werk regionaal/landelijk 4,750 2.674 3.563
Diaconaal werk wereldwijd 4.500 4.191 6.971
Afdracht door te zenden collecten & giften 23.500 29.400 26.427
Totaal lasten (A) 44,300 44,816 45.980
Operationeel resultaat (A) -7.400 838 -4.134
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten 26
Incidentele lasten -1.000 -95
Incident. baten en lasten (B) -1.000 26 -95
Resultaat verslagjaar (A+B) -8.400 864 -4,229

Mutaties bestemmingsreserves/-

fondsen

Onttrekkingen bestemmingsreserves 6.000 3.747 5.052
Onttrekkingen bestemmingsfondsen “

Toevoegingen bestemmingsreserves -2.000 -2.378 -2.171
Toevoegingen bestemmingsfondsen -

Totaal mutaties best.res./-fondsen 4.000 1.368 2.881
Resultaat naar Algemene reserve -4.400 2,233 -1.348

Balans College van Diakenen

2025 2024
Balans per 31 december (€) (€)
Activa
Financiéle vaste activa 20.000 20.000
Beleggingen 0
Kortlopende vorderingen en overlopende activa 602 498
Geldmiddelen 27.052 | 24.495
Totaal Activa 47.654 | 44.993
Passiva
Algemene reserve 42,090 | 39.857
Bestemmingsreserves en -fondsen 1.137 2.506
Kortlopende schulden en overlopende passiva 4.427 2.630
Totaal passiva 47.654 | 44.993
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Ontwerpjaarrekeningen 2025

Samenvatting ontwerpjaarrekening 2025 College van Kerkrentmeesters

Begroting Rekening Rekening
R 2025 (€) [2025 (€) [2024 (€)
Baten
Baten onroerende zaken 58.000 61.106 66.274
Rentebaten en dividenden 10.000 18.987 6.716
Bijdragen levend geld 283.360 309.072 305.409
Totaal baten (A)| 351.360 389.165 378.399
Lasten
Kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen 57.782 71.460 61.059
Overige eigendommen en inventarissen 12.000 10.480 11.093
Afschrijvingen onroerende zaken, inst./inv. 13.000 13.271 14.212
Pastoraat 155.228 171.881 106.144
Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 14.200 12.106 13.789
Verplichtingen/bijdragen andere organen 18.980 16.320 16.320
Salarissen en vergoedingen 58.520 58.251 57.967
Beheer, administratie en archief 20.620 26.842 23.747
Rentelasten en bankkosten 1.030 1.778 7.376
Totaal lasten (B) | 351.360 382.389 311.707
Saldo baten - lasten (A-B) 0 6.776 66.692
Balans College van Kerkrentmeester
2025 2024
Balans per 31 december
" (€) (€)
Activa
Onroerende zaken 1.969.849 2.474.849
Installaties en inventarissen 33.716 40.207
Voorraden - -
Debiteuren 814 2.606
Kortlopende vorderingen en overlopende activa 16.085 1,987
Geldmiddelen 1.297.613 736.824
Totaal | 3.318.077 | 3.256.473
Passiva
Algemene reserve 3.149.878 3.053.102
Onderhoudsvoorzieningen 119.000 112.000
Hypotheken en leningen 20.500 22.500
Kortlopende schulden/overlopende passiva 28.699 68.871
Totaal | 3.318.077 3.256.473
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Leesrooster

April / Mei

z0 Jesaja 43:22-28 1 Petrus 4:12-19
Jesaja 44:1-8 1 Petrus 5:1-14
Jesaja 44:9-20 i Psalm 47:1-10
Jesaja 44:21-28 Hebreeén 11:1-12
Jesaja 45:1-13 Hebreeén 11:13-22
Jesaja 45:14-19 Hebreeén 11:23-40
Jesaja 45:20-25 Hebreeén 12:1-13
Hebreeén 8:1-6 Hebreeén 12:14-29
Hebreeén 8:7-13 '
Hebreeén 9:1-14

Hebreeén 9:15-28

Psalm 39:1-14 - | &

1 Petrus 2:11-17 -xodus 32:25-35

1 Petrus 2:18-25 Exodus 33:1-11

1 Petrus 3:1-12

1 Petrus 3:13-22

Hebreeén 10:1-10

Hebreeén 10:11-18

Hebreeén 10:19-25

Hebreeén 10:26-39

1 Petrus 4:1-11

O 00 N O RN =
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Service

(Gl IR IR eGSR e -l  PASTORAAT EN MISSIONAIR WERK

te Oud-Beijerland ds. Carla Schoonenberg-Lems, predikant,

Editie 103 tel. 0619050530, E-mail: predikant@deopenhofoudbeijerland.nl

Spuifront 30, 3262 AR

Wijk Oost: Spuioever, Centrum-Noord, Oosterse Gorzen, zorggebouw
Rembrandt, Croonenburgh, Even Buiten, Poortwijk, Hoeksche
Waard-QOost (ten oosten van de A29, incl. Heinenoord).

april - mei

mw. Jolanda Griesdoorn-van der Pol, kerkelijk werker,
werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag. tel. 06 3747 4733
e-mail jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl

Wijk West: Centrum-Zuid, Zeeheldenwijk, Zuidwijk, Zoomwijck,
Hoeksche Waard-West (ten westen van de A29), en alle adressen
buiten de Hoeksche Waard.

mw. Hanneke Blom, missionair kerkelijk werker,
werkdagen: woensdag en vrijdag. tel. 06 5732 3416,
e-mail: hannekeblom@deopenhofoudbeijerland.nl

Overige gegevens Kerkelijk bureau
Hoofdredactie De Open Hof Berto Apeldoorn
Truus Middelhoek W.van Vlietstraat 2a Tjerk Hiddesplantsoen 26
Joke Waltmans 3262 GM Oud-Beijerland 3262 EL Oud-Beijerland
tel. 0186-612936 bereikbaar op dinsdagochtend tel.
Scriba - vacant 612936
Redactieleden (doop, huwelijk, overlijden) kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl
Arjan van Gameren Postbus 1319 '
M;rtin van der Pol 3260 AH Oud-Beijerland E:;tglrte;]s;::ifctebonnen
scriba@deopenhofoudbeijerland.nl tel. 06 - 2952 6738
Versprelding & digitale Voorzitter Kerkenraad collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl
abonnementen Marc Bijl :
Koster en verhuur gebouw

Janneke Hempel

tel. 06-27012097 3284 LA Zuid-Beijerland
tel. 064118 1319

voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl
Website De Open Hof i ) tel. 06319 39769

Klein Zuid-Beijerlandseweg 4 Arie Masswinikel

Poortlaan 45
3261 PA Oud-Beijerland

www.deopenhofoudbeijerland.nl koster@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Taakgroep Eredienst

Ed Stierman Bankrekeningen t.n.v.
Thielmonde 37,3261 VE Protestantse Gemeente
- Oud-Beijerland te Oud-Beijerland
Wgek!mef edstierman@gmail.com vrijwillige bijdragen
Aiic Miskic ok NLO4 RABO 0373 7099 43
Pietta van Reeven Secretaris Taakgroep Eredienst :
Margriet Dijkshoorn giften, collectebonnen etc.
margriet.dijkshoom@gmail.com N_L26 R_ABO 03737093 35
Volgende editie diaconie
NS GHTIVATE G T WA GIE  Voorzitter Taakgroep Pastoraat e s
104: 14 mei/4juni/ 16 juli Aol van Brakel Of uw bijdragen via GIVT app.

pastoraat@deopenhofoudbeijerland.nl

Aanleveren donderdag 20:00 uu RSIN/Fiscaal nummer

Vertrouwenspersoon p G
Gt
vertrouwenspersoon U@ bele I Y aa,

Diaconie: 824.103.452

@deopenhofoudbeijerland.nl
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De muizen verheugen zich op Pinksteren. Er komt

’s middags een concert in de kerk, een Pinkstercantate.
‘Wat is dat??’ vraagt Robbie muis aan moeder Ria.
‘Dan spelen er violen en trommels en fluiten,” zegt Ria,
‘en dan zingt het koor een heleboel liedjes. Soms zacht,
soms hard, soms hoog, soms laag, een solist in z'n
eentje, of het hele koor. En meestal zingen ze door
elkaar!’ ‘Net als bij Lang-zal-ze-leven?’ vraagt Robbie.
‘Ja hoor, en dan nog véél mooier’. ‘Is er dan iemand
jarig?’ vraagt Robbie. ‘Nee ...’ lacht mama, ‘... alhoewel.
Pinksteren is de verjaardag van de kerk!’ Robbie weet
genoeg. De kerk is jarig! Daarom zijn de mensen zo blij.
Er zal taart zijn. Zeker weten!

Hij rent weg om het te vertellen aan zijn broers en
zussen. De kerk is bijna jarig! De muisjes juichen en
dansen rond. Dan heeft Robbie een idee: ‘Laten wij
ook een Pinkstercantate zingen voor de kerk! Van
Lang-zal-ze-leven! Heel zachtjes, en dan weer hard, en
dan zingt Maartje een hele mooie solo, en dan zingen
we weer met ons allen, hélemaal door elkaar!” ‘Vét!
roept Michael, ‘en dan roep ik Piep-piep-piep ...?’
‘HOERAAA!’ vallen de anderen in. Kik is de dirigent. Ze
oefenen en oefenen. Het door elkaar zingen lukt heel
goed. En op de dag zelf, als het grote concert is
afgelopen, dribbelen de muizen het podium op. Maar
niemand luistert. Ook niet naar de solo van Maartje.
Maar er is wél taart.

ﬂ"-"

Hec lijden van Jezus is voorbij.
Hij is verrezen, we zijn zielsbli,

maar ook verward

... wat kunnen wij’

Met Pinksteren komt Geestkracht vrij,
de Heer blaast over jou en mij!
Hij laadt ons op als een bateerij,
en spoort ons aan: nu mogen wij!

Je mag geloven, frank en vrij,
en voelen: God is heel dichtbij,
de Geest van Jezus werke in mij.

Ik wil geduldig zijn, gastvrij,
doe niet mee aan de scheldpartij

en hou me vér van roddelarij,
ik wil een vriend zijn zoals Hij!

om als broeders en zusters

eendrachtiy samen te wonen.

Als dauw is het van een verre hoge berg
die ons hier komt verfrissen.

Naar Psalm 133 [

1+ Marjet de Jong
gen: M. Jurrigns




