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Meditatie

Heilige ruimte, plekken van betekenis
Psalm 84
*Hoe lieflijk is Uw woning,
HEER van de hemelse machten.
*Van verlangen smacht mijn ziel
naar de voorhoven van de HEER.
Mijn hart en mijn lijf roepen
om de levende God.

4Zelfs de mus vindt een huis
en de zwaluw een nest
waarin ze haar jongen neerlegt,
bij Uw altaren, HEER van de hemelse machten,
mijn koning en mijn God.
? Gelukkig wie wonen in Uw huis,
gedurig mogen zij U loven.

® Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken,
met in hun hart de wegen naar u.
7Trekken zij door een dal van dorheid,
het verandert voor hen in een oase;
rijke zegen daalt als regen neer.
? Steeds krachtiger gaan zij voort
om in Sion voor God te verschijnen.

gHEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed,
luister naar mij, God van Jakob.

0God, ons schild, zie naar ons om,
sla goedgunstig het oog op Uw gezalfde.
""Beter één dag in Uw voorhoven
dan duizend dagen daarbuiten,
beter op de drempel van Gods huis
dan wonen in de tenten der goddelozen.

\Want God, de HEER, is een zon en een schild.
Genade en glorie schenkt de HEER,
zijn weldaden weigert hij niet
aan wie onbevangen op weg gaan.
®HEER van de hemelse machten,
gelukkig de mens die op U vertrouwt.




Meditatie

Op 11 maart staat er een gemeentebijeenkomst gepland, waarin we 0.a. met elkaar in gesprek
gaan over het meerjarenbeleid. Hoe willen we kerk zijn? Wat kenmerkt De Open Hof-gemeente
en maakt dat mensen kiezen voor onze gemeente? Er is immers keus genoeg gelet op het ruime
aanbod van kerkgemeenschappen in de Hoeksche Waard. En welke plek neemt de Huiskamer
daarbij in? Is het een leuke toevoeging of kijken we ernaar vanuit bedrijfseconomisch
perspectief: wat levert het op en staat dat in verhouding tot de kosten? Of zien en ervaren we
het als een essentieel onderdeel van samen-kerk-zijn? Veel vragen die niet allemaal op een
avond beantwoord kunnen worden. Het vraagt om een zorgvuldig proces.

Verlangen dat in beweging brengt
Een psalm die over Gods huis gaat, is psalm 84. De dichter verlangt ernaar om in Gods huis te zijn.
Wat zou het mooi zijn als dat verlangen er ook is voor De Open Hof, dat mensen zeggen: Het is
goed hier te zijn. Dat ze hier iets van de nabijheid van de levende God ervaren. De dichter
verlangt naar de tempel, om daar te zijn, omdat het een plek is waar hij vreugde ervaart, hij
wordt bemoedigd en weet zich onderdeel van een gemeenschap. De tempel is een vindplaats
van geloof, hoop en liefde en dat zet hem in beweging.

Voorhoven
Het viel mij op en het raakte mij dat er in de psalm over voorhoven wordt gesproken. Meervoud
dus. De tempel was opgebouwd uit verschillende ruimtes. Het grootste deel van het
tempelcomplex was de voorhof. Een plein waarop de tempel stond. Een plek waar joden en
heidenen elkaar ontmoeten. Een plek waar over van alles en nog wat werd gesproken. Het was
een soort tussenwereld. Daarna kwam je een tweede voorhof binnen waar alleen joden en
priesters mochten komen, vervolgens had je het Heilige en het Allerheiligste.
De voorhof, het tempelplein hoort dus volledig bij de tempel. Verderop zegt de dichter zelfs:
beter één dag in de voorhoven dan duizend dagen erbuiten én het is beter om op de drempel te
staan, dan op een plek te zijn waar mensen zonder God leven.

Voorhof als plek van ontmoeting en verbinding vanuit het geloof
De heidenen, niet-joden, die naar de voorhof kwamen, kwamen in de eerste plaats niet naar de
voorhof om daar te offeren of geloofsgesprekken te voeren. Het was een plek om relaties te
onderhouden en om iets te halen wat zij nodig hadden. Maar er waren uitzonderingen. Het was
een plek waar niet-joden iets konden proeven van het jodendom, met al hun vragen en twijfels.
Zonder ergens aan vast te zitten. Het was een ruimte om met de ander en de Ander met een
hoofdletter in aanraking te komen en iets te proeven van geloof, hoop en liefde door Gods
woord en mensen heen.
Vertaald naar nu is een voorhof een plek waar ontmoeting plaatsvindt tussen gelovigen,
niet-gelovigen, andersgelovigen etc. en waar het geloof handen en voeten wordt gegeven. Een
plek waar je dienstbaar opstelt, juist ook voor mensen die niet in de kerk komen. Waar liggen
hun behoeftes? En daarop aansluitend. Moet het geloof daar altijd expliciet ter sprake komen?
Nee, dat hoeft niet. We zijn nog niet binnen in de tempel. Het mag natuurlijk wel, als je daar
ruimte en openheid voor ervaart, want we zijn wel op het tempelplein. En God is goed. Hij is
onze bron van leven en liefde waaruit we mogen delen, zodat anderen ook iets van Zijn
goedheid mogen proeven en ervaren.

Een thuis voor iedereen
Tenslotte is er in de tempel plaats voor zowel een mus als een zwaluw. De vogels symboliseren de
vrijheid om de tempel in en uit te gaan. Het geeft ook aan dat er ruimte is voor diversiteit en
iedereen meetelt. ledereen is welkom. Welkom om iets van Gods warmte en Zijn nabijheid te
ervaren. Ik kijk er naar uit om met elkaar in gesprek te gaan over hoe wij zo'n plek van betekenis
kunnen zijn in de toekomst.
Een hartelijke groet, Hanneke Blom




Kerkdiensten

Datum Tijd Voorganger
01 februari 10:00u
08 februari 10:00u
15 februari 10:00u  ds. Lyonne Verschoor
18 februari ds. Carla Schoonenberg-Lems
22 februari ds. Carla Schoonenberg-Lems

ds. Carla Schoonenberg-Lems
ds. Piet van Die

Aswoensdag

ds. Peter van Anderen

08 maart 10:00u  ds. Carla Schoonenberg-Lems

" . Alle kerkdiensten kunt u live meevieren via kerkdienstgemist.nl
@I- kerkdlenStgemISt' Daarna kunt u ze nog twee weken lang terugkijken.




Uitnodiging voor een gemeenteavond

Thema:
'Hoe kunnen we in de toekomst een vitale gemeente zijn?

g T e

De kerkenraad heeft een Adviesgroep Meerjarenbeleid ingesteld. Zij zullen in juni a.s. een
advies uitbrengen aan de kerkenraad over de vraag van het thema.

We hechten er waarde aan om ook u en jullie als gemeenteleden, actief in een taak of ambt,
gemeentelid, jong of oud; kortom iedereen die De Open Hof een warm hart toedraagt hierover
te laten meepraten. De uitkomst van deze avond zal door de adviesgroep worden
meegenomen in haar advies.

Daarom nodigen wij u/jullie van harte uit om mee te praten op de gemeenteavond op
woensdag 11 maart 2026 in de huiskamer van De Open Hof.
Aanvang 20.00 uur

We hopen op een grote opkomst zodat iedereen zich gehoord kan weten!

Namens de kerkenraad,
Marc Bijl, preses




Vanuit het Spuifront

Kringwerk

In deze eerste maand van het nieuwe jaar nodig ik iedereen van harte uit om aan te sluiten bij
een van de activiteiten die georganiseerd worden in De Open Hof. Zoals de folder van de
Huiskamer ook laat zien, is er een groot aanbod. Hieronder heb ik de kringen van de komende
weken op een rijtje gezet. En plaats ik alvast een vooraankondiging van de Passiewandeling die
op zaterdag 14 maart wordt gehouden. Net zoals het Oecumenisch Avondgebed op 21 januari
j.l. is ook deze wandeling bedoeld voor belangstellenden uit Oud-Beijerland en omgeving. De
organisatie ligt in handen van mensen uit de Katholieke kerk en De Open Hof. Het is mooi om
te zien dat andere kerken hun medewerking hebben toegezegd. Op een mooi vervolg van dit
seizoen!

Kring Stille Omgang

Vanaf het voorjaar van 2026 worden er drie bijeenkomsten aangeboden waarin verschillende
vormen van bezinning en christelijke meditatie aan de orde komen. Er is gelegenheid om mee
te doen met meditatief wandelen, met een geestelijke vorm van Bijbellezen (Lectio Divina) en
het lopen van een labyrint.

De informatieavond vindt plaats op woensdag 28 januari van 20.00 tot 21.00 uur in de
Huiskamer. Daarna zijn er drie bijeenkomsten in de kerkzaal op de dinsdagen 3 februari, 17
maart en 28 april van 19.30-20.45 uur.

Inspiratie met gedichten, workshop

Van 29 januari t/m 4 februari is de Poézieweek. Het thema van dit jaar is ‘Metamorfose’ Ook in
De Open Hof is er gelegenheid om samen een gedicht te bespreken of een gedicht te lezen of
te maken. De organisatie van de Nationale Poézieweek schrijft over het onderwerp:
‘Verandering is de enige constante. Van rups naar vlinder, van dag naar nacht, van woord naar
gedicht. Metamorfose is overal: in de natuur, in ons lichaam, in onze gedachten en in onze
samenleving. Het is een transformatie die ons uitdaagt, verrast en inspireert. Poézie is bij
uitstek het genre dat deze veranderingen vangt, verwoordt en verbeeldt. Kortom, welkom om
mee te lezen, te denken en te doen op deze open en creatieve avond.

Datum: woensdag 4 februari van 15.00 tot 16.30 uur.

BijbelAnders

Om bekende Bijbelverhalen op een andere en verrassende manier te leren zien, organiseren we
in De Open Hof verschillende avonden waarop we dit in praktijk te brengen. De eerste keer
beoefenen we de methode van de Biblioloog. Er is eigenlijk geen goed woord in het
Nederlands voor deze methode. Het lijkt op Bibliodrama, maar bij Biblioloog zitten we gewoon
en spelen we een verhaal niet letterlijk uit. De gespreksleider neemt de aanwezigen mee in de
personages van toen. Aan de hand van een open dialoog ontdekken de anderen ook hoeveel
‘speelruimte’ en openheid er zit in een tekst die meestal uit zwarte letters bestaat. Het gaat bij
Biblioloog juist om de ruimten tussen de letters. Daar is ‘het vuur’ te ontdekken!

Op donderdag 5 februari van 19.30-21.00 uur in een zaal van De Open Hof.




Vanuit het Spuifront

Passiewandeling

In de veertigdagentijd wordt er een bijzondere Passiewandeling georganiseerd. Deze
wandeling heeft als doel om samen in beweging te komen én om samen stil te staan bij onze
weg naar Pasen. De route begint en eindigt bij De Open Hof en heeft een lengte van ongeveer
twee kilometer. Onderweg zullen we meerdere kerken als tussenstop bezoeken. De wandeling
is bedoeld voor iedereen: voor kerkgangers en niet-kerkgangers, voor jong(er) en oud(er). De
deelnemers worden uitgenodigd om met een bezinnende vraag en een prikkelende activiteit
op weg te gaan naar Pasen. De wandeling vindt plaats op zaterdag 14 maart tussen 16.30 en
19.00 uur. Er zijn verschillende startmomenten.

Waarneming

In de week van 9 t/m 15 februari ben ik (afgezien van dinsdag 10 februari) niet inzetbaar voor
het pastoraat. Collega Jolanda Griesdoorn neemt, als het urgent is, voor mij waar. Samen met
tien andere collega’s uit het land ben ik deze week een paar dagen in het klooster. Dit doen we
jaarlijks, sinds we van 2015 t/m 2018 samen de opleiding Geestelijke Begeleiding volgden.
Tussentijds hebben we regelmatig intervisie via de digitale weg en eenmaal per jaar
ontmoeten we elkaar dus in een klooster rondom een thema dat steeds door twee andere
collega’s wordt voorbereid. De intrigerende titel van de dagen in februari luidt: De weg van de
leegte, over ontlediging en loslaten. Gastspreker is Jean Jacques Suurmond die het in dit kader
zal hebben over de tweede levenshelft. We gaan ook aan de slag met een terugblik op de
dienst waarop we voor het eerst bevestigd werden. Daarnaast blikken we vooruit op de dienst
waarin we afscheid nemen als gemeentepredikant en met emeritaat gaan. Voor de één is dat
wat eerder dan voor de ander. Maar het zal ook als gedachte-experiment bedoeld zijn om ‘nu
alvast’ een mooi lied voor die dienst uit te zoeken.

Taakgroep Pastoraat
Ontmoetingsbijeenkomsten
‘Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest. We gaan over dit jaarthema van de
Protestantse Kerk in gesprek tijdens de Ontmoetingsbijeenkomsten in de huiskamers van
gemeenteleden. Het is een uitnodiging om op een nieuwe manier naar Gods Geest te kijken in
het leven van alledag. Deze verwondering delen we in kleine kring aan de hand een
thematische opzet.

U kunt aansluiten op dinsdag 10 februari of donderdag
7 mei van 14.30-16.30 uur of van 19.30-21.30 uur.
Aanmelden voor één van deze vier bijeenkomsten
verloopt telefonisch of via de e-mailadressen van

pastor Jolanda
jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl

en ds. Carla predikant@deopenhofoudbeijerland.nl
Hierbij graag uw voorkeur aangeven voor de datum, het
tijdstip en ook of u gast wilt zijn of eventueel gastadres.
En ook, indien van toepassing, of u vervoer nodig heeft.




Van de kerkelijk werker Jolanda Griesdoorn

Zachtheid toegewenst -

De eerste week van het nieuwe jaar 2026 begon met een witte ’

sprookjesachtige wereld. Sneeuw voelt zacht. Er was een zachtheid beland a\"‘;{
Y

op onze wereld. En die zachtheid wens ik jou/u toe voor het nieuwe jaar. ._ }‘
Zachtheid naar jezelf en zachtheid naar de ander. Zachtheid voor 2026 dat ‘7)3\\
verwachtingsvol voor ons ligt. [r—

Bijbel journalen

Elke eerste woensdagavond van de maand spreken de creatievelingen van Bijbel Journalen af.
De eerstvolgende is woensdag 4 februari van 20.00-21.30 uur. Bijbel journalen is het creatief
verwerken van een (Bijbel)tekst in je eigen Bijbel (of schrift). Sluit gerust aan. De andere data
zijn 4 maart, 1 april en 6 mei. Meer informatie Lineke de Bie of Jolanda Griesdoorn.

Teamvorming en trainingsdagen
Sinds mei vormen Hanneke, Carla en ik een team van twee kerkelijk werkers en een predikant.
We zijn alle drie werkzaam in de gemeente op verschillende vlakken. Enkele werkgebieden
delen we met elkaar, daar hebben we een overlap. Maar hoe leren we elkaar echt goed
x kennen? Hoe verdelen we de taken, stemmen we onze
verwachtingen af en bouwen we aan vertrouwen? Om
samen stevig te starten gaan we een training
Teamvorming volgen bij de Protestantse Kerk
Nederland. Tijdens deze training leren we als team
een goede basis te leggen voor samenwerking. Samen
ontdekken we wat ons verbindt, hoe verschillen te
benutten, en hoe we met plezier én professionaliteit
kunnen samenwerken aan onze gezamenlijke

: opdracht.
Hiervoor zullen we vier trainingsdagen hebben in Utrecht gedurende de komende acht
maanden. De eerste is op vrijdag 6 februari.

Vrij

Vanwege mijn twee schoolgaande kinderen ben ik gewend om zoveel mogelijk de
schoolvakanties vrij te houden. Nu komt er een voorjaarsvakantie aan. Van zaterdag 14 februari
tot en met zondag 22 februari ben ik vrij. Voor vragen of spoed tijdens mijn afwezigheid kunt u
terecht bij mijn collega Carla Schoonenberg-Lems.

g

Contact

Je kunt contact met me hebben via de telefoon, e-mail of
Whatsapp. Ik werk 24 uur in de week. Mijn werkdagen zijn
op maandag, dinsdag en donderdag.

Jolanda Griesdoorn — van der Pol, 06-37474733 of
jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl
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Van de missionair kerkelijk werker Hanneke Blom

Terugblik op de maand december 2025
De maand december stond in het teken van samen vieren en het jaar 2025 afsluiten. Vaak met
eten. Hieronder een impressie van de verschillende activiteiten die in december plaatsvonden.

High tea met handwerkgroep voor st. Tabitha Ridderkerk en

Pauluskerk in Rotterdam

Op vrijdag 12 december ging ik met de handwerkgroep die
actief is voor stichting Tabitha in Ridderkerk en de
Pauluskerk in Rotterdam naar De Qude Tol. We genoten
van een heerlijke high tea met hartige en zoete
lekkernijen.

Kerstdiner met Pameijer

Op woensdag 17 december was er een heerlijk kerstdiner
gemaakt door de kokers van de woensdagavond. De Huiskamer vulde zich met zo'n 45
personen. Een grote groep. Juist daarom extra bijzonder dat alle voorbereidingen relaxt en in
een goede sfeer verliepen.

Kerstdiner met Roze Salon

Op 19 december was er in de Huiskamer een kerstdiner van Hoeksche Waard Welzijn en de
Roze Salon. Hoewel het aantal deelnemers iets lager was dan vorig jaar, door ziekte en volle
agenda’s, was de sfeer er zeker niet minder om. Misschien dat er juist daardoor meer onderling
contact was en er mooie gesprekken ontstonden. Het was ook fijn dat er ook ‘nieuwe’
niet-LHTB+ mensen aanschoven. Ze voelden zich thuis en waren blij dat ze waren gekomen.

Lunch voor de groep hakers voor st. Kroeldekens
Sinds september 2025 is er een nieuwe groep handwerkers in de Huiskamer actief die haakt
voor stichting Kroeldekens. Hierdoor hebben we nieuwe mensen mogen verwelkomen in de
Huiskamer Het is mooi om te zien hoe deze groep haar plekje in de Huiskamer heeft gevonden
op maandagmiddag. Deze groep sloot samen het jaar op 22
december af met een heerlijke lunch in de Huiskamer.

Kerstworkshop Bloemschikken

Naast samen eten was er ook tijd voor creativiteit. Er werd op 11
december een kerst bloemenworkshop gegeven onder leiding
van Hetty Verhorst. Er deden veel mensen mee. Ze gingen naar
huis met een prachtige, originele boom.

Op donderdag 12 februari is er weer een bloemenworkshop. Graag
hiervoor opgeven via de intekenlijst in de Huiskamer of door een
mail te sturen naar bloemworkshop@deopenhofoudbeijerland.nl




Van de missionair kerkelijk werker Hanneke Blom

Bijeenkomst met gastvrouwen/-heren en coordinatoren

Op 19 december was er 's morgens een bijeenkomst voor gastheren/ -vrouwen en codrdinators
van Huiskameractiviteiten. Een moment om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet en
terug te blikken op het afgelopen jaar. Daarnaast stonden we stil bij veiligheid. Wat doe je als
iemand de Huiskamer binnenkomt en gewond is door een val? Arie Maaswinkel en Peter van
der Wel namens ons mee door het gebouw om ons onder andere te laten zien waar belangrijke
telefoonnummers te vinden zijn, zoals de EHBO-doos en de brandblussers. Een nuttige en
gezellige ochtend!

Huiskamerfolder 1 februari-31augustus 2026

Met dit KerkmagaZin komt ook de nieuwe folder uit van de Huiskamer voor de periode vanaf 1
februari tot en met 31 augustus. Je bent van harte uitgenodigd om aan één of meerdere
activiteiten deel te nemen. Bekijk de folder en reserveer ruimte in je agenda om mee te doen.
Neem gerust ook iemand mee. ledereen is welkom.

Kokers gezocht voor woensdagavond! .

ledere woensdagavond wordt er samen gegeten.

Een waardevol moment om met mensen uit de buurt, Gezocht :

al dan niet lid van De Open Hof, en cliénten van Pameijer o
samen te eten en met elkaar op te ruimen. De maaltijd, Kokers b

een hoofdgerecht en een toetje, wordt klaargemaakt l&
door twee vrijwillige koks. In verband met het stoppen van -
kokers, zijn we op zoek naar 2-3 kokers die het leuk vinden

om circa eens in de zes weken een maaltijd klaar te maken A
voor zo'n 23 personen. Je mag dan uiteraard zelf gratis mee
eten. Heb je interesse of wil je meer informatie?

Neem dan contact met mij op en/of schuif een keer aan. Wel graag dan de betreffende
woensdag véoér 14.00 uur opgeven voor het avondeten door te bellen naar de Huiskamer,
0186-612936 of naar Pameijer, 088-2716506.

= !

Contact

Heb je een tip voor een Huiskameractiviteit of wil je mij spreken? Neem dan contact met mij op
via Whatsapp, telefoon of email. Tel. 06-57323416 of hannekeblom@deoenhofoudbeijerland.nl
Mijn werkdagen zijn in principe de woensdag en vrijdag.

Een hartelijke groet, Hanneke Blom
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Knutsel Hartenwolk

Tekst en illustraties: Marjet de Jong

In de maand februari zien en voelen we

het pril ontluikende leven om ons heen.
Vogeltjes laten van zich horen, takken
werken aan nieuw blad. Ook wij komen uit
de winterstand en warmen ons aan de eerste
zonnestralen. Valentijnsdag heeft een plek
gekregen in deze einde-winter-maand. Dit
steeds populairdere feest viert liefde, vriend-
schap en saamhorigheid, de kracht die ons
als mensen verbindt en ons inspireert tot
grote dingen.

Deze knutsel beeldt uit dat liefde aanstekelijk
is. Met simpele papieren stroken laat je zien
hoe het ene hartovergaatin het andere en
saamhorige liefde een stevig netwerk vormt. Je
kunt de sculptuur klein houden (uit één A-4'tje
maak je al vijf harten) maar ook groter maken,
in kleuren die je aanspreken. Leg het werk neer
als kijkobject, of hang het op. Dit voorbeeld met
acht harten (en twee kleintjes) hangt over een
haakje in de muur. Probeer en improviseer. Veel
knutselplezier!

Nodig:

- Enkele vellen stevig hobbypapier, hier 200 grams
- Liniaal, potlood, schaar

- Plakstift, klemmetjes/wasknijpers

Doen:

1. Teken liniaalbreed (plm. 4 cm) lengtestrepen
op het papier en knip stroken (foto 2).

2. Vouw de strook dubbel, iets uit het midden,

scherp. Vouw het uitstekende eindje naar
buiten om (foto 3).

. Doe lijm in de middenvouw, laat even intrek-

ken en knijp de vouw vast, eventueel m.b.v.
een klem/knijper. Breng dan lijm aan op
het gevouwen uiteinde (binnenin). Plak het
andere uiteinde ertegenaan zodat een hart
ontstaat (foto 4). TIP: help het papier rond
te staan door het even langs een potlood te
halen - zoals je cadeaulint krult.

. Maak nog meer harten (foto 5).
. Saamhorigheid: houd hart 2 overlappend

boven hart 1 en zet stipjes op beide waar ze
elkaar kruisen (foto 6). Knip nu beide harten
2 maal in bij de stipjes, haaks op, en tot
halverwege de strook: hart 1 twee knippen
neerwaarts, hart 2 twee knippen opwaarts,
zodat ze in elkaar passen (foto 7).

. Schuif ze in elkaar tot op gelijke hoogte (foto 8).

Herhaal dit met de andere harten (zie foto 9- 10).
Plak eventueel wat mini-hartjes binnen de vorm.

Thuis Geloven






Gedachtenissen

In herinnering: Martha Nobels - de Haan

Op 5 december 2025 is Martha Nobels-de Haan overleden. Ze is 89 jaar
geworden. Ze werd geboren in Rotterdam en was de middelste van
de vijf kinderen in het gezin. De zorg en de aandacht voor de ander
kwamen al vroeg op haar levenspad. Want ze kreeg te maken met
ingrijpende verliezen in het gezin. Het heeft haar leven getekend.
Voor haar trouwen heeft zij in de verpleging in Dijkzigt gewerkt.

In de Bethelkerk in Charlois ontmoette zij Tjalling, die ook nog eens op
dezelfde school zat en in de buurt woonde. Hun huwelijksdienst in
1962 stond in het teken van de laatste woorden van Psalm 121: 'De
Heer houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in
eeuwigheid’ De predikant toen sprak over alle overgangen die zij, als
jong bruidspaar, nog met elkaar zouden meemaken.

In de Dankdienst voor haar leven op 12 december schetste haar man
Tjalling de weg die ze eerst samen en later met hun kinderen Carla en Edwin hebben bewandeld.
Carla ging in het spoor van haar moeder en werkt nog altijd in de zorg. Edwin vertelde over de
reizen die als gezin samen ondernomen werden, ook naar Ecuador waar hij toen woonde.

Opnieuw klonken de woorden van Psalm 121 in de Dankdienst. Als terugblik op de momenten
waarin Martha zich ‘bewaard, behoed en beschermd’ mocht weten. En als horizon van de laatste
overgang in het leven. Vanuit het perspectief dat God aan het begin en einde staat van ieder
mensenleven.

We vergezelden haar en het gezin naar de Algemene Begraafplaats en vertrouwden haar toe aan de
handen van de Levende. We wensen Tjalling, de kinderen en hun partners en de kleinkinderen toe
wat Martha aan het einde van iedere dag bad: ‘Stilte, rust en vrede’

In herinnering: Anetta 't Lam - Broekman

Op maandag 12 januari 2026 is Anetta 't Lam-Broekman overleden, op 88-jarige
leeftijd. Ze werd geboren op 1 juli 1937 te Beverwijk en groeide samen met
haar oudere broer op. In 's-Gravenhage werd ze opgeleid en daarna heeft ze in
verschillende onderwijssettingen gewerkt. In de tussentijd had ze Jan ontmoet
en samen kwamen ze in 1968 in Oud-Beijerland wonen en werken. Netty 't Lam
was talig en communicatief. Naast het aanleren van de Noorse taal studeerde
ze na haar pensioen nog af tot meester in de studie rechten. Daarover maakte
ze zelf graag de grap: ‘de juffrouw werd meester’

Haar overlijden volgde nog geen twee maanden op het heengaan van haar
man Jan. Tijdens de afscheidsdienst op zaterdag 17 januari in Rouwcentrum
Mémoree stonden we stil bij woorden uit het Bijbelboek Jesaja 49, 14-16a: over
de troost en ontferming van de Eeuwige voor wie verlaten is of vergeten dreigt te worden. Het sloot
aan bij de ervaringen die zij in haar leven heeft opgedaan en de manier waarop zij daarmee is
omgegaan. Die veerkracht kenmerkte haar. Ook toen zij in de laatste ruim anderhalf jaar van haar
leven in Alerimus de Open Waard woonde.

We wensen haar zoon Wim en schoondochter Belinda en hun dochter Veerle en haar vriend Mike
veel sterkte toe na dit dubbele verlies in korte tijd.

=

13



Collectes

Collecte overzicht

Eerste Rondgang
1 februari
Beter bestand tegen
klimaatverandering in Bangladesh
zie uitgelicht

8 februari
Noodhulp voor vluchtelingen uit
Soedan
Zie uitgelicht

15 februari
Glorious primary and nursery
zie weekbrief

22 februari
Guatemala, stop lesuitval van
werkende kinderen.
zie uitgelicht

1 maart
Libanon, meebouwen aan een
stabiele samenleving
zie weekbrief

8 maart
Egypte, betere toekomst voor
meisjes in achterstandswijken
zie uitgelicht

Tweede Rondgang
De opbrengst wordt gebruikt voor
ons eigen kerkenwerk.

Giften

Eén van de diakenen heeft een gift
van 300 euro ontvangen.

1februari: Beter bestand tegen

klimaatverandering in Bangladesh
Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het
land kampt steeds vaker met cyclonen en
overstromingen, regen valt onregelmatiger en de
stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van
landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te
overleven.

Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te
passen aan klimaatverandering zodat ze hun oogst en
inkomen veilig kunnen stellen. Zo leren zij
bijvoorbeeld om gewassen op een bamboe geraamte
boven de grond te verbouwen, zodat ze bij
overstromingen niet wegrotten. Ook leren
dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen
en evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen.
Meer informatie: www.kerkinactie.protestantsekerk.nl

8 februari:

Noodhulp voor vliuchtelingen uit Soedam
Sinds april 2023 zijn tienduizenden mensen
omgekomen door de wrede burgeroorlog in Soedan:
een vergeten ramp waarbij 25 miljoen mensen
dagelijks knokken om te overleven. Meer dan 12
miljoen Soedanezen zijn op de viucht. Wie ooit
voorouders had in Zuid-Soedan, keert daarnaartoe
terug. Velen van hen bereiken dit buurland uitgeput
en hongerig. Lokale hulporganisaties bieden deze
getraumatiseerde mensen noodhulp in de
vluchtelingenkampen: gezinnen kunnen voedsel
kopen en krijgen toegang tot schoon drinkwater en
sanitaire voorzieningen. Meer informatie: www.
kerkinactie.protestantsekerk.nl
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Collectes

22 februari: Guatamala, stop les uitval van werkende kinderen
Vooral onder de arme Mayabevolking in Guatemala komt
kinderarbeid nog veel voor. Kinderen gaan in eerste
instantie wel naar school, maar vallen uit doordat ze veel
lessen missen en verlaten de basisschool zonder te kunnen |
lezen en schrijven. Een speciaal programma met bijles
voor kinderen en steun aan ouders helpt dit tegen te gaan.
Ouders raken doordrongen van het belang van onderwijs.
Ernstige vormen van kinderarbeid stoppen. Kinderen
mogen ouders blijven helpen, zolang hun schoolprestaties
er niet onder lijden. Meer informatie:
www.kerkinactie.protestantsekerk.nl

8 maart: Egypte betere toekomst voor meisjes in achterstandswijken
Meisjes in kwetsbare wijken in Egypte groeien op in onveilige omstandigheden, zonder
toekomstperspectief. Ze kunnen vaak niet naar school,
krijgen te maken met kinderarbeid, huiselijk geweld en
vroege huwelijken. Met het You are Beautiful-project
ondersteunt Kerk in Actie meisjes in Cairo en omgeving. Ze
krijgen onderwijs, medische zorg en bescherming, terwijl
hun ouders leren over de rechten en mogelijkheden van
hun dochters. Zo krijgen meisjes de kans om hun
zelfvertrouwen te versterken en een betere toekomst
tegemoet te gaan. Meer informatie:
www.kerkinactie.protestantsekerk.nl

Opbrengsten collecte

Zondag 02 november 2025 Zending China € 555,26
Zondag 09 november 2025 Voedselbank € 781,76
Zondag 16 november 2025 Victory 4All € 583,86
Zondag 23 november 2025 Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard € 483,91
Zondag 07 december 2025 Libanon, training in thuiszorg € 564,48
Zondag 14 december 2025 India, alle kinderen naar school € 709,04
Zondag 21 december 2025 Pa en Zoon helpen €1.707,54
Zondag 24 december 2025 Solidaridad € 508,23
Zondag 25 december 2025 Kinderen in de knel € 627,03
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Column

Godenzonen Jaapdeli Boer

Ik ben voetbalfan. Van Ajax. Onlangs kreeg ik een doosje godenzonen cadeau. Het zijn zuurtjes
afkomstig uit een Ajax fanshop. Godenzonen werden de spelers van de generatie Cruijff
genoemd. Die hadden een onsterfelijke status.

In de Hebreeuwse bijbel worden ze bne elohiem genoemd, zonen van goden (mannelijke
meervoudsvorm). Het zijn een soort mythische wezens.

Eris een relatie tussen voetbal en religie. Het stadion lijkt op een tempel. Er worden liederen
gezongen. Geen psalmen of gezangen maar "You ‘Il never walk alone!; een lied van hoop en
verbondenheid.

Veel voetballers slaan een kruis als ze het veld betreden. Memphis Depay wijst met een
wijsvinger naar de hemel als hij een doelpunt heeft gemaakt.

De Argentijnse Maradonna maakte met zijn hand een doelpunt dat niet werd afgekeurd. De
hand van Maradonna werd de hand van God genoemd.

Profvoetballers hebben een goed salaris maar het is een stressvol beroep dat grote lichamelijke
inspanning vereist. Gevoelens worden vastgelegd in tatoeages. Op de rug van een Italiaanse
voetballer staat: “Jesaja 40 : 31", Dat is een verwijzing naar de woorden: “Wie hoopt op de Heer
krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt maar wordt niet moe, hij
rent maar raakt niet uitgeput.”’

De apostel Paulus zei destijds: “ledereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles.”
Dat valt soms niet mee, gelet op de gele en rode kaarten die tijdens een voetbalwedstrijd
worden uitgedeeld.

De godenzonen heb ik op een zondag
uitgedeeld voordat de preek begon. In
plaats van King.
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Column

Begi" Rob van Brakel

Als u dit stukje leest, is 2026 alweer een heel eind op streek, maar terwijl ik het schrijf, zijn we
nog maar net aan het jaar begonnen: het is de ochtend van Nieuwjaarsdag. Het regent een
beetje, en buiten zijn mensen bezig de resten van de feestmaand op te ruimen. Er wordt door
sommigen vuurwerkrommel bijeen geveeqd, terwijl anderen de kerstboom uit de deur en op
de stoep gooien. Wat eigenlijk een feestelijke eerste dag van het nieuwe jaar zou moeten zijn,
vol beloften voor een mooie toekomst, ziet er nogal troosteloos uit.

Natuurlijk heeft dat te maken met de kater na de feestdagen, want we beginnen weer aan het
gewone leven, vol met alledaagse dingen. Je kunt er iets extra’s van te maken door het nieuwe
jaar met goede voornemens te beginnen, maar over het algemeen word je van de meeste
goede voornemens ook niet vrolijk: stoppen met roken, niet meer drinken. Het gaat in de regel
over dingen niet meer doen, wat nogal negatief overkomt. Het is ook niet voor niets dat de
meeste goede voornemens februari niet halen.

Wat mij meer aantrekt zijn dingen die je wel kunt doen: iedere dag minstens één iemand aan
het lachen maken, of die oude tante af en toe eens mee uit nemen. Maak een pan soep voor je
buurman, help iemand met oversteken en groet iedereen die je tegenkomt. Dingen, waarmee
je niet speciaal op 1 januari hoeft te beginnen, maar waar je het hele jaar mee kunt starten.
Onze kerstengelactie was een mooie aanzet, maar er is niets op tegen als je ook na de
decembermaand een kerstengel voor anderen bent.

Twee weken terug kwamen Petra en ik even in de ‘mini Sint-Pieter’ in Qudenbosch de kerk van
Sint Agatha en Sint Barbara. We waren
daar voor het Zouavenmuseum, waarover
een andere keer misschien meer, maar het
gaat me nu om een tentoonstelling in de
kerk daar over de zeven werken van
barmhartigheid. Gebaseerd op de
Bergrede, komt men tot de volgende
zeven: de hongerigen voeden, de
dorstigen laven, de naakten kleden, de
vreemdelingen herbergen, de zieken
verzorgen, de gevangenen bezoeken en
de doden begraven (die laatste is later
toegevoegd, maar daar zal niemand
moeite mee hebben). Ze alle zeven als
goed voornemen op de lijst zetten lijkt me wat ambitieus, maar af en toe één ervan doen zou
mogelijk moeten zijn.

Het is in ieder geval het proberen waard.
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Kerkbalans

Geef vandaag voor de kerk van morgen

De jaarlijkse Actie Kerkbalans is weer van start gegaan. Aiifio L
Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door Kerkbalans
het hele land vragen plaatselijke gemeenten hun leden om een
financiéle bijdrage over te maken.

Voorafgaand aan dit KerkmagaZIN is, wanneer u niet deelneemt aan G E E F
Kerkbalans Online, de brief van De Open Hof bij u bezorgd.

Als De Open Hof willen een plek zijn en blijven waar leden rust en VA N D AAG
verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien Vo 0 R D E

=
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en voor elkaar zorgen. Waar we klaar staan voor mensen in de KE RK VA N
samenleving die onze steun nodig hebben. N
Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2026 vorm M O R G E

en inhoud te geven.
Dit jaar doen we, zoals in de folder te lezen is, een extra beroep op
iedereen om het dreigende tekort in 2026 met elkaar te voorkomen.

De Open Hof kan alleen bestaan dankzij de financiéle steun van haar leden. Doe daarom mee
aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.

Mocht het formulier niet opgehaald worden, verzoeken we u om het in de postbus bij het
kerkgebouw in te leveren.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 04 RABO 0373 7099 43 t.n.v. CvK Protestantse
Gemeente Oud-Beijerland, onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2026

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al
eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.
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Afscheid

Afscheid van Hugo Crucq

Op zondag 11 januari jl. is Hugo Crucg ontheven van zijn taak als kerkrentmeester en secretaris
van het College van Kerkrentmeesters. Hugo is zijn kerkelijke loopbaan in 1983 begonnen als
wijkouderling in de Ontmoetingskerk. Dat heeft hij 14 jaar gedaan. Ook is hij vanaf het begin
lid geweest van de Samen-Op-Weg-commissie Thomaskerk en Ontmoetingskerk, van waaruit
hij in 1998 bevestigd werd als ouderling-projectleider van het Samen-Op-Weg-proces. Dit
heeftin 2001 geleid tot de federatieovereenkomst. Een proces waarin hij veel plooien heeft
gladgestreken. Deze taak was hem als ‘bruggenbouwer’ op het lijf geschreven. In 2006 is hij
van deze taak ontheven.

Ook in het College van Kerkrentmeesters heeft hij zijn sporen verdiend. Eerst als
ouderling-kerkrentmeester, later als kerkrentmeester is hij als secretaris 16 jaar werkzaam
geweest.

Daarnaast waren er ook buiten de kerkenraad en colleges andere activiteiten waar hij zich voor
heeft ingezet, 0.a. werkgroep Duurzaamheid, codrdinatie in coronatijd, (technische)
werkzaamheden in en om de kerk en pastorie. Kortom een indrukwekkende lijst van
activiteiten ten dienst van onze gemeente. De gemeente De Open Hof is hem veel dank
verschuldigd hiervoor.

Namens de kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters, Marc Bijl, preses.
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Activiteiten

De Open Hof Pannenkoeken Lunch 2026
Op Donderdag 12 maart
Tussen12.00 en 14.00 uur.

Wat kun je verwachten?

* Leuke gesprekken en gratis deelname!

* Een ruime keuze uit zoete en hartige pannenkoeken.
* Vriendelijke sfeer en genoeg plek voor iedereen

* Koffie, thee en sapjes inbegrepen

Voor wieis het?

ledereen is welkom, jong en oud! Neem gerust familie en
vrienden mee en deel samen de gezelligheid die pannenkoeken
met zich meebrengen.

Locatie Huiskamer De Open Hof

Aanmelden Wil je zeker zijn van een plaatsje? Meld je dan aanin
de Huiskamer of mail janenatiemiddelhoek@gmail.com

Zo weten we hoeveel beslag we moeten kloppen!

Running Dinner

Beste mensen,
Op zondag 29 maart organiseren wij weer een running dinner voor al onze gemeenteleden.
Een running dinner is een avondje gezelligheid voor jong en oud. Gastgevers maken één gang
van een driegangenmenu klaar en verwelkomen zo'n 4 4 5 gasten. Na de eerste gang
vertrekken de gasten naar een volgend adres om
daar de maaltijd te vervolgen.

De avond duurt van 17.00 tot uiterlijk 21.30 uur.

Heeft u zin om ergens te gaan eten of wilt u
gastgever zijn? Geef u dan op via e-mail bij Ina
Yntema: inasmit14@gmail.com of persoonlijk bij Ina
Yntema, Truus Middelhoek of Willy Gerlof na afloop
van een kerkdienst in de omloop van De Open Hof.
De aanmelding sluit op zondag 22 maart.

Het running dinner is dé manier om elkaar beter te leren kennen! Meldt u dus aan, als gast of als
gastgever.
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Seniorenraad

Januari...inmiddels. De kerstspullen hadden we nog niet opgeruimd.... kregen we nog een
sneeuwtapijt...... Brrr.... Ik houd er niet van , maar het hoort nu eenmaal bij in dit jaargetijde
en het is niet aan ons om dat te regelen. Wij hebben al genoeg klimaat en natuur ontregeld.
Halverwege december zag ik op verschillende plaatsen, vooral in tuinen, al wit... Dat waren
sneeuwklokjes. Ook de hazelaars gingen al bloeien.

In de media zagen we foto’s van een complete futenfamile. Het leek wel of de natuur haast
wilde maken met het oog op het komende jaargetijde: de lente. Wij verlangen ernaar na soms
sombere en winderige herfstdagen, maar nu blijkt dat we nog even geduld moeten hebben.
Pasen valt dit jaar redelijk vroeg, 5 en 6 april en Hemelvaart 14 mei en Pinksteren dus ook: 24
en 25 mei.

Voor veel mensen zijn dat meestal vaste vrije dagen, die soms uitgebreid worden tot een kleine
vakantie. Als kerkelijke feestdagen krijgen ze steeds minder betekenis.

Juli en augustus zijn meestal de warmste vakantiedagen. September kan ook nog mooi zijn,
maar dan dient de herfst zich alweer aan.

Ik vind dat het mooiste jaargetijde, maar daar zijn meningen over verdeeld. Het groene blad dat
langzaam verkleurt en van de bomen valt, de bomen laten na enige tijd hun geraamte zien, en
als het gebladerte allemaal op de grond ligt, zitten we weer al in de winter. De tijd vliegt, voor
we het weten is 2026 al weer om.

De tijd vliegt niet altijd en.zeker niet voor iedereen.

Een half jaar wachten op een mooi vooruitzicht, een operatie en of genezing duurt naar ons
gevoel tergend lang. Een kwartiertje wachten op de bus, of op je beurt bij de dokter....

Het wachten op vrede in de wereld. .... dat duurt lang!

Wat moet het voor de lijJdende mensen in getroffen gebieden een hel zijn.

Misschien bidden ze dagelijks om vrede, om eten, om redding.

Wij bidden met hen mee en verzuchten: ‘God, hoe lang nog?

Wat de toekomst brenge moge, mij geleidt des Heren hand....?

God, zij/wij vertrouwen op U. Laat uw wereld niet in de steek
Amen.

Gonnie Confurius de Keijzer
januari 2026
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Leesrooster

februari
zo 1

Matteus 5:1-12
Mattels 5:13-20
Mattels 5:21-32
Mattels 5:33-48
Jesaja 41:1-16
Jesaja 41:17-20
Jesaja 41:21-29
Jesaja 42:1-13
Jesaja 42:14-25
Jesaja43:1-13
Jesaja 43:14-21

1 Samuél 8:1-9

1 Samuél 8:10-22
1 Samuél 9:1-10

1 Samuél 9:11-25
1 Samuél 9:26-10:16
Psalm 103
Matteils 6:1-18
Matteus 6:19-34
Mattels 7:1-14
Mattels 7:15-8:1
Romeinen 5:1-11
Romeinen 5:12-21
Romeinen 6:1-14
Romein?n_ﬁﬂ 5-23
1 Samuél 10:17-27
1 Samuél 11:1-13
1 Samuél 11:14-12:11

1 Samuél 12:12-25

1 Samuél 13:1-15a

1 Samuél 13:15b-14:3

1 Samuél 14:4-15

1 Samuél 14:16-23a

Psalm 25

1 Samuél 14:23b-35

1 Samuél 14:36-46
Samuél 14:47-15:9
Samuél 15:10-23

1 Samuél 16:14-23
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Service

(Gl E IR e A el -l  PASTORAAT EN MISSIONAIR WERK

te Oud-Beijerland ds. Carla Schoonenberg-Lems, predikant,

Editie 101 tel. 0619050530, E-mail: predikant@deopenhofoudbeijerland.nl

Spuifront 30, 3262 AR

Wijk Oost: Spuioever, Centrum-Noord, Oosterse Gorzen, zorggebouw
Rembrandt, Croonenburgh, Even Buiten, Poortwijk, Hoeksche
Waard-QOost (ten oosten van de A29, incl. Heinenoord).

februari-maart

mw. Jolanda Griesdoorn-van der Pol, kerkelijk werker,
werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag. tel. 06 3747 4733
e-mail jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl

Wijk West: Centrum-Zuid, Zeeheldenwijk, Zuidwijk, Zoomwijck,
Hoeksche Waard-West (ten westen van de A29), en alle adressen
buiten de Hoeksche Waard.

mw. Hanneke Blom, missionair kerkelijk werker,
werkdagen: woensdag en vrijdag. tel. 06 5732 3416,
e-mail: hannekeblom@deopenhofoudbeijerland.nl

Overige gegevens Kerkelijk bureau
Hoofdredactie De Open.Hof Berto Apeldoorn
Truus Middelhoek W.van Vlietstraat 2a Tjerk Hiddesplantsoen 26
Joke Waltmans 3262 GM Oud-Beijerland 3262 EL Oud-Beijerland
tel. 0186-612936 bereikbaar op dinsdagochtend tel.
Scriba - vacant 612936 _
Redactieleden (doop, huwelijk, overlijden) kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl
Arjan van Gameren Postbus 1319 B
. estellen collectebonnen
Martin van der Pol 3260 AH Oud-Beijerland Leo Brussaard
scriba@deopenhofoudbeijerland.nl
Vi idina & diaital tel. 06 - 2952 6738
i fitate Voorzitter Kerkenraad collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl
abonnementen Marc Biil :
d Koster en verhuur gebouw

Janneke Hempel

tel. 06-27012097 3284 LA Zuid-Beijerland
tel. 06-4118 1319

voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl
Website De Open Hof i ) tel. 06-319 39769

Klein Zuid-Beijerlandseweg 4 Arie Masswinikel

Poortlaan 45
3261 PA Oud-Beijerland

www.deopenhofoudbeijerland.nl koster@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Taakgroep Eredienst

Ed Stierman Bankrekeningen t.n.v.
Thielmonde 37,3261 VE Protestantse Gemeente
. Oud-Beijerland te Oud-Beijerland
Wgek!mef edstierman@gmail.com vrijwillige bijdragen
Atie Middelhoek NLO4 RABO 0373 7099 43
Pietta van Reeven Secretaris Taakgroep Eredienst ift m b
Margriet Dijkshoorn giften, collectebonnen etc.
margriet.dijkshoorn@gmail.com N_L26 R_ABO 0373709935
Volgende editie ﬁlfscg RABO.0373 711905
S EHIGTTVATE e TR WA 8 Voorzitter Taakgroep Pastoraat
: i Rob van Brakel
102: 19 fEb /12mrt/23 aprll Of uw bijdragen via GIVT app.

pastoraat@deopenhofoudbeijerland.nl

Aanleveren donderdag 20:00 uu RSIN/Fiscaal nummer

Vertrouwenspersoon PYGLESTANEEE G tet
Coverfoto: Anton van Driel Anita Berger Oru.? d(-a;;'r;rsi:n d?gg; 2;3 ;1 3
vertrouwenspersoon ) e

Diaconie: 824.103.452

@deopenhofoudbeijerland.nl
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(5 Saamhorigheid fy KiK

Er zit een vréémd wezen op de trap voor de kerk.

De muizen bespieden hem vanuit de deur. Het is geen
kikker, want hij heeft een vachtje en een staart. Geen
poes, daarvoor is hij te klein. Maar het vreemdste is
zijn hoofd. Dat zit verstopt achter een masker. En z'n
oren zitten onder een rode muts vol harten. Er komt
gesnik uit het masker. De muisjes gaan Kik erbij
roepen, want samen durf je meer. “Kik! Er zit een eng
iemand op de stoep. Hij huilt!” Kik schrikt ook, maar
gaat met een sprong naast de gast zitten en tikt op het
masker. Het snikken stopt, langzaam komt een shoetje
tevoorschijn. Het is Rico rat. “Dag vriend”, zegt Kik.
Rico zucht: “Het is mislukt, Kik. 1k wilde verkering
met Ronja. Maar ze rende gillend weg!

Woordzoeker

Streep de 18 woorden of in de puzzel. Je vindt ze horizontaal en verticaal
ook achterstevoren. De overgebleven letters vormen een toepasselijk woord!

N E D N E I R v o] T R
E N E N E L E P S ] E
E I L I M| A F R R E B
M ] D N 4] B R E v 5 A
E G T R 4] 0 5 T E N o
G N J I T N E L A V' N

Uit de Bijbel

Elke dag kwamen ze trouw en eensgezing
samen in de tempel, braken het brood bij

elkaar thuis en gebruikten hun magltiiden
in een geest van eenvoud en vol vreugde.

Uit Handelingen 2.:46

En ik had me zo mooi verkleed, met harten en glitter”
De muizen komen er ock bij. “Rico, jongen, dat ninja-
masker is ENG hoor! Met die sterren en bliksems!”
Rico doet de muts af en schudt zijn oren. “M-maar,

ze snapt toch wel dat IK haar geheime Valentijn ben?”
“Waarom moet je gehéim doen om iemand lief te
vinden?” vraagt Miesje muis. “Ehhh’..."” doet Rico.
“Vind je het dan zélf minder eng?” vraagt Kik. “Als ze
JOU niet kan zien, alleen je masker, dan wordt ze niet
verliefd!” roepen de muizen. “Vrienden zijn ECHT!”
Rico knikt. En Mies heeft een goed idee: “Bewaar dat
masker gewoon voor carnavall”
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