
Orde van dienst voor zondag 30 november 2025, De Open Hof Oud-Beijerland 
1e advent 

Voorganger: ds. Jaap Brederveld  
Muzikale leiding: Leo Lommers, mmv: De Open Hof Zangers 
========================================================================== 
VOORBEREIDING 
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst 
 

Terwijl de tafelkaarsen en adventskaarsen worden aangestoken zingen we daarbij  
NLB 296 (Zangers’ en gemeente) 
1: Die de morgen ontbood 

en het licht hebt geroepen, 
zegen ons ook met uw licht! 

mannen:  Ondoofbaar vuur, 
over ons opgegaan als een zon, 
vat ons samen in uw stralen, 
doe ons gedijen in uw ogen! 

vrouwen: Die de weerstand van de nacht wilt breken, 
     onze toekomst aan het donker afdwingt, 

 

Bemoediging en drempelgebed 
o: Onze hulp is de Naam van de Heer 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
o: Laten wij bidden:  ……………….. door Jezus Christus onze Heer. 
g: AMEN. 
 

Aanvangslied (staande) : NLB 463  Gemeente: vers 1, 7 en 8; ‘Zangers’: vers 4 
1: Licht in onze ogen, 

redder uit de nacht, 
geldt uw mededogen 
nog wie U verwacht? 

4: Bloesem in de winter, 
roze dageraad, 
wees ons teken dat de 
zon verschijnen gaat! 

 

7: Christe eleison, 
nog is niet verstomd 
ons verlangend roepen 
dat Gij spoedig komt! 

8: Kyrie eleison, 
wees genadig, Heer! 
Breng ons naar de morgen 
wacht niet langer meer! 

 

Groet: 
vg: De Heer zij met u. 
g: Ook met u zij de Heer  (gemeente gaat zitten) 
 

Kyrie, gezongen acclamatie NLB 300 A (‘Zangers’ en gemeente) 
1: Heer Jezus, koning en gezalfde Gods, 

Heer, onze Heer, ontferm u over ons. 
 

2: Heer Jezus, hogepriester, knecht van God, 
Heer, onze Heer, ontferm u over ons. 

 

3: Heer Jezus, woord en evenbeeld van God, 
Heer, onze Heer, ontferm u over ons. 

 

4: Heer Jezus, licht en aangezicht van God, 
Heer, onze Heer, ontferm u over ons. 

 

5: Heer Jezus, zoon van Adam, zoon van God, 
Heer, onze Heer, ontferm u over ons. 

 

6: Heer Jezus, onze broeder, onze God, 
Heer, onze Heer, ontferm u over ons. 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 



Aandacht voor de kinderen   
Projectlied: Welkom bij de koning. 
1: Welkom bij de koning, 

Kom maar dichter bij. 
De staldeur staat wijd open, 
Voor jou en mij. 
Jezus wordt geboren 
En al is Hij nu nog klein, 
Straks zal Hij de Reder 
van heel de wereld zijn. 

 

2: Veel gewone mensen, 
 Één bijzonder Kind . 
 Lees mee waarom Gods plan 
 juist met hen begint. 
 Kijk mee door hun ogen 
 En wordt deel van het verhaal. 
 Jezus wordt geboren, 
 wees welkom allemaal! 
 God dicht bij ons. 

 

Uitleg bij de liturgische bloemschikking 
 

Inleiding lezingen 
 

Zingen: NLB 25D (‘Zangers’ en gemeente) 
Refr:    Naar U gaat mijn verlangen, Heer. 
 

1:     Richt mij, Gij zijt de God die mij redt 
        en op U wacht ik een leven lang. 
 

Refr: 
 

2:     Herinner U, hoe Gij barmhartig zijt geweest, 
        Hoe één en al liefde meet af aan. 
 

Refr; 
 

3:    Goede en zo betrouwbare God, 
       Wie afgedwaald is, wijst Hij de weg. 
 

Refr: 
 

4:    Arme en ootmoedige mensen 
      spoort Hij aan zijn weg te houden. 
 

Refr: 
 

5:    Alle wegen van God zijn liefde en trouw 
       voor wie bewaren het woord van zijn verbond. 
 

Refr: 
 

Lezing: Jesaja 2: 1-5 
 

Zingen: NLB 447 ‘Zangers’: vers 1; Gemeente vers 2 en 3  
1: Het zal zijn in het laatste der tijden 
dat de berg van de tempel verheerlijkt zal staan, 
dat de wegen er heen zullen leiden 
en de volken der aarde op weg zullen gaan 
om de rechten des Heren te leren, 
zich tot God en elkaar te bekeren. 
 

2:  Als Jeruzalems tinnen gaan blinken 
en beschamen der bergen en heuvelen trots, 
zal van Sion uit blijde weerklinken 
het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods. 
Tot bescherming van allen die leven 
staat de wet van Gods heil er geschreven. 
 

3:  En een smidse van ’t huis onzes Heren 
maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zicht. 
Niemand zal meer een wapen hanteren; 
maar zij groeten elkaar in het heldere licht 
van de waarheid die eindelijk zal dagen 



over mensen van zijn welbehagen. 
 

Lezing: Mattheüs 24: 30-44  
 

Zingen:  NLB 751  Gemeente vers 1, 2, 3 en 5; ‘Zangers’: vers 4 
1: De Heer verschijnt te middernacht! 
Nu is nog alles stil, 
maar zalig hij die toch reeds wacht 
en Hem begroeten wil. 
 

2: Want ook als niemand naar Hem vraagt 
noch in zijn dag gelooft, 
zijn komst wordt door geen macht vertraagd: 
Hij heeft het zelf beloofd. 
 

3: Wie waakt er als een trouwe knecht, 
zijn meester toegedaan, 
dat als de Heer komt om zijn recht 
hij voor Hem kan bestaan? 
 

4: Zijn onze lampen wel gereed 
en branden ze wel goed, 
zodat, als Christus binnentreedt, 
Hij waardig wordt begroet? 
 

5: De Heer verschijnt te middernacht! 
Nu is nog alles stil... 
zalig die toch geduldig wacht 
en Hem begroeten wil. 
 

Verkondiging 
 

Zingen: NLB433 ‘Zangers’: vers 1 en 3; Gemeente vers 2, 4 en 5  
1: Kom tot ons, de wereld wacht, 

Heiland, kom in onze nacht, 
licht dat in de nacht begint, 
kind van God, Maria's kind. 

2: Kind dat uit uw kamer klein 
als des hemels zonneschijn 
op de aarde wordt gesteld, 
gaat uw weg zoals een held. 

 

3: Gij daalt van de Vader neer 
tot de Vader keert Gij weer, 
die de hel zijt doorgegaan 
en hemelwaarts opgestaan. 

4: Uw kribbe blinkt in de nacht 
met een ongekende pracht. 
Het geloof leeft in dat licht 
waarvoor al het duister zwicht. 

 

5: Lof zij God in ’t hemelrijk, 
Vader, Zoon en Geest gelijk, 
nu en overal altijd, 
nu en tot in eeuwigheid. 

 

In memoriam: Jan Hendrik ‘t Lam 
Zingen: Zingen: Psalm 42: 7 
7: Hart, onrustig, vol van zorgen, 

vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor de Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer: 
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
altijd aan de dood ontheven. 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Dankzegging, voorbeden, stilgebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader  



Acclamatie bij de voorbeden: ZZZ 668: Kom, adem ons open (‘Zangers’ en gemeente) 
Kom adem ons open, 
Kom adem ons open, 
Kom adem ons open. 

 

Mededelingen en collecten door de diaken 
 

De kinderen uit de kinderdienst komen terug voor het slotlied 
 

Slotlied: NLB 462 ‘Zangers’: vers 1 en 3;   *We zingen dit lied staande. 
   Gemeente vers 2, 4, 5 en 6 
1: Zal er ooit een dag van vrede, 

zal er ooit bevrijding zijn 
voor wie worden doodgezwegen 
levenslang gebroken zijn? 

 

2: Zal er ooit een blijvend heden 
vol van goede vrede zijn 
waar geen pijn meer wordt geleden 
en het leven nieuw zal zijn? 

 

3: Zie de takken aan de bomen 
waar het jonge groen ontluikt 
tot een stralend nieuwe zomer 
waar de vredesbloesem ruikt. 

 

4: Zie de sterren aan de hemel 
waar het duister van de nacht 
door hun schijnsel wordt verdreven 
tot een nieuwe dag die lacht. 

 

5: Zoals bomen mensen tonen 
dat er kracht tot groeien is 
zal de zoon der mensen komen 
die de boom des levens is. 

 

6: Zoals sterren mensen melden 
dat geen nacht te donker is 
zal een kind ons komen redden 
dat het licht der wereld is. 

   

Wegzending en zegen (gezongen amen) 
 

Het licht voor ons uit…. 
 

Muziek 


